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KARAPAPAKLARIN KÖKEN VE ETNİK SINIRLAR 
Karapapaklar, Azerbaycan Türklerinin en tanınmış etnografik grubudur. «) onlar Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran topraklarında topluca yaşarlar. 
1.1.GÜRCİSTAN VE KUZEY AZERBAYCAN KARAPAPAKLARI 
Gürcistan'da, karapakları ülkenin güneydoğu kesiminde kompakt bir şekilde yaşıyorlar. Marmeul (1947'ye kadar Borçalı), Bolnis (1943'e kadar Lüksemburg), Dmanis (1947'ye kadar Başgeçit) ve Gardaban (1947'ye kadar Karayazı) İlçelerinin nüfusunun çoğunluğu Karapapaklardır. 

Marneul ilçesinin karapapak yerleşimleri: Marneul (Sarvan) şehri, Sadaklı, Kızılhacılı, Mescidli Görarkı (Alget), kaçağan, Sabirkend (Mamğallı-Memgelli), Keşeli, Kasımlı,Ağamemmedli, Tezekend, ezizkend (İvanbeyli), Kaş Muğanlı (Büyük Muğanlı), Demye-Görancı, Aşağı Saral, Kürtler,Yukarı kullar,Tekeli, Birinci Kosalı, İkinci Kosalı, Lecbeddin, Şüle-ver-Şülöyür, Daştepe, İmir, Kürüstü Kepenekçi (Demircihasanlı-Kepenekçi), Kırıklı, Ambarovka-Ambarlı, Baydar, Mollaoğlu, Kireç Muğanlı, Yukarı Saral, Araplı, İlmezli, Ulaşlı, Ahıllele, Ahılmahmudlu, Hacıisakend, Mamay, Aşağı kullar, Burma-Tezekend, Sop, Candar, Seyidkocalı, kayakocalı (Yenikend), Beyterefçi, kuşçu, Hancığazlı, Baytallı, Bala Beyler, Hallavar, Büyük Beyler, Kutor-Lecbeddin, Ağkula, Huldere, Şahbuzlu, köyleri; 

Bolnis-Bolus bölgesinin karapapak köyleri: Fahralı, Bolus-Kepenekçi, Arıhlı, Darvaz, Saraçlı, Kolagir-Kolayir, Zol-Göyeç (Dzveli Kveşi), İmirhasan, Koçulu, Bala Muganlı, Deller, Ayorta, Aşağı koşakilse, Daşlıkullar, Hasanhocalı, Abdallı, Babakişiler (Musapirian), Aşagı Gulever, inceoglu, Yukarıkoşakilse, Caferli, Mığırlı, Yukari Gülever, Sarallar, Arakel, Şemsiöyü, Demirli, Çatak (Poladaur), Beyteker, Esmeler, karataş, Karatikan, Mollaehmedli, Seyalıoğlu (Siskala), Seneb, Sarımemmedli (Kibircik), Ağalar. 

Dmanis (Başgeçid) bölgesinin Karapapak köyleri: Yırğan çay, Hamamlı, Yukarı karabulag, Memişlı, Yukarı Oruzman, kızılkilse, Bezekli, Seferli, kemerli, Dağ Arıhlı, Aşağı Oruzman, Geyliyen, Yakublu/Yavıhlı, kirovis, Şindiler, Dunus, Armudlu, Gödekdağ, Kamışlı, Kızılhacılı, Şahmarlı, aşağı Karabulak, Deller, Lök-Candar, Karakilse (vake), Mahmudlu, Sukala, Örmeşen, Engirevan, Bahçalar, Hüseynçay/Hüseynkend, Çopuralılar, Saca, Memişler, Salammelik/Salameleyk, Boğazkesen, Söyüdlü 

Kardaban (Karayazi) bölgesinin Karapapak yerleşim yerleri: Kardaban (Karayazı) şehri, Nezerli-Nazarlı, Soğanlık, Koşalı, Ağtehle, Karacalar, Sertcala-Muğanlı, Candar, Karatehle, Vahtangis (Voyovka), Tezekend, Birlik, Kalinin, Ahalşen (Botanika), Aşağı Kepenekçi Köyleridir. 

Bu dört ilçe ile birlikte nüfusun çoğunluğunu Karapapaklar oluşturmaktadır. Kvemo (Aşağı) Kartli toprağı (tarihi Borçali bölgesi) Tetritsgaro (1943'e kadar Agbulak) ilçesinin Koşalar, Şıklı, Namtvrian, Nebiller-Napilnar ve Zalka(1932 yılına kadar parmaksız) ilçesinin 


(1)- Azerbaycanlılar. Büyük Sovyet Ansiklopedisi, Cilt I, Moskova, &lIt;br /&gt; 1969, s. 278. 
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Ercivan-Sarvan, Culuklu (Tecis), Kızılhacılı (Çölyan), Novruzaliler, Minasazkend, Gödekler köyleri de Karapapak köyleridir. 

Gürcistan'ın doğusunda bulunan Kaheti (İdari Merkez - Telav şehri) ve ortada bulunan Şida (İç) Kartli (Merkez Kori şehri) Msheta-Mtianet bölgelerinde (merkez-Msheta şehri), ülkenin başkenti Tiflis'te, Kvemo Kartli'nin idari merkezi Rustavi şehrinde, Acaristan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Batum şehrinde yaşadığı. Tiflis'te ağırlıklı olarak şehrin Meydan (Şeytan- Bazar), Ortacale, Saburtala, Cirdahan, Kazaklar, Çenlibel, Vera, Vaşlicivar, Kırmagel mahallelerinde yoğunlaşıyorlar. 

Sakareco bölgesi (Karaçöp bölgesi) Lembeli, Tüller, Keşeli, Yor-Muğanlı, Düzeyrem, Kazılar, Baldoy (Paldı) ve Karabağlı, Telav bölgesinin Karacalar ve Lagodekh bölgesinin Kabal, Genceler, Karacalar, Uzuntala köyleri, Kahetin, Msheta bölgesi Tsihisdziri (Çömberli), Mshaldid, Codoret, köhne Vecis köyleri Msheta-Mtianetin, Kori bölgesinin Levitana (Zez- man) ve Kaspi bölgesinin Ferma, Sakadakiano (Tatuşagı), Hidisğuri (Körpükulagı), Cengiler (Karabağlar), Hasanalılar köyleri ise Şida Kartli bölgesinin Azerbaycan-Türk köyleridir. Ayrıca Bolnis bölgesinin Kazret ve Tamaris yerleşimlerinde, Dmanis bölgesinin merkezinde ve Kaş-Katala (Sakire), Kora ve Aha köylerinde, Marneul/Marneaul ilçesinin Hocornu, Mirzovka (Norgüğ) Budyonovka, Tamaris ve Canhoş köylerinde Zalka bölgesinin Livad, Cinsğa-ro/ Cızgar, Göhnar ve Beşdaş köylerinde, Gardaban bölgesinin Vazian, Tetritsğaro bölgesininn Samğeret, Sakareco bölgesinin Kombor, Dedoplistsgaro (Sahkuyuarı) bölgesinin Arhiloskalo ve Leninovka, Ahmeta bölgesinden Kasristsğali, Kori bölgesinin Tedosminda köylerinde, Karel bölgesinin merkezinde ve Akara, Kvenatkosa, yukarı Hendek köylerinde; Msheta bölgesinin Muhran, Akarak, Telovan, Shaltı Daça ve Kospi ilçesinin Kaloubani, Ahalsopeli (Tezekend), Ahılkelek, Papiani köylerinde ise soydaşlarımız diğer milletlerle karışık yaşamaktadırlarlar. 

1989 resmi istatistiklerine göre, nüfus bakımından Gürcistan'daki en büyük 20 köyden 
7'si Sadaklı; (Marneul bölgesi), Kepenekci (Bolnis bölgesi), Karacalar, (Telavi bölgesi ), Fahralı (Bolnis ilçesi), Soğanlık (Gardaban ilçesi), Kızılhacılı (Marneul ilçesi), Lembeli (Karacöp ilçesi) karapapak köyleridir. 

Ocak 2002 itibariyle en son resmi istatistiklere göre, Sadaklı Gürcistan'ın en büyük köyü iken, Telav-Karacalar üçüncü büyük köydür. a) Kızılhacılı, Fahralı, Bolus-Kepenekci, Lembeli, Nezarli, Soğanlık, Kosalı (Karayazı bölgesi), Alget (Marneul), Arıhlı (Bolus), Ağtehle (Karayazı), Karacalar (Karayazı), Kaçağan (Marneul) ve Darvaz (Bolus) Gürcistan'da hemşehrilerimizin yaşadığı büyük köyler arasında ilk 15 sırayı paylaşıyorlar. 

Şu anda Gürcistan'daki yurttaşlarımızın sayısı yaklaşık 500.000'dir ve sadece Gürcülerden sonra ikinci sıradadırlar. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde karapapaklar esas olarak ülkenin batısında - Kazak ve Ağstafa bölgelerinde yaşıyor. Kazak şehri, Yukarı Salahlı, Aşagı Salahlı, Orta Salahlı, Das Salahlı, Birinci Şıhlı, İkinci Şıhlı, Kemerli, Kaymaklı, Alibayramlı, Çaylı, Ferehli, Asağı Eskipara, Yukari Eskipara, Alpout, Kuşçu-Ayrım, Barhudarlı, Hanlıklar, Heyrimli, Mezemli, Hılhına, Kolhelfeli, Hüseyinbeyli, Ürkmezli, Ceferli, Bala Ceferli, Demirciler, Kızılhacılı, Kolayır, Kazakbeyli, Musaköy, Ağköy-nek, Kosalar, Karapapak,... Kazak bölgesi köyleridir. 
Ağstafa şehri, Vurgun ve büyük kesik yerleşimleri, Sadıklı, Muğanlı, Saloğlu, Köçvelli, Zelimhan, Şekerli, Poylu, Soyukbulak, Karayazı, Eynallı, Göyçeli, Kırak Kesemen, Dağ Kkesemen, Aşağı Kesemen, Pirili, Düzkışlak, Ezizbeyli, Yenikend, Hetai, Köç-esger köyleri Ağstafa ilçesinin Karapapak yerleşim yerleridir. 


(0)-2002 yılında Gürcistan'ın ilk ulusal nüfus sayımının ana sonuçları, Tiflis, Gürcistan Devlet İstatistik Departmanı, 2003, Cilt II 
(Gürcü) ve "Karapapaklar" dergisi, 2005, sayı 1, s. 22 


1.2. KARAPAPAKLARIN KÖKENİ 
Karapapakların kökeni ve ağırlıklı olarak Borçalı-Kazak bölgesinde yerleşimleri hakkında bir takım düşünceler mevcuttur. 


Türk tarihçisi M.Fahrettin Kırzıoğlu "Yukarı Kür ve Çoruk'taki Kıpçaklar" adlı eserinde 

Bugünkü Karapapakların atası olarak kabul edilen Borçalı ve Kazaklı adlı iki cesur atlı-göçebe Kıpçak (Kuman-Hazar) kabilesi 2. yüzyılın sonu ile 4. yüzyılın başı arasında Kuzey Kafkasya'dan Kür-Araz nehirleri boyunca dört kez büyük bir akın yaptıklarını ve son akın sırasında Borçalı (Debed) nehri ve Pembek dağından kaynağı Araz nehri ile karışmış, bugünkü Ermenistan'da Kazak (Abaran-Avaran) nehri etrafındaki bölgelere yerleştiklerini ve o zamandan beri bu sulara kendi isimlerini verdiklerini iddia ediyor. 0) 
Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi'nin "Kazaklar" makalesinde; XI-XII yüzyıllarda Kıpçak etnik grubunun Gürcüleri Gürcü Georgi 11 (1072-89), Kurucu David (1089- 1125), TI. (1156-84), tarafindan Deşti Kıpçak'tan (Kıpçak çölünden) Azerbaycan'ın batısına taşındı Askeri bir güç olarak kullanılmış, XVMI.yüzyılda bir kısmı Karabağ'a taşınmış, XIX.yüzyılın ortalarında bir takım aşiretlerden (Karapapak, Çoban kara, Saraçlı, Demircili, Kafarlı, Ceferli, Karabağlı, Eli Şerurlu, Kerimbeyli, Gödekli, Kerkibaşlı) oluşan, Bugünkü Kazak şehrinde ve Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde Kazak etnonimiyle ilgili birçok yer adının Kazakların adıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (ASE, Cilt Il, s. 570). o Azerbaycanlı tarihçi Kıyasaddin Keybullayev "Azerbaycan'lıların Etnogenezi Üzerine" adlı çalışmasında Kazakların VIL yüzyıldan önce Azerbaycan topraklarına yerleştiği sonucuna varıyor. o) “K. A. Ş.” Yazar, Rusça yayınlanan “Tiflisskiye Vedomosti” gazetesinin 14 Ağustos 1830 tarihli 65. sayısında şöyle yazmıştır: “Karapapaklar, 1078 yılında, yeni Gürcistan da II Georgininin çarlığı zamanında, Cigun Nehri'ni geçip ve bugünkü Kazak topraklarına yerleşti ve buradan komşu illere ve Ermenistan'a yayılmış Kazak boyuna mensuptular.” XI. yüzyılda Kazakların Kazak bölgesine göçü aynı isimli basının bir başka sayısında Rus etnograf ve tarihçi Ivan Chopin de tekrarlıyor. (6 o onun "Kafkasya ve sakinlerinin eski tarihi hakkında yeni notlar" kitabında, Kazakları Türk-Aran kökenli kabileler arasında Kıpçakların bir kolu olarak adlandırıyor ve Kazak kelimesinin oluşumu hakkında çeşitli açıklamalar yapıyor: "Zihiya'nın arkasında Papagiya, Papagiya'nın arkasında Kasahiya, Kasahiyanın arkasında Kafkas dağ silsilesi ve Alanlar (yeni Asiya dağlıları) ülkesi yer almaktadır.. 

Kazak kelimesi birçok yoruma neden oldu... O Türkçe-Tatarca kelimesi yiğitten geldi. 
Onlar (Kazaklar - FV) ön alayları oluşturdular. Şimdiye kadar Valide sultanın iç muhafızlarına Kazak deniliyordu. 

Mesudi onlara OÇashag (Kashak) diyor ve Alaniyanm mahallesinde oturduklarını belirtiyor Şöyle diyor: "Orada (Alaniya mahallesinde - FV) Rusov (yani Azak) Denizi'ne kadar uzanan alanda yerleşmiş kazak halkı yaşıyor. Onlar yumuşak huyludurlar. ve Makların dinine (ateşe tapınma). inanıyorlar. Onları alanlar onlara boyun eğdiremediler. 

Doğu Türk lehçesinde kısrak ve kaş genellikle süvari anlamına gelir ve cesur ve kaçmak kelimeleri aynı kökten gelir. 

Cengiz Han ordusunu oluşturduğunda, onu alaylarına ayırdı ve bu, kasak (kaş) kelimesine çok yakın bir kelime olan Kezig adını verdi. Belki de Kazaklar bu alayların kalıntılarıdır. Çünkü Zaporozhye'nin Kazak ordusu (eski adıyla Barabash - F. V.) idari olarak albayların komutasındaki alaylara bölündü «) 

(D)-MF Kırzıoğlu. KIPÇAKLAR Yukarı-Kür ve Çoruk, Ankara 1992, s. 43-46. 
(2)-T. A. TeiöynnaeB. Azerbaycanlıların etnogenezi üzerine, Bakü, 1991, s. 141. 


(3) Tifliskie Vedomosti gazetesi, Ocak 1831, 24 (No 6-7), s. 50 
(4) "I. Chopin. Kafkasya ve sakinlerinin eski tarihi hakkında yeni notlar, St. Petersburg (St. Petersburg), 1866, s. 293 


4 


Araştırmacılar, Karapapak-Kazak kabilelerinin aşağı Sırderyanın akışından ve Balhaş Gölü'nden Tuna (Tuna Nehri) ağzına kadar uzanan Kıpçak bozkırının sahiplerini belirlediler. Orta Asya'da yaşayan Kıpçak kökenli Karakalpaklar ve Kazaklar ve Ukrayna, Rusya ve Kazakistan'da yaşayan Kazaklarla etnik bağlarını ifade ediyorlar. Tanınmış bilim adamı, kurnuk 

(Dağıstan) Kıpçaklarından Murad Acı, Kazaklar da dahil olmak üzere kuzey Kafkasya'nın tarihi topraklarının sakinlerinin önce Kıpçaklar, Hazarlar ve sonra Kafkas Tatarları olarak adlandırıldığını yazıyor. a) Ona göre, 1863'ten sonra Kazakların çoğu Slav oldu ve sadece Rusça kullandı. Ancak, bazıları hala ana dillerini koruyor. “Rus edebiyatının bir klasiği olan Lev Tolstoy'un klasiği "Kazaklar"da Kazakların Türk kökenli olduğu açıktır. 2002 nüfus sayımında, Don Kazakları nüfus sayımı anketinin "Milliyet" bölümüne gönüllü olarak "Kazak" kelimesini yazdı. (o) Rusyada Kazakların toplam sayısı 8 milyona yakındır. 

“Karapapak ve Terekeme aynı tohuma verilen iki isimdir.” (3) “18. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey-Doğu ve Güney Kafkasya'yı gezen akademisyen Hildenstedt, bir başka Türkmen'in adının Terekeme olduğunu yazmıştır. «4 Kıpçak kökenli kumuk Türklerinin en büyük üç kolundan birine Terekeme denildiğini belirtmek gerekir. Türk araştırmacı, 1995 yılında Ankara'da yayınlanan "Terekemeler (Karapapaklar)" kitabının yazarı (Selahattin Dündar ile birlikte) Haydar Çetinkaya Demirkapı, Derbent'in kuzeyinde yer alan Berekey, Velikend, Cemikend, Padar, Memmedgala, Deli Oban, Selik, Karadağlı, Tatar ve Ulu Terekeme köylerinde Dağıstan'ın Karapapak aşiretlerinin yaşadığını yazıyor. Hala burada yaşamlarına devam ediyorlar. «; Bunu Derbent'te ekleyelim. Köyde yaşayan hemşehrilerimize 12 pare ve Şirvan'da (Hacıkabul, Şamahı, Ağsu yöreleri) yaşayan Azerbaycan Türklerinin etnografik kollarından padarlara ve ayrıca; Karabağı Araz Nehri kenarı köylerinde (Füzuli ve Cebrayil ilçeleri) yaşayanların bir kısmına Terekeme denir. M. Acı: "Dillerine ve kültürlerine göre Karaçaylar, Balkarlar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Gagauzlar, Terekemeler tamamen aynıdırlar." «6, Eski Kıpçak topraklarındaki yer adlarının benzerliği göz ardı edilmemelidir. Örneğin Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde ve Kazakistan'ın Taldy-Kurgan bölgesinde Tekeli şehirleri vardır, XIX. 
yüzyılda Kırım'da Baydar köyü vardı. Borçalı'da Tekeli ve Baydar köyleri olduğunu hatırlatalım. 

Ünlü Türk tarihçisi Ahmed Zaki Velidi Togan, Karapapakları Arap kaynaklarında Karabörk, Rus kaynaklarında Çyornse Klobuki ve Moğol kaynaklarında Siyah Külahan olarak bilinen bir Kıpçak kabilesi olarak kabul ediyor. 

Kıpçak bozkırında Dnepr Nehri vadisinde yaşayan " Çorneu Klobuki " (karaşispapaklar) dahil Türk ırkının en güzel soyunun cesur Kıpçak boyları, çeşitli devletler tarafından sınırlarını korumak ve genişletmek için kullanılmıştır. XLXII. yüzyıllarda Rus prenslerine hizmet eden Kıpçaklar, Oğuz Türklerinin kuzey kolunu oluşturan Peçenekler, Berendeyler, Türpeyler, Kovuylar ve Torklar ile birlikte Kiev devletinin sınırlarını ortak isim altında korumuşlardır. (Kıpçakların ilk olarak 1055 yılında Boluş/Bolus Han'ın önderliğinde Rus Beyliklerinin sunumunda ortaya çıktığı belirtilmelidir.) 

Rus kaynakları, "çyornie klobuki" mahallesinde yaşayan ve Pridneprovye'deki (Dinyeper bölgesi) en militan ordularından birine sahip olan Kıpçak aşiret birliklerinden bahseder.) Rus araştırmacı S. Pletneva, doğu kaynaklarında burcoglu, el-buri olarak geçen "burçeviç"in, isimlerini Türkçe kurt anlamına gelen “börü” kelimesinden aldığını ve Dneper Nehri'nin sol kollarından Volçye Nehri'nin (Kurt Nehri) adı muhtemelen onlarla bağlantılıdır. 7) 


" 


(0) M. Aji. Avrupa, Türkler, Büyük Bozkır, Moskova, 1998, s. 7-8. 

(2)Yunus Nasibli. Kazak ve Kuzey Kafkasyan'ın Slavlaşmadaki Rolleri, "Karadeniz Çalışmaları" dergisi, 2004, sayı 2, s.I. 
(3) Ahmet Caferoğlu. Doğu illerimizin ağızlarından derlemeler, I, Kars, Erzurum, Çoruh yıldönümleri, İstanbul, 1942, s. XV. 
(4) TA Gildenstedt. Gürcistan ve Kafkasya'nın coğrafi ve istatistiksel tanımı, St. Petersburg, 1809, s. 109. 

(5)Haydar Çetinkaya. Karapapak Türklerinde halk inanışları, "Karadeniz araştırması”, 2004, sayı 2, s. 

(6) M. Acı, gösterilen çalışma, s. 7. 

(7) C.A. Pletneva. Polovtsy, Moskova, 1990, s. 102. 


Türk belgeleri orta çağda Güney Anadolu'da Diyarbakır taraflarınde borçoğlu boynunun olduğunu gösteriyor. A. Zeki V. Togan, Mirza Bala Memmedzade, F. Kırzıoğlu, K. Keybullayev gibi tarihi kaynaklarımız da Barsıllar olarak adlandırılan Burcoğlu/Borçoğlu boyunun bugünkü 

Borçalıların ataları olduğuna ve Borçalı toponiminin onların adından türetildiğine inanmaktadırlar. “Mirali Seyidov, yüzyılın başlarından ve M.S 1. yüzyıllardan önce Azerbaycan Türklerinin aşiret birliklerinden bugünkü Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki topraklarda Basiller/Barsılların varlığına dair bilgiler olduğunu yazmıştır.” a) 

Çevre ülkelere göre daha kötü durumda olan Mısır'da Eyyubi devletinin askerlik hizmetine giden Kıpçak gencinin kısa sürede burayı güçlü bir ülke haline getirdiğini kaynaklar doğruluyor. Padişahın korumasını oluşturan Kıpçak-Memlükler kısa sürede iktidarı ele geçirdiler. 1250 yılında Kıpçak olan İzzeddin Aybek Eyyubilerin padişahı oldu. Böylece Afrika kıtasındaki ilk Türk devleti - Memluk Türk devleti - kuruldu. Memlükler döneminde Mısır'da iletişim dili Türkçeydi. Devletin adı "Ed Devlet ük-Türkiye" yani Türk devleti idi. Bu devleti sırasıyla 1260-70 ve 1279-90 yıllarında yöneten, 1. Kölemenli Baybars ve Seyfeddin Kalavun'un 44 yıl hüküm süren oğlu Nasreddin Muhammed Borçoğlu/Burçoğlu boyu Kıpçaklardı. 
(Kahi-re'nin ordu mahallesinin adı bu Kıpçakların Mısır'daki izlerinden gelmektedir). 

Tarihi kaynaklara atıfta bulunarak, Kafkasya'nın güneyindeki Türk ve Kıpçak boylarının ilk akınının M.Ö. yüzyıllara dayandığını söyleyebiliriz: Eski Gürcü yazılı kaynaklarından biri olan "Moksevai Kartlisa" ("Kartli'nin Hıristiyanlığı kabul etmesi") vakayinamesinde Makedonya Büyük İskender'in M.Ö 330'da Buntürklerle Gürcistan'da Kura Nehri ve kolları boyunca tanıştığı söylenir. 

11. yüzyıldan kalma Gürcü tarihçi Leonti Mroveli'nin Kartli Çarlarının Hayatı İskender'in Kafkasya'ya yürüyüşünden bahsediyor: “Kür nehri çevresi sakinleri acımasız Pagan/Bütperest kabileleri, Biz bunlara Buntürkler ve Kıpçaklar diyoruz.” Milattan önce Kıpçakların bir parçası olan Gencekler soyu, Gence/Kansak şehrini kurdu. Kaşgarlı Mahmud "Divanında da Gencek aşiretini Kıpçak aşiretlerine atfeder. 

16. yüzyıl Arap coğrafyacısına göre Kıpçaklar, dindarlıkları, cesaretleri, çeviklikleri, güzel vücut yapıları ve yüz özellikleri ile diğer Türk boylarından ayırt ediliyorlardı. (2) Şanlı tarihimizde, atalarımızın köklerinde özel bir paya sahip olan Kıpçaklar, yaşadıkları ülkelerde ve onların soyundan gelen Karapapak milletinde zengin etnik dil ve kültür izlerini bırakmışlardır. 

Karapapak, Kazak, Borçalı ve Kıpçak kabilelerinin birleşiminden hem yer isimleri hem de tarihi anıtlar ve belgeler, modern Karapapak milletinin etnogenezinde Gürcistan ve Azerbaycan sınır bölgelerinde yaşayan en eski Türk oymaklarının izlerinin bulunduğunu kanıtlıyor. Kazak ve Borçalı ilçelerinin topraklarında II-TV yüzyıllara ait kaynaklar Cinli adlı Türk kabilesinin, 1759'dan önce IV-V yüzyıllarda, Kafkasya ve Kafkasya'nın kuzeyinden güneyine geçmiş olmaları muhtemeldir. Peçenek kabilesi, Kengerlilerin bir kısmının burada yaşadığını gösterir. “Hunlar, kırık köprünün yakınında bulunan ve yerliler tarafından Kız Kulesi olarak adlandırılan Hunan Kalesi'ni inşa ettiler. K. Keybullayev, Kepenekçi toponimi ile peçeneklerin kapan-kepan etnonimi ile birleştiriyor (3) Chopin, XIX.yüzyılın ortalarında Nahçıvan- bölgesinde yaşayan Kengerlilerm soyundan gelen Sarbanlar, Salahlı, Halhallı, Karacallı, Pirhasanli, Şabanlı, Karadolak, Sofulu, Yurtcu, Beydili, Kürtmahmutlu, Karahan, Karabağlar, Bolkarlı, Kızıllı, Hacılar, Kurtlar ve diğerlerinden bahsediyor. Burada 5. yüzyılda Sarvan, Karacalar, Kızılhacılı, Salahlı ve 5. yüzyılda Ağstafa, yakınlarında var olan Sarvan, Karacalar, Kızılhacılı, Salahlı köyleri ve Halhal şehrinin Kengerli ile bağlantılı olduğu buradan anlaşılmaktadır. "Batı Azerbaycan'ın Tarihi Coğrafyası" kitabı, 1988 yılına kadar "nüfusunun ünlü Karapapak soyundan olan" Lembeli köyünün eski sakinlerinin Hacılar aşiretinden olduğunu belirtiliyor.» (4) 


(DM. Seyidov. Azerbaycan halkının soykırımını düşünmek, Bakü, 1989, s. &It;br /&gt; 326-327. 
(2) Ji. Tymu&B. Hazar Denizi civarında binlerce », Bakü, 1991, 5.205. 

(3) K. Geybullayev, alıntı yapıt, s. 107. 

(4) C. Esadov. Batı Azerbaycan'ın tarihi coğrafyası, Bakü, 1998, s. 395. 
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V. yüzyılda Ermeni yazılı kaynağı "Aziz Gregor'un Hayatında" IV. yüzyılın sonunda Sasani hükümdarı II. Şahpur'un isteği üzerine Deryal Kapısı'nı geçip Arnavutluk'a geldi Hun hükümdarına bağlı boy ve kavimlerden Tomadagların/ Tomalar ismi geçmektedir. Başgeçit bölgesindeki Dumanıs/Tamanis toponimi bu Hun'u andırıyor. 

568 yılında Sasani hükümdarı Keyhosrov (I Hosrov Enuşirevan) Sabirleri/Savirleri 
yenerek yaklaşık 10.000 kişiyi Kür-Araz bölgesine taşınmaya zorladı, bunların bir kısmı 576 
yılında Msheta'ya geldi. Kaynaklara göre 28 hasta ailesi Turan'dan Msheta'ya gelerek Kartli'ye yerleşti. a  “İ. Şopen IV. Vahtang'ın "Kartlis Tshovreba" ("Kartli'nin Hayatı") adlı eserinde, Kartli'nin sakinlerinin Cin-Bakur Orbelianiler olduğunu not ediyor ve Cinlilerin Türklerle (Turanlılarla) aynı halk olduğunu varsayıyor.” (o Bizans ve Sasani imparatorlukları arasındaki çekişme sonucunda Kura kıyılarındaki en güçlü kabileler olarak kabul edilen Sabirler'in 9585'ten sonra tarih sahnesinde tamamen görünmez olduklarını ve bunun sebebinin ise şu şekilde olduğunu yazıyor. Gürcistan'ın güney batısındaki Samtshe (Ahıska) bölgesine taşındıklarını Acarlar ve Çanlar'la karıştıklarını açıklıyor. 4 Birçok araştırmacı, Sabirlerin yerel Türklerle karıştırıldığına ve günümüz Karapapaklarının etnogenezinde yer aldıklarına inanmaktadır. 

VI. yüzyılda Kazak-Borçalı'da Türklerin varlığını kanıtlayan ilginç gerçeklerden biri K.r Kord ... (Kordeyev) yazar tarafından imzalanmış, kendisinin dediği gibi manastır kaynaklarına ve diğer yazılı kaynaklara atıfta bulunularak yazılmış ve bu, "Tiflisskiye Vedomosti" gazetesinin "Seyahatler" bölümünde yayınlanan bir makalesinde yansıtılmaktadır.” (4) 

David Kareca bozkırının adını 562 yılında Suriye'den Gürcistan'a Hristiyanlığı yaymak için gelen Kutsal Babalardan David'den aldığı ortaya çıktığı. Makaleye göre, St. David önce Msheta'da, ardından Tiflis'in batısındaki İmitru dağları'nda kendi elleriyle yaptığı bir kulübede yaşıyor. Onu burada lanetliyorlar. Aziz Davut, Tanrı'nın yardımıyla suçsuzluğunu kanıtlamasına rağmen, insanlardan yüz çevirdi ve sonsuza dek onlarla yalnız yaşamaya mahkum etti. Bunu yapmak için ikamet yerini terk ediyor. Bundan böyle St. David'e Gürcüce'de "kendini mahküm eden" anlamına gelen Karca ve Gürcüce'den "Kutsal Dağ" olarak çevrilen Mtatsminda Dağı'na Mtatsminda deniyor. Daha sonra kulübesinin yerine bir kilise inşa edildi, bu daha sonra bir rahibe manastırı oldu. 

Aziz David, öğrencisi Lukian ile birlikte engebeli kara tepeler'de sessiz ve tenha bir yer bulur. Burada kendilerine yeni bir kulübe yapıyorlar. Uzun süre ot ve bitki kökleriyle beslenirler, susuzluk ateşini yağmur suyuyla söndürürler. Efsaneye göre, açlıktan zayıf düştüklerinde üç ana geyik onlara yaklaştı. Aziz David, Lukiana'ya her iki geyiği de doyma noktasına kadar sağmasını söyler. Bundan sonra geyikler kulübelerinden ayrılmazlar. (Bu arada, David-karaca tarihi anıtlar kompleksinin yakınındaki ovaya Ceyrançöl denir. Borçalı-Karayazı folklor örneklerinde geyik, ceylan, karaca ile ilgili mitsel metinlerin de bulunduğunu ekleyelim.) «» Makale şöyle devam ediyor: “O sırada Gürcistan'da Kür Nehri'nin sağ kıyısında yaşayan Tatarların şefi veya temsilcisi Babaker, Karayazı tepelerinde avlanırken yanlışlıkla Mukaddes David'in kulübesinin bulunduğu çukura indi ve uzakta bir kayanın üzerinde bir keklik gördü. O hemen keklik ile katliamdan ayrıldı Keklik, avcıdan kaçmak için St. David'in kulübesine indi. o Kekliğin avlandığını tahmin eden Babaker, kulübeye gitti ve içeri girince hayretler içinde kaldı. Önde gelen bir adamın bir kayanın üzerinde oturduğunu ve ayaklarının altında, başı eğik ve kanatları aşağıda olan şahinden kurtulması için yalvarıyormuş gibi görünen bir keklik gördü. 

(1) Romanovski. Gürcistan Tarihi Üzerine Denemeler, Tiflis, 1902. s. 3 
(2) 1. Chopin, gösterilen çalışma, s. 327. 
(3)Yine orada, s. 292. 


(4) «Tiflis çarşafları», 1832, Ocak, No.2. 
(5) İlgili konuya bakınız: S.Alyılmaz. Borçalı mitsel düşüncesinden şiirsel gerçekliğe Tiflis, 2004. 


Aziz David Gürcistan Tiflis'te herkesin önünde ona iftira atan bir kıza Masumiyetlerini kanıtlamak için yaptıklarından yukarıda bahsetmiştik. Bu hikaye onu Gürcistan'ın her yerinde ünlü yaptı. Babakear onu görür görmez tanıdı ve hemen gözyaşlarına diz çöktü ve ölmek üzere olan tek oğluna Allah'tan rahmet diledi. Aziz David cevap verdi: "Eğer tüm yüreğinle Tanrıma iman edersen, eve döndüğünde oğlunu her türlü hastalıktan arınmış bulacaksın." 

Bilge Babaker, inandığı doktrinlerin yanlış olduğunu çoktan anlamış ve kalbinde Evanjelik teorinin ihanetine gizlice inanmıştı. Bu nedenle Allah'a tüm samimiyetiyle inandı. 
Neşeli ve umutlu bir şekilde evine döndü ve kendisini sağlıkla karşılamaya gelen tek oğluna sevinçle sarıldı. Cennetin mucizesini kendi üzerinde denedi. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden kendisi ve ailesi Hıristiyanlığı benimsedi ve ömrünün sonuna kadar bu dine hizmet etti. 

Ölümünden kısa bir süre önce Mukaddes David, Tanrı'ya ibadet etmek için Kudüs'e gitti. 
Döndüğünde kulübesinde öldü ve oraya gömüldü. 

Aziz David'in ölüm haberini alan bakıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere kulübesini küçük bir kiliseye çevirdi. Daha sonra, kilise birkaç kez genişletildi ve şimdi David-Karaca çölündeki en esas ve büyük tapınağıdır. 

Böylece 6. yüzyılda Gürcistan'da Kura'nın sağ kıyısında yaşayan Türklerin liderinin adının Babaker olduğu ve Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki David Karaca manastır kompleksinde ilk kiliseyi yaptırdı. Şüphesiz Borçalı'daki Babaker Dağı'nın adı da o kişinin adıyla bağlantılıdır. Kordeyev'in yazısındaki gerçeklerin (Babaker'in Türk kökenli olduğu belirtilmese de) kısaca Kafkas Arkeoloji Komisyonu tarafından toplanan belgelere de yansıdığını belirtmek gerekir (Cilt 1, s. 25). 

Bu arada G. Gordeyev, Eylül 1831'de yazdığı tarihi külliyeyi yerli Türkler eşliğinde Ziyaret etti. Karayazı ovası çevresindeki Kür kıyısındaki ormanlarda ayı ve kurtların varlığına rağmen, Şemseddil, Kazak, Demircihasanlı ve kısmen Borçalı'nın koyun ve keçi sürülerinin soğuktan korunduğu yerler olduğunu yazıyordu. 

628'de Bizans imparatorunun İran-Bizans savaşında yardım çağrısına cevaben Demirkapı Derbent Nehri'ni kuzeyden Azerbaycan'a geçen Hazar göçebe Türk boyları, 628'de Tiflis'i ele geçirdi. O dönemde Kartli'de yaşayan kavimler arasındaki iletişimin altı dilinden biri Hazarların diliydi ve Kartveller de bu dili yaygın olarak kullanıyorlardı. o Hazar Denizi'nde Kafkasya'nın güneyine gelen kavimler arasında Kıpçakların da bulunduğu tarihten bilinmektedir. 

7. yüzyılın ortalarında Kafkasya, İslam'ı uygulayan Araplar tarafından işgal edildi. 
Tokan, Arap kaynaklarında 646 yılında müslümanların Kura Nehri boyunca aldıkları yerler arasında zikredilen Tiflis'in güneyindeki Barşaliyye bölgesi Borçalı boylarının anavatanı olduğunu ve Hazar topluluğundaki 10 Türk boyundan birini oluşturduklarını kaydediyordu. ©) K. 
Keybullayev Ulaşlı etnonimi ve Hazarların, Kölelerin Kullar kabilesi ile yer adları, Eski Rus belgelerinde yer adları Kıpçak bozkırının güneyinde yaşayan Kıpçakların bileşiminde gösterilen kul kabilesi ile ilgili olduğu görüşünü ortaya koymaktadır. (3) 

Arap egemenliği sırasında müslümanlar, İslam'ı yaymak için Arabistan'dan yeni fethedilen Kafkas vilayetlerine, Kazak-Borçalı kabilelerinin yaşadığı bölgeler de dahil olmak üzere yerleştirildi. Dr. O.Yeni Aras ise Borçalı'ya yerleşen bir grup ailenin Hazreti Hamza soyundan geldiğini ve o dönemde bölgenin Terki-Mekkeler denilen bu ailelerin temsilcileri tarafından yönetildiğini yazmıştır. (Peygamberimiz (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Oo Mekke'den o ayrılanlara (Kafkas (müslümanları (o Terki-Mekkeliler (o olarak adlandırıyorlardı.). Zamanla Türkleşirler ve etnik kimliklerini kaybederler. 44) 


(0) Romanovski. Tarih üzerine denemeler ı (V.1UU.InurT:.1 YUY.1902.c.3 

(2) F.Kırzıoğlu. Kars Tarihi, İstanbul, 1953.s.220 

(3) S- Keybullayev, belirtilen eser, s. 109,140. 

(4) O. Yeni aras. Karapapak ve Terekeme'nin siyasi ve kültürel tarihine giriş, İstanbul, 1994, 5.25. 
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IX-XI yüzyıllarda Deryal ve Derbent geçişlerinden Güney Kafkasya'ya Türkçe konuşan kabilelerin akını devam etti ve aralarında Karapapakların oluşumunda kilit rol oynayan Kıpçaklar egemen oldu. 

IX yüzyılın ortalarında Türk asıllı Arap komutanı savaşçı böyük buk (Buğa Türk) Kafkasya'nın kuzeyinden 300 Hazar ailesini getirip Başgeçit bölgesine yerleştiler. Abbas Abdullah Hacaloğlu, Basgeçit semtindeki Hazret/Hezeret yer adını Hazarlarla mükemmel kılıyor. M. Seyidov, "Azerbaycan halkının atalarının kökleri hakkında düşünmek" adlı kitabında, aynı bölgedeki Darvaz köyünün Savir-Hazar Türklerinin dillerinde bazı özellikleri olan lehçesini tartışıyor. (s. 37). 1877- 
1878 Osmanlı-Rus savaşında doğu cephesindeki Türk birliklerinin Başkomutanı Mareşal Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa anılarında, Osmanlı-Rus savaşında Kars gönüllü Müfrezelerinin lideri Darvazlı Mehrali Bey'in cesaretinden bahsederek, "Hazar Kağanlarına kız çocukları veren Hazar Denizi boyunca Karapapak kabilesi Borçalı'dan" olduğunu vurguladı. 

11. yüzyılın ikinci yarısında Orta Doğu ülkeleri, Güney Kafkasya, Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden biri haline geldi. Türk saltanatının bir parçası oldu. 11. yüzyılın ikinci yarısında Ortadoğu ülkeleri, Güney Kafkasya, Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden biri haline geldi Selçuklu, Türk İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Güçlü Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın Emiri Loru, Gregoryen Hıristiyanlığına geçen II. Gurgen'in kızıyla evlenir. Bir süre sonra Borçalı halkı toplu halde müslüman oldu. “Karapapaklarda Başkanlık belli şartlara bağlıydı. Başkan olabilmek için Borçalı ve Kazaklı aşiretlerinden olmak gerekiyordu. Bir yabancının bu noktaya gelmesi imkansızdı. Büyük göçlere ve savaşları yöneten başkanın her emrine uyulurdu. Aile, kabile ve kabileden oluşan "Yaşlılar Meclisi" Başkanı (Reisi) kontrol etme hakkına sahipti. (0 Bazı tarihçiler, Alp Arslan'ın halefi Melik-Şahın (1072-1092) döneminde Borçalı ve Kazak bölgelerine Türkmen (Oğuz) topluluklarının yerleştiğini tahmin etmektedir. 

Gürcü tarihi belgelerinden, Gürcü Çarının Kurucu David'in (IV David) XII yüzyılın 18- 
20. yıllarında Anavatanını Daryal boğazı yoluyla Selçuklu Türklerinden kurtarmak Kuzey Kafkasya'dan Atrak Han'ın önderliğinde 40.000 kişilik bir süvari kuvveti ile (5.000'i özel savaşçılardı) Yaklaşık 230-240 bin Kıpçak (Kuman) Türkü, Gürcistan'ın doğusuna Kanıh (Alazan) ve Kavri-Kabirri (Yor) nehirlerinin vadilerine yerleştirildi. xx) Her ailenin orduya birer asker bağışlamak şartıyla yer değiştiren bu 40.000 Kıpçak aileye arsalar verilmiş ve bu şekilde göçebeler daimi ikametgah haline gelmişlerdir. "Gürcistan'ın Çarlık Hükümeti Kıpçakları tesadüfi olarak seçmemiştir. iyi savaşçılar olarak kabul edildiler ve devlet onları nispeten kolayca elinde tutabilirdi. Ayrıca Gürcü Çarı bir Kıpçak prensinin kızıyla (Atrak'ın kızı Kuranduht - F.V) evliydi ve damat ile kayınpeder arasında anlaşmaya varmak daha kolaydı. O zamanlar Kıpçaklar, Rus prensi tarafından şiddetle baskı altına alındı. Bu nedenle, Gürcistan ile ile ittifak kurmaları ve buraya taşınmaları uygun oldu.” (3) S. Pletneva "Kıpçaklar" adlı eserinde şöyle yazıyordu: "Gürcistan'daki Kıpçaklar, Kiev Prensliği'ndeki" Çorniye Klobuk "görevlerini yerine getirdiler.” «4 Bu Kıpçakların Gürcistan'ın yabancı işgalcilerden kurtarılması ve tek, güçlü bir Gürcü feodal monarşisinin kurulmasındaki hizmetleri çok değerliydi. Profesör Valeh Hacıyev'in Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Gürcistan'da yaşayan hemşehrilerinin temsilcileriyle 9 Mart'ta Tiflis'te Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu binasında yaptığı görüşmede yaptığı konuşmadan alıntı, 1996: “... 10. ve 2. yüzyıllarda kurucu Davut'un 45.000 kişilik ordusu 40.000 Türk'ten oluşuyordu. Gürcistan'ın en yüksek seviyesine ulaştığı o dönemdi... Bu, hem Arap kaynakları hem de Gürcü kaynakları tarafından doğrulanıyor.” (5) 

(1) O. Yeni aras, Atıfta Bulunan Eser, s. 28. 

(2) 3. Anchabadze. 11.-14. yüzyıl Gürcü kroniklerine göre Kuzey Kafkasya Kıpçakları, Sat. "Balkarlar ve Karaçayların Kökeni Üzerine", Nalçik, 1960, s. 117; m. Lordkipanidze, Gürcistan Tarihi XI - XITI yüzyılın başı, Tiflis, 1974, s. 97. 

(3) V. Ouçua, Ş. Mesxia. Gürcistan Tarihi, Tiflis, 1979, s. 56. 


(4) S. Pletneva, anılan eser, s. 96. 
(5) Azerbaycan-Gürcistan: Dostluğumuzun töreni (derleyiciler: H. Orucov ve Ş. Shahmammadov), Bakü, 1996, s. 73. 
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Bu gerçek, tarihçi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın dikkatinden kaçmıyor ve toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer veriyor: "Bugünkü konuşmalar 12. yüzyılda burada Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlıların, atalarınızın, Gürcü halkının ve Azerbaycan halkının yabancılara karşı birlikte savaştığı ve topraklarını savunduğunu, bu dostluk XII. 
yüzyıldan beri devam etmektedir. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, burası sizin vatanınızdır. 
Burası senin memleketin.” 

Don Nehri'nin/Çayının sağ kıyısında yaşayan Şaruken oğlu Rus prensi Vladimir Monamak'ın ölümünden sonra, Gürcistan'da yaşayan kardeşi Atrak'tan memleketine dönmesini istedi. Bunun için çok sevdiği şarkıcı Orevi Atrak'a göndererek ona Kıpçak şarkıları söylemesini ve Kıpçak bozkırında yetişen yavşan otu vermesini söyledi. Şarkılar, Atrak'a uçsuz bucaksız çöllerde kazandığı savaş zaferini yavşan ise onun çocukluğunu ve gençliğini anımsatacaktı. Orev talimatları takip eder. Gürcü çarının sarayının önemli isimlerinden Atrak Han, şarkıları dinledikten sonra lüks hayatından çıkmakta tereddüt etse de, yavşan kokusuna dayanamamış, kalbi durmuş ve ağabeyinin isteğine uymuştur. O, XII yüzyıl.1920'lerin sonlarında ailesi ve en yakın savaşçılarıyla birlikte geri döndü ve Kuban-Kuman nehri havzasında bir bina inşa etti. 
Onunla Gürcistan'a gelen Kuman-Kıpçakların çoğu burada kalıyor ve ülkenin sosyo-politik yaşamında aktif rol almaya devam ediyor. Kurucusu Davut'un bir sonucu olarak, Tamara döneminde Kıpçaklar Kubasar Bey Emirsepehsalar (Başbuğ) ve Kutlu Arslan baş sayman olarak görev yapmışlardır. Loru ve çevresi doğrudan Kubasar'a bağlıydı. Bu dönemde 1177'den itibaren Boy ve Oymak beylerinin önderliğinde bir grup Kıpçak, Taşır-Borçalı bölgesine yerleşti. ©» Kazak-Borçalı'daki yer isimlerinde Fahreddin Kırzıoğlu; Karacalar, Kemerli, Kesemenli, Karabulak, Karaağaç, Ahtala, Kepenekçi, Çubuklu, Kuşcu, Saral/Sarıel, Saraçlı/Sarıcalı/Sarıhacılı ve Borçalı-Kazakların en güçlü kolu olan Padar-Baydar gibi, 12. 
yüzyılda Kafkasya'nın güneyine göç eden Kıpçak kabilelerinin izlerinin bulunduğunu ve adaşlarının da Karadeniz'in kuzey kesiminde ve Tuna/Dunay boyunca bulunduğunu yazıyor. (3) Novkorod Prensi İgor Svyatoslaviçin 1185'te Kıpçaklara karşı askeri kampanyası (Bu tarihi gerçek, 12. yüzyıl edebi anıtı “İgor Polku/Alayı Destanında anlatılmaktadır) Ordusunu yenen ve Rus prensine esir düşen Kıpçak Hanı olan kardeşi Konçağın da Gürcü Çarının sarayındaki en önemli mevkilerden birine sahipti. Unutulmamalıdır ki Çar Tamara Dağıstan'da Kıpçak köyü yakınlarında gömülüdür. 4) Konçak Han'ın, yurttaşlarının yaşadığı Gürcü devleti ile yakın ilişkileri vardı. Rus kaynakları, ordusunda görev yapan askerler tarafından Gürcistan'dan getirildiğine inanılan bir müslüman'ın, muharebede kimsenin görmediği canlı bir silah kullandığını vurguluyor. 

12. yüzyılda Kıpçaklar da Azerbaycan topraklarında önemli bir konuma sahipti. O dönemde Azerbaycan Atabey devletinin kurucusu Şemseddin Eldegez ile 12. yüzyıl Azerbaycan şairi Nizami Genceli'nin eşi Afak Hanımın Kıpçak asıllı olduğunu belirtmek gerekir. 

XI-XII yüzyılların Gürcü kaynaklarında Doğu Gürcistan nüfusunun çoğunluğu Türk boylarından oluştuğu için "Didi Turkoba" "Böyük Türklük" olarak anılmıştır. Son göçle Gürcistan'a gelen Kıpçakların bir kısmı bölgedeki hemşehrileriyle karışarak milli kimliklerini ve Türk kimliklerini muhafaza etseler de bir kısmı zamanla Gürcülere (kartvel) dönüşüyor. 

(1) Yine orada, s. 96. 
(2) F. Kırzıoğlu. Yukarı Kura ve Çoruk nehirleri boyunca KIPÇAKLAR, s. 130-131 


(3) Yine orada, s. 137-138. 
(4) M. Acı, gösterilen çalışma, s. 316. 
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Murad Acı Gürcüleştirilmiş Kıpçaklar hakkında şunları yazmıştır: “Yüzyıllar boyunca Gürcü kültürünün etkisi altında kalmışlar, onunla tanışmışlar ve Gürcü ve Svan olarak anılmaya başlamışlardır. Kökleri unutulmuş olsa da, iki kan kardeşi olan Azerbaycan ve Gürcistan'ın mevcut ilişkilerini farklı bir şekilde kardeşlik kurmalarının temellerini atan tarih unutulmadı.” () “XILXII yüzyıllara geldiğimizde Borçalı ve Kazaklı boyları artık Terekeme olarak adlandırıldı. 
Ozan Emrah şiirlerinde Terekeme güzellerinden söz ediyordu. Âşık Karib, Kazak nehri/çayı kıyılarını Terekeme yaylaları diye överdi.” (2 Şureddin Memmedli "XII-XIV yüzyıllarda, Kıpçakların otlakları olan Karakalhan dağı, Ağ Arakvi (Karakalhan) nehri boyuncaydı ve Aşık Garib Terekeme yayalağı olarak nitelendiriyor.” «6 H. Çetinkaya, terekeme kelimesinin etimolojisinin muhtemelen terek*#-eme kelimelerinden doğmuştur. Bunu, Türk boylarında bazı ağaç türlerinin mitolojik boyutlarının bulunmasınınve Türk topraklarında çok sayıda Terek-ağaç türlerinin mevcudluluğuyla esaslandırılır. Borçalı'da kutsal sayılan bu tür birçok ağaç olduğu unutulmamalıdır. Bunların en ünlüsü Marneul şehri yakınlarındaki. “Ulu çınar” ziyaretgahıdır. 
Her yıl Nevruz bayramında “Ulu çınar” kalabalık oluyor. H. Çetinkaya'ya'nın tahminine göre Terekemeler büyükbaş hayvancılıkla uğraşmadan önce ormancılıkla (meşecilikle) uğraşıyorlardı. 
O zamandan beri Anadolu'da adları orman ve ağaçlarla anılan Tahtoç/Tahtacı ve Ağaceri gibi Türkmen boylarının yaşadığı bilinmektedir. ve kaynağı Hazar Denizi olan Kafkas dağları'nın Gürcistan kesimi olan Terek nehrine/çayına Türklerin "Terek" adını verdiğini yazmıştır. (4 Bazı araştırmacılar kelimenin Arap egemenliği sırasında Kazaklı ve Borçalı kabilelerinin yaşadığı bölgeleri yöneten Terki-Mekkeliler adına çıktığını, bazıları ise Karapapakların Selçuklular döneminde Türkmen olduklarına ve Terekeme kelimesinin Türkmen anlamına geldiğine düşünüyorlar. Örneğin Türk filolog Profesör Ahmed Bican Ercilasun, Terekemelerin âşık geleneklerini kuvvetli bir şekilde yaşatmalarını ve mani yerine bayatı kelimesinin kullanmalarını Türkmenlerle ilişkilendiriyor. 17. yüzyılda Borçalı'ya seyahat eden ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'nin notlarından: "Demirci Hasan kasabasına geldik. Burası eskiden Türkmen şehriymiş halen kış aylarında Türkmen aşiretlerine ev sahipliği yapmaktadır.» xs) 

Bu nedenle, söylenenlerden ve yazılanlardan Karapapakların aynı zamanda Kıpçak ve Oğuz Türklerinin maddi ve manevi değerlerini taşıyan ve geliştiren bir Türk boyu olduğu sonucunu çıkarmak mantıklıdır. Türkiye'nin en büyük ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Semra Alyılmaz da Karapapakların "Kıpçakların ve Oğuzların Kafkasya'daki temsilcisi" olduğu sonucuna varıyor: “Karapapaklar yüzyıllardır bu topraklarda yaşadıkları, büyük bir kısmı Selçukluların Gürcistan'ı fethinden önce, bir kısmının da Selçukluların Gürcistan'ı fethedilmesiyle birlikte müslümanlığı kabul etmiştir. Bu sebeple de Kıpçak ve Oğuz Türkleri (Türkmenler) arasında bir kaynaşma olduğu ve bu kaynaşma sonucunda Karapapak-Terekeme adı verilen boyun bu kaynaşma sonucunda doğduğu söylenebilir. (6) 
(1) M. Acı, gösterilen eser, s. 256. 
(2) O. Yeniaras, Atıfta Bulunan Eser, s. 33. 
(3) Ş. Memmedli, gösterilen eser, s. 55. 
* Terek:Türkçe'de ağaç demektir. 
(4) "Karadeniz Araştırmaları" dergisi, 2004, sayı 2, s. 50-51. 


(5) Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Cilt II, İstanbul, 1976, s. 553. 
(6) S. Alyılmaz, Borçalı bilim adamı, eğitimci, şair Valeh Hacılar, Ankara, 2003, s. 4. 
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Ancak Türklerin Gürcistan ve Batı Azerbaycan'a yerleştikleri dönemde Karapapak köylerindeki mezarlıkların zengin olduğu, ancak ya tarihin izlerini silmek için çoğu ihmal edilerek parçalandığı ya da kasten sökülen koç heykelleri ne diyor? Orhun-Yenisey yazıtları ile bağlantılı olarak eski Türk kültür ve kültürünün derinlemesine araştırılması ve incelenmesi yapan Orhun'dan Anadolu'ya kadar (Borçalı dahil) koç heykellerini tek tek tespit eden ve CD'lerini hazırlayan Türk bilim adamı Cengiz Alyılmaz, koç heykellerinin tarihini çok eskilere dayandırmaktadır. C. Alyılmaz, cesaret, kahramanlık ve mücadele ruhunu ifade eden koç heykellerinin Göktürk ve Uygur dönemlerinde dönemin en ünlü tanınmış kişilerinin mezarlarının başına konulduğu görüşünü ifade etmektedir. Türk boylarına ait koç heykellerinin ilk örneklerinin genellikle Türklerin kadim ata vatanı olan Moğolistan'da sık sık rastlandığını kayden Alyılmaz hazırladığı eserlerde onların fotoğraf ve şekillerinede yer vermiştir. (Bkz: Osman Fikri Sertkaya, Cengiz Alyılmaz, Tsendiyn Battylga. Moğolistan'da Türk 

Anıtları Projesi albümü, Ankara, 2001, s. 54-56, 249, 256-259, 262, 263, 271, 300). 
Akademisyen Budağ Budagov da birçok araştırmacının bu anıtları Karakoyunlu ve Akkoyunlu aşiretleriyle ilişkilendirdiği gerçeğine katılmamakta ve Altay Türklerinin bizim dönemimizden önce koç taşları yaptıklarına dikkat çekmektedir: "Müslüman dinine göre, mezarın iki veya üç yıl içinde yok olacak şekilde inşa edilmesi gariptir. Ancak o mezarların üzerine koç taşları konularak bu gelenek çiğnendi” dedi.” « M. Acıya göre eski Türklerde koç (koyun) bolluk, bereket ve aslan gücün simgesiydi ve onların kafasında koç aslandan daha yüksekti. o) M. 
Seyidov: “Eski Türk halklarında koyun, üretkenlik, ve büyümenin (kuzulamanın) zoomorfik bir ongonu olarak kabul edildi. Oğuz Kağan da oğullarının ilerde dünyaya gelmesi ve refaha kavuşması için onlara bir koyun verdi. Hakaslarda eski bir koyun heykeli vardı - kuzuların döllenmesine ve buzağılamasına yardımcı olan bir ongon. Ayrıca genel büyümeye ve üretkenliğe katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle Hakas, başarılı hasat festivalini (tahıl hasadından sonra) kutladı - kuzu-mangir yakınındaki düğün, onuruna kurban edildi ve ona kurbandan bir pay vermişlerdi » (3) 

13. ve 18. yüzyıllar arasında Kazak ve Borçalı kazaları; Harezmliler, İlhanlılar (Moğollar), o Teymuriler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Kızılbaşlar ve Osmanlıların egemenliğine girmiştir. Bu dönemde bazı Türk boyları Kazak-Borçalı içine ve dışına göç etmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede yaşayan Kenger halkının birçok kolu, Cinli, Sefikürd, Demircihasanlı, Kızılhacılı ve diğerleri. aşiretler Gencebasar, Şirvan ve Karabağ ilçelerine göç ediyorlar. Bazı kaynaklar 1757'de 1500 ailenin Karabağ'a taşındığını söylüyor. 
Büyük olasılıkla, şu anda Goranboy bölgesinin bir parçası olan Cinli-Boluslu, Fahralı, Sefikurd ve Kızılhacılı,Teki,Gencebasar köylerinin nüfusu o dönemde göç edenlerin soyundan gelmektedir. XIX. yüzyılda Şirvan'da Göyçay kıyısında "Sünni Tatarların" yaşadığı bir "Ulaştı-Şıhlı" köyü olduğu kaynaklarda bilinmektedir. (söz gelişi: Uçar bölgesinde Göyçay nehri yakınında Karabörklü köyü, Tatar bölgesinde Kaçağan köyü var). Borçalı Karapapakları da Nahçıvan'a göç etmişlerdir. Nitekim 1920 yılında Nahçıvan etnografı Rasizade tarafından ünlü şarkiyatçı K. Smirnov'a sunulan bir belge, 20. yüzyılın başlarında, Nahçıvan'da yaşayan 23 Türk boyundan birinin adı Sadaklı idi ve bu kabile Borçalın'ın Sadaklı köyünden göç ederek Şerur'un Yenice köyüne yerleşen Karapapaklar?'dan oluşuyordu. 4) 


(1) B. Budakov. Çobankara eli, Bakü, 1996, s. 30. 

(2) M. Acı, gösterilen eser, s. 109. 

(3) M. Seyidov, belirtilen eser, s. 140-142. 

(Gürcistan İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü, No 155, K.Smimov'un arşivi, «Nahçıvan bölgesinin tarihi ve etnografyasına ilişkin materyaller, 1936, s. 20 (Yazarı bastırıldığı için eser yayınlanmadı - F.V) 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XVMLI yüzyılın ortalarında Azerbaycan'da Hanlıklar kurulduğunda Borçalı Sultanlığı ilan edildi. 1770-74 yıllarında Kafkasya'da seyahat eden akademisyen Hildenştedt; Borçalı, Kazak ve Pembek semtlerinin nüfusunun büyük çoğunluğunu "Terekeme Tatarları", geri kalanı ise Ermeniler?'den oluştuğunu bu" Terekeme Tatarlarının" Osmanlılar'dan kolayca etkilendiğini, müslümanların Tiflis'te üç camisi ve Ermenilerin küçük bir kilisesi olduğunu; Kahet'iye bağlı Muğanlı, Karacalar, Kepenekçi ve Kızılhacılı köylerinde toplam 250 Terekeme ailesinin yaşadığını, Nadir Şah Afşarın, Kahet'te, Yor Nehri kıyısında yaşayan 10.000 ailenin evini yıktı. 
Bunları başka yerlere dağıttığını ve bu ailelerden 500'ünü Demircihasanlı'ya yerleştirdiğini ve onlar için yeni köyler inşa ettiğini yazıyordu. (4) 

18. yüzyılın sonunda Kartlı-Kahet Hanedanı'na bağlı Borçalılar, Hudu Bey liderliğindeki Çar TI. Iraklı'nın yanında yerlerini alarak yabancılara karşı cesurca savaştılar. 


1.3.TİFLİS VE ÇEVRESİNDEKİ KARAPAPAK ELLERİ /YERLEŞİMLERİNİN 
RUSYAYLA BİRLEŞTİRİLDİKTEN SONRA 

24 Temmuz 1783'te Rusya ile Kartlı-Kahet Krallığı arasında bir antlaşma imzalandı. Bu 
anlaşmaya göre Kartlı-Kahet krallığının bir parçası olan Kazak ve Şemseddil Sultanları Borçalı ile birlikte Rus İmparatorluğu'nun koruması altına girdi. 1800 yılında, Rus imparatoru 1. Pavul 2. 
İrakli'nin oğlu XII. Georgenin Gürcü Çar ilan edildi ve en büyük oğlu David, halefi ilan edildi. 
Prens David'in tahtın varisi olarak ilan edilmesi, XII. George'nin diğer oğulları arasında memnuniyetsizliğe ve taht kavgalarına neden oldu. Haziran 1800'de Borçalı'daki Şülever köyünde yaşayan Prens İskender, Çar'ın doğrudan kontrolü altındaki Kazak bölgesinin kendisine verilmesini talep etti ve reddedildi. (2) İstediğini elde edemeyen şehzade, en iyi adamlarıyla Şulaver'den Kars'a, oradan da İran Şahı'nın varisi Şehzade Abbas Mirza'nın Aras Nehri kıyısındaki kampına gitti ve orada büyük saygıyla karşılandı. Bundan sonra İran'da hüküm süren Türk kaçar Hanedan'ının kanatları altında yaşayan Prens Aleksander, Gürcistan'daki Rus Hükümetini devirmek için savaşmaya başladı. 

1801'de Rus İmparatoru, Kartli-Kahet Hanedan'ının kaldırılması ve Rusya'ya ilhak edilmesi hakkında bir manifesto imzaladı. Bu manifesto, orjinalinden Gürcistan'da en yaygın kullanılan dillerden ikisine, Azerice Türkçesi ve Gürcüce'ye çevrilmiştir. « Rusya'nın Kafkasya'da işgal ettiği topraklar doğrudan İmparator tarafından atanan bir halef tarafından yönetiliyordu. İlk yardımcısı General K. T. Knorrink'den sonra, aşağıdaki Generaller Rus Çar'ının Kafkasya'daki halefi olarak hizmet ettiler: P.D.Sisianov (1802-1806) yıllarında, İ.V Kudoviç (1806-1809) yıllarında, A.P.Tormasov (1809-1811) yıllarında, A.P.Yermolov (1816- 1827) yıllarında, İ.F.Paskeviç (1827-1831) yıllarında, K.V.Rozen (1831-1837) yıllarında, Y.A.Kolovin (1838-1842) yıllarında, A.İ.Neydkart (1842-1844) yıllarında, M.SVorontsov (1844- 1854) yıllarında, N.N.Muravyev (1854-1856) yıllarında, A.İ.Baryatinski (1856-62) yıllarında. 

Karapapaklar önceleri Rus Hükümetini kabul etmediler. Genel İ. Lazarev yazıyordu: "Kazaklar, Borçalılar ve genel olarak Tatarlar bize hiç sadık değiller, ufak bir değişiklik olursa bize karşı çıkarlar ve Gence Hanı'da onlara katılır." 23 Temmuz 1801'de Lazarev Borçalı-Demircihasanlı ve Kazak ilçelerine gidip Kartlı, Kahet İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılmasından sonra, kardeşleri gibi, Rus yönetimini tanımak istemeyen, Prens David'in birçok tebasının Rus Çar'ına bağlılık yeminini kabul ettirir. 1802 yazında General Knorrink'e verdiği raporda Çar'ın halefi olduğunu yazmıştı: 


(1) Baha: İ. Gildenstedt. Coğrafi ve istatistiksel tanım It;br /gt; Gürcistan ve Kafkasya, SPB, 1809. 
(2) Başlangıcından İlhaka Kadar Kafkas Savaşı Üzerine Tarihsel Deneme &lt;br /&gt; Gürcistan, Tiflis, 1899, s. 32. 
(3) Akts of the Caucasus Archaeological Commission (A KA K), Cilt I, Tiflis, 1866, s. 414. 
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"Prens David, uzun zamandır gözlemlendiği gibi, saflarına katıldı (Rus muhalifleri - F.V.) ve onlara yardım ediyordu. Bu günlerde Tiflis'ten ayrıldığımda, temiz hava solumak ve sağlığına kavuşmak bahanesiyle dağlara, Borçalı Tatarlar'ına gidip. Şimdi Borçalı Tatarlarıyla bir; yerde yaşıyor ve muhtemelen oradan asla geri dönmeyecek.” 

1802 yılında Loru-Lori ilçesine bağlı Türk köyleri listesinden Borçalı'ya ek olarak, o 
zaman Kazak ilçesinde; Fahralı, Kızılhacılı, Kolagir-Kolayır, Pembek de Kaçağan, Saral, 
Hamamlı, Şemşeddil?”de, Kullar, Kuşçu, Kırıhli köylerinin olduğu anlaşılıyor. a) Kaynaklar, 1821 
yılında Borçalı Çökeyinin/çukurluğunun Çelebili köyünden Mustafa Yadigarov, Çelebili-Yadigarov köyünden Mirza İsmail Bey Yadigarov, Koşakilse ve Kayakocalı arası tüm köylerin Borçalı'nın vekili Uğurlu Han Ağa'ya bağlı olduğunu gösteriyor. 

Resmi arşiv belgelerine göre XIX yüzyılda Borçalı köylerinden Darbazda- Eyyub Ali oğlu ve İsmail Koca oğlu, Bolus-Kepenekçi'de - Ağakişi Bey Molla Ağakişi oğlu, Fahralı'da Nuri Taşdemir oğlu, Saraçlı'da-İbrahimhalil İsmayil oğlu, Karacalar'da-Mirzali Ağa, Sarvan'da-Minasaz Muhammed Ağa, (1801'de) ve İbrahim Halil oğlunun (yüzyılın ortalarında), Karakeşeli?de-Penah Ağa Kamil oğlu, Demircihasanlı-Kepenekci'de- Kerim Ağa Ahmetkasım Ağa oğlu, Keşeli'de-Nebi Ağa Veli Bey oğlu, Kasımlı'da-Kasım Ağa; Muhtarlık vazifesini, Darbazda - Abdulla Piri oğlu, Yukarı Gülever'de-Kurban İmamkulu oğlu, Koçulu”da-Allahverdi Bayram oğlu, Hasanhocalı'da-Kazım Kerim oğlu, Kolayır'da-Kurbanali Ağa Hüseyin oğlu ve Kurban Memmedali oğlu, Bala Muğanlı?'da-Halil Tanrıverdi oğlu, Bolus-Kepenekçi'de-Yolçu Talib oğlu ve İbrahim Halil Karaveli oğlu, Fahralı'da-Memmed Ahmed oğlu, Kaçağanda-Hangeldi Memmed oğlu, Ahlımahmudlu”da-Mehdihan İskender oğlu,Terkavun?'da-İmamali Kulu oğlu (1831 yılında), Çelebili- Yadigarov'da-Nebi Yakub oğlu, Ulaclı”da - Namaz Bürcü oğlu, Kasımlı'da - Kasım Necef oğlu Koha, yani muhtarın yardımcısı görevini yapıyorlardı. Borçalı din adamlarından Ahund Molla Süleyman Memmed Talib oğlu (Sarvan), Molla Hacı Ahmed Veli oğlu (Demircihasanlı-İlmezli), Molla Cafer Yahya oğlu Molla Yusuf Molla Muhammed oğlu (Fahralı), Molla Kazım Molla Nebi oğlu ve kardeşi Molla Hasan (Arhılı), Ahund Molla Ahmed Molla Kurban oğlu, Ahund Molla Süleyman Meşedi Tehmuraz oğlu, Molla Hümmet Sadık oğlu ve Molla Emiraslan Sadık oğlu (Ercivan-Sarvan), Abdulla Molla İsmail oğlu (Demircihasanlı-Kepenekçi), Molla Ali Bulud oğlu ve Mustafa Efendi Veysel oğlu (Bolus-Kepenekçi), Mürsel Efendi Molla Hüseyin oğlu ve Ahund Molla Hasan Molla Ali oğlu (Kasımlı), Hacı Muhammed Efendi Hacı Şafi Efendi oğlu (Demircihasanlı-Kosalı), Hacı Musa Efendi Hacı İsa oğlu (Kürtler), Ahund Molla Hasan Tanrıverdi oğlu (Kaçağan) ve bu kitabın yazarının büyüklerinden Hacı Molla Muhammed Kulu oğlu ve oğlu Molla Kulu (Darvaz) Yaşadıkları köyün "Prihod" Mollası ve aileleri ayrıcalıklı din adamları sınıfına dahil edilmişlerdir. 

XIX. yüzyıl Karapapak vilayetlerinde kaçakçılığın yaygın olduğu bir dönemdir. Valeh Hacılar: "Borçalı-Kazak bölgelerinde Çarlığa karşı sınıf çatışmasının ve özgürlük mücadelesinin ilk ve en yaygın biçimi kaçakçılık hareketiydi" ©) 

Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi'ndeki "Kaçakçılık Hareketi" makalesinde okuyoruz: “Kaçakçılık hareketinin toplumsal niteliği, mültecilerin de yardımıyla kitleler tarafından onaylanıyor. Nüfus, halkın çıkarları için savaşan mültecileri savundu. Köylüler mültecilere yiyecek, at ve silah sağladı, onlara barınma sağladı ve onları Hükümet'in zulmünden- takibinden sakladılar. 


(1) AKAK,CiltI, s. 461-474. 
(2) V. Hacılar. XIX yüzyılda Borçalı'da kaçakçılık hareketi, Tiflis, 2003, s. 6 
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XIX. yüzyılın sonlarında kaçakçılık hareketini bastırmak için Zakaf-Kazi'ye gönderilen Korgeneral D. Skalon, St. Petersburg'a verdiği bir raporda köylülerin kaçaklara karşı çok misafirperver olduklarını itiraf ediyordu. Kaçakçılık hareketi, kaçaklara karşı ağır cezai tedbirlere başvuran çarlık sömürgecilerini korkutuyordu. Yetkililer kaçakların üzerine askeri birlikler ve güvenlik güçleri gönderdi ve onlara vahşice işkence yaptılar. 1894 yılından itibaren kaçaklar genellikle idam cezasına çarptırılan askeri mahkemeye götürülüyordu. Ancak tüm bu önlemler kaçak hareketini engelleyemedi. 

Kaçakçılık hareketi düzensiz, kendiliğinden, doğası gereği yerel, politik bilinçten uzaktı.” 
a 19.yüzyılın ortalarında Gürcistan'a seyahat eden Baron von Kaksthausen, Karapapakların yaşadığı bölgelerde kaçakçılığın yaygın olduğunu da yazmıştı: "Tiflis'te bir saat yürüyüş yapmak istiyorsanız silahlı olmalısınız. İnsanlar büyük bir coşkuyla mülteciler hakkında konuşuyorlar. 
Örneğin burada kaçak Arsen'in tarihini göstermek istiyorum.” (2) 

Borçalı ve Kazak ilçelerinde oturanlardan Tehmasib Kulu, Arıhlı Ali Ağa Eyyub Ağa oğlu (1785-7), Marabdalı Gürcü Arsen, Baydarlı Naği Bey, Haşimoğlu* (?- 29 Eylül 1855), Karapapak köyünden Deli Ağa Ali Ağa oğlu, Abdallı Kor İsmail (7-1877), Migirli İskender Piri oğlu (?-1877), Darvazli Mehrali Memli oğlu (1844-1906), Mahallenin ünlü ağalarından Kasımlı Daşdemir Ağanın çocukları Astan Ağa (1852-7) ve Paşa (1853-1873), Tehleli Kerim, Kırak Kesemenli Kerem İskender oğlu Mollazaloğlu ( 1860-1909), Kızılhacılı Halay Bey Hüseyin Ağa oğlu Mursakulov (1867-1899) ve diğerleri ile Ağbaba Karapapağı Deli Yusuf XIX. 
yüzyılda faaliyet gösteren kaçak müfrezelerin ünlü liderleriydiler. 

XIX. yüzyılın ortalarında Ruslar, Karapapak müfrezelerinin Osmanlı Devleti'nde saklanıp düzenli olarak sınırı geçerek onlara zarar vermelerini engellemek için kurnaz bir yönteme başvurdu. Onlar Rus İmparatorluğu'na bağlı olarak, Alosman'daki (Osmanlı imparatorluğu) yurttaşlarından cesaret, yiğitlik ve kaçakçılık becerilerinde geri kalmayan Kazak-Borçalı Karapapaklarından Süvari devriyeleri oluşturdular. Bu gruplar, nüfuzlu soylular tarafından yönetiliyordu. Bunu yaparken Ruslar "bir kurşunla iki tavşanı vurmak" istediler. Birincisi, Kazak ve Borçalı Ağalarının birçok yurttaşına mal dokunulmazlığı ve aylık maaş vererek izlediği yoldan gitmelerini engellemek, ikincisi ise kaçakçılık yapmalarını ve Rus devletine zarar vermelerini engellemekti. Cavakhet-Cavah, Kazak-Borcalı ve Ahıska-Ahalsıh o Paşalığı'nın Karapapakları arasındaki bağları soğutmaya çalışıyorlardı . 

1808 yazında, Başgeçid-Cavah platosunda, Ahıska Krallığı'na sığınan Karapapak 
kaçakları ile Karapapak muhafızları arasında ilk ciddi çatışma yaşandı. Bu çatışmada Borçalılı Emirhan ve Kazaklı Mustafa Ağa gözetçilerden ayrılıyorlar. 

Baydar Sultan'ın 1788'den beri Ahıska'da yaşayan kardeşi Ahmed Ağa tutuklandı. Tam iki yıl sonra Karapapaklar arasında daha büyük bir kavga çıkıyor. Bu muharebede Kars Karapapaklarının lideri Kara Bey (Kara Mahmud Bey) de 800 kişilik bir grupla Ahıska Karapapaklarının safında yer almıştır. 

Canişin General Tormasov'un yazışmalarından 1810 yazında seksendokuz Borçalı Karapapağı önderliğinde "ünlü kaçak" Tahmasib Kulu'nun önderliğinde Ahıska'dan Borçalı'ya dönen Rus Yeger Alayı'nın askerlerine ateş açtığı ortaya çıktı. (3) 


(1) ASE, TI cilt, Bakü, 1979, s. 105. 

(2) A. Haxthausen. Transkafkasya Krayı, 1857, St. Petersburg, 5.76. 

(3) AKAK, HI c ,Tiflis, 1869, 5.480. 

*Rus kaynaklarında Heşim- oğlu, İşim-oğlu olarak geçen bu cesur Borçalı Türk'ünün Haşimoğlu olduğunu tespit ettik. 
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Markiz Pauliççi 1811'de Borçali Mouravi (Mouravi:Orta Çağ Gürcistan'daki yerel (kasaba, köy) yönetim organının baş idari yetkilisi idi.) (İdarecisi) Mirmanoz Eristova, Borçalı'daki soygunları önlemek için Fahralı ve Tsintsğaro (Cinskar) köylerinde güvenilir Ağaların yirmi iyi silahlanmış Karapapak atlıdan oluşan iki nöbet noktası oluşturulmasını emrediyor. a) 

Yermolov'un görev süresi boyunca Borçalı, Kazak, Şemşeddil, Pembek ve Şüregel ilçelerine "Tatar gerginliği". özel bir bölge statüsü verilir. Bu dönemde uygulanan radikal reformlar sonucunda Kazak, Şemseddil ve Borçalı'da Ruslara karşı bir protesto dalgası yayıldı. 
Hükümete karşı ayaklanmaya öncülük eden iki nüfuzlu Ağa - Şemşeddil'li Binbaşı Nasib Sultan ve Kazak'lı Binbaşı Mustafa Ağa Şıhlı Rusya'ya sürüldü. 4 Mart 1822'de Yermolov'un emriyle Tiflis Ahund'u Rus Hükümeti'ni kabul etmek istemediği için sınır dışı edildi. (2) 

XIX. yüzyılda Kafkaslar sayısız savaşın yaşandığı bir yer haline geldi. Bu dönemde iki Rus-İran (1804-1813 ve 1826-1828) ve dört, Rus-Osmanlı (1806-1812, 1828-1829, 1853-1856 ve 1877-1878) yıllarında savaşlar çıkmıştır. Askeri harekat sahnesinin tam ortasında yaşayan savaşçı Karapapaklar, savaşın tüm ağırlığını büyük bir kısmı üzerinde hissediyorlardı. 

Atalarının topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Bölgelerindeki tüm savaşlarda aktif rol almak zorunda kalan Karapapaklar, en cesur Türk milletlerinden biri olduklarını muharebe meydanlarında defalarca kanıtlamışlardır. XIX. yüzyılda Kafkasya'da yaşanan savaşlar hakkında Rus, Gürcü ve Türk kaynaklarının büyük çoğunluğu Karapapakların bu savaşlarda gösterdiği cesaretten söz etmişler savaşın kaderini belirleyecek kadar güçlü bir toplum olduklarını defalarca söylemişlerdir. Savaşan İmparatorlukların her biri, cesaretlerini bilerek, onları kendi saflarına çekmek için her fırsatı kullandı. Ruslar bu konuda daha fazla emek ve para harcamak zorunda kaldılar. Çünkü onları ne kan, ne dil, ne de din birleştiriyordu. 

1804-1813 Rus-İran (Rus-Kaçar) savaşlarında ve 1806-1812 Rus-Osmanlı savaşlarında Karapakların bir kısmı Rus ordusunda Borçalı”dan İlyas Ağa'nın önderliğinde savaştılar. 1826- 
1828 Rus-İran (Rusya-Kaçar) savaşında Borçalılar'ın çoğu, Abbas Mirza Kaçar'ın hemen 
yakınında bulunan Borçalı Karapapağı Naği Han komutasındaki Ruslara karşı savaştı. 1828- 
1829 ve 1853-1856 Rus-Türk savaşında, Rus ordusunun bir parçası olarak Kazak, Borçalı ve 
Şemşeddil Ağaları komutasındaki köylülerden oluşan süvari-müslüman alayı (3 sayılı) kuruldu. 
1853-1856 Savaşı (Kırım Savaşı) sırasında Ruslar Ala-Hid'de Kafkas Kolordusu'nun bir parçası olarak, Kasımlı Taşdemir önderliğinde çoğunluğu Borçalı ve Kazak ilçelerinden 300 Karapapak gönüllüsü savaşıyordu. 1877-1878 Rus-Türk savaşında, Taşdemir Ağa'nın oğlu Samed Ağa, Rus tarafında savaşan 30 kişilik Borçalı avcısına (gönüllü) liderlik yapıyordu. 

Kırım Savaşı'nda ünlü Borçalı-Kazak büyüklerinden; Haşimoğlu ve Deli Ağa'yı Rus generalleri ve yazarları kendi taraflarına çekmedikleri için acılarını üzüntülerini gizleyemediler ve sonuç olarak kendilerini Türk ordusunun süvari generali, gerilla generali ve birkaç bin askerin komutanı olmalarına tanık olmalarından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler. 

Darvazlı Mehrali Bey, 1877-78 Rus-Türk savaşında Türk ordusunda büyük kahramanlık gösterdi. Borçalı-Kazak Türkleri ile Karapapakların XIX. yüzyıl Rus-İran ve Rus-Türk savaşlarına katılımını kitabın sonraki TI. bölümünde detaylı olarak bahsedeceğiz. 

Askeri komutanlarla ilgili kitaplardan hareketle, Rus ordusunun 19.Yüzyıl Türk- müslüman komutanlarından Tiflis (Gürcistan) ve Borçalı doğumlu beşinin general rütbesine yükseldiğini söyleyebiliriz. «) Bu generallerden üçü Yadigarov ve iki Ağalarov soyadını taşıyordu. Bunlardan biri, 18 Nisan 1816'da Gürcistan Tiflis'te doğan ve 1880'den sonra Tiflis'te ölen Hasan Bey Ağalarov, Kırım Savaşı'nın başlangıcında bir müslüman alayına komuta etti. 


(1) AKAK, V c. ,Tiflis, 1873, s. 111. 
(2)AKAK,VIc.,Ih.,P.481. 
(3)Bakınız:L.Dolidze Georgian Generals, Tiflis, 2003, s.24,52 ve 111;(Gürcüce), Sh. Nazirli.General Yadigarov kardeşler, Bakü, 2004. 
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1857 yılından itibaren Tümgeneral rütbesini elinde bulunduran H. Ağalarov, 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı'nda yer almış ve 08.05.1877 tarihinde Korgeneral rütbesini almıştır. |. 
Dünya Savaşı'na katılan, 13. Erivan Leyb-Grenader Bombası (el bombası fırlatma) Alayı'ndan bir subay olan İlyas Aliyar oğlu Ağalarov, 7 Haziran 1860'ta Gürcistan Tiflis'te doğdu. 1912'de Kafkas istihkam-siper taburunun başı oldu ve 1913'te Tümgeneral rütbesini aldı. Ağalarov 1917'den sonra vefat etti. Asil Yadigaroğlu Hanedan'ının ilk generali Borçalı'nın Tekeli köyünden olan İsrail Bey Mustafa Bey oğlu Yadigarov (1818 yılı 06.02.1884) Kırım Savaşı'nda Şirvan Türklerinden oluşan 2.Süvari-müslüman alayına komuta etmiştir. 6 Kasım 1866'da Tümgeneralliğe, 1869'da Korgeneralliğe terfi etti. 1854 doğumlu İsrafil Bey'in oğlu Hasan Bey, 1903'te Tümgeneral rütbesine layık görüldü. Kendisi 1877-1878 Rus-Türk ve I. Dünya Savaşı'nda savaştı ve Kafkas piyade alaylarından birine komuta etmiştir. 

Hasan Bey Yadigarov 1934 yılında vefat etmiştir. Yadigaroğulları'nın şevk ve hayırseverliği ile ünlü bir diğer genel temsilcisi Esedulla Bey, 1844 yılında Tekeli'de doğdu. 
1877-78 savaşı sırasında Balkan cephesindeki askeri operasyonlarda aktif rol aldı. E. Yadigarov, 1881'de Kafkas Askeri Telgraf Parkı komutanlığına ve 1883'te Kafkas Sağlık Taburu komutanlığına atandı. Orduda otuz yıl hizmet ettikten sonra, 1895'te Tümgeneralliğe terfi etti. 
Esadulla Bey Yadigarov 1901 yılında Tiflis'te öldü. 

1826-28 Rus-İran savaşlarında ve 1828-29 Rus-Osmanlı savaşlarında Rus ordusunda görev yapan tanınmış Borçalılar'dan biri, Arıhlı köyünün sakini, tanınmış kaçak Ali Ağa Eyub Ağa oğlu olmuştur. 1843 yılında kamera listesinden teğmen Ali Ağa'nın Eyyub Ağa (1815 doğumlu), Mustafa Ağa (1819 doğumlu), Memmed Ağa (1821 doğumlu), Emin Ağa (1825 doğumlu), Abdullah Ağa (1828 doğumlu), Memedali Ağa (1833 doğumlu) ve Süleyman Ağa (1838 doğumlu) olduğu ve 7 oğlu olduğu ortaya çıkıyor. «9 Bunlardan biri olan Emin Ağa sancaktar, Mustafa Ağa kurmay yüzbaşı rütbesiyle 1873'te Lori bölgesi'nde kamu hizmetindeydiler. 

Gürcü tarihçi ve etnograf Luka İsarlov'un Ali Ağa'nın cesaretini ve korkusuzluğunu gözler önüne seren bir yazısının ilgi göreceğini düşünerek, aynen şu şekilde dikkatinize sunmak istiyoruz: "Güney Kafkasya'da General Yermolov zamanında durum ağır kalıyordu. Bugünkü Ahalsıh (Ahalsıhe; şimdiki adı: Ahıska) ve Ahılkelek ilçeleri Türkiye'nin bir parçası olarak paşalık idiler. Ahalsıh (Ahsıka) Paşası firarilere (kaçaklara), Lezgilere ve genel olarak dağlıları himaye ederek barınma imkanı veriyordu ve onlar vasıtasıyla o dönemde sınır köylerimiz rahat ediyordu. "Kaçaklar" oradaki sakinlerimize saldırıp, ve birçok kişiyi esir alıp, Türkiye'de mültecilerimizin sığındığı Ahalsıh'da (Ahsıka) satıyordular. 

Suram yönünden Yukarı Kartlı veya Kori ilçesine yapılan saldırılardan birinde soyguncular tarafından yakalananlar arasında Prenses P.'nin (muhtemelen Prens Palavandov'un - F.V) eşi Prenses Maya da vardı. Kaçaklar hepsini Borcom üzerinden Ahalsıh'a götürdüler. Bu olay 1818'de gerçekleşti. Paşa, Prenses Maya ile evlendi ve onu bir hareme götürdü ve geçici olarak Ortodoksluğu uygulamasına izin verdi. Kocası Prens P. ve akrabaları olaydan derinden üzüldüler ve sonunda General Yermolov'a, esir kadının müslüman kocasına geri verilmesi için Hükümet yardımı sağlaması için müracatta bulundular. Bariz bir güç ile Yermolova'nın Ahalsıh'a saldıramaması ve prensesi serbest bırakmaya zorlamaması acı vericiydi. Bu nedenle özgün bir yönteme başvurmuştur. 


(1) Gürcistan Merkez Tarihi Arşivi, s. 254, s. 1, No. 2048, v. 26. 
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O zaman Borçalı uzaklığındaki Arıhlı köyü sakini Ali Ağa kaçmıştı. Eylemleriyle ilgili ceza davası sırasında, Tiflis hapishanesinden kaçıp, Borçalı'da- Mengilis ve Pembek (Aleksandropol kazası) civarında, Ayrıca Kars Paşalığı sınırları içinde yağma ve soygun faaliyetlerinde bulunuyordu. Yerel polis ve uzak memurlar tarafından yapılan ciddi aramalara rağmen hiçbir şekilde ele geçirelemedi. Bütün yerli sakinler cesur kaçaktan korkuyordular. 
Gerçekten uzun boylu, dolgun, akıllı, cesur ve iyi bir nişancıydı, çok güçlü ve cesurdu. Ali, yakalanırsa ya asılacağını ya da Sibirya'ya gönderileceğini biliyordu. O zamanki Tatarların görüşüne göre, daha ağır bir ceza olarak kabul ediliyordu. ("Ya mezar ya da Sibirya" ifadesi o zamandan kalmadır. - F.V). 

General Yermolov, elçisini arkasından şunu söylemesi için gönderdi ki, Ali Ağa özellikle özel bir durumla bağlantılı olarak gizlice yanıma gelsin. Ali Ağa, komiser komutanın emrini kendisine ilettiğinde şaşırdı. Borçalı Tatar'ı için, Yermolov gibi büyük bir liderle yüz yüze ve gizlice tanışıp konuşmak büyük bir zevkti. Ali Ağa, bir dakika bile düşünmeden cesurca Yermolov'a gitti, çünkü şefin onu aldatmayacağından ve onu böyle değersiz bir şekilde cezalandırmayacağından emindi. Uygun bir işe gideceğini grubuna duyurdu, Onlara, anlaştıkları yerde kendisini beklemelerini söyledi. 

Ali Ağa Silahlı bir şekilde komutanın karşısında durduğunda, boyunu daha da artıran sakin tavrı, cesur görünümü ve Ali Ağa'nın cesaret duygusu Yermolov'u hayrete düşürdü. 
Yermolov dedi: 

- Selam Ali Ağa 
Ali Ağa cevap vermedi ve memleketin geleneğine göre elini kalbinin üzerine koyup belini ayarladı, emir bekleyen bir adam görünümüne büründü. 

"Sen biliyormusun Ali Ağa" diyerek Yermolov sözlerine devam etti, ben biliyorum sen ne ile meşgul oluyorsun. Bu işler senin gibi cesur bir adama yakışmıyor. Sen benim isteğimi yerine getirirsen ben seni af edeceğim, yok eğer yerine getirmezsen ben seni asacağım!.. 
işidiyormusun? ben seni tanıyorum, sen de beni tanıyorsun; ben sözümü tutacağım. Olay şöyle: Prenses Maya P. Soyguncular tarafından esir alındı. ve şimdi Ahalsıh Paşası'nın harem odasındadır. kocasına dönmek için onu bana geri getirmelisin! Beni duyuyor musun, Ali Ağa?” 
Sonra elini Ali Ağa'nın omzuna koydu (bu, ikincisi için büyük bir şerefti). Yermolov şöyle devam etti: “Bak Ali Ağa! Bunu benim için yapmalısın ve yapacağına inanıyorum." Tercüman Yermelov'un sözlerini onun için tercüme ettiğinde Ali Ağa'nın sesi kesildi. Sonra Yermelov'a döndü ve dediki: 

-Serdar! Hayatım senin ellerinde, bu yüzden emirlerini yerine getirmek için başımı koyacağım. 
Ama tutsak kadının kocasından küçük bir mektuba ihtiyacım var. ben Ahalsıh'dayken kim olduğuma ve oraya neden gittiğime inansın. 

-Helal olsun , bu doğrudur! diyerek Yermolov yanıtladı. 

Ali Ağa'ya Prens P.'den bir mektup verildi ve Tiflis'te kayboldu. bütün bunlar gizlice oluyordu. Ali Ağa kendisini bekleyen gurubunun yanına gitti ve bu grupla birlikte Türkiye sınırındaki Zalka köylerine gitti ve iddiaya göre saldırılarda başarısız oldu. Oralarda bir yaygara kopardı ve kendisini takip eden Ruslardan kurtulmak için Ahılkele”'ye, sonra da Ahalsıh?'a kaçtı. 
Orada Ruslardan kaçmış ve Sünni yani Ahalsıh Türkleri ile aynı dine mensup bir adam olarak kısa sürede ilgi odağı oldu. Çevik ve özverili bir binici olarak, kendisine at yarışlarının en öfkeli ve hızlı atlarını getiren zamanın gençleri arasında kısa sürede ünlendi. Bir binici ve at ustası olarak ünü Paşa'ya kadar ulaştı. Paşa onu haremle birlikte yaşadığı kaleye atadı ve tüm atlarını ve ahır işçilerini ona emanet etti. Başta Arap atları olmak üzere Paşa'nın bütün atlarına binmeyi 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öğretti. Çünkü Paşa o sırada onları izlemekten zevk alır ve bazen Ali Ağa'yı bunun için ödüllendirirdi. Ali Ağa, Paşa'nın güvenini kazanarak, kalenin kapılarındaki muhafızlardan kendisini ve atlarını gece gündüz suya bırakmasını emretmesini istemiş ve bu, atların farklı ülkelerden gönderilmiş olması nedeniyle yapılmıştır. Özelliklerine göre farklı zamanlarda nehire götürme ihtiyacından dolayı; 

Paşa, Ali Ağa'nın sözlerine inanarak, firari olduğu için Rusların yanında yer alamayacağını ve Türkiye'de saklanamayacağını düşünerek, gece ve gündüzün istenilen vaktinde, onun atlarla birlikte kalenin dışında ve içinde atlarla birlikte çıkarılmasını emretti. 

Ancak günler geçti. Ali Ağa, Paşa'nın eşlerinden hiçbirini göremedi. Çünkü haftada bir Cuma günleri dışarı çıkıp etrafı kadınlar ve muhafızlarla çevrili, hepsi aynı başörtülü olarak camiye gidiyorlardı. O zaman kimse kadınların yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu çünkü bu Kuran'da yasaklanmıştır. Bu nedenle o cuma günleri, Paşa'nın eşleri çıkmadan kısa bir süre önce at binmeyi öğretme bahanesiyle, kale kapılarının yakınında ata binmek ve aynı zamanda, Prenses Maya'nın kaçışının ayrıntılarını, kocasının ve akrabalarının acısını ve peşinden sadık bir adamın gönderildiğini söylemeyi düşündü. Bu şarkıların Kafkasya'daki ender efsanelerden biri olduğunu düşündükleri için kimse ona aldırış etmedi. Maya, peçenin altında olmasına ve Paşa'nın diğer eşleriyle birlikte yürürken onun o olduğunu anladı ve şarkı söylendiğini gözlemledi. Şarkıcının Gürcistan'dan kaçtığını öğrendiğinde ve Maya onun kim olduğunu ve neden bu şarkıları söylediğini anlayamadı. 

Yaz yaklaşıyordu. Paşa'nın eşleri bazen yürüyüşe çıkıyordu. Ali Ağa Paşa'nın, bu at gezintilerinden birinde, hanımların koruyucusu olarak, atları uzaktan seyretmiş, ancak onlara yaklaşmaya cesaret edememiştir. Paşa'nın eşlerinden biri nasıl olduysa şehirden ayrılınca gruptan ayrılıp Mehtarin yanına düştü. Kendisine eşlik eden kadına yorgunluk bahanesiyle durmasını emretti ve Mehtari ise çağırdı ve aşağı inmesi için atı tutmasını emretti. O anda aceleyle sorusunu yanıtladı ve sakinleşti ve Mehtarın peşinden gönderildiğinden emin oldu. Ali Ağa sonraki yürüyüşlerinde Paşa'nın eşlerine Mehtar olarak eşlik etti ve bir gün prensesi atkısından tanıyarak kocasından bir mektup verdi. 

Yağmurlu ve fırtınalı gecelerden birinde, önceden planladığı gibi, Prenses Maya kaledeki herkes uyurken haremden tek başına çıktı ve önceden ayarlandığı gibi sarı ışıklı ahıra gitti. Ali Ağa zaten onu bekliyordu. Maya'yı en iyi Arap atına bindirdi oturtturdu, kendide hızlı bir at seçti ve önlem olarak birinide aldı ve kale kapılarının geleneğine uygun olarak, eski bir yapıncaya sarılı prensesi alarak kaleden ayrıldı. iyi bir atlıyı yakalamak için. Muhafizlar buna dikkat etmediler çünkü Ali Ağa onu geceleri atladığı Poshov Nehri'ne götürürdü. 

Hertvis yolunda üçüncü at üzerinde Ahalsıh'dan ayrıldılar, Trialet ve Mengilis'i geçtiler 

ve Tiflis'e geldiler. Ali Ağa, Prens Maya'yı General Yermolov'a takdim etti ve ona en iyi cinsten bir Arap atı hediye etti. Prensesin kocasına haberi verir vermez sevinçten neredeyse Yermolov'a uçacaktı. Serdar dedi ki: 
- Daha önce cesur olduğunu duymuştum Ali Ağa, senin cesur ve delikanlı olduğunu bilmiyordum. Sana çok minnettarım Ali Ağa, bütün günahlarını bağışlıyorum. Böyle iyi insanlar gibi "ocağında" (evinde) dürüstçe yaşa. Bugünden itibaren benim korumam altındasın. Sadık ve kendini adamış bir hizmetkar olmalısın. 

Serdarın sözleriyle heyecanlanan Ali Ağa, minnet ve sadakatinin bir göstergesi olarak dizlerinin üzerine çökerek elini ve paltosunu (uzun kollu ceket) öperek şöyle dedi: “sen ve Kral, Efendim. Yaptığım bu görev hiçbir şey değil, en fazla merhameti kazanmak için Kral'a ve size hizmet etmeliyim. Emir verin lordum ve ben her zaman kralın yolunda ölmeye hazırım." Sonra onu gizemden kurtaran Prenses Maya'yı tutarak ve “sizin vasıtanızla Serdarın merhametine layık olacağım ve sizin aracılığınızla bir insan olarak yaşayacağım, yoksa sonsuza dek yok olacağım için size teşekkür ederim Leydim" dedi. General Yermolov, böyle cesur ve mert bir adamın bu 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samimi sözlerini beğendi. Ali Ağa'yı taklit etti, ona bir parça kumaş ve para verdi, sivil Vali-General Binbaşı Hovene ve Borçali ilçesi Müsteşarına Ali Ağa'nın affedildiğini ve ikametgahı Arıhlı köyünde yaşayacağını söyledi. Sınırlarımızı Türkiye'den gelen mültecilerin saldırılarından koruması talimatı verildi. Gerçekten sınırları öyle korudu ki, zaman zaman sınırlarımıza mülteci gönderen Türk köylerinin korkusu haline geldi. O zamanın Türk kaçaklarından ve bizden kaçanlardan hiçbiri, Ali Ağa'nın kontrolündeki topraklarda bizim huzurumuzda görünmeye cesaret edemedi. Onları her yerde aradı ve merhamet göstermedi. Daha sonra 1826-1829 Türk ve İran seferlerinde (savaşlarında) Ali Ağa, çetesiyle İranlılara ve Türklere yönelik gerilla saldırılarıyla her zaman öne çıkmış ve küçük gruplarını teröre sevk etmiştir. Bu nedenle, General Yermolov'un halefi General Saha Çavuş Paskeviç-Erivanskinin güvenini ve sempatisini kazandı.» 
(00) 

Ali Ağa, Caneşi tarafından affedildikten sonra, Osmanlı kaçaklarının Rusların elindeki topraklara saldırmasını ve Prens Aleksandırın bu topraklara geçmesini önlemek için kurulan bir grupta görev yaptı. Eylül 1818'de Korgeneral A. A Velyaminov Başgeçid'de Albay P.A Ladinskiye şunları yazdı: "Aldığım rivayetlere göre yüz Tatar atlısı ile Toparvana köyü yakınlarında nöbet tutan Baydar Sultanı, kendisinden 100 sajin (2134 metre) uzakta olan Şehzade'yi (Aleksander Mirzeni-F.V.) gurubuyla görmüş ve bu prensin onun esiri olduğunu bilerek herhangi bir girişimde bulunmadı. Sultanın bu hareketini adaletle araştırmanızı ve bana haber vermenizi emrediyorum." Ladinsky yanıt raporunda şunları söylediki, Baydar Sultanı Almas Sultan, Şehzade'yi tek başına veya 5-6 kişiyle görseydi peşinden gidemezdi, Ancak, adamlarına ek olarak, kendisine Tümgeneral Sisoyev 'in alayı, 3 Kazak ve 2 "Tatar" muhtarı - Karacalar köyü muhtarı Mirzali Ağa ve Prens Akotişvilini'yi tutuklayan Ali Ağa Eyyub Ağa oğlu da vardı. Almas Sultan Şehzadeyi takip etemese bile Kazaklar ve bu "Tatar" köylüler onu takip edeceklerdi. General Velyaminov, o yıl General Yermolov'a sunduğu raporda halefine şunları söyledi:Borçalı Ağaları, Ağa kişisinin gözetçi muhafızlarıyla birlikte Bolnis-Bolus vadisinde 
gizlice Erivan'a giderek Prens Aleksandrın Abbas Mirza ve diğer İranlı yetkililere teslim eden 3 
kişi Demircihasanlı Halil Şekerelili oğlunu, Gorarhılı (Gavurarhı) Ali Hümmet oğlunu ve aslen Dağıstan'ın Kusuri köyünden olan Hasan Murtuzali, oğlunu yakaladığını söyleyerek aşağıdakileri ilave ediyordu. "Agakişi'ye bu hizmet için parasal bir ödül teklif ettim. Ancak kendisine ödül olarak imparator imajıyla bir rütbe veya altın madalya vermenin daha iyi olacağını söyleyerek parayı gururla reddetti.” (2) Velyaminov'un raporunu göz ardı etmeyen Yermolov, 22 Haziran 1818 tarihli mektubunda Agakişi Bey'e sadakati ve cesareti için teşekkür ederek, üzerinde imparator resmi bulunan kırmızı kurdeleli bir altın madalya ile ödüllendirildi. 3) 

Kaynaklara göre 1826-28 yılında Kaçar-Rus (İran-Rus) savaşında Kaçarların en aktif komutanlarından biri olan Karapapak Naği Han, XIX. yüzyılın başlarında Borçalı'dan Erivan Hanlığı topraklarına sığındığı öğrenildi. Ermeni Başpiskoposu Nerses'in 13 Eylül 1823 tarihinde General Yermolov'a yazdığı 130 No'lu resmi mektupta Gürcistan'dan kaçan Naği Han'ın adamlarının on üç yıl önce, 1810'da, geceleri patriğin evine barut fırlattığını ve ertesi gün Naği Han'ın kardeşi Eçmiyedzin'deki büroya saldırdığını söyledi. « Prens Madatov'un 1822'de Yermolova'ya raporundan: "Mehdikulu Han Karabağlı'nın kaçmasının gerçek sebeplerini bilen ve bana sadık olan kişiler tarafından bilgilendirildim. Mehdikulu Han, Naği Han'ı yakmak için Göyçe'dan yola çıktı ve oradan Erivan Serdarına giderek Prens Aleksandrın eskiden yaşadığı Dereleyez'e yerleşmek için barınak istedi. «s) 

(1) "Kafkas" gazetesi, 1874, Sayı 123-124; LS Isarlov. Gürcistan Üzerine Mektup, Tiflis, 1899, s.203-210. 
(2) AKAK, IV s., 1h., Tiflis, 1870, s. 296. 
(3) AKAK, VI c.,Ih., P. 696. 


(4) Yine orada, s. 455. 
(5) AKAK, VIs.,Ih., S. 849. 
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General Rtişev 7 Temmuz 1813'te Ahıska Paşasına yazdığı bir mektupta, Gürcistan'dan kaçarak paşanın toprakları içinde Çıldır'a sığınan tanınmış bir kaçak olan Nağı Bey'in tutuklanarak Rus hükümetine teslim edilmesini talep etti. o Ancak Paşa, Naği Bey'in Ahıska Karapapaklar arasındaki prestijinden korkarak Rusların talebini reddetti. Baydar (oköyü muhtarının yakın akrabası olan bu kaçak Naği Bey'in 1826 başlarında tekrar Gürcistan'a, Şüregele geri dönmek istediği kaynaklardan anlaşılmaktadır. (Bu arada XIX. yüzyılın başlarına ait Rus kaynaklarında, Gürcistan denilince: Kazak, Borçalı, Şemşeddil, Pembek, Şüregel ilçeleri ve Kartli-Kahet bölgeleri kastedilmiştir.) Hatta Ahıska Paşası'nın tekrarlanan istek ve taleplerine rağmen, Ruslarda bir güvensizlik yaratmamak için hasta olduğunu bahane ederek kendisisi onun yanına gitmeyip, oğlunu bizzat Ahıska Paşasına göndermiştir. Paşa, Naği Bey'in bu davranışına sinirlenir ve oğlunu öldürmek istiyor. Ama bunun yerine yerel Beyler, Naği Bey'in Paşa'ya çok zarar verebileceğini söyleyerek onun bu adımı atmasını engelliyorlar. Naği Bey, Gürcistan'a dönmek için Başkomutan Yermolov'dan izin alması için Prens Sevarsamidze'ye başvurdu. 

Sevarsamidze, Naği Bey ile görüşerek, Paşa ile olan ilişkilerinin gerçekten kötü olduğunu ve geri dönme arzusunda samimi olduğunu açıklamak için Çıldır'a Bayramkulu Ağa Baytal oğlu adında bir adamı gönderdi. O, Korgeneral Velyaminova, Ocak 1826'da gönderdiği bir raporda, Naği Bey'in ve bir bütün olarak Karapapakların dönüşünün Gürcistan'ı olumlu yönde etkileyeceğine inandığını yazmıştı. ve Naği Bey geri dönerse Rus hükümetinden memnun olmayan Gürcülerin artık kendisine sığınamayacaklarını vurguluyordu. (2) 

Abdi Mesim oğlu 1817'de Rus vatandaşlığından ayrılarak Erivan vilayetine yerleşti. İki yıl sonra 1819 yılında Karaağaç'ta merada bulunan Demircihasanlı İsa Sultan Ahmed Sultan oğlunun yanına gelerek ona 1804'te Erivan'a kaçan Pembekli, Naği Bey Mehdibeyov'dan bir mektup ve hediye olarak boz bir at getiriyor. Mektupta İsa Sultan'ın İran vatandaşlığını kabulüne atıfta bulunuluyor ve Demircihasan halkının İran'a göçmesi halinde Şah'ın özel merhametine mazhar olacakları yazıyordu. 1821'de Naği Bey, İsa Sultan'ın oğlu Abdi Mesimoğlu'nun kardeşine aynı içerikte bir mektup gönderdi. Velyaminov'un yazışmalarından, bundan sonra İsa Sultan'ın Ruslara karşı sadakatsizlik eylemleri ortaya çıkar ve kontrol altına alınır. Naği Bey'in talimatıyla olup bitenleri açıklamak için Borçalı'ya dönen Abdi Mesim oğlu tutuklanarak Tiflis'e gönderilir. (3) 

Albay Muravyev'in notlarına göre, Haziran 1826'da Mengilis yakınlarında nöbet tutan Gürcüler, ormanda dokuz Lezgi soyguncusu gördü ve onlara ateş açtı, ancak hiçbirini yaralayamadılar. Bundan sonra Lezginlere zulmettiler, ancak izlerini kaybettiler ve geri döndüler. Muravyev tutuklanmalarını emretmesine rağmen hiçbir sonuç alınamadı. İki gün sonra Borçalı ilçesi sakini, Barmaksız yakınlarındaki Muhafız Müfrezesi Komutanı Yüzbaşı Kasım Şerif oğlu, Barmaksız Kalesi'ndeki Alay Komutanı Kurmay Yüzbaşı Antonov'un raporunu kendisine getirdi. Rapora göre, soyguncular parmaksız yakınlarında barikat kuran Kazaklı Çamazbi Sosiaşvili'yi, altı atı alarak Ahıska'nın Getala köyüne götürdüğünü bildirildi. 
Muravyev, Kasım Şerif oğluna soyguncuların isimlerini belirlemesi talimatını verdi. Yüzbaşı Kasım Şerif oğlu, kendisine verilen görevi yerine getirmek için Ahıska'daki kardeşi Ahmed'in yanına gider ve Lezginlerin atlardan birini Getala köyü sakini İsmail Paşa oğluna sattığı ortaya çıktı. 

() AKAK, V c.s. 795. 
(2) M.E Kotsebu. 1826'da Perslerin Gürcistan'ı işgalinin bir açıklaması. 1826-1828 Pers savaşı tarihi üzerine materyaller, s. 43-47 (6. 


kitabın XIX. yüzyılda yayınlandığı ve kesin yayın tarihi bilinmiyor.) 
(3)AKAK,IVS.,IIh., S. 245. 
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Bu sırada Muravyev, Mustafa Bey Hırtızlı'dan bir mektup alır. Mektupta Barmaksız'a göç edenler ile Ahıska Paşa topraklarına giren Karapapak muhafıizlarının yasaklanması isteniyordu. 
Muravyev, bir cevap mektubu yazarak onların sakinlerinin sınırı geçmediklerini ve eğer geçerlerse derhal Karapapak muhafızları tarafından geri döndürüldüklerini bildiriyor ve bu mektubu Kasım Şerifoğlu aracılığıyla Hırtıza gönderiyor. 

Antonov'un 8 Temmuz 1826'da Muravyev'a gönderdiği bir başka rapor, soyguncuların Karapapak otlaklarından 20 atı almaya çalıştığını, ancak bir araya gelen Karapapak muhafızlarının onları takip etttiğini ve gecikmeden atları geri getirmeyi başardılar. «) 

1831'de bazı Gürcü prensleri Rusları Gürcistan'dan kovmak için gizli bir örgüt kurdular ve ayaklanma hazırlıklarına başladılar. Aleksandr Mirze'ye, planlanan ayaklanmaya önderlik etmesi için Kahet'e gelmesini isteyen bir mektup yazdılar. Bu mektup ayaklanmanın en aktif organizatörlerinden Prens Aleksandr Orbeliani'nin güçlü bir köylüsü olan İran'da yaşayan prense yönelikti. Borçalı ilçesine bağlı Hasanhocalı köyünün 25 yaşındaki sakini Molla Zaman, Aleksandr Mirze'nin yaşlı olduğunu ve artık "Gürcülere" inanmadığını söyledi. 

Kafkas Arkeoloji komisyonu tarafından derlenen belgelerden, Prens A. Orbeliani'nin Molla Zamanın "Çılğınlığa her zaman hazır olan Borçalı'lara" isyan etmesi talimatını verdiği açıktır. (o Molla Zaman bu amaçla Çıldırlı Koca Mustafa'yı, Borçalı Kadim Nağdeli oğlunu ve Veli Ali Eminoğlu'nu A. Orbelianin yanına getiriyor. 

1832 yılında ihanet sonucunda gizli bir örgütün varlığı ortaya çıkarılmış, üyeleri 
tutuklanmış ve isyan bastırılmıştır. Tutuklananlar arasında Molla Zaman ve yukarıda adı geçen üç Karapapak danışmanı da vardı. 

1833 yılında, ayaklanmayı organize etmekle suçlanan bir ilahiyat öğrencisi olan Molla 
Zaman ve Taliyev, tutuldukları Avlabar subay kışlasından kaçtılar. fakat kısa süre sonra Borçalı- 
Demircihasanlı Poruçik Paşa Bey Eminov tarafından tekrar ele geçirildiler. Bu hizmeti için 1834 
yılında Paşa Bey Eminov Baron'un tavsiyesi üzerine Kurmay Yüzbaşı rütbesine layık görüldü. 

Mahkeme kararı sonucunda ayaklanmayla suçlanan Karapapaklardan Kadim Nağdeli oğlu askere gönderildi. Kosa Mustafa'nın ifadelerindeki samimiyet nedeniyle Gürcistan'da bir süre çok çalıştıktan sonra vatanı Çıldır'a gönderildi. Veli Ali Emin oğlu önce Sibirya'ya, oradan da Saratov vilayetine sürüldü. Molla Zaman hapisten kaçtığı için cezası ağır olur. 12 Haziran 1834'te jandarma tarafından Novoçerkassk'a, oradan da iç güvenlik taburunda görev yapmak üzere Arhangelsk'a götürüldü. 

Orest Yevetski şunları yazdı: "Ermeniler, Gürcistan'daki iç ayaklanmalar ve ayaklanmalar sırasında her zaman Rus Hükümetine sadık kaldılar." ( Bunun sebebini Ermeniler'in oOGürcüler'e odüşmanlığında ve özel mülkiyetlerinin Ruslar tarafından dokunulmazlığının sağlanmasında görüyordu. “1804'te 2000'den fazla kişinin Tiflis'e, 1807- 1808'de ise 1906 kişinin (esas olarak şehrin Avlabar-Hallavar mahallesine) Ermeniler tarafından yerleştirildiği belirtilmelidir. 1809-11'de General Tormasov'un saltanatı sırasında, 2140 Ermeni 
(428 aile) Borçalı'nın Bolnis bölgesine yerleştirildi. (4) 

O. Yevetsky'nin verdiği verilere inanırsak, 1835 yılında eski Kartlı-Kahet Çar'lığı 
topraklarında, 115000 Gürcü, 144000 Ermeni, 77500 "Tatar" (Karapapak), 20000 Osetyalı, 6200 
Hevsur, 6120 Tuş (Maskara), 5180 Pşav yaşamıştır. Tiflis'in nüfusu 25.290 ve 18820 Ermeni, 
4217 Gürcü ve 723 müslümandı. «) 

(1) M.E Cotsebu, alıntı yapılan çalışma, s. 148-150. 
(2) AKAK, VDI c., Tiflis, 1881, 5. 406-407. 
(3) O. Evetsky, Transkafkasya Bölgesinin İstatistiki Açıklaması, St. Petersburg, 1835, s. 40. 


(4) Ş. Tetvadze, O. Tetvadz Gürcistan'daki Ermeniler, Tiflis, 1998, s. 54; (Gürcüce) 
(5) O. Yevetsky, anılan eser, s. 131.142-143. 
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1838 yılında Borçalı ilçesinde; 8479 "Tatar", 3634 Ermeni, 767 Yunan (Rum), 669 
Gürcü, Signah ilçesinde; 604 "Tatar", Telav ilçesinde; 771 "Tatar" kayıtlıydı. m XIX. yüzyılın ikinci yarısının başında, Tatar (Karapapak) mesafeleri olarak adlandırılan 


Güney Kafkasya'nın merkezindeki Türk bölgelerinin toprakları ve nüfusu aşağı yukarı böyleydi. 
2) 


YERLEŞİM Alan metre kare olarak | Nüfus 
Borçalı 6000 25000 
Kazak 2800 33500 
Pembek ve Şüregel 2800 22000 
Şemşeddil 3200 16500 


Prens General M.S Vorontsov, Kafkas halefini 11 Nisan 1850'de Ahtala'ya göndermek için, "Transkafkasya Habercisi" gazetesinin editörü Platon İoseliani, Tiflis ceza Mahkemesi yargıcı, aynı zamanda, Başbakan Yardımcısı Safonov'un Müdürü ve Doktor Sokolov'un da eşlik ettiği yayıncı Luka İsarlov (1814-1893), Borçalı'ya gitmek için Tiflis'ten ayrıldı. Halefi Marabda” da, Sultan Demircihasanlı Ahmed Sultan İsa Sultan oğlu, Kasımlı Taşdemir Ağa, Araplı Muhammed Ağa, Sarvanlı İbrahim Halil Ağa, Kepenekçili Mustafa Ağa önderliğinde at sırtında dizilmiş çok sayıda Borçalı Ağaları tarafından karşılanıyor. Borçalı ilçesinin Sarvan-Sadaklı ve Şülever-Arıhlı yollarındaki Karapapak köylerinden geçen Prens Vorontsovu, yerel bir toprak sahibi, geçmişten tanınmış bir kaçak olan L. İsarlov ile tanıştırıldı, Arıhlı'lı Ali Ağa ve 5 oğlu ile tanışır. Hem P. İoseliani hem de L. İsarlov bu geziyle ilgili gözlemlerini yazıya döktüler ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırdılar. P. İoseliani'nin editörlüğünü yaptığı gazetede yayınlandı. İşte "Tiflis'ten Ahtala'ya Seyahat Notları" makalesinden bazı alıntılar: "Tiflis'ten ayrılıp güney yönünde Borçalı yolu boyunca kitaplarda okuduğum yerleri görmek çok güzeldir. 

Tatarlar'ın (Karapapaklar'ın) yaşadığı Borçalı mahallesi Alget nehrinden başlar. Bu nehir, Şah Abbas döneminde ve öncesinde buraya yerleşen Ortodoks Hıristiyanlar ile müslümanlar arasında hala bir sınır görevi görmektedir. Moğolların kalıntıları Alget Nehri'nin sol kıyısı boyunca Kür Nehri kıyılarına kadar olan bölgede yaşıyorlar, onlar tahıl, pamuk, ipek ve tarımla uğraşırlar.Tatarlar (Karapapaklar) üretken emekle uğraşırlar ve devlet tarafından korunurlar. Bu atalarımız için imkansız görünmüş olabilirdi. 

Borçalı vadisinin genişliği 20 verst (Bir Verst: 1,0668 kilometre). Debeda veya Borçalı nehri vadinin ortasından akar... Debeda Gürcüce bir kelime değil, Tatarca (Karapapak) bir kelimedir ve dağ suyu anlamına gelir... 

Sadaklı 300 hanelik büyük bir köydür ve her evin önünde "alaçık" dedikleri bir çadır vardır. Bu çadırlar Cengiz Han ve Timur'un ordularını andırıyor. Mayıs ortasında Sadaklı'lar dağlara göçer. Eylül ayında da köylerine dönüyorlar... Bu faydalı yolculuk hayatımın en mutlu anılarından biri olarak kalacakdır.» (6) L. İsarlov, Ahtala ziyaretine ilişkin notlarında, sınık köprü bölgesindeki Görarhı, Lecbeddin, Çelebili, Kepenekci ve Muğanlı köylerinin nüfusunun Monkollar-Moğollar döneminde (XIII yüzyılın 2. Çeyreği) Borçalı'ya yerleştiğini, Muganlı yer adının da Moğollar'dan türediğini, Yakublu, Ağbabalı, İmirhasan, Kullar, Fahralı ve Örmeşan köylerinin Osmanlı kökenli olduğunu, Tehle, Karacalar, Saraçlı ve Bolus-Kepenekçi halkınında İran hakimiyeti devrinde bölgeye geldiklerini yazıyordu. 4) 

(1) Bax: Tiflis ilinin tanımı için malzeme koleksiyonu, cilt. 1, Bpın. 1, Tiflis, 1870. 
(2) Yine orada, s. 130. 


(3) "Transcaucasian Herald" gazetesi, 1850, Sayı 16-18. 
(4) L.Isarlov, belirtilen eser, s. 93-94. 
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1854-56 yıllarında Güney Kafkasya'yı ziyaret eden ve burada Karapapak'ların yaşam tarzını tanıma fırsatı bulan Rus tarihçi V. Potto. onların Yaylalalara göçlerini anılarında şöyle anlatmıştır: 

"Tiflis ile Aleksandropol (Gümrü - F.V) arasındaki ovalar, özellikle dağlık alanlar, göçebe Tatar kabileleri tarafından ele geçirilmiştir. Uçsuz bucaksız meralarla dolu ve derin vadilerle kesilen bu dağlar, Tatarlar'ın yaz sıcağından saklandıkları ana yuvalarıdır.Tatarlar'ın dağların derinliklerine girmeleri kesinlikle yasak olmasına rağmen, sonbaharın sonuna kadar, yani hızlı kar yağışı ve soğuk nedeniyle otların kalmaması onları köylerine dönmeye zorlayana kadar dağlarda kalırlar 

Bu tür göçlerin görünümü çok manzaralıdır, eski halkların göçlerini anımsatmaktadır. 
Başörtülü kadınlar erkekler gibi at sırtında sıra sıra dizilerek giderler, çocuklarda ata bindirilir annelerinin arkasında oturtturulur, yanlarda, at sırtında asılı sepetlerden küçük çocukların başları görünür. Bu ana gurupdur, bir koyun sürüsü, bir ahır, bir çadır ve içinde kuşların olduğu kafeslerin yanı sıra diğer ev eşyalarıyla yüklü eşekler de eşlik ediyor. Gürültü kaosu, arabaların cırıltısı, böylecede şarkı söyleyerek ve gurubun yanında ateş eden, yiğitlik eden Tatarlar, yüksek sesle bağırışlar arasında kayboluyorlar. 

Dağ bozkırı, göçleriyle onu yeniden canlandıran, Tatarların uzaklaşmasıyla hüzünlü ve monoton hale geliyor. Sarı, kurumuş otla örtülü bu yerlerde yalnız kaçaklar kalıyor, akşamları dağ eteklerinde yaşayan Ermenilerin boş zamanlarını tükenmez tehlike ve kaçakçılık hikayeleri dolduruyordu. Aslında bir gezgin için yılın en kötü zamanıdır. Dağlardaki yerleşim yerlerini ve kavşakları korumak için yerel yetkililerin emriyle genç Tatar, Bey ve Ağalar'dan oluşan özel süvari muhafızları teşkilatlandırılmış olsa da bu formalite seyyah için oldukça sakıncalıdır. 

Çünkü çoğu zaman bu Beyler ve Ağalar kendilerini işsizlikle süsleyerek bir bozkır firarisi gibi yaşamaya başlarlar.” a, XIX. yüzyılın ortalarında Fon Kakstkauzen, Tiflis nüfusunun 1/3'ünün (10.000 kişi) Ermeni olduğunu, onların hem sayı hem de zenginlik olarak Gürcüleri geride bıraktıklarını, Gürcülerin Ermenilerden nefret ettiklerini, Köroğlu'nun atını çalan Hamza'nın Ermeni olduğunu ve Ermenilerin çoğunun yalancı olduğunu yazıyordu. © Gerçekten de 1920'lerin sonlarında Ermeniler toplu halde Güney Kafkasya'ya sürüldüler, çok geçmeden yaşadıkları bölgelerde hem de Tiflis şehrinde Rus patronların yardımıyla yönetim organlarında kilit pozisyonlara atandılar, geniş arazileri ele geçirdiler ve demografik durumu hızla kendi lehlerine değiştirdiler. 

1886 yılında Tiflis Eyaleti İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan listede, Tiflis'teki 
arazilerin çoğunun sahibinin Ermeni olduğu gösteriliyor. 4 Bu listede sadece bir Türk isme 
rastlanmaktadır. Hırcanis-Ortacala'da 6 desyat (1.093 hektara denk gelen ölçü birimi.) 600 
sajenden (2.13 m.'ye karşılık gelen uzunluk ölçüsü.) oluşan 3 nolu tarla Mehdi Bey Hüseynoğlunun adına kayıtlıydı. 

Kaynaklar gösteriyor ki, 1876 yılında Tiflis'teki nüfusun *036,16'sı (37.610 kişi) Ermeniler, 9029.62'si (30.813 kişi) Ruslar, 21.3 Gürcüler (22.156 kişi) ve 9013 (13.445 kişi) diğer milletlerden, «4 1896'da bunların 9048'i Ermenilerden oluşuyor. «5 1917 yılında Tiflis ilinde 418.651 Gürcü ve 139939 Ermeni, Tiflis ilinde ise 62.337 Gürcü ve 83.977 Ermeni yaşamaktaydı. (6) 


(1) B. Patates. 1855-1856 Transkafkasya kampanyasının anıları, "Askeri koleksiyon" koleksiyonu, 1864, Mayıs, XXXVILI cilt, s. 436-437. 
(2) A. Gaksthausen, anılan çalışma, s.76,84,153,228. 

(3) Bax: Tiflis İl İstatistik Kurulu Tutanakları, Tiflis, 1886. 

(4) E. Weidenbaum. Kafkasya Gezgini, Tiflis, 1888, s. 317. 

(5) İslam Ansiklopedisi, Cilt I, Londra, 1960, s. 644. 

(6) Ş. Tetvadze, O. Tetvadze, Gürcistan'daki Ermeniler, s. 100 (Gürcüce). 
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13. yüzyılda Tiflis'te bulunan Zekeriyye Kezvini, şehrin Kür Nehri tarafından ikiye bölündüğünü, müslümanların sağ yakada, Hıristiyanların ise sol yakada yaşadığını, Kükürtlü hamamları sadece müslümanların kullandığını kaydetmiştir. a) 1921 baharında Tiflis'i ziyaret eden bir Türk diplomat olan Dr. Rıza Nur, anılarında şunları yazdı: "Tiflis'e geldik... Şehrin dörtte biri tamamen Azeri Türklerinin yaşadığı ve ticaret merkezidir. Diğer nüfus ise Hristiyan Gürcüler ve Ermenilerdir. Ermeniler Gürcülerden ziyade hem daha zengindirler. (2) Tiflis'in günümüzde de kullanılan eski mahalle isimleri arasında Ortacala, Meydan, Neftluk, Avcala, Sululek (Sololak) Türk ruhunun taşıyıcıları olduğunu da ekleyelim. (3) 

1873-74 yıllarında Tiflis vilayetinde 1.000'den fazla nüfusa sahip Türk-Karapapak köyleri: Sarvan:1671 kişi, Kızılhacılı:1524, Karacalar:1475, Korarkı:1470, Sadaklı:1065, Büyük 
Kepenekci:1055, Saraçlı:1038, Aktahla:1024 kişi. 4 

1886 yılında Borçalı ilçesinin Yekaterinenfeld ilçesinde toplam nüfusun *071,8'i (10.028 
kişi), Borçalı ilçesinde ise 064.8'i (12.377 kişi), Trialet, Loru ilçelerinde 4020-30, Tiflis ilinin Karayazı ilçesinde 9094,6 (4754 kişi) soydaşalarımızdan ibaretti. Tiflis şehrinde 1275 kişi, Sığnak ilçesinde 3220 kişi, Telav ilçesinde 1600'den fazla Türk kayıtlıydı. 5) 

Borçalı'ya, XIX. yüzyıl Tiflis basınında geniş yer verilmiştir. Rus yayıncı D.Y Zubaryev'in "Tiflisskiye Vedomosti" (yayıncı - P. Sankovsky) gazetesinin 3 Eylül 1830 (No. 71) ve 30 Ekim (No. 87) sayılarında, Borçalı tarihi anıtlarından Simkköprüye adanmış "Kızıl köprü" Ağcakaleye adanmış "Krasnıy Most" ("Kırmızı Köprü") ve "Gri 3aMOK"-"Seny Zamok" (Bozkale) makaleleri yayınlandı. Yazar "Bozkale" makalesinde Borçalı'daki Ağcakale'nin temelinin 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Hükümdarı Sultan Yakub tarafından atıldığını, Borçalı Osmanlı egemenliğine girdiğinde Ağcakale'de Musa Paşa'nın, Kartli-Kahet krallığının bir parçasıyken, Borçalı hanedanı ve yöneticilerinin, 18. yüzyılın sonunda, Prens Georgenin (daha sonra Kartli-Kahet Çarı olduğunu) yaşadığını, Bu yazının yayımlandığı sırada kalenin Borçalı Beyi'nin kışlık konağı olduğunu yazmış ve üzerine inşa edildiği taşların renginden dolayı Ruslar tarafından adının Bozkale olduğunu varsaymıştır. 

5 Eylül 1828 tarihli "Tiflisskiye Vedomosti"nin 10. sayısında, Tiflis yakınlarındaki 
Gocor'da "Çevre köylerinin korkusu olan Köroğlu'nun" kalesi, "1832 yılının ikinci sayısında Başkeçid'de avcıların bir ayıyla karşılaştığı bildirildi. Aynı adı taşıyan gazetenin diğer sayılarında, P. Sankovsky'nin Ahıska (Akhalsikhe) camisi ve kütüphanesi hakkında büyük bir makalesi, Zubaryev'in Borçalının Şamalı köyünün tanınmış bir sakini olan, anadil Türkçemizi bilen Mehdi Bayram oğlu "Usta Molla" ve anlattığı bir Borçalı hikayesi hakkında, Ayrıca "Ermeni vilayetinde yaşayan Tatarların" diş ağrısı ve ateşinin Türk ilaçları ile nasıl tedavi edileceğine dair makaleler değerlidir. 

O zamanın Tiflis basınında Borçalıların Mahkeme işlemleriyle ilgili materyaller de vardır. Örneğin, “Zakav-Kazsky Vestnik” gazetesinin 13 Mayıs 1854 tarihli sayısında Ermeni toprak sahipleri Meliksedek ve Bagdasar Piradovlann Kepenekçi köyünün, Devlet köylüleri tarafından toprağa el konulması ile ilgili olarak, ikincisi iki temsilci tarafından temsil edildi. 
Abdullah Veli oğlu ve İbrahim Halil oğlu ve 27 Mayıs 1854 sayısında ise Sarvan ve Kızılhacılı sakinlerinin şehzadeler Orbeliani ve Salagov ile tartışmalı arazi meselesiyle ilgili olarak, Sarvan köyü muhtarı Teğmen İbrahim Halil oğlunun prensesi Ketevan, prensler Luarsab, David, Aslan, Yakov ve Samarakdo Orbeliani, Zal ve Keyhosrov Salagov ile birlikte Mahkemenin nihai kararını dinlemek için Tiflis Ceza Mahkemesi'ne geldikleri bilgisi yayınlandı. 


(1) P. Toseliani. Tiflis şehrinin eski eserlerinin tanımı, Tiflis, 1866, s. 263. 

(2) Dr. Rıza Nur. Yaşam ve Hafıza, Cilt TI, İstanbul, 1968, 5.733. 

(3) Bakınız: T. Ouirkveliya. Antik Tiflis'in yer adları, Tiflis, 1985 (Gürcüce). 
(4) Kafkasya hakkında bilgi derlemesi, IV cilt, s. 377-378. 

(5) Ş. Memmedli, Önsözümüz, s. 69-71. 
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Tiflis Bölge Mahkemesi'ndeki "Tiflisski Vestnik" gazetesinde “Mehdi Bey'in çocuklarına, dul Hanımı Sitareye ve Yavakim Ter-Kaza-rova'ya hamilik eden” İsrafil Yadigarov'un Konstantin ve Aleksandr Zubalov ve Nikolay ve Artaşes Ter-Kukasovlar aleyhindeki mahkemesinin dinlenmesinin, 15 Mayıs 1875'e ertelendiği bildirildi. a Bu dağınık malzemelerin Gürcistan Merkez Tarih Arşivi'nde tutulan belgeler arasında olduğunu da ekleyelim. Bu dağınık materyaller Gürcistan merkez tarih arşivi'nde tutulan belgelerde çok yaygın görülür. 

BORÇALI TARİHİ ANITLARI 


a > 
Ağcakale Sınık köprüsü 


Koçulu köprüsü | Koçulu kalesi im el TAŞ Taa 


Tekeli koç heykeli Baydar-Demircihasanlı sultanlarının yattığı çelebiler mezarlığı 


(1) Tiflis “Herald gazete”, 1875, 10 Mayıs (Sayı 50), s. 4 
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- .. ved. > A 
Eski Tiflis Şah Abbas mescidi 


Tiflis Cuma mescidi Narınkale 


Örneğin, 1852'de Prens Orbeliani ve Arıhlı köyünün sakinleri bir arsa üzerinde anlaşmazlık çıktı. a) 1856'da Mamay köyü sakini İbrahim Ağa Memmedali oğlu ile Şehzade Memisov arasında bir su arkı konusunda anlaşmazlık çıktı. 2) Büyük Kepenekçi köyü sakinleri, Allahverdi Zerger oğlunun, Kurban Serdar oğlunun ve Molla Kasım oğlunun Şanşiev soyadlı soyluların Bolnis boğazındaki mülklerinin sınırlarının 1873 yılında, bilirkişi Uşnarov tarafından yapılan yanlış tanımlamayla ilgili şikayetler hakkında, (3) 1874'te Sarvan ve Kızılhacılı köylüleri ile şehzadeler Orbelians, Salakovlar ve Corayevler, arasında arazi üzerindeki bir anlaşmazlığın sonucu olarak, «4 Allahyar Ağa Hatem Ağa oğlu Mursakulov'un 1898'de Borçalı ilçesinin Muğanlı kulübesiyle ilgili olarak bir bilirkişi olan Teymura-zova'ya karşı yazdığı bir şikayete dayanarak, (5) Tiflis Bölge Mahkemesi'ndeki uyuşmazlıkları yansıtan belgeler gösterilebilir. 

Büyük Gürcü yazar İlya Cavcavadze (1837-1907), Tiflis yakınlarındaki bölgelerde yaşayan Karapapakları şöyle tarif etmiştir: “Biz Tatarlar evde oturmayı sevmeyiz. Kalbi her zaman dışarıda yürümek için çabalıyor. Tatar, atları ve silahları sever ve eğer bir atı ve silahı varsa, hem köyde hem de ailede erkek sayılır. Göçebe yaşam tarzı, Tatarları yerleşik olanlardan daha dövüşken kılıyor. O iyi bir binicidir. Çocuk erken yaşlardan itibaren ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenir. Bu fırsat kendisine yaptığı seyahatler (yaz-kış göçleri) ile sağlanmaktadır. 


(1) GMTA;,f.26, 5.25, No. 923, v. 10. 

(2) GMTA,£.26,5s.25, No 1394, v.10. 

(3) GMTA,fF. 116, No. 258, s. 932, Dava No. 7, v. 18. 
(4) GMTA,f£.116,,268/a,s. 932, dava No. 7. 

(5) GMTA,f£.116, No. 1581, s. 17110, işNo 37. 
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Tatar cesur, cüretkar ve yüreklidir. Ayrıca sıcakkanlı ve konuşkandır. Söylediklerini önceden ölçer biçer, insanları kolayca aldatır ve etkisi altına alır. Aynı zamanda kaçakçılığı da teşvik eder. Ayrıca ihtiyatlıdır. Cinayet hukukunun içini ve dışını, inceliklerini bilir. işlediği suçun sorumluluğundan nasıl kaçacağını da biliyor. Bu konudada Tatarlar birbirlerinin ellerini yıkamasına da yardımcı olur, bu şekilde Tatarlar, birbirlerinin tarafını tutmayı, yani birbirlerini satmamayı görev sayarlar. Hemen her Tatar'ın davasında önceden ayarlanmış bir yalancı tanığı vardır. 

Birisi bir Tatar'a güveniyorsa veya bir Tatar birine güveniyorsa, birbirlerine ihanet etmeleri pek olası değildir. Tatar, gözlerinde akıllı, deneyimli ve cesur görünen bir adama kolayca itaat eder. Bu sessiz teslimiyet, ortak hareket için harika bir kaledir. Bu nedenle Tatarlar kolayca birleşip çeteler kurar ve kaçakçılık yaparlar ve bu onlar için normaldir.Tek başına kaçakçılık yapan bir Tatar bulmak zordur. 

Bir Osetyalı veya daha doğrusu bir Güneyli gibi bir Tatar, çabuk sinirlenir. Genellikle başkalarına karşı sakin, sağduyulu, temkinli, kibardır. Ama onu incitirseniz, kalbi dönecek ve bir hançer ve tüfek kullanacaktır. Öfkesini kalbinde tutmayı ve öfkesini gizlemeyi de bilir. 
Gururludur, hakaretleri ve aşağılanmaları kolay kabul etmez ve kader onu komşusu ve arkadaşıyla karşı karşıya getirse onlara böyle tavizler vermez. İntikam almak için kendisine hakaret eden ve kızdıran kişinin samanlığını ve bazen de eşyalarını yakması olağandır. Öfkesi dinmezse, öfkeli Tatar adam öldürmekten çekinmez, genellikle, bu tür suçlar sıradan olaylardan kaynaklanır ve Tatarı kaçmaya zorlar. Başka seçeneği olmadığı için evde kalırsa kanunun zulmünden kaçamaz, bu yüzden elimizde çok sayıda Tatar kaçak var. 

Tatarların evde oturmaktan çok gezmeyi sevdiklerini söyledik, bu nedenle bir Tatar ne kadar fakir olursa olsun, güzel giyinmeli, iyi bir silah, iyi bir kemer ve bir hançer taşımalı ve genellikle başkalarının gözünde güzel görünmek için süsleri sever. Aynı imkanlara sahip Gürcüler, Ermeniler veya Osetyalılar gibi diğer milletlerden erkeklerle karşılaştırıldığında, Tatarlar giyim ve süslenmede üstündürler. 

Gümüş silahlar ve gümüş hançerlerle at sırtında çok sayıda Tatar göreceksiniz. Bu bakımdan Tatarlar daha fazla talep görüyor ve daha pahalıya mal oluyor. Ama soru şu ki, bu ölümlü dünyada esaret altında yaşayan bir Tatar, diğerlerinden çok daha fazla harcadığı parayı nereden buluyor.? () 

1905 yılında Şuşa, Erivan, Bakü, Tiflis ve Güney Kafkasya'nın diğer bölgelerinde 
meydana gelen Ermeni-Müslüman antlaşmazlığı Borçalının dikkatinden kaçmadı, dava Borçalı'nın ötesine geçmiyor. (Bu arada, Gürcü gazetesi "İveria", 20 Şubat'ta Erivan'daki Ermeni-Türk katliamının, iki "Tatar'ın birbirleriyle tartışıp tabanca ateşledikleri sırada ve bir Ermeni'nin bunu görüp "Ermeniler öldürülüyor" diye bağırması sonucu başladığını yazıyordu. (2) Borçalı'daki bu çatışmayı durdurmak için harika bir vücut yapısına sahip olan Yakov Kanevsky, Eşsiz zarafeti ve inceliği ile herkesi kendine hayran bırakan, Bolus-Kepenekcili Emin Ağa Acalov (Hacıaliyevin ) ve şık giyimli yakışıklı bir adam olarak övdüğü Prens General Çavçavadzenin hususi hizmetleri vardır. (3) (O dönemde Çavçavadze soyadına sahip iki kişinin General rütbesine sahip olduğunu, Bunlardan biri Zekeriya Çavçavadze (1824-1905), diğeri ise İvane Sulhanoviç Çavçavadze (1826-1913) idi. Bize göre General İvane Çavçavadze 'den bahsediyoruz). 


(00) "İveria" gazetesi, 21 Eylül 1896 (No. 196). 
2) “İveria", 28 Şubat 1905 (No. 12), s. 4. 
(3)1. Kanevski. Emin-Ağa Borçalinsti, Tula, 1915, s. 3. 
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1918 yılının sonunda Borçalı ve Ahılkelek ilçeleri üzerinde Gürcü-Ermeni savaşı 
yaşandı. Uzlaşmanın bir sonucu olarak, Bor-çalım- Loru bölgesinin güney kısmı tarafsız bölge ilan edildi. Güney Kafkasya'da Sovyet gücünün kurulmasından sonra Loru bölgesi, Türk toprakları üzerinde kurulan Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir parçası oldu. (Konu hakkında daha fazla bilgi için bkz: Şureddin. Memmedli, Paralanmaş Borçalı ..., Bakü, 1995). Bu dönemde Borçalı ilçesinin orta kesiminde nüfusun *093'ü (36615 kişi), Karayazı'da ise 4088,8'i (7419 kişi) Azeri Türkü idiler. 


1926 yılı nüfus sayımına göre Borçalı kazasının 88.000 nüfusunun 9058.9'u Türkler, 
4017.3'ü Ermeniler ve 409.2'si Gürcüler, Tiflis ilçesinin nüfusunun “041'i Gürcüler, 9028,4'ü Ermeniler ve Tiflis şehrinin nüfusunun 9034'ü (100.148 kişi) Ermeniydi. «) Tiflis'teki (Gürcistan) Ermenilerin yüzdesinin XIX. yüzyılda seçilen Gürcülerin sayısına göre azalmasının 
nedenlerinden biri, bazılarının Gürcüleşmesiydi. Gürcü gazetesi "Tsnobis Purtseli", 6 Ekim 1902 
tarihli 1945 sayısında, Ermeni gazetesi "Nor Dar" 1902'nin 138. sayısına atıfta bulunarak Gürcü soyadlarını benimseyen bazı Ermenilerin bir listesini yayınladı. 

XX yüzyılın 1930'ların sonlarında, Borçalı Türkleri'nin büyük bir bölümü Stalin'in baskısının kurbanı oldu ve kurşuna dizildi ya da Orta Asya, Kazakistan, Sibirya bozkırlarına sürgün edildiler. 

Sovyetler Birliği'nin çöküşün eşiğinde olduğu (1989-1991) yıllarında, Güney Kafkasya'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Borçalı'da da ulusal zeminde çatışma çıkarmak isteyenler bulundu. O kaos yıllarında, Borçalı ilçesinin Bolnis bölgesinin merkezinde ve Kazret kasabasında, Dmanis bölgesinin merkezinde ve Dağ Muğanlı ve Saatli köylerinde yaşayan Karapapaklar, etnik baskı ve çekişmeler sonucunda ata topraklarından Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmışlardır. Ancak tüm zorluklara rağmen Borçlalılılar ağır, akıllı ve hoşgörülü bir insan olduklarını gösterdiler. 

Gürcistan Cumhuriyetçi Parti liderlerinden David Berdzenişvili ve Otar Zoidze'nin "Kavkazski Aksent" gazetesinde yayınladıkları"Sovyet Sonrası Gürcistan: "Millet disiplini ve devletin bütünlüğü" makalesinde okuyoruz: "Cavakhet'in Ermeni nüfusu özerklik talep ediyor. 
Kvemo-Kartlı (Borçalı-F.V.) Azerbaycanlılar böyle taleplerde bulunmuyorlar. Azerbaycanlıların ve Ermenilerin bugünkü Gürcü devletine farklı tutumlar tarihsel köklerden besleniyor (Açıkçası, mevcut siyasi gerçekler sebeplerden biridir). Gürcistan, Azerbaycan halkının bağımsız Kartli-Kahet krallığında yaşaması ve hatta bunun için bile (mümin kardeşlerine ve etnik akrabalarına dahil olmak üzere) savaşabilmiştir. 

Cavakhet'inin Ermeni nüfusu, 19. yüzyılda buraya göç edenlerin soyundan geliyorlar. 
Tarihsel belleklerinde Gürcü devleti olgusu yoktur. SSCB'nin dağılmasından sonra, Cavakhet'inin Ermeni nüfusu, elbette, Cavakhet'ideki Ermeni diasporasının Gürcü devletine karşı tutumuna yansıyan tamamen yeni bir siyasi gerçeklikle karşı karşıya kaldı. (2) 

Gerçekten de Karapapaklar, Gürcü devletinin topraklarında topluca yaşayan tek etnik gruptur ve diğerlerinden farklı olarak, sürekli olarak, özellikle ülkenin en zor günlerinde devlet olma pozisyonunu aldılar ve gerçek bir vatandaşlık örneği gösterdiler. 

Tarihsel olarak doğudan batıya, Kırık köprü'den ıslak dağlara (Mokrıye Kon-Sulu dağlar, Karaağaç), Türkiye, sınırlarına, kuzeyden güneye, Tiflis-Trialet sıradağlarından bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarına kadar uzanan stratejik bir bölgede yoğun bir şekilde yaşayarak, Azerbaycan ve Anadolu Türkleri arasında köprü görevi görmelerinin yanı sıra Gürcü halkına ve devletine paha biçilmez hizmetlerde bulunmuşlardır. 


(1) Bach: A. F. Jiaücrep, T. F. Chursin. Kafkasya Coğrafyası, Tiflis, 1929. 
(2) "Kafkas Aksan" gazetesi, Tiflis, Mart 2000, 16-31, Sayı 7, s.12. 
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Son yüzyıllarda, daha doğrusu Rusların Kafkasya'ya inmesinden sonra izlenen demografik politika sonucunda, XX yüzyılın 1930'lu yıllarına kadar Borçalı-Başgeçid-Bolus ilçelerinin Türk olmayan yerleşimlerinin, Tiflis çevresindeki Ermeni yerleşimlerinin baskınlığının yanı sıra Tiflis'in o dönemdeki etnik bileşimi, söylediklerimizi tam olarak doğruluyor. Çünkü Ermeni-Gürcü sınırındaki nüfusun büyük çoğunluğu cesur ve korkusuz, mert Karapapaklar?'dan oluşmuyorsa, haritaya inceleyip tarihi gerçeklere dikkat edersek, Gürcistan devletinin karşılaşabileceği durumu hayal etmek zor olmazdı. 

Dr. Semra Alyılmaz, Gürcistan sınırları içindeki Türk-Karapak toprakları hakkında şunları yazıyor: "Borçalı, Karayazı ve Başgeçid dediğimizde, geçmişten günümüze Gürcistan'daki Türk milletinin kültür ve medeniyet” maddi ve manevi değerlerini geçmişten günümüze taşıyan ata Türk toprakları ve Karapapaklar-Terekemeler akla gelmektedir.” «) Bir diğer Türk bilim adamı, tanınmış filolog Prof. Leyla Karahan, S. Alyılmaz'ın kitabı zarif bir tasarımla 2003 yılında Ankara'da basıldı. "Borçalılı bilim adamı, eğitimci, şair Valeh Hacılar" adlı doktora monografisi üzerine görüşünde şöyle diyor: "Borçalı, Karayazı ve Basgeçid Gürcistan sınırları içinde üç yerleşim bölgesi, binlerce yıldır Türklerin yaşadığı destanların coğrafyası Kafkasya'nın bir parçası, burada yaşayan beş yüz bin Türk, Türkçeyi yaşayarak ve Türk edebiyat geleneğini sürdürerek Türk kimliğini koruyor.” (2) 

1.4, CAVAKHET (Ahılkelek-Çıldır-Ardahan) KARAPAPAKLARI 

20. yüzyılın ortalarına kadar Karapapaklar da dahil olmak üzere Türklerin Gürcistan'da yoğun bir biçimde yaşadıkları ve Edebiyatımızın ve kültürümüzün geliştiği bölgelerden biri olan güney batıya yerleşen ve geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun Ahıska Paşalığını oluşturmuş, Meshet-Cavakhet (Ahalsıh-Ahılkelek) bölgesidir. Karapapaklar (Terekemeler) daha çok bölgenin Cavakhet-Cavah bölümünde yaşıyorlardı. Ancak yaşanan savaşlar ve Ermenilerin bu bölgelere özellikle Karapapak köylerinin çevresine toplu yerleşmeleri, bir çoğunun yavaş yavaş Çıldır, Ardahan ve Kars'a göç etmesine neden oldu. 1830'da, yani 1828-1829 Rus-Türk savaşından sonar 

Ermenilerin Cavakhet'iye yerleşmeleri sonucu buradaki (o İmirhasanlı-Emirhasanlı aşiretine mensup Terekemelerin bir kısmı hemen bölgenin Rusya hudutlarındaki (o Niyal ovasındaki; Lebis, Van, Harzamet, Kiondra, Daşlıkışla ve Elence köylerine göçerek, Lebis "toplumunu" oluşturdular. (3) 

Tiflisskiye Vedomosti gazetesinin Mart 1832 sayısında Flüge'nin "Ahalsıh Paşaşalığının İstatistiki Şerhi" adlı makalesi yayınlandı. Yazının "Karapapaklar" bölümünde yazıyor: "Karapapaklar, diğer bir deyişle Terekemeler, Borçalı ve Şemşeddil yerleşimlerinden çıkmış Tatarlardır. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında onlar sürüleri ve nahırlarıyla yaşadığı yerlerden çıkıp bu Paşalığın sınırlarına doğru geldiler. Paşa'nın kendilerine verdiği ve halen kullanmakta oldukları indirim ve ayrıcalıklardan yararlanarak buraya yerleşmişlerdir. İlk başta tamamen göçebeydiler ve sığır yetiştiriciliğinden başka hiçbir şeyle uğraşmadılar. Sonra yavaş yavaş çiftçilik ve bahçecilik yapmaya başladılar. kendileri için kalıcı evler inşa ettiler ve neredeyse hepsi yerleşik bir yaşam tarzını tercih etti, yalnızca az sayıda göçebe kaldı, 

Paşalar zamanında hiç vergi ödemediler. Ancak ilk isteklerinde silahlı ve savaşa hazır olmaları gerekiyordu. Yukarıda söylediklerimizin çok ilerisinde olan başka Karapapaklar da var. 
onlar Hertvis Sancağı'nın esasen Kür nehrinin sol tarafındaki ovalarda ve vadilerde bulunan kış meralarında yaşarlar. Bu Karapapaklara Emirhasanlar denir. 


(1) S. Alyılmaz, gösterilen eser, s. 2. 
(2) "Türk Kültürü" dergisi, Ankara, 2004, sayılar 493-494, 5.632. 
(3) Ş. Lomsadze. Meskhet-Cavakheti, Tiflis, 1975 (Gürcüce) ve V. Hajiyev. Folklorumuzun Ufukları, Bakü, 1991, s. 24-25. 
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Mayıs ayının başında, hepsinin genel ihtiyarı ("yaşlı") o ayın ortasında kışlık sakinlerin merada toplanacakları yeri belirler. sonra toplanıp havaların ısınmasıyla yavaş yavaş dağlara tırmanıyorlar. Eylül ayında dağlardan inerler ve ardından her aile kış kampının geri kalanına katılır ve evlerine, kışlıklarına geri döner. Emirhasanlılar kışın Kış sürülerini evlerinin yakınında otlatdığından, kışları otlak sıkıntısı çekmemek için birbirlerinden yeterince uzaktaydılar. 

Hertvis Sancağında Emirhasanlar 40 aileden oluşuyor ve onlar büyüklerinin yaşadığı 7 
kışlakta (o yaşarlar; Kobhe, İpnet,Vane, Kakavel, Nazrov, Diliga ve Alandziya (Elence) kışlaklarında hayatlarını sürdürürler. 

Hepsi birlikte yılda 50 baş sığır (1 baş 18 paunda eşittir) pirinç üretiyorlar (bu pirinç Erivan'da koyunlarla değiştirildi), her sağılan her hayvan için 1,5 kilo yağ ve 40 koyuna kadar vergi ödediler. Ayrıca devlet meralarını kullandığı için Paşa'ya belli bir miktar kuruş ödediler. 

Emirhasanlılar diğer Karapapaklardan daha şefkatli ve sadedirlerer, neşeli, sakin ve çok adaletlidirler, ziyaret etmeyi sevmeseler de misafirperverdirler. Misafir sofraları yaşam standartlarına göre yani fakir de olsa ev sahibinin samimiyeti ve gülümsemesiyle süslenmiştir. 
Diğer Karapapaklar ise cesaretlidirler, hareketleri hızlı ve çevik, konuşkan ve neşelidirler. Bu Karapapaklar, Paşa'nın en iyi süvari müfrezelerini oluşturuyordular, iyi atlara sahiptirler ve bu atları çok ustaca sürerlerdi. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Tiflis'te Gürcüce yayınlanan "Droe-ba" gazetesinin Ahılkelek/Ahalkelek bölgesi muhabiri olarak çalışan şair İlya Alhazişhvili'nin (1853-1921) anılarından, Cavakhet Terekemelerinin diğer yerli halktan farklı olarak, öldürsen bile sarık sarmadıkları, ve burada bulunan Tabashur gölü kıyısındaki köylerde tez tez Terekeme kaçak müfrezelerinin misafir olduğu sıklıkla görülür. wTifliste Ermenice yayımlanan “Mşak” gazetesi 
1876 sayısından birinde, havalar ısındıkça yerli "Tatarlar tarafından desteklenen, Ahıska'ya 
kaçakçı akışının artacağını yazmıştı. 

1870 yılı istatistiklerinden Tiflis eyaletine dahil olan Ahalsıh-Ahalsihe ilçesinin tüm 
nüfusunun Terekemelerden oluştuğu, Murakval köyünde 119 kişi (14 ev), Oskoriya'da - 107 
kişi (10 ev), Van'da - 130 kişi (14 ev), Kurbağa oğlu'da- kişi 110 (10 ev), Lebisde- 131 kişi (10 ev), Buzmarette- 100 kişi (10 ev), Niyal'da- 286 kişi (36 ev), Artahta - 36 kişi (4 ev), Göyyeda-Kokiyada - 405 kişi (42 ev), Humris'te - 175 kişi (14 ev), Bathanada - 22 kişi (4 ev), Sağamoyda - 130 kişi (32 ev), sakinlerinin çoğunluğunu oluşturan Terekemeler'in yaşadığı Kulalis köyünde -114, nüfusun çoğunluğunun Ermeni olduğu Büyük Hançallıda-29, Küçük Hançallıda-96, Karacalarda-15, Arakalada-31, Handzade-121- Terekemenin yaşadığı, kazanın monoetnik köylerinden Havette-133 kişi (18 ev), Erincede - 55 kişi (9 ev), Davniyada - | kişi (1 ev), Hartada - 64 kişi (9 ev), Karsepte - 95 kişi (12 ev), Ablah'ta - 20 kişi (3 ev) ve Dankalda - 63 kişi 
(10 ev) “Tatarın” yaşadığı bilinmektedir. «o “O zamanlar Tiflis bölgesindeki en büyük ailelerin her birinin 10'dan fazla üyesi olan Pşav (dağlık Gürcü kabilelerinden biri) ve Terekeme aileleriymiş. «o Daha sonra bu köylerin çoğu Tiflis ilinde yeni kurulan Ahılkelek ilçesine bağlı hale geldi. 1887 istatistiklerine göre, ilçenin bazı köylerinde toplam nüfusa göre "Tatarların" sayısı: (4) 

(0) İ. Alhazisvili. Cavakhet Efsaneleri, Tiflis, 1978, s. 57, 151 (Gürcüce). 
(2) Bax: Tiflis eyaleti, hacim 1, Bpın açıklaması için bilgilerin toplanması. Yine orada 1, Tiflis 1870. 


(3) Yine orada 
(4) Bax. Kafkasya, cilt istatistiksel süresi. Ben, sorunu. 2, Ahılkelek ilçe Tiflis eyaleti, Tiflis, 1887. 
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Köyün adı Nüfus sayısı Karapapakların | Köyün adı Nüfus sayısı Karapapakların sayısı sayısı 
Okam 714 714 Sağamoy 477 477 
Göyye 419 419 Havet 262 262 
Büyük Hosbiyye | 242 242 Azmana 239 239 
Karsep 219 219 Dangal 106 106 
Bathana 113 113 Erince 99 99 
Harta 94 94 Davniye 78 78 
Humris 28 28 Tok 269 170 
Kulalis 270 170 Büyük Arakal 555 25 
Murakvel 288 119 Küçük Arakal 307 39 
Murcahet 219 80 Varaven 693 132 
Büyük Hançallı | 947 13 Karacalar 580 52 
Küçük Hançallı | 451 104 Kilde 472 46 
Hizabavra 1363 75 Koteliya 609 21 
Boğdanovka 839 15 Baralet 932 19 
Dırgına 152 0 Kandza 1155 0 
Çivtlik Halkı Kars'a - Modaka Halkı Kars'a - göçmüştür. göçmüştür. 


(Bu kazanın Bavra, Kartikam ve Hulguma Ermeni köyleri sakinlerinin ana dili Türkçe idi.) 

1903 istatistiklerine göre ise, Lebis köyü-31, Niyal-36, Artah-8, Buzmaret-13, 
Kurbağaoğlu - 10, Van-16, Oskoria-9, Elence-Alandza-7, Karzamet-15, Kavet-16, Okam-76, Göyye- 44, Humris-4, Kulalis-30, Sağamoy-46, Böyük Hosbiyye-7, Havet-30, Erince-9, Davniye -7 , Azmana-26, Karta-10, Dangal-10, Karsep-24, Ablah köyü 10 haneden oluşuyor. (O zaman Lebis köyü muhtarı Ahmed Hacı Bayramoğlu, Karzah Köyü Muhtarı Hüseyngulu Cebrayil oğlu idiler.) () 

Moskova'da yayınlanan "Etnografik inceleme"/"Etnografik İnceleme" dergisinde 1891'de yayınlanan "Samtshe-Cavakhet'inin tarihi vakayinamesinin sayfaları" adlı makalesinde A. 
Hahanişvili, Ahalsıh ilçesinin nüfusunun *03,9'unun-Terekeme, o 1.1-Türkmen olduğunu kaydetti. Başka bir kaynak, Ahalsıh semtinde yaşayan yerlilerin Türkmenlere Terekeme adını verdiklerini yazıyordu. ©) 

1917 nüfus sayımına göre Ahalsıh ilçesinde 34776, 19. yüzyılın ilk yarısında, nüfusun 
çoğunluğunun Karapapak-Terekeme Türklerinin oluşturduğu Ahılkelek ilçesinde 2438 Türk kayıtlıydı. (3) 1926 nüfus sayımına göre, Ahalsih ilçesinde toplam nüfusuno 50,7 ini Türkler, 25.190 Gürcüler, 16.19 Ermeniler'den oluşmaktadır. (4) 

Josef Stalin'in emriyle, 17 Kasım 1944'te Meshet-Cavakhet'i bölgesinin yaklaşık 230 
köyünde yaşayan tüm Türkler (Karapapaklar dahil) anavatanlarından Orta Asya bozkırlarına sürüldüler. Şu anda Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Rusya'nın Kuban bölgesinde toplu halde yaşayan ve bu 500.000'den fazla Kıpçak soyundan gelen, tarihi vatanlarına dönmek için yarım asırlık mücadelelerini büyük bir vatansever kararlılıkla sürdürüyorlar. 

(0) Weidenbaum. Tiflis eyaletine ilişkin istatistiksel verilerin toplanması, Tiflis, 1903. 
(2) A. F. Jaücrep, T. F. Chursin. Kafkasya Coğrafyası, Tiflis, 1924. 


(3) Yine orada 
(4) A. F. Jlaücrep, T. F. Chursin. Kafkasya Coğrafyası, Tiflis, 1929. 
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1.5. BATI AZERBAYCAN (ERMENİSTAN) KARAPAPAKLARI 


Karapapakların ve genel olarak Türklerin topluca yaşadıkları ve tamamen terk etmek zorunda kaldıkları coğrafi alanlardan biri de şimdi Ermenistan Cumhuriyeti denilen tarihi Türkler Batı Azerbaycan topraklarıdır. Burada Karapapaklar Ağbaba, Loru (Dağ Borçalı), Gemibasar, Zengibasar ve diğer ilçelerde yaşıyorlardı. 

1988 yılında Ağbaba ilçesine bağlı Amasya ilçesinde 19.000 Karapapak ve 2.800 Ermeni 
yaşıyordu, 27 köyden 22'si; Amasya, ilçe merkezi (nüfus 3000 kişiden çok halkı vardır), Güllübulak (2580 kişi), Okçoğlu (1670), Hozukend- Kuzukend (1450), Yeniyol (Karanamaz) (1272), Mağaracık (1109), Tepeköy (1000'den fazla), Güllüce (1000'den fazla), Göllü (757), Düzkend (600'den fazla), Çivili (591), Çaybasar (İlanlı) (581), Balıklı (472), Ellerkend (Elleroyuğu) ( 300'den fazla ), Karaçanta, Koncalı (300'den fazla), Daşköprü (300'den fazla), Öksüz (291), Karabulak, Sultanabad (Şurabad) (291), Hahmah-Çahmah (200 kişi), Teze İbiş'in köyleri Karapapaklardan oluşuyordu. (parantez içinde gösterilen nüfus 1979 verilerine dayanmaktadır). Ağbaba ilçesine bağlı köylerin, XIX yüzyılın sonlarına ait nüfus istatistikleri, kitabımızın 77-78. sayfalarındaki bir sonraki paragrafta yansıtılmaktadır. 

Bölgenin Ermenistan'a ilhakını kabul etmeyen ve azaltılmamış ve baskı altında olan birkaç köy, Sınıh, Mumuhan, Ördekli, Seldağılan, Mustoğlu-Mustuglu, Bağçalı, Söyüdlü köylerinin halkı 1920'lerde sınırın diğer tarafına, Türkiye'ye göç ettiler, Kızıldaş, Kıdaşen, Hancallı, Kızılkilse (Karapapak), Bozkale (Şindiler) köyleri 1930-40 yıllarındaki baskılar sırasında bir harabe haline geldi. «) 

1988 yılına kadar Loru ilçesinde Karapapaklar, Daşır (Vorontsovka) ilçesi ilmezli (nüfus 
3000 kişiden fazla), Cücekend (Kızıl Şafak) (1500 kişi), Kızılkilse (Kızıldaş) (1500 kişi), Molla 
Eyyüblü ( Evli), Demirciler, Soyukbulak, Sarıyal, Karakale, Karaisa, Barana (Noyemberyan) ilçesinin Lembeli (2000'den fazla kişi), Yuharı Köprülü (2000 kişi), Aşağı köprülü (800 kişi), Celaloğlu (Stepanavan) ilçesinin Çubuklu, Gerger, Karamemmed, köylerinde tüm hayatlarını yaşadılar. 

İ.Şopen, 24 Ocak 1831'de "Tiflisskiye Vedomosti" gazetesinde yayınlandı. "Erivan eyaletinin istatistiki incelemesi" makalesinde Erivan çevresindeki Kazakların 2 ana kabileye Ço bankereler ve Karapapaklara bölündüğünü, Çobankerlerin 420 hane ve Büyük Çobankere (88 hane), Saraçlı (88), Kerimbeyli (89), Kafarlı (84), Demirçalı-Demirçili (30), Şıhlar (18) ve Karakonlu- Karakoyunlu (23 hane) kabilelerinin; Karapapaklar'ın ise 777 hane ve Karapapak 
(677 ev), Çakırlı (42), Kelani-Kolanlı (21), Cemkilli-Cam-milli (5), Karabağlar (22) ve Kernibemli-Gernibemlli (10 ev) kabilelelerinin birleşmesinden oluşmuştur. O, bu kabilelerden Büyük Çobankerelilerin kışı Zengibasar ilçesine bağlı Şöllü-Mehmandar köyünde; Saraçlıların bir kısmının Zengibasar ilçesi Sabuncu köyünde, bir kısmının ise göyçe gölü yakınlarında; Kafarlılar-Gemibasar ilçesine bağlı Novruzlu ve Sırbakan köylerinde; Karakoyunlular-Cüvşlük köyünde, Kerimbeylilerin Şerur ilçesine bağlı Karaburun, Ağkend, Tezekend köylerinde,bir kısmı Gemibasar ilçesinde; Demirçalıların-Şarur ilçesine bağlı Dehnekend köyünde; Şıhların-Vedibasar ilçesine bağlı Horvarab köyünde; Karabağ halkının,Gernibasar ilçesinin Purço köyünde geçirdikleri, ve yazın ise Göyçe Gölü'nün güney tepelerine göç ettiklerini; Kelanilerin mera ve kışlak alanları,Vedibasar ilçesinin üst kısmındaki Cığın-Carjaman tepeleridir; Karapapak, Cemkilli ve Kemibemli kabileleri tüm yıl boyunca Göyçenin güneyinde yaşadıklarını kayıt etmiştir. Çobankerelerin tarımla uğraşmamalarına rağmen hükümetin isteği üzerine çok sayıda büyükbaş hayvan bağışlayarak çok faydalı olduklarını vurguluyordu. 


(1) A. Alekberli. Eski Türk-Oğuz diyarı - "Ermenistan", Bakü, 1994, s. 36-37. 
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Zengibasar ilçesine bağlı Büyük Çobankere köyünden olan tanınmış coğrafyacı-bilim adamı B. 
Budakov diyorki, Çobankere-Çobankara kabilesi köken itibariyle IV-V yüzyıllarda Kazak bölgesinde yaşayan Kenger-peçeneklerden ayrılan etnik bir koldur. Büyük Çobankere köyünün nüfusunun Kazak ilçesine bağlı Şıhlı köylerinden taşındığını varsayıyor ve bunu Çobankerelilerin İrevan Çuhuru'nun diğer yerel Türklerinden farklı olarak Kazak lehçesi ile konuşmalarıyla gerekçelendiriyor. «0 Büyük Çobankere'nen bazı soy isimleri (Kazaklar, Şıhlar, Mursakulular, Yadigarlar, Yavihliler, Avdallılar, vb.) 
de bu köyün Kazak- Borçalı bölgesi ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

19. yüzyılın başlarında Erivan bölgesindeki göçebe kabileler iki sultan tarafından yönetiliyordu: 
1) Abaran (Kazak) nehri kıyısında, Dereçiçek vadisinde ve Göyçe Gölü civarında olanlar, Pir Murad Sultan; 

2) Kışlakları Aras Nehri kıyısında olanlar, Aslan Sultan (2) 

Ermenistan'da var olan yer adlarından bazıları, örneğin, Ağbaba ilçesinin; Baydar (Alakilse), Şindiler, Loru ilçesinin; İlmezli, Lembeli, Kaçağan, Vedibasarın Ceferli, Zengibasarın (Masis ilçesi); Karacalar, Ulya-Sarvanlar, Kullarr, Germibasar'ın (Kemerli (Artaşat) ilçesi) Deller-Deliler, Uzun-Abdallı, Yukarı-Sarvanlar, Saatlı, Kırhbulak ilçesi /Eller (Abovyan) ilçesi| Karacalar, Bezekli, Abdallar, Ahta (Razdan) ilçesi; Tekeli Gümrü kenti yakınlarındaki Büyük ve Küçük Kepenekçi, Zengezur ilçesi; Derbas-Derebas-Darbaz, Pembek ilçesi; Saral ve Vahtile, Gürcistan'daki yurttaşlarımızın yaşadığı bir dizi başka köylerin adlarının benzerleri vardır. Not 
edelim ki; Vedibasar ilçesine bağlı Cığın vadisinde Terekemeler köyü vardır. Bu köy 1918 
yılında Ermeni Taşnaklar tarafından yıkılmış ve nüfusu vahşice katledilmiştir. (3) 

Ermeniler, Sovyet döneminde kademeli olarak uygulamaya koydukları "Türk olmayan Ermenistan" planını 1988 sonlarında neredeyse tamamladılar. Bir yılda 185 yerleşim yerinde yaşayan 200.000'den fazla Azerbaycan Türkü, tarihi vatanları olan eski Türk toprakları üzerine kurulmuş olan Ermenistan'dan kovulmuşlardır. 

1.6. TÜRKİYE KARAPAPAKLARI 

Türkiye Cumhuriyeti'nde Karapapaklar ağırlıklı olarak Anadolu'nun kuzeydoğu kesiminde yaşıyorlar. Kars ve Ardahan illerinde yaklaşık 150 Karapapak köyü bulunmaktadır. 
Kars ilinin Arpaçay, Akyaka, Selim ve Susuz ilçelerinde nüfusun çoğunluğunu Karapapaklar oluşturmaktadır. Arpaçay ilçesinin; Koçköy, Tomarlı (Vanaza), Doğruyol (Cala), Melikköy, Gülüzü ( Pekreşen), Kümbet, Polatköy, Göyercin-Güvercin, Bardaklı, Aydıngün (Kızılveren), Küçük Çatma, Okçuoğlu, Taşbaşı, Ağcalar, Gediksatılmış, Kardeştepe, Çanaksu ( Kemer-van), Göldalı (irişli), Kuyucuk, Karakale, Akçakale, Carcıoğlu, Kıraç, Aslanoğlu, Meydancık,Telek, Taşköprü, Ağmez-dem, Gönülalan (İğnazor), Bozigid, Bacıoğlu, Söyüdlü, Kağaç, Borcalı-Burcalı, Kürdoy, Kuzgunlu, Hasançavuş, Dağköy, Akyaka ilçesinin; Demirkend (Ergine), Esenkend-Esenyayla, Boyundaş (Delever), Karahan, Yerlikabak, Duraklı, Sulubahçe, Seydi, Kalkankale, Kürekdere, Cebeci, Hacıpiri, Süngüdere, Aküzüm, Ağbulak, Aslanhane, Hamzagerek, Ağyol, Başgediklar, Ortagedikler, Ayakgedikler, Kum-lu, Daynalık, Oğuzlu, Susuz ilçesinin; İncesu, Çamçavuş,Yolboyu (Uzunzayim), Kiziroğu, Porsuklu, Ortakise, Selim ilçesinin; Kamışlı, Bölükbaşı, Bayburt, Eskigeçit, Benliahmet, Kars merkeze bağlı; Ağbaba, Tekneli, Kümbetli (Ladikars, bu köyde Ağbaba, Keşeli-Keşili ve İlmezli-Yılmazlı Karapapakları yaşıyor.) Mağaracık, Merkezkale, Bozkale, Çağlayan , Masucuk, Karakale, Büyük Zavot, Küçük Zavot, Aydınalan, Azad, Dikme, Yolaçan, Çakmak, Mezra, Çalkavur, Hacı Veli, Kocabahçe; Karapapak/Terekeme köyleridir. Arpaçay (Zarşad) ilçesi, Akyaka (Kızılçahçah) ilçelerindeki Karapapakların büyük çoğunluğu: Ağbaba ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünden göç eden Karapapaklardır.) Selim ve Susuz ilçelerinin halkının çoğu Karapapak/Terekemedir. Kars ili ve Sarıkamış ilçesinde çok sayıda Karapapak yaşamakta ve eski etnik özelliklerini korumaktadırlar. 


(1) B. Budagov, belirtilen eser, s. 32. 
(2) O. Yevetsky, anılan eser, s. 196. 
(3) E. Alekberli. Batı Azerbaycan, Cilt I, Vedibaşar ilçesi, Bakü, 2003, s. 
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Kuyucuk, Meydancık, İncesu, Çamçavuş ve Duraklı köylerinde yaşayan Karapapaklara Yerli halk müridler diyorlar. Onları diğer Karapapaklardan ayıran en önemli özellik dini törenleridir. Bu törende müritler bir teneke parçası çalarlar ve Seyid Hamza Nigari ve diğer şairlerin şiirlerini okuyorlar. (1) 

Ardahan ilinde Karapapaklar en yoğun Çıldır ve Göle ilçelerinde yaşıyorlar. Çıldır (Zarzuna), ilçesi Karapapak köyleri: Aşık Şenlik köyü (Suhara-Yakınsu), Karakale, Aşağı Canbaz, Yukarı Canbaz, Başköy, Saymalı, Sazlısu, Eşmepınar (Purut), Damlıca, Beyrahatun, Eski Beyrahatun, Gölbelen (Urta), Daşdeğirmen (Çamdıra), Meyemköy, Güvenocak, Koçgüden, Ağcakale, Terekeme, Sabaholdu (Kodas), İldırımtepe, Gölebakan (Meredis) dir. Göle ilçesinin Karapapak köyleri; Çullu, Eski Demirkapı, Yeni Demirkapı, Büyük Boğaztepe, Küçük Boğaztepe, Çayırbaşı, İgid, Uğurdaşı'dır. 

Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale nahiyesinin Terekeme köylerinin Karapapakları İmir oymağındandırlar. Fahrettin Kırzıoğlu onların “kaba Türkçe konuşan koyuncu, halıcı, keçeci bir kabile olduğunu, halı ve kilimlerinde Orhun yazısındakilere benzer 12 harfi süs olarak kullandıklarını" doğruladı. 

Tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu ile sınır bölgelerinde yaşayan Karapapak Türkleri, bu topraklarda yapılan sayısız savaşlarda olduğu gibi, Türk topraklarını işgal eden düşmanla karşılaşan, ilk darbeleri indiren ve ani gerilla saldırılarıyla onları sarsan korkusuz sınır muhafızları rolünü üstlendiler. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşında Kars'a doğru ilerleyen Rus birliklerine karşı Kars'ın Mağazberd köyünün sahibi Karabey (Kara Mahmud Bey) önderliğinde şiddetli bir direniş gösterilmiştir. Unutulmamalıdır ki o zamanki Kars Paşası Kara Beyin kardeşi Memmed Paşa'dır. 

Türkmençay Antlaşması sonucunda Kazak ve Borçalı bölgeleri yeniden Rus egemenliğinde kalmış ve 1828-1829 Rus-Türk savaşını sona erdiren Edirne barış anlaşmasının bir sonucu olarak Ahıska-Ahılkelek bölgesinin Rus egemenliğine girmesinden sonra burada yaşayan Karapapakların çoğu evlerini terk ederek Kars yakınlarındaki Çıldır ve Ardahan'ın köylerine yerleştiler. 1828-1829 Rus-Türk Savaşı sırasında, Anadolu Karapapakları, Rus kaynaklarının "cesur karapapak köytanrısı" olarak adlandırdığı Mağazberdli Şerif Ağa komutasında gönüllü bir süvari müfrezesi kurdu. Osmanlı ordusunun ön saflarında savaşıyorlardı. 

Türk Karapapakları 1853-1856 Türk-Rus savaşında da aktifti. Başta Çıldır Sancağı Reisi Arslan Paşa ve Kars'taki Türk garnizonunun düzensiz müfrezelerinin en ünlü komutanlarından ünlü, cesur, yiğit, kahramanı, Borçalılı Haşimoğlu önderliğinde Ruslara ezici bir darbe vurdular. 

Savaş sırasında uzun süre kuşatma altında kalan Kars'ın nüfusuna sadece bölgenin Karapapak köylerinin gıda sağladığı kaynaklarda açıkça görülmektedir. 

1877-1878 Rus-Türk savaşı sırasında, savaştan önce Kars Karapapakları her yerde aranan ancak yakalanamayan şanlı Borçalı firarisi Türk ordusunun Kafkas cephesindeki üç dört firarisinden biriydi. En önemli isim ve komutanlardan yenilmez komutan Mehrali Bey'in gönüllü ler grubunda kahramanca savaştı. En zor ve sorumlu operasyonlarda yer alıyor ve ordu komutanı tarafından verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar arasında Şuregel ilçesi Arpaçay'ın sağ kıyısında yer alan Aralık köyü Halifeoğlu oğullarından Hasan ve Hüseyin kardeşlerin isimlerini zikretmek isterim. 

“Russki Vestnik”, 1877 tarihli bir sayısında, Kars bölgesini de içeren Erzurum bölgesinde 29.000 Karapapak yaşadığını bildirmiştir. 


(1) Ensar Aslan. Çıldırlı Aşık Şenlik, Ankara, 1975, s. 5-6. 
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1877-1878 Osmanlı Rus savaşında Kars'ın alınmasından sonra buradaki Karapapakların çoğu, Karaköse (Ağrı) ve Erzurum ilinin Beyazid sancağının Antab-Anteb kazasına (Ağrı-Tutak ilçesidir.) ve Zivin çayı vadisine göç ettiler. (Sarıkamış Zivin/Süngütaş köyü) w Şu anda bu Karapapakların toprakları, Doğu Anadolu bölgesinin Ağrı ilinin Taşlıçay, Hamur, Eleşkirt, Tutak, ilçeleri ve Muş ilinin Bulanık ve Malazgirt ilçelerine bağlıdır. Mehrali Bey'e bağlı Karapapaklar Anadolunun Sivas ili merkezine yerleşmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, Kırım Savaşı sırasında ve daha önceleri, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum gibi İç Anadolu illerinde, Ağrı'dan birlikte göç edip yerleşen çok sayıda Karapapapak yaşamaktadırlar. 

Bugün Sivas ilinin; Kangal, Ulaş ( Ulaş ilçesi, 2 Haziran 1968 yılında Belediyelik olmuş, 
1991 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Bu tarihe kadar Kangal ilçesine bağlıydı. ) Uzunyayla, Gürün, 
Koyulhisar ilçelerinde 30-40 Karapapak köyü bulunmaktadır. Acıyurt, Kurdoğlu, Kuşkayası, Çiftlikveren, Kızıldikme, Yaraşar, Tutmaç, Büyükköy, Sarıharman,... Sivas'ın; Geçidveren, Kumlubucak, İkiyamaç, Yazılı (Mengeser), Yuhan Toklu, Yolluyazı (Dambat), Yoncalı, Çakıroba, Arakonak, Ağrı-Muş illerinden göç eden Karapapak köylerindendirler. Tokat ilinde Karapapaklar Zile ilçesinin, Süleymaniye, Fatih, Hetibpınarı, Osmanpınarı, Çiçekpiınarı ve Reşadiyye, «x) Amasya ilinde Merzifon ilçesinin Çayırözü ve Suluova ilçesinin, Alabedir, Ayrancı, Korudüzü, Alakadı köylerinde, Çorum ili, Kuyucak köyünde ve Mecidözü ilçesinde yaşamaktadırlar. 

1891 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Şeyh Şamil'in torunu M. Zeki Paşa'nın 
girişimi ve Sultan Abdülhamid'in emriyle Anadolu'da yaşayan Kürtler, Araplar, Karapapaklar, Çerkezler, Türkmenler ve diğer aşiretlerden oluşan özel Hamidiye süvari alayları oluşturulmuştur. 

1) Hamidiye alaylarını oluşturan aşiretlerden her aile bir süvari vermek zorundaydı. Bu tür ailelere devlet tarafından ekilebilir arazi verilirdi ve tarım ürünleri ve koyun vergileri hariç diğer tüm vergilerden muaf tutuldular. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda vergi avantajlarından ve aldıkalrı topraklardan mahrum bırakılıyordular. 

2) Askeri üniformalar (hükümetle mutabık kalınan bir modele göre) ve süvari olacaklar Hamidiyelerin kendileri organize edilecekti. Askeri üniformaları ulusal kıyafetlerine uygun olarak yapılmıştır. 

3) Bu alaylarda askerlik süresi yirmiüç yıldır ve şu üç bölüme ayrıldı: a) 3 yıl ihzariye;(İhzari:Hazırlayıcı) 17 yaşındakiler bu hizmete kabul ediliyordular, yaşadıkları bölgelerde harp sanatlarının sırlarında ustalaştılar. b) 12 yıl düzenli, 20-32 yaş arası gençler bu bölümde hizmet vermektedirler. Onlar tez tez askeri eğitim için toplanırlardı ve hükümetin ilk çağrısından sonraki 24 saat içinde tam askeri teçhizatla savaşmaya hazır olmaları gerekiyordu; c) 
8 yıllık yedek; bu kapsamda 33-40 yaşındaki süvariler görev yapıyordular. Onlar eğitimden muaf 
tutuldular ve sadece acil ihtiyaç olduğunda devlet tarafından çağrılıyordular. 

4) Devlet silahları Hamidiya süvarilerine sadece askeri eğitim için verildi. "Nizamiye" ve "yedek" birlikler için devlet silahları ve mühimmatı, karargahlarının yakınında bulunan düzenli ordu birliklerinin depolarında tutuluyordu. 

5) Alaylar her yıl üç ay boyunca askeri eğitim için toplanırdılar. Sonradan bu toplantı süresinin beş veya altı haftaya indirilmesi planlandı, Askeri eğitim için gerekli fonlar devlet hazinesinden ayrılırdı. 

6) Her alay 3-6 bölükten, her bölük 3-4 takımdan, her takım ise 20-30 süvariden oluşuyordu. 
Böylece en küçük alay 180 atlıdan (süvariden), en büyük alay ise 720 atlıdan (süvariden) oluşuyordu. Alayların çoğunda 500-512 süvari yoğunlaşmıştı. 


(0) O. Griaznov. Asya Türkiye'sinde Cephe Tiyatrosunun Askeri İncelemesi, cilt. 11, SPb, 1897, s. 70. 
(2) E. Aslan, Atıfta Bulunan Eser, s. 5. 


36 


7) Hamidiye sanıkları özel bir askeri mahkemede yargılanacaktılar. 

8) Hamidiye alaylarının komutanı ve her tümen için birer eğitmen süvari müfrezesi subaylarından tayin edilmiştir. Sınır gruplarındaki bu subayların çoğu Kuzey Kafkasya kökenliydiler. «) 

1899 yılı sonunda Karapapaklardan oluşan üç Hamidiye Alayı (14 bölük), Zeki Paşa 
komutasındaki Türk ordusunun 4. kolordusuna dahil idi. ( Bu alaylar hakkında ayrıntılı bilgi, Rus Ordusu Merkez Kurmay Yüzbaşısı P. Averyanov tarafından derlenen tabloda verilmiştir: 

6 Nolu. (4 bölük). Karargahı Karakilise (Eleşkirt vadisi) bulunmaktadır. Bu alay, 
çavuşları Kelesur (Gülesor) köyünde yaşayan Saraçlı Karapapakları ile Karakilse'de sıkça görülen Saraçlı Ali Bey'den oluşuyordu. Ali Bey son savaşından (1877'den beri - F.V) önce Erivan vilayetinden göç etmiştir. (O dönemde Erivan vilayetine bağlı Şarur ilçesine bağlı Sederek köyü yakınlarında ve Erivan şehri civarında Saraç Maraşdi köylerinin bulunduğu belirtilmelidir. F.V) 

7 Nolu (4 bölük) alayının karargahı Anteb'dedir. (Tutak) Bu alay 
Terekeme/Karapapaklardan oluşmaktadır. Dirik köyünde yaşayan liderleri Taşdan Ağadır. Bu Karapapaklar Rusya göçmenidirler. 

40 Nolu (6 bölük) alayının karargahı sivastadır, lideri Mehrali Bey'dir. () Karaköse 
civarında bulunan Karapapakların oluşturduğu ve her biri 4 bölükten oluşan Ali Bey liderliğindeki VI süvari alayı ile Taşdan Ağa liderliğindeki VII hamidiye süvari alayları, Tabii ki, yetkililere ve Padişah sarayına yakınlığı ile tanınan bir savaş gazisi, zengin askeri tecrübeye sahip ünlü bir süvari komutanı, 6 bölükten oluşan 40. Hamidiye süvari alayının komutanı Binbaşı Mehrali Bey'in nüfuz ve etki alanındaydı. 


General Hasan Bey Ağalarov pa General İlyas Ağalarov 


() P. H. Averyanov. Rusya'nın İran ve Türkiye aşiretleri ile yaptığı savaşlarda Kürtler 19. yüzyıl, Tiflis, 1900, s. 244-247.262. 
(2) Yine orada, s. 254. 
(3) Yine orada, s. 136. 
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General Hasan Bey Yadigarov M.F Ahundzadenin Tiflis'teki abidesi 


40. Karapapak Hamidiye alayının komutan kadrosu. Sivas, 1890 yılı (oturanlar arasında soldan üçüncü alayın komutanı MehraliBey'dir). 


Doğu Anadolu'da düzeni sağlamak ve milis rolü oynamak amacıyla kurulan Hamidiyeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı özel zulmüyle öne çıkıyordu. Resmi verilere göre, 1882'de Rus İmparatorluğu'nun Kars oblastında (vilayetinde) yaşayan 163.000 insanın yüzde 15'i Karapapaklardı. (Şuregel ilçesinde) 10684 kişi, Zarşad ilçesinde 6489 kişi, Çıldır ilçesinde 5220 kişi, Tahta ilçesinde 302 kişi, Ardahan ilçesinde 248 kişi). 

1893 yılında Kars vilayetindeki Karapapakların sayısı 28.366, 1897 yılında, 29.897 ve 1910 
yılında, 39.000 kişi idi. (3) 

Aşağıdaki tablolarda Kars ilinin Ağbaba, Çıldır, Şuregel-Şöreyel ve Zarşad ilçeleri ve köylerinde yaşayan Karapapakların sayıları istatistiki göstergelere göre verilmektedir. 1 Ocak 
1894: 


(Kafkasya'daki yerlerin ve kabilelerin tanımı için malzeme koleksiyonu (SMOPK), sayı 3, 2. baskı, 1883, s. 341-350. 
(2) Ş. Şamıoğlu. Borçalı'da edebiyat ve edebi-kültürel hayat, Bakü, 2002, s. 23. 
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-AĞBABA İLÇESİ- 


Amasya 303 Kızılkilse 222 
Balıklı 266 Mağaracık 377 
Bahçalı 207 Mumuhan 148 
Gelli 252 Mustuhlu(Mustoğlu) | 152 
Güllübulag 809 Öksüz 81 

Güllüce 491 Ördekli 213 
Taşköprü 305 Seldağılan 297 
Delever 453 Söyüdlü 83 

Düzkent 454 Sınıh 146 
Eller oyuğu 289 Sultanabad 189 
İbiş 356 Tezekend 154 
İlanlı 176 Büyük Tepeköy 224 
Karabulak 242 Küçük Tepeköy 181 
Karamemmed 102 Hançallı 218 
Karanamaz 335 Hozukend 262 
Karaçanta 436 Çakmag 269 
Yeni Kızıltaş 291 Şişetepe 143 
Köhne Kızıltaş 133, (>, 0 (mem 

-ÇILDIR İLÇESİ- 
Ağcakale 210 Kotas 103 
Başköy 58 Köyhas 152 
Kağaç 189 Meredis 192 
Karakale 270 Pekreşen 402 
Kızılveren 216 Rabat 233 
Daşbaşı 227 Suğara 889 
Zinzal 260 Çamdra 469 
İrişli 270 Çölet 209 
Kemervan 1595 Cala 709 
Kenarbel 420 Yukarı Canbaz 362 
Kotamıh 121 Aşağı Canbaz 310 
-ŞÜREĞEL (Akyaka) İLÇESİ- 

Aküzüm 413 Küçük Kımlı 338 
Ağbulak 51 İlanlı 285 
Aralık 350 Gülveren 509 
Astahana 308 Möküz 16 

Bacıoğlu 434 Molla Musa 539 
Vartanlı 642 Ohçuoğlu 637 
Karakaş 614 Daynalık 436 
Karakilse 501 Dilyan 164 
Hamak 418 Seydi 242 
Büyük Kımlı 657 Hacı Piri 163 
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-ZARŞAD (Arpaçay) İLÇESİ- 


Bardaklı 153 Kamoköy 210 
Burcalı 213 Kümbet 19 
Karakale 243 Kürdoy 202 
Koçköy 615 Mescidli 146 
Kırkpungar 14 Okçuoğlu 5 
Dağköy 257 Hasançavuş 31 
Zöhrabyayla 65 Seydican 465 
Göyercin 208 Topacık 4 
İğnazor 20 .(( |J-—-— | memenin 


Aynı zamanda Kars'ta Arpaçay'ın sağ kıyısında yer alan Nahçıvan (şimdiki Digor) ilçesinin köyleri; Gellican'da 21, Çırığlı'da 80, Türk Söyüdlü'de 62, Taşnığ'ta 32, Ardahan ilçesine bağlı Çais köyünde 86, Kars Merkez Çamurlu köyünde 211, Oltu ilçesine bağlı Örtülü (şimdiki Şenkaya) köyünde 6 Karapapak kaydedildi. (1) 

3 Mart 1918'de Rusya'da iktidarı ele geçiren Bolşevikler ile Osmanlılar arasında 
imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'na göre Kars ve çevresi 40 yıllık esaretin ardından yeniden anavatan toprağına dahil olmuştur. Bununla uzlaşmak istemeyen Ermeni silahlı grupları, Ağbaba, Şüreğel, Zarşad, Çıldır'ın Karapapak köyleri başta olmak üzere bölgenin Türk-Müslüman yerleşim birimlerinde katliamlar yapmaya başladılar. Ülkede yaratılan boşluktan yani Türk veya Rus ordusunun yokluğundan yararlanan azgınlaşmış Ermenilerin mezalimlerinin önüne geçmek için 14 Kasım 1918'de, “Kars İslam Şürası” adında bir teşkilat kurulmuştur. Bu teşkilatın başkanlığına “Eğitim işleriyle de ilgilenecek” Borçalı'nın Bolus yöresi Karapapaklarından, Kepenekçili Emin Ağa seçilmiştir. (o) 30 Kasım 1918'de Kars'ta farklı bölgelerden 70 delegenin katılımıyla bir kongre düzenlendi. Kongrede, Kars İslam Şurasına Milli Şura denilmektedir. 
Milli Şura hükümetinin başkanlığına Kars'tan Şöreğel kaymakamı Cihangiroğlu İbrahim Bey, yardımcılığınada Kepenekçili Emin Ağa seçilmiştir. Bu hükümetin 12 üyesi Emin Ağa'nın yanı sıra Çıldırlı Dr. Esad Oktay Bey, Ağbabalı Hacı Abbasoğlu, Kerbelayi Muhammed Bey, Ağbaba'nın Karaçanta köyünden Hacıoğlu Ahmed Bey, Gümrülü Halıcıoğlu Yusuf Arpaçay Bey 'de Karapapaktılar. Çıldır'ın, Purut ve Koravel köylerinden sırasıyla Kamil Ağa Nebioğlu ve Molla Mustafa oğullarından Kamil Ağa, Milli Şura'nın mahalli teşkilatlarını kurarak halkı milli mücadeleye hazırlıyordular. « Milli Şura hükümet üyeleri bölgelere seyahat edip ve halkı bağımsız bir Cumhuriyet kurmak için seferber ediyorlardı. Yukarıda adlarını andığımız iki Kamil Ağa, Cala köyünden Koçuboğlu Mansur Ağa, Yuhan Canbazlı Ağhacanoğlu Aslan Ağa, Pekreşenli Ağadede ve başka Karapapak Beyleri Çıldır'a sokulmak isteyen (Ermenileri engellemek için çok gayretler gösterdiler. (4) 

17-18 Ocak 1919 gecesi Batum'dan, Orduba'da, Ağrı Dağı'ndan Azkura'ya kadar Türkmüslümanların çoğunlukta olduğu topraklarda Kars merkez olmak üzere Güney-Batı Kafkas Cumhuriyeti kuruldu. Bu yeni Cumhuriyette Hükümet Başkanı Cihangiroğlu İbrahim Bey, Meclis Başkanlığına Çıldırlı Dr. Esad Bey seçildi. Demiryollları Müdürü Karaçantalı Hacıoğlu Ahmed Bey'e emanet edildi. Ne yazık ki bu Cumhuriyet'in ömrü kısa oldu. 12 Nisan 1919 günü Kars'ta, konuk olan İngiliz alayı beklenmedik bir şekilde parlamento binasına girdi, Hükümet üyelerini tutukladı ve onları Malta adasına sürgüne gönderdiler. 

(1) Tiflis-Kars-Erivan ilçesi demiryolu ekonomik com ve ticari ilişkiler, Tiflis, 1897, s. 505-515. 
(2) Ahmet Ender Gökdemir. Cenub-i Garbi Kafkas Hükumeti, Ankara, 1989, 5.66. 


(3) MF Kırzıoğlu. Kars tarihi, s. 556. 
(4) Karsili, Sayı I (Çıldır, Hanak, Ardahan, Posof), Ankara, 1966, s.59. 
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30 Ekim 1920'de Kars'ın işgalden kurtarılmasından sonra Çıldır'da Gürcü işgaline karşı 
600 gönüllü milis toplandı. İki taburluk Çıldır gönüllü alayı oluşturuluyor. Birinci taburun 
komutanı Purutlu Kamil Ağa'nın oğlu Paşa Bey, ikinci taburun komutanı Calalı Kasım Ağa Ali oğludur. Bu dönemde yukarıda adı geçen iki Kamil Ağa ana ordunun bir parçası olarak Gümrü yönünde Ermenilerle savaşıyordu. (1) 

Türkiye'ye sonraki kitlesel Karapapak göçleri 1921'de ve 1924'ten sonra gerçekleşti. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nin Ağbaba ilçesinin Ördekli, Balıklı, Göllü, Seldağılan, Mustoğlu, Bağçalı, Mumuhan, Söyüdlü, Karabulak, Sınık ve Hamusa, Kazak ilçesine bağlı Soyukbulağ, Borçalı ilçesi, Darvaz, Kepenekçi, Ağalık, Fahralı, Orzuman, Yırgançay, Bezekli, Kemerli, Keşeli, İlmezli ve Ahılkelek ilçesi, Lebis, Büyük Hosbiye ve Göyye köylerinden 25.000'den fazla Karapapak Kars ilinde ikamet etmektedirler. Orhan Yeniaras, "Karapapak-Terekemelerin siyasi ve kültürel tarihine giriş" adlı kitabında, Borçalı Karapapakların büyük bir kolunun Hacı Musa Bey'in önderliğinde göç ettiğini yazıyor. Ağbaba Karapapakları, Kars'ta geldikleri toprakların adıyla "Ağbaba Terekemeleri", Kazak, Borçalı ve Ahılkelek'den göç eden Karapapaklar ise "Gürcistan Terekemeleri" olarak tanımlanırlar. 1950 yılında Kars ilinde yaşayan Karapapakların sayısı 50. 000 den çoktur. 

1.7 GÜNEY AZERBAYCAN (İRAN) KARAPAPAKLARI 

İran'da Karapapaklar Sulduz, Maku-Ovacık ve Erak bölgelerinde toplu bir şekilde yaşarlar. Sulduz'da yaklaşık 200.000 bin civarında, Maku-Ovacık ve Erak Karapapak'larının sayısı sırasıyla 30-40 bin ve 15-20 bin. civarındadır. 

İdari ve toprak bakımından Batı Azerbaycan ostanına (toprağına) bağlı olan Sulduz ilçesine İran'da "Karapapapak eli", orada yaşayan Karapapaklara da "Borçalılar" denilmektedir. 
Bu mahallede Karapapaklar Sulduz (Negeda-Neğadey) ve Mehemmedyar şehirlerinde, Hantavus, Babahasan, Mehdihan, Sultanyakub, Memiyend, Lavaşlı, Sarıdaş, Firengi dağlarının eteklerinde, Gadar, Başlıklıçay (Gülvan), Gergül, Mehmed nehirleri vadilerinde bulunan 100'den fazla köyde, Saral, Yadigarlı, Baranlı, Bahcacık, Ada, Hacıbağlı, Hesenli, Kehrizecem, Şeytanabad (Tolgan), Cebel, Tezekendi (Dağlık Tezekend), Sulak Tezekend (Demye Tezekend), Köpekli, Ar, Balıkçı, Ağabeyli, Eminli, Alagöz, Hacıhanlı, Demirci, Ohsar, Şirvanşahlı, Peyecik, Derbent, Dilenciarhı, Şirinbulak, Memeli, Lavaşlı, Kervansaray, Topuzabad, Dürgeh, Daşdürgehi, Karadüzge, Erzehan, Dürgelütfelihan, Helebi, Kamus, Gözayıran, Kehriz, Ağcazive-Ağcazeyve, Çaggal Mustafa, Ezimhanlı, Karaezimhanlı, Ağkale, Ağtula, Tezekale, Ecemli, Ferehzad, Fehrzar, Guni, Tabiye, Bayızara, Bayramboğa, Goranabad, Coratabab, Ezarlar, Rimazlar, Gözelliler, Çiyane, Karaçiyane, Şeyhahmed, Beyimkale, Şefikale, Deştimahur, Tepe-mahur, Dostlar, Rahdane-Rahdeline, Girdekayıt, Halacık, Karagessab, Şeyhmerutf, Göl, Biçenli, Hımhına, Daşlığora, Sahsıtepe, Kalalar, Helifan, Helifeli, Zülümabad, Karna, Şerifeddin, Gülvan, Hacı Firuz, Heyderabad, Golad, Şungar (Kartal), Gazigürması, Yunuslu, Gürüklü, Memiyend, Karamemiyend, Memmedşah, Görhana, Kuhul-Kuhel, Paşagümovası, Kazakgümovası ve ilçenin diğer köylerinde yaşıyorlar. «2) 1920'lerde İran Karapapaklarının toplam sayısı yaklaşık 25.000'dir. (3) 

Özellikle belirtmek isteriz ki İran'daki İslam devrimi'nden önce her zaman Şah'ın süvarileri Karapapaklardan oluşuyordu. 

Sulduz ilçesine Karapapaklar 1828 yılında göçmüşlerdir. Aynı yıl imzalanan Türkmençay Antlaşması'ndan sonra Karapapak Nağı Han'ın öncülüğünde İran Veliaht Prensi Abbas Mirza Kaçar'ın yanında savaşan Borçalı ve Kazak Karapapaklarının büyük bir kısmı Maku-Ovacık'dan ayrılarak güneye doğru hareket ettiler. 

(1) Yine orada, s. 60. 


(2) İsa tektir. Karapapakların tarihine ve kültürüne bir bakış, Nagede, 1990, s.40-42 (Farsça); «Karadeniz kaşifi», 2004, sayı 2, s. 53-54. 
(3) Karapapak. Islam Ansiklopedisi, Cilt IV, Londra, 1975, s. 627. 
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Selmas şehrinin batı kesiminde yaklaşık 15-20 gün kaldıktan sonra, Karapapaklar güneye doğru yolculuklarına devam ederler ve Uşneviya-Uşnu'nu ilinin Urmiye-Urmu gölünün güneydoğusundaki verimli Sulduz bölgesini kalıcı olarak yaşayacakları bir yer olarak seçerler. 
Sulduz Karapapaklarından Adıgözelli aşiretinden Hacı İsmail Nebiyar Hicri.1381'de (miladi 2003) yılında Nağadey'da Farsça yayınlanan" Azerbaycan ve Sulduz" kitabında yerel Karapapak halkını, Bozçeli olarak da adlandırmaktadır. Bu kavimin buraya geldiğinde onüç aşiretten oluştuğunu, aşiretlerin soy kütüğünü şöyle düzenlemiştir. 

1- Terkavend (Terkavun-Terkivan) 2-Canehmedli 3-Çahırlı 4-Şemseddinli 5-Erebli (Araplı) 

6- Kezag (Kazak) 7-Ulaşlı 8-Saral 9-Adıgözelli 10-Koroğlu 11-Dostlar 12-Dişkıran 13-Leyli Bir başka nüfuzlu Sulduzlu araştırmacı Ayetullah Mehdi Rezevi ise, "Karapapa Eli” adlı ünlü monografisinde (Tahran, Hicri-1370- Miladi-1992, Farsça) Karapapakların Sulduz bölgesine girdiklerinde sekiz aşiretinden (Saral, Terkavan, Şemşeddinli, Çahırlı, Canehmedli, Kezag, Ulaşlı ve Erebli) olduklarını yazıyor. ) Bunlardan tarımla uğraşanlar yerleşmek için bu bölgenin Mahur bozkırı, Sarıtorpak ve Kuhpayeha bölgelerini, hayvancılıkla uğraşanlar ise Karatorpak bölgesini seçmişlerdir. (3) Sulduz Karapapakları burada Orta Asya halklarının tarihi, kültürü, medeniyeti ve yaşamı hakkında bir bilgi derlemesi olan "Doğu Asya Halkları" kitabında yazılı: "Karapapaklar Rezayye (Urmiye) Gölü'nün güney kıyısında, Sulduz ilçesinde, yaşıyorlar. 

Karapapak kabileleri (İran Karapapakları anlamına geliyor. F.V) uzun bir süre Güney Kafkasya'nın Borçalı, Kazak, Sevan (Göyce) gölü bölgelerinde yaşadılar, buralarda şimdi onların akrabaları yaşamaktadır. Karapapaklar Terkavün, Saral, Arablı, Canehmedli, Çaharlı, Ulaçhlı boylarına ayrılırlar. Bu boylardan Borçalı olarak da adlandırılan ilki "Han Boyu" olarak kabul edilir ve diğer boylara hakimdirler. (4 

Stratejik açıdan önemli bir bölgede bulunan, doğu Azerbaycan (Merkez - Tebriz şehri) ve Batı Azerbaycan (Merkez, Urmiye-Urmu şehri) illerin Türk köylerini Urmiye Gölü'nün güneyiyle daha yakından birbirine bağlayan Sulduz bölgesinde, iktidar çevrelerinin de yardımıyla uzun yıllardır suni Kürtleştirme politikası sürdürülmektedir. 1980'lerin sonlarında Sulduz şehrinde Karapaklar ve Kürtler arasındaki etnik çatışmalarda silahlı Kürtlerin şehrin sivil nüfusuna saldırması ve hükümetin bu konulara kayıtsız kalması Karapapakların bir kısmının şehiri terk ederek başka yerlere göçmesine neden olmuştur. Şu anda yaklaşık 100.000 nüfusa sahip olan bu şehrin nüfusunun 9065'i Karapapaklar, “035'i Kürtlerden oluşmaktadır. Halk bilimci Tohid Melikzade: "Urmiye Gölü'nün güneyinde, muhteşem Karapapak diyarı Sulduz, Türklüğü her türlü baskıya karşı koruduğu gibi, atalarımızdan miras kalan folklorumuzu da korumaktadır." (sy Sulduz'un Kuhul köyünde yaşayan halk ozanı İsmail Behrami mahallesini şöyle anlatıyor: 


Karapapak elimdi, 
Türkü ana dilimdi, 
Neğadey'in kalesi 
Benim Çenlibel'imdi. 


(1) "Karapapaklar" derlemesi, Tiflis, 2005, sayı 1, s. 14. 

(2)”Karapapaklar”, 2005, sayı 2, s. 18. 

(3) “Karapapaklar”, 2005, sayı 3, s. 7. 

(4) Orta Asya Halkları, Moskova, 1957, s. 285-286. 

(5) TI. Uluslararası Folklor Konferansı Materyalleri "Ortak Türk geçmişinden ortak Türk geleceğine", Bakü, 2004, s. 370. 
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Güzeldir baharı 

Sel geliyor Gadarı 
Dostlarına boyun eğ 
Düşmanlarını yok et 


Şanın şevketin Sulduz 
Çoktur gayretin Sulduz 
Aleme ayan oldu 
Senin kudretin Sulduz 


Kahramanlar vatanı 
Boldur çayı, çimeni 
Ben o namert değilem 
Bırakam kaçam seni 


Sulduz'am güllerim var 
Çiçekli çöllerim var 
Baş vermeyip baş alan 
Karapapak ellerim var. 


ğ II BÖLÜM 
XIX YÜZYILIN KARAPAPAK (HARP) ASKERİ TARİHİ 


20. yüzyılda Kafkaslar ve Doğu Anadolu kanlı savaşlara sahne oldu. Bu dönemde iki Rus-İran (1804 -1813 ve 1826 -1828 yılllarında) ve dört Rus-Osmanlı (1806 -1812, 1828 -1829, 1853-1856 ve 1877- 1878 yıllarında) savaşı patlak verdi. Askeri harekatın merkezinde yaşayan Karapapaklar, bu savaşlarda en savaşcı Türk milletlerinden biri olduklarını muharebe meydanlarında kanıtladılar. 19. yüzyıl savaşlarına ilişkin hem Türk, hem Rus hem de Gürcü kaynaklar, Karapapakların gösterdiği cesaretten defalarca söz ederek, Savaşın kaderini belirleyecek kadar güçlü bir toplum olduklarını vurguladılar. Savaşan imparatorlukların her biri, onları kendi taraflarına çekmek için her fırsatı değerlendirdiler. Ancak Ruslar bunun için daha fazla emek ve para harcamak zorunda kaldılar. Çünkü aralarında kan, dil veya din birliği yoktu. 


2.1. KARAPAPAKLAR XIX YÜZYILIN İLK İRAN-RUS VE TÜRK-RUS SAVAŞLARINDA 

1801'de Kartlı-Kahet İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na katılmasından sonra, 1803'te Çar-Balakan topluluğu, Ocak 1804'te Rus birlikleri Gence Hanlığını işgal ederek Erivan'a doğru ilerlerken, İran ve Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü direnişiyle karşılaştılar. İran, Rusya'dan Güney Kafkasya'daki askerlerini çekmesini talep etti. Rusların red cevabı üzerine, Haziran 1804'te 19. yüzyılın ilk Rus-İran savaşı başladı. İran tahtının Veliaht Prensi Abbas Mirza Kaçar, Erivan Hanına yardım etmek için büyük bir süvari ile harekete geçti. 

Bu dönemde Pembek Karapapakları, nüfuzlu Ağalar Said Bey ve Rahim Bey'in önderliğinde Ruslara karşı ayaklandılar. Kazak, Borçalı ve Şemşeddil ilçelerindeki soydaşlarıda onlara destek verdiler Pembeğin Saral vadisinde Binbaşı Montrezerin komutasındaki Rus ordusuyla 1800 yılında Abbas Mirza'ya sığınan Gürcü Prensi Aleksandr Mirzenin komutasındaki İran süvarileri ve Pembek, Kazak, Şemşeddil ve Borçalı Karapapaklarından 6.000 kişilik birleşik güçler arasında bir savaş gerçekleşti. Bu savaşta Montrezer'in ordusu yenildi ve kendisi öldürüldü. 
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29 Haziran 1804'te Pembekli Nağı Bey Mehdibeyov, Borçalı mübaşirinin yardımcısı 
Kananov'a saldırdı. Bu saldırıda Aleksandır Mirza'nın bacanağı Adam Beburov da saldırıya karışıyor. Aynı yıl Naği Bey, Rahim Bey ve Said Bey, Kars Paşası Karapapak Memmed Paşa'ya başvurarak Mağazberd ile Baş Şüregel arasındaki paşalık bölgesine yerleşmek istediklerini bildiriyorlar. Naği Bey'in 1804 yılında İran vatandaşlığına geçerek Erivan'a taşındığı kaynaklarda belirtiliyor. 

Haziran-Temmuz 1804'te Erivan bölgesinde kanlı çatışmalar yaşandı. Temmuz ayının sonunda, Erivan kalesini ele geçirmek için kararlı saldırılar yapan General P.D Sisianov komutasındaki Ruslar Şiddetli direnişle karşı karşıya kaldılar, başarılı olamayarak Tiflis'e (Gürcistan) geri dönmek zorunda kaldılar. Bundan sonra 1804'te önemli bir askeri operasyon olmadı. 

1805 yılında Budak sultanı önderliğinde Şüregel Sultanlığı, Karabağ, Şeki ve Şirvan 
Hanlıkları ve 1806 yılında Bakü, Kuba ve Derbent Hanlıkları Rusya ile birleştirildi. 

Aralık 1806'da Ruslar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan yarımadasındaki toprakları olan Moldova ve Valahiya'yı işgal etmesi ile aynı yılın 30 Aralık'ında Rus-Osmanlı savaşının başlamasına yol açtı. 

İran'la savaşın devam etmesine rağmen, bazı Rus generalleri, Balkanlar'daki Rus-Türk savaşlarını Ermenilerin kışkırtmasıyla Anadolu'ya aktarmaya çalıştılar ve böylece Kafkasya'da ikinci bir cephe hattı açmaya çalışıyorlar ve de başarılı oluyorlar. 

Kaynaklar, General Nesvetayev'in 1807 başlarında Başkomutan Yardımcısı Kraf Kudoviç'e yazdığı raporda, Kars Ermenilerinin Rus birliklerinin yolunu dört gözle beklediğini ve onu Osmanlı topraklarına girme ihtiyacına ikna etmeye çalışıyordu. Kudovich'in rızasını aldıktan sonra önce Kars Paşası Memmed Paşa'ya temsilcilerini göndererek gönüllü olarak Rusya'nın koruması altına girmesini teklif ediyor. İstediği cevabı alamayan Nesvetayev, 23 Şubat 1807'de Mehmed Paşa'ya ve onun kardeşi, Kars Karapapaklarının Reisi olan kardeşi Kara Bey'e (Kara Mahmud Bey) her birine ayrı birer mektup gönderdi, onları Rus birliklerinin sınırı geçmeleri halinde direnmemeleri için ikna etmeye çalışıyor. (Bu mektupların tam metnine bakınız: Kafkasya Arkeoloji Komisyonu tarafından derlenen eserler, Cilt TI, s. 598-599). Bunun yerine Mehmed Paşa, Rusların beklenen saldırısına karşı savunmak için Erivan Hanı Hüseynkulu Han'dan yardım istedi. Kara Bey, kardeşi Tekel Ağa ile birlikte 400 piyade ve 300 süvari eşliğinde Şüreğelin sınır köylerine gelerek bu köylerin nüfusunu güvenlik gerekçesiyle Kars iç kısımlarıa göç ettirip yerleştirdi. 

5 Mart'ta Nesvetayev, Mehmed Paşa ve Kara Bey'e bu kez teklifini kabul etmekle tehdit 
eden başka bir mektup gönderdi. Cevap mektubunda Kara Bey savaşa hazır olduğunu bildirdi. 

Rus birlikleri sınırda sıraya girdi. Türkiye'ye hareket edecek Saratov (Santau) Silahşör Alayı, Kafkas Grenader Alayının Taburları (Kont Simonic rehberliğinde), Troçki Silahşör Alayı, Kafkas Topçu Tugayı ve iki Kazak Alayı'nın genel komutanlığı General Nesvetayev'e verildi. 

Ruslar, 16 Mart 1807'de Türkiye sınırını geçti. O gün Karapapak Kara Bey 1.000 piyade ile Baş Şüregel köyünün kalesinde ve köyün çevresindeki tahkimatlarda mevzilerini aldılar. Rus birlikleri Baş Şüregeli kuşattılar. Köyü savaşmadan teslim etme teklifinin kesin olarak reddedildiğini aldıktan sonra, Ruslar her taraftan saldırarak işgal ettiler. Kara Bey emrindekilerle beraber sahibi olduğu Mağazberd-Mağazberd köyüne çekiliyorlar. 

25 Mart 1807'de Rus ordusu doğruca Kars'a doğru ilerlerken yol kenarındaki bir vadiden 
Kara Bey'in 1.000 kişilik bir grubunun saldırısına uğradılar. Kara Bey bu saldırı ile Rus ordusu birliklerini ikiye bölmeye çalışsa da bu mümkün olmadı. Ertesi gün, 26 Mart'ta Yeniköy 
tarafında, kendisi ve süvarileri düşmana birkaç kez daha saldırdı. Bu saldırılar sonucunda 32 
Rus askeri öldü, 27 asker ise yaralandı. (1) 


() AKAK, Illc.,s. 604. 
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16 Nisan'da Kara Bey ile Nesvetayev yeniden çatıştılar. Nesvetayev, Kars'ın 10.000 
silahlı şehir sakini tarafından, 60 top ile korunduğunu ve kalenin surları iki katlı olduğu için Rusların şehre girmek istemeleri halinde ağır kayıplara uğrayacağını önceden biliyordu, yine de, Erzurum'dan şehir halkına askeri yardım gelene kadar Kars'ın alınmasında ısrarlı idi. Ruslar, Kars'a yaptıkları saldırıda beklendiği gibi ağır kayıplar verdiler, şehrin kenar mahallelerinden geri atıldılar. Bundan sonra Erzurum Paşası, Yusuf Paşa Kars'a, Ali Paşa komutasında 2.000 
piyade ve 1.000 süvari gönderdi. Ali Paşa'da bulunduğu pozisyonda Memmed Paşa'nın yerine geçmek zorunda kaldı. 

Kars'a Paşa olarak atanan Ali Paşa, önce Kara Bey ve kardeşi Çahal Bey ile Mehmed Paşa'nın iki oğlunu tutuklamak istedi ve bunun için onları kandırıp Kars'a getirmeye çalışıyordu. 
Ancak kardeşler Ali Paşa'nın gerçek niyetini anlar ve tuzağa düşmezler. Çahal Bey ve Kara 
Bey'in oğlu Suli Bey, 80 silah arkadaşıyla Magazberdde ve Kara Bey'in kendisi ise 2000 
Karapapak ve Kürt atlısıyla yılında Magazberd ile Rusya sınırı arasındaki köylerde tahkim edildi. a) 

9 Mayıs 1807'de bizzat komutan Yusuf Paşa 3.000 savaşçıyla Kars'a gelerek ve hemen 
Ruslara karşı aktif önlemler almaya başladı. Buradan Ahıska Paşalığına 1000 yeniçeri gönderiyor. 

Mehmed, Paşa ve Ali Paşa'ya birlikleriyle birlikte Balderevan köyünde kamp kurmalarını emrediyor. Yusuf Paşa, Kara Bey'in özgür düşünceli ve gururlu bir komutan olduğunu bildiği için, onu Karapapaklardan ayırmayı ve kontrolü altında tutmayı düşünüyordu. Bu amaçla o, Kara Bey'i Kars'ta yakın çevresinde görevlendirmiştir. 

Kara Bey grubundaki Karapapakları yönetmesi için Kardeşi Çahal Bey'i görevlendirir. 
"Sevimlileri Kara Bey" Kars'a yerleştikten sonra, egemenliği altındaki Karapapakların bir kısmı Erivan Hanlığına göç etti. (2) 

Yusuf Paşa'da Kazak-Borçalı Karapapaklarını kendi tarafına çekmek için bazı çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla önce Borçalılı Molla Veli, ardından 1799 yılında Kazak ilçesine bağlı Hanlılar köyünden Kars'a taşınan Abdülazim aracılığıyla Borçalılara ve Kazaklara haber göndererek onları Ruslara karşı isyana davet ediyor. Ayrıca Yusuf Paşa, Erivanlı Hüseynkulu Han'ı, Karapapaklarla ayaklanıp Rus kontrolündeki iki bölgeye, Pembe ve Göyçe'ye tarafından Dilican deresini geçerek Kazak'a saldırmak için güçlerini birleştirmeye çağırıyor. 

Mayıs ayı sonunda Türk birlikleri Gümrü yakınlarındaydı. Böylece alınan çevik önlemler sonucunda Ruslar tamamen Türkiye sınırlarının dışına çıkarılmışlardır. 

1807 yılının yazında Yusuf Paşa, Karapapakların kontrolünü Kara Bey'den alarak Kaya 
Bey'e devrediyor. Bu durum Yusuf Paşa ile Kara Bey arasında bir sürtüşmeye neden oldu ve böylece Kara Bey'in Nahçıvan'a göçmesine neden oluyor. Kara Bey'in kardeşleri eskisi gibi Kars Paşa'lığında kalıyorlar. 

26.11.1807 tarihli raporunda Nesvetayev Kudoviçe hitap eederek şunları yazıyordu: "Pembek vilayetine izinsiz geçmekten tutuklanan iki Kars Tatarının davasıyla ilgili olarak, Magazberdli Şerif Bey'e (muhtemelen, bu Şerif Bey, Kara Bey'den sonra Magazberd'in sahibine çevrilmiş ve 1828-29 yıllarında Rus-Türk savaşında Karapapak süvarilerine liderlik eden Şerif Ağa'dır - F.V) Kendi adamım aracılığıyla bir referans gönderdim. Gönderdiğim kişi geri döndüğünde bana, Yusuf Paşa'nın Erzurum'da olduğu haberini getirdi ve o şehzadeden (İran şahzadesinden-F.V) Erivan bölgesinde yaşayan Kara Beyi, kendilerine vermesini istiyordu”. (3) (1)Yine orada, s. 610. 


(2) Yine orada, s. 615. 
(3) AKAK,IlI c., P. 618. 
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Bu arada Yusuf Paşa, Abdul Paşa'yı Kars Paşası olarak atadı. Kara Bey, Abdul Paşa'ya itaat etmeyi reddetmiştir. 

Ağustos 1807'de Fransa'nın arabuluculuğu ile Rusya ve Osmanlılar ateşkes imzaladılar. 
Bu barış, Mart 1809'a kadar sürdü. Bu dönemde Osmanlılar ile Ruslar arasındaki askeri harekat yavaşlasa da Osmanlı Karapapakları Rus ordusuna zarar vermeye devam ediyorlardı. Vekil General Kont Kudoviç, 6 Temmuz 1808 tarihinde Rumyantsev'e yazdığı resmi mektupta, Ahalsıh Paşalığının bir parçası olan Çıldır Karapapaklarının sınırını geçerek ihlal ettiklerini ve Şüregel'den alay ve topçu atları aldığını belirtti. m 

17 Kasım 1808'de tekrar Erivan'a saldıran Kont Kudoviç liderliğindeki Rus ordusu ağır 
kayıplar vererek 1806 yazında olduğu gibi Tiflis'e dönmek zorunda kaldı. 

1809'yılında General İvan Vasilyeviç Kudoviç'in yerini General Aleksandr Petroviç Tormasov vekil olarak atandı. 

Bu dönemde Türkler arasındaki çatışma yoğunlaştı. Kars Paşası Abdul Paşa, Kara Bey ile savaşa hazırlandığını Ruslara yazılı olarak bildirmiş ve onlardan Pembekler ve Şüregellilerin sınırı geçip Kara Bey'e yardım etmelerini engellemelerini istemiştir. 

Tormasov, Kara Bey'in Abdul Paşa ve Erzurum komutanı ile olan düşmanca ilişkilerinden yararlanarak onu ve emrindeki Karapapakları himayesi altına almak istiyordu. Bu amaçla Binbaşı Kananov'u Nisan 1809'da Karapapak köylüleriyle görüşmek, Rusya'ya göçmeleri isteklerini ifade etmek ve genel durumu öğrenmek için Kars'a gönderdi. Kars ziyaretinden dönen Kananov, Tormasov'a Karapapakların Kara Bey'e sadık olduklarını ve beş nüfuzlu ağalarının Paşa tarafından rehin tutulduğu için, Paşa'ya açıkça isyan edemeyeceklerini belirten bir rapor yazdı. Karapapakların Rusya'ya göç etmesine gelince, onların yanıt vermek için oniki gün istediklerini ve ancak olumlu yanıt verirlerse Loru Ovası'na yerleşmek istediklerini bildirdi. () Ancak bu arada Erzurum'a yeni bir komutan atanması Kara Bey'i sakinleştiriyor. Böylece Kars Karapapaklarının Loru'ya taşınmasıyla ilgili görüşmeler doğal olarak durduruldu. 

Binbaşı Kananov, Temmuz 1809'da Gümrü'den General Tormasov'a verdiği raporda İranlıların Pembekli Naği Bey'e 500 atlı ile Pembek-Şüregel yolunu kesmesimi emrettiğini bildirdi. Tormasov, 15 Ağustos 1809'da Ahıstafa nehri kıyısındaki bir kamptan Binbaşı Corayev'e yazdığı mektupta, Kazak mesafesinin korunmasında, Kazaklıların özel cesaretini vurgulayan, iki üç güvenilir Ağa'nın önderliğinde, 60'tan fazla olmayan seçkin Kazak süvarisi talep ediyordu. 

Şehzade (Aleksandr Mirza, Ağustos 1809'un başlarında Abbas Mirza tarafından Ahıska'ya gönderildi. Ahıska'ya giderken yolda Karapapaklarla karşılaşan Şehzade Mirza, onları vatandaşlıklarını kabul etmeye çağırdı. Daha sonra, 6 Ağustos'ta Karapapak köylüleri bizzat Abbas Mirza'ya 300 koyun ve 200 batman inek yağı getirdiler ve karşılığında şehzade onlara hediyeler verdi. Tormasov, Aleksandr Mirza'nın Ahıska Paşası Selim Paşa ile görüşüp, kontrolleri altındaki bölgeleri işgal etmek için ortak güçlerle anlaştıklarını, bu amaçla bile, birkaç bin Lezginin (Dağıstanlı) bu amaçla kiralandığını duyup, kampını Borçalı'nın merkezine, Ahıska Paşalığı sınırına yakın Maşavera nehrinin kıyısındaki Göyeç (Kveş) köyüne taşıdı. Bundan yararlanan İran Şahı Feteli Han'ın (Baba Han) oğlu Memmedali Mirza, Borçalı Karapapak köylerini işgal edip yıktı, sekiz köyün halkını esir ederek Erivan'a döndü. O bu köylerin sığırlarını da yanında götürmek istese de Borçalı'daki soydaşlarının yardıma koşan Kazak süvarilerinin cesareti nedeniyle bunu yapamadı. Memmedali Mirza esir aldığı Borçalıları satmak ister ve bu amaçla ilk önce onları Kars Paşa'sına teklif eder. Paşa bu teklifi reddeder. 


(1) Yine orada, s. 479. 
(2) Yine orada, s. 778-779. 
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General Tormasov bu konuda General Portnyagin'e verdiği emrinde şunları söyledi: "Mahkumların bir çervonetse satıldığı bilgisini aldım. İranlılar Erivan'a döndüklerinde yolu kapatamadınız ve Borçalı Tatarlarını kurtaramadınız, onları para ödeyerek iade etmeyi kabul ediyorum, ama hepsini aileleriyle birlikte geri getirebiliriz. Ama bu son yönteme başvurmadan önce Erivan Serdarı Hüseynkulu Han'a bir mektup yazıp tutsakların serbest bırakılmasını talep edin, belki bir sonuç verir.” 

Memmedali Mirza'nın ağabeyi Abbas Mirza o sırada Gencebasar'daydı ve kardeşinin aksine sivil nüfusa dokunmuyordu. Abbas Mirza Borçalı'da neler olup bittiğini öğrenir öğrenmez, babası Baba Haya'ya bir mektup yazarak, esir götürülen oO(tüm Borçalı Karapapaklarının bir olarak serbest bırakılmasını talep ediyordu. m 

Memmedali Mirza'nın Borçalı köylerinin soygunu ile ilgili olarak, evlerini terk eden ve daha güvenli yerlere taşınan Borçalı Ağaları eşyalarını güvenli yerlere atarak, yardımcısı Tormasov'a müracaat ederek, Vatanlarına dönmeyi ve tahılllarını ogüvenli bir şekilde toplayabilmek için silahlı muhafızlar ayrılmasını rica ediyorlar. Ağalara gönderilen cevap mektubunda, vekil onlara Borçalı köylerini düşman saldırısından korumak için, 15. yeger alayının Şefi Peçerski'ye, yeger taburu ile Sadaklı'ya yerleşme emrini verdiğini belirtir ve tereddüt etmeden topraklarına dönmeyi öneriyor. 6) 

1810 yazında Hüseynkulu Han, Kara Bey önderliğindeki Karapapaklarla ve Hüseyin Han 
önderliğindeki Kürtlerle güçlerini birleştirip, Açıkbaşa (İmerete) saldırmak istiyor. Bu amaçla büyük bir orduyla Ahıska?'ya doğru ilerliyor. 8 Ağustos gece yarısı sabah sekizde Erivan Serdarı ve Karapapak birleşik kuvvetleri, gözcülük yapmak üzere kurulmuş Rus birlikleriyle karşılaşırlar. Aralarında çıkan çatışmada beş Rus askeri ölür ve dördü de kaybolmuştur. 

18 Ağustos'ta Kara Bey'in gönderdiği Karapapak atlıları Gümrü'ye geldiler ve postane 
şefinden Arpaçay yakınlarındaki tarlalarda çalışırken, Ruslar tarafından taciz edilmeyeceğine dair yazılı bir garanti istediler. Karapapaklar aynı konu ile ilgili olarak Erivan serdarınada müracaat ediyorlar. 

Hem Erivan Reisi hem de yardımcısı Tormasov, çalışkan ve cesur Osmanlı Karapapaklarını koruma altındaki topraklara taşımak için büyük çaba sarf ettiler. 31 Ağustos'ta General Tormasov, General Portnyagin'e verdiği talimatta şunları yazdı: "Binbaşı Kenanov'u veya daha uygun olduğunu düşündüğünüz başka birini kullanarak Karapapakları ve ailelerini topraklarımıza yerleşmeye ikna etmeye çalışın. Onlara benim adıma söz verip ve tarım ve hayvancılık için en uygun arazilerin sağlanacağına inandırınız, askeri birliklerimiz güvenliklerini koruyacak ve onlara beş yıl boyunca her alanda tavizler verilecektir.” (6) Pontryagin, yardımcısının emirlerini yerine getirmeye çalışsa da hiçbir şey elde edemedi. O, 4 Eylül'de Tormasov'a yazdığı bir raporda yazıyordu ki, tüm çabalarıma rağmen, Karapapaklar kendi kontrolleri altındaki topraklara taşınmayı kabul etmiyorlar ve tam tersine eskisi gibi Erivan serdarına yiyecek göndermeye devam ediyorlar 

3 Eylül 1810 gecesi saat ikide Tümgeneral Markiz F. O. Pauliççi'nin tarafından keşif için 
gönderilen Albay Peçerski'nin müfrezesinin bir üyesi, Borçalı köylüsü Elyaz (İlyas) Ağa getirdiği haberde, Hüseynkulu Han'ın Ahılkelek'de olduğunu ve yakında oradan ayrılmaya hazırlandığını bildiriyordu. Bunu duyan Pauliççi, 10. ve 15. Yeger Alaylarının Kazakları ve Borçalı Karapapaklarıyla birlikte hemen Ahılkele'ye doğru yola çıktı. Borçalı halkının bir kısmı Elyaz (İlyas) Ağa komutasındaki Albay Peçorşkin komutasındaki 15. Yeger Alayında, bir kısmı da Borçalı Mouravı Tümgeneral Orbeliani'nin grubundaydılar. 

() AKAK, IV c., 5. 698. 


(2) Yine orada, s. 476. 
(3) Yine orada, s. 734 
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General Pauluççi, 6 Eylül 1810 tarihli otuzüç sayılı raporunda, General Tormasov'a şunları yazıyordu: "Tatar İlyas, casusların düşmanın konumu hakkında söylediklerini doğrulamak ve kamplarına en uygun yolu belirlemek için hayatını tehlikeye attı ve geri döndüğünde, bilmesi gereken her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı, ayrıca grubumuza rehberlik etti ve bizi kampa saldırmak için en iyi konuma getirdi. Bu hizmetler için kendisine bir rütbe ve yılda 300 ruble verileceğine önceden söz verdiğimi dikkatinize sunmak istiyorum. Umarım ki 
sizde onu sizde ödülsüz koymayarak, benim isteğimi yere düşürmeyeceksiniz”. a) Zaten 1812 
yılında İlyas Ağa yarbay rütbesindeydi (Bkz: Aktı ..., Ve S.188). 

1811'de Ruslar ve Türkler arasındaki çatışmalar Balkan cephesinde devam ediyordu. Bu Rus-Türk savaşı, 15 Mayıs 1812'de imzalanan Bükreş Barış Antlaşması ile sona ermiştir. 
Anlaşmaya göre Bessarabiya, Abhazya, Mekreliye ve Kuriya Rus egemenliğine girdi ve Anapa, Poti ve Ahılkelek Türklere iade ediliyordu. 

Türklerle barış, Rusların Kafkasya'daki tüm askeri birlikleri İran'a karşı yönlendirmesine izin veriyordu. P.S Kotlyarevsky komutasındaki Rus birlikleri, Ekim 1812'de Aslandüz 
savaşında (Araz Nehri yakınında) ve Ocak 1813'te Lenkeran'da İran birliklerini yendiler. 12 
Ekim 1813'te Karabağ'ın Gülistan köyünde Rusya ile İran arasında bir barış anlaşması imzalandı. 
Anlaşma şartlarına göre İran, Rusya'nın Kuzey Azerbaycan toprakları üzerindeki yetkisini tanıyordu. 

3 Mart 1812'de Marki Pauliççi, Rus Savaş Bakanı'na Kara Bey hakkında şunları yazdı: 
"Kara Bey çetin, azimli ve yetenekli bir adam... Yetkisi altındaki topraklar Gürcistan yakınlarında, iki büyük gücün sınırında ve bağımsızdır." Kara Bey'in karakterindeki güç, kararlılılık ve özgürlük sevgisi, komşuları olan o zamanki Kars Paşası Abdullah Paşa ve Erivan Hanı'na düşman olmasına neden olmuştur. Hem Han hem de Paşa, Kara Bey'in kontrolündeki topraklara baskınlar yapıyordular. Abdullah Paşa, Kara Bey'e birkaç kez saldırmasına rağmen, Mağazberd kalesinin sahibi, sakinleriyle birlikte onu her fırsatta yendi ve geri dönmeye zorladı. 
(Bakınız: Aktı ..., Ve., S. 829). 

1812 yılı yazında 500 Karapapak ve Erivan Türkünün Rusya sınırındaki topraklara 
saldırdığı kaynaklarda biliniyor. Pauliççi, Korgeneral Rtişev'e Pembek ilçesine bitişik arazilerin sahibi Kara Bey ile yakın ilişkiler kurulmasını tavsiye etti. 31 Ağustos 1812'de Rtişev Kara Bey'e mektup yazıp Erivan Hanı ile mücadelede ve Erzurum komutanı ile ilişkilerin normalleştirilmesinde yardım teklifinde bulundu. © Bu mektupla birlikte Kara Bey'e dostluk nişanı olarak tilki postu gönderiyor. Kasım 1812'de Erzurum Valisi Muhammed Emin Paşa'ya yazdığı bir mektupta Rtişev, Kara Bey'in her zaman Türklere sadık olduğunu vurgulayıp ve komutandan, Kars Paşa'sının kendisi üzerindeki baskısını durdurmasını istiyordu. Kara Bey, 
1814 kışında, Rtişevle şahsen tanışmak için Tiflis'e geliyor. Rtişev, Kara Bey kendisini beklerken 
Rus himayesini kabul etme arzusunu hiçbir zaman ifade etmediğini yazıyordu. 

1815 yılı yazında Erzurum komutanı Baba Paşa Pehlevan, 4.000 askerle Ahıska üzerine 
hareket etti ve Magazberd kalesinde Kara Bey'i kuşatıyor. Kara Bey direnmezse ve Kars Paşa'sının gücünü kabul ederse ona dokunulmayacağını, Genel komutanın ve Kars Paşa'sının; verdiği sözün şartlarını kabul ederek ve kaleyi terk ediyor. Kara Bey'i kandırıp onlarla birlikte Ahıska'ya gitmeye ikna ettiler, Magazberd'den 20 verst (bir verst:1066 metre; 20 Vert:21km) uzaklıkta kelepçeleyip Ahıska zindanına koydular. (3) 

() AKAK, IV e. P. 738. 


(2) AKAK,Vc., 5.781. 
(3) AKAK, Vc., 5. 829. 
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2.2. 1826-28 YILLARI RUSYA-İRAN SAVAŞINDA KARAPAPAKLARIN KATILIMI 

1813 yılında Rusya ile İran arasında imzalanan Gülistan barış anlaşmasından sonra bu 
devletler arasındaki ilişkiler gergin kaldı. İran, kuzey Azerbaycan'ın kaybettiği toprakları geri almayı umarken, Rusya ise İran'dan yeni topraklar koparmaya peşindeydi. Her iki ülke de gizlice savaşa hazırlanıyor ve bu amaçla sınır bölgesinde yaşayan savaşcı Karapapakları taraflarına çekmek için ellerinden geleni yapıyordular. Rus tarihi kaynakları ve resmi yazışmalar, İran hükümetinin Karapapaklara bağlı Erivan Hanlığına ve diğer bölgelere aktarmak için her yolu kullandığını, Rusların ise bunu engellemeye çalıştığını kanıtlıyor. 

Güney Kafkasya'daki Rus piyade tümenlerinden birinin komutanı Albay Prens LY Sevarsamidze, Korgeneral A.A Velyaminova, 4 Ocak 1826'da Karakilse köyünden dört numaralı raporunda şunları diyordu: "Öncelikle şunu Ekselanslarına iletmeyi gerekli görüyorum. 
İranlıların kendi tarafına geçen Gürcüleri ne maksatla Göyçe ve Dereçiçeğe yerleştirdiler, biliyorsunuz ki onlar, yanlarına gelenlerin sayısını artırmak için mükafatlandırılıp sevildiklerini biliyorsunuz. Ağaların hepsine köyler verdiler, tüm gelirlerinin kendilerinde kalmasını ve Gürcistan'dan getirebilecekleri diğer ailelerin kendilerine teslim edilmesini sağladılar. 
Görüyorum ki İran hükümeti onlara çok dikkat ediyor, sık sık hediyeler veriyor ve bu sayede bizim uzağımızda yaşayan Hristiyan olmayanları da kendi tarafına çekmeyi başarıyorlar. 

Onları İranlılarla savaştırmak için elimden geleni yaptım ve bunu bir yere kadar başardım. Şimdi bazı Ağalar ilkbaharda bizim tarafa geçip Pembek ve Delican'a (Dilcan), yerleşmek istiyor, ancak yanlarında getirecekleri ailelerin eski Ağalarına iade edilmemesi, yani Erivan Hanlığında olduğu gibi onların emri altında kalmaları konusunda ısrar etmektedirler. 
Durumlarını kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer Büyük Şeytan ağacı ile ile Delican arasındaki sözde "Hun" bölgesini yerleşmeleri için verirsek, o zaman sadece küçük bir kısmı İran yönetimi altında kalacak ve faydadan başka bir zarar görmeyeceğiz. Zamanla bu aileler Tatar bölgelerine taşınacak: Şemşeddil, Kazak ve Borçalı yakınlarının yakılmasıyla yok edilecektir. 

Ekselansları, sayılarının iki bin aileyi aştığı gerçeğine de dikkatinizi çekmek isterim ki bu Gürcistan için büyük, İran için küçük bir kayıptır. Bu gerçek bile bizi ikna etmeye yeterlidir.” «) Sevarsamidze Velyaminova 12 Şubat 1826'da yazdığı bir başka raporda, Erivan Serdarı Karapapak Ağalarından Göyçe'ye yerleşen Naği Han ve Dereçiçekte yerleşen İsmail Ağa ile görüşmüştür. (2) 14 Temmuz 1826 tarih ve 401 sayılı raporunda Karapapak ve Göyçe atlılarının Balıkçay yakınlarında toplandıklarını belirtmiştir. (3) 

Böylece, uzun bir siyasi gerilim döneminden sonra, İran Şahı Feteli Şah'ın büyük oğlu ve veliaht prensi olan Abbas Mirza Kaçar İngiltere'nin kışkırtmasıyla Gülistan Antlaşması'nı bozarak, 16 Temmuz 1826'da savaş ilan etmeden 60.000 askerle Karabağ'a saldırdı. Rusların sınırdaki askeri birliklerini imha eden Kaçar birlikleri 26 Temmuz'da Şuşa kalesini kuşattılar. 
Abbas Mirza'nın asıl amacı Tiflis'i ele geçirmekti. Bu nedenle, birliklerinin bir kısmı Şuşa'yı kuşattı ve geri kalanı Tiflis'e doğru ilerlediler. 

26 Temmuz 1826'da Rus Başkomutanı General A.P Yermolov Borçalı, Kazak ve 
Şemşeddil bölgelerinin sakinlerine hitap ederek dediki: "İranlıların sınırı geçip Karabağ'a girdiğini... Sizi baştan çıkarmak ve anavatandan uzaklara, İran'a taşımak isteyeceklerdir. 
Demircihasanlıların çoğu Horasan'dan geri döndü ve onlara sorarsanız size orada ne kadar kötü yerlerde o yaşadıklarını söyleyeceklerdir.” «w Abbas Mirza'nın Güney Kafkasya topraklarına girmesi buradaki Hanları ve Beyleri ayağı kaldırdı. Erivan Han Hüseynkulu Han'ın kardeşi, Sarı Aslan olarak bilinen ünlü Hasan Han, Şirek ve Pembeye saldırdı. 


(1) BEN Kotsebu. 1826'da Perslerin Gürcistan'ı işgalinin bir açıklaması. 1826-1828 Pers savaşının tarihi üzerine materyaller, s. 26-27. 
(2) Yine orada, s. 49. 

(3) Yine orada, s. 151. 

(4) AKAK, Cilt VI, Kısım I, Tiflis, 1874, s. 717. 


49 


Kazak, Şemşeddil ve Borçalı'da ayaklanmalar gerçekleşti, Borçalının büyük Alman kolonisi Yekatererinfeld'de (şimdi Bolnis şehri) saldırıya uğradı, bu da Alman sömürgecilerin ölümü ve esaretiyle sonuçlandı, geri kalanlar ise Tiflis çevresindeki Marienfeld kolonisine ve diğer Alman yerleşimlerine dağılmışlardı. «) Kısa bir süre sonra, birkaç yıl önce Ahıska'ya sığınan bir Borçalı kaçağı, bir koloniye yapılan baskınla ilgisi olduğu için tutuklandı. (2) Ruslar ordu için yerel Türklerden süvari milisleri oluşturmaya başladılar. Borçalı Karapapakları, Tiflis'e yönelerek, ilgili sorumlu çevrelerde orduya süvari milisleri temin edemeyeceklerini söylediler. (3) 

Rusya'dan yeni birlikler ile Dekabristlerin ayaklanmasına katıldıkları için Kafkasya'ya sürülen Muhafız birlikleri de dahil olmak üzere güçlerini artıran Ruslar karşı saldırıya geçtiler. 
25 Temmuz'da Yarbay Simonic komutasındaki Kafkas Grenadier Alayı'nın (seçici (asker 
alayının) dört rotası (bölüyü) ve dört topla Tiflis'ten Şemkir'e hareket etti. Yol boyunca, nöbetçi mevkilerinde bulunan Don Kazakları da onlara katıldı. Kont Simoniçin anılarından: “25 Temmuz'da Soğanlı'dan ayrıldık... Demircihasanlı'da durdum. 

Geride kalanlar bütün gece bize geldiler ve serinlemek için nehirde yıkandılar. Burada bir gün dinlenmek zorunda kaldık. Bu geniş ovada yürüyüş sırasında kimseye rastlamadık. Yaz olduğu için dağlara taşınan Beylerin hiçbiri benimle tanışmaya ve hizmet sunmaya ihtiyaç duymadı. Bu yerlerde ayaklanmanın başladığına dair cehalete rağmen, bu kötüye işaretti. 
Yüzbaşı Şnitnikov'dan öğrendim ki Şemseddil mesafesi açıkça bize isyan ediyor. Bu nedenle Çıldır deresini tutmak için dağlara hareket etmeye değmezdi. Ben Tovuz köyüne döndüm ve 
Şinitnikov'un konvoyu Tiflis'e gitti... Tiflis'ten ayrıldığım günden itibaren müfrezemin gücü 200 
Kazak artmıştı. Silahlı Tatar grupları ilk olarak 31 Temmuz'da artçıların arkasında göründüler, ancak bize karşı hiçbir şey yapmadılar. Ertesi gün, I Ağustos'ta Tatarlar yeniden ortaya çıktı ve furajirlere (atlara yem sağlayan askerlere) saldırmak istediler. Kampta bir bölük, top ve Kazaklarla onlara karşı çıktım. Kazaklar göğüs göğüse çarpıştılar ve düşmanın saldırısını kısa sürede geri püskürttüler, Kazak Komutanı Binbaşı Knyazev yaralandı. 2 Ağustos sabahı yeni bir çatışma yaşandı. Ben Tovuz'dayken yanıma Şemseddil'in konvoyundan veya Mourav Albay Ostroukhov'un konvoyundan (güvenlik ekibinden) olan yaralı bir Kazak ve Albay'ın hizmetçisi geldi. Bir şekilde Tatarlardan kurtulmayı başarmışdılar ve geri kalanlar ya öldürülmüşdü ya da Erivan'a götürülmüşdü. 

2 Ağustos'ta General Yermolov'dan ilk mektubu aldım. Kazak Tatarlarını sakin tutmak 
için Şirvan taburuna katılmamı ve Ahıstafa nehri yönünde ilerlememi teklif ediyordu. Akşam hareket ettim ve gece yarısından sonra Hasansu'ya ulaştım, 3 Ağustos'ta bütün gün orada kaldım. 
Grubumuzu takip eden ve ileri karakollarla savaşan Tatarların geri çekilmemi bir kaçış olarak kabul etmemesi için böyle bir durma gerekliydi. Aynı zamanda köylerindeki Ermenileri güçlendirmek ve asilerden korumak istedim.” «w 4 Ağustos'ta Hasansu'dan ayrılan Albay Simonic, General Yermolov'dan bir emir daha alıyor. General Albaya Kazakların Dilican boğazını ele geçirdiğine dair bilgisi olduğunu söyledi ve kısa süre sonra ona Ahıstafa nehrine ulaşmasını emredip, dağlara doğru ilerlemesini kesinlikle yasakladı. Kont Simonic, "Tatar" mesafelerindeki isyanları, Yermolov'un zamansız idari reformlarıyla açıkladı. Yazıyordu: "Gürcü Çarlarının saltanatı sırasında Tatar mesafelerinde Vali veya mourav (yönetici) pozisyonları Prensin ailesine aitti ve miras kaldı. General Yermolov'un öncülleri kuralları değiştirmedi. 
Kargaşa ve askeri tehlike zamanlarında, nüfusu onlara itaat etmeye alıştırmak için nüfuzlu ailelerin yardımına ihtiyaç duyuldu. 

(1) Yine orada, s. 718. 
(2) Yine orada, s. 355 


(3) AKAK, VII c., Tiflis, 1878, s. 334. 
(4) M.E Kotsebu, gösterilen eseri, c. 10-13. 
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General Yermolov, yönetimde yeni bir düzen kurmanın zamanının geldiğine inanarak ülkede iktidara geldi ve Gürcü hükümdarları Rus yetkililerle değiştirerek yeniliğe başladı. Sonra, yakın bir gelecekte, köylülere tam bir özgürlük vereceğine söz verdi ve Ağaların köylüleri üzerindeki zalim yönetimini sınırladı. General Yermolov bu reformların, doğruluğa dayalı olmasına rağmen, vaktinden önce gerçekleştirildiğini çabucak farketmek zorunda kaldı. Bu arada yerel halk, İranlıların uzaktan (üç Tatar ilçesi: Borçalı, Kazak ve Şemşeddil mesafeleri denir) görüldüğü ilk günden itibaren ayaklandı. Köylü, refahının nedenini anlayacak kadar gelişmemişti, bu yüzden hükümete bağlılığı ve minnet duygusu yoktu. Bilakis o Ağalara itaat etmeyi kendisine vazife saymış ve onların içgüdülerine kendiliğinden itaat etmiştir. Yakın gelecekte sivil ve kamusal konumlarını kaybetmekten korkan Ağalar bize sadık kalabilirler mi? 

General Yermolov, mesafeleri en azından biraz itaatkar tutmak için önceki kurallara geri dönmenin gerekli olduğunu düşündü: 

Rus yetkililerin yerini Gürcü Prensleri aldı. Kazak prensi Aslan Orbelianov'un mourav olarak atandığını duyduğumda, onu birkaç Ağa ile bana yanıma katılmaya davet ettim. 
(Mouravi: ilk şehir Valilerine deniyordu. Mourevi'nin yetki alanı, kamu düzeni, Kral ve merkez organlarının emirlerinin yerine getirilmesini içeriyordu.) 

Prens Aslan, 6 Ağustos'ta kampıma Ağalar eşliğinde geldi, onların aralarında Pirani vekil Ali Ağa ve oğullarıda vardı. Onların gelişi Kazak'taki ayaklanmanın sonu anlamına gelmiyordu. 
Bu Ağalar Erivan Serdarı ile birlikteydiler ve elbette ona daha çok söz verdiler ama aynı zamanda büyük bir samimiyetle. Bunların hiçbiri Rusların öldürülmesinde yer almadı, bu yüzden kampıma gelmeye cesaret ettiler.” a) Kont Simoniç Ağalara çok dikkatli davrandığını, onların taleplerinin hiçbirine uymadığını, biraz dikkatsiz olursa soygunların Tiflis kapılarına kadar sıçrayabileceğini kaydediyordu. 

13 Ağustos'ta, Ahıstafa nehri yakınında, Simoniç'in müfrezesine Prens V.K Madatov'un 
ve Binbaşı Polyakov liderliğindeki askeri birlikler katıldı. Rus ordusu Şemkir'deki İran birliklerine doğru ilerliyor. Bu durumda, onlara yeni askeri birlikler katılıyordu. 3 Eylül'de Rus birlikleri, Şemkir nehri yakınında Şah'ın muhafızlarına saldırdı ve bozguna uğrattı ve bir gün sonra Yelizavetpola'ya (Gence'ye) girdiler. 13 Eylül'de Gence yakınlarında başka bir savaş daha gerçekleşti. Bu savaştan sonra Kaçar birlikleri Karabağ'a çekildiler. Zaten 1826 yılının sonunda, kötü şöhretli Gülistan Antlaşması uyarınca Rusya'ya verilen topraklar Rus kontrolü altındaydı. 

Mart 1827'de Çar 1. Nikolay; Yermolovu, Velyaminov ve Madatov gibi diğer yüksek rütbeli subayların, Decarbistlerle (aralıkçılarla) bağlantıları olmakla suçladı ve Kafkasya'daki Ordu Komutanlığından aldı. Yermolov'un yerine Kafkasya'ya sadık General İvan Fyodoroviç Paskeviç getirildi. 

1827yılının yazında Paskeviç'in önderliğinde Rus ordusu Erivan'a hareket etmeye başladı. Bu tarih boyunca, Erivan'a yapılan üçüncü Rus yürüyüşüydü. Erivan'a askeri yürüyüşün amacı, Abbas Mirza'nın Güney Kafkasya'daki son büyük kalesi olan Erivan kalesini işgal etmek ve Rus egemenliğini Aras nehri'ne kadar genişletmekti. Rusya, Çar 1. Aleksandır döneminden bu yana Kür-Araz hattını İran ile sınır haline getirmeye çalışıyordu. Yürüyüşten önce Ruslar, savaşın başlangıcında meydana gelen ayaklanmadan bir ders çıkardılar ve bir takım ihtiyati tedbirler aldılar. Borçalı Ağalarının 22 Mart 1827'de Kafkas Vekili'nin Borçalı Baş İcra Memuru'nun emriyle, savaşla ilgili olarak çocuklarından Tiflis'e (Gürcistan) mevduat gönderdiler. () “Tiflisskiye-Vedomosti” gazetesi 1828'de şunları yazıyordu: "Askeri Vali Adjutant General N.M Sipyagin, Tiflis'te tasarruf için bir okul yaptırdı, şimdi burada otuziki müslüman öğrenci İslam hukuku, aritmetik, Rusça ve Tatar dilleri öğreniyor. 6) 

(1) Yine orada, s. 13-15. 


(2) Ş. Memmedli, gösterilen eser, s. 66. 
(3) «Tiflis çarşafları», 1828,19 Eylül (No 12) 


51 


Nisan ayında General N. Benkendorft liderliğindeki Rus birliklerinin avankard (öncü) müfrezeleri Pembek'ten Erivan Hanlığı topraklarına girdiler. 8 Haziran'da Paskeviç'in ana kuvvetleri Celaloğlu, Hamamlı, Eştarak yolu üzerinden Eçhmiyedzin'e (üç- kiliseye) ulaştılar. 

Rus ordusunun ilerlemesinin önündeki en büyük engel Şah'ın birlikleri değil, göçebe Türk kabileleriydi. Kaynaklar gösteriyorki, Erivan yürüyüşü sırasında ve genel olarak savaş boyunca Ruslara en fazla zararı veren tayfanın Karapapaklar olduğunu doğrulamaktadır. Tarihçi, General V. Potto yazıyordu: “Rus ordusu gelmeden önce Erivan bölgesinde yaklaşık yirmi Tatar kabilesi yaşıyordu. Bütün bu kabilelerden, büyük önem taşıyan yeni bir düşman oluştu. 
Özellikle Karapapaklar görmezden gelinemeyecek düşmanlar idiler... Aralarında olağanüstü kahramanlar vardı. Kanatlarının altında kendileri gibi cesur bir sürü geliyordu ve çok tehlikeli olabilirlerdi. Rus birliklerinin kendilerine yakın illere girmesi onlar için çok tatsızdı.” a) Potto daha sonra bu savaşta şunu yazıyordu, Karapapakların Naği Han ve İsmail Ağa'nın önderliğinde bu savaşta bağımsız hareket etmeye hazırlandıklarını da sözlerine ekledi. 

14 Mayıs'ta Rus Albay Kurko, Araz'ın sağ kıyısında birçok kulübe gördü. Casus Ermeniler 
bu kulübelerin Karapapak Naği Han gurubuna ait olduğunu bildiriyordular. «) Başkomutan General İ. Paskeviç'in bu bağlamda Kont Nesselroda yazdığı resmi mektuptan bazı satırlar: "Erivan ilinden yüz Karapapak ailesi Türkiye'ye taşındı. Diğer Karapapaklar (sekizyüz aile) Araz'ın diğer tarafında kamplarını kurdular ve Naği Han ve İsmail Ağa'nın önderliğinde en iyi binicileri Hüseyin Han'a hizmet ettiler. Reisleri İskender Han 9 Mayıs'ta bizimle girdiği bir savaşta öldürüldü. Çoban Kereliler (yirmi aile) yanlarındadır... 

Karapapaklar arasında çevre illerde başarılı kaçakçılıklarıyla ünlü çok cesur insanlar vardır.” (3) 

Karapapakların Rus karşıtı faaliyetleri, Paskeviç ordusunun bir parçası olarak Erivan yürüyüşüne katılan ünlü Rus diplomat ve yazar Aleksander Sergeyeviç Kriboyedov'un (1795- 1829) seyahatnamelerine de yansımıştır. 19-20 Mayıs notu: "Karapapaklar Türkiye sınırına taşındı, göçebelerimizi esir aldı ve öldürdüler." Oradan onlar nasıl itilebilirler?” (4) 

Kont Paskeviç şadlılar aşiretinin lideri, XX. yüzyılın ikinci on yılında Vedibasar ilçesinde Ermeni-Taşnak işgalcilere karşı savaşan halk kahramanı Abbaskulu Bey Şadlinski'nin büyük dedesi Aslan Sultan Binnetali Sultanoğlu ile görüşmek için insiyatif alır. “O (Paskeviç-F.V.) 
Vedibasar'da yaşayan çok savaşçı, esnek olmayan Karapapak aşiretleri arasında Aslan Sultan'ın büyük bir otoriteye sahip olduğunu biliyor ve onun aracılığıyla Karapapakları yola getirmek istiyordu.” (5) Aslan Sultan, ikiyüz şadlı ve on Karabağ büyüğü (yaşlısı) ile Ecmiyedzin de Paskevich ile bir araya geldi ve Rus vatandaşlığını kabul etti. Paskeviçin yazdığına göre bu Karapapakaların yüzleri Ruslara itaat etmekten çok güvensizlik gösteriyordu. 

Aslan Sultan'ın Rus himayesini kabul etmesi bazı sonuçları vermeye başladı. V. Potto: "Şadlılardan altmış kişi silahlarını bırakıp Serdarabad'dan kaçtı, Nağı Han'ın en iyi atlılardan elli Karapapak onu bırakıp Göyçey'e döndüler. Ancak bu hele ki, ayrı istisnalardı. Tatar aşiretlerini daha güvenli hale getirmek için uygun önlemler alınmalıydı. Bu tür önlemlerin en uygunu, onlarla barışçıl ilişkiler kurmaktı. Rus tarafına geçen Tatarların sayısı az olsa da başkalarının kendi yolunu seçeceği umulmaktadır." (6) Paskevic, Şadlılarla temas kurmak ve onlardan sığır almak için Karapapakların bir kısmını dağlara gönderiyor. Elbette Başkomutanlığın asıl amacı 
(1) B. Potto. Ayrı denemeler, bölümler, efsaneler ve biyografilerde Kafkas savaşı, cilt HI, Pers savaşı 1826-1828, sayı. 2, SPb, 1887, s.334-335. 

(2) Yine orada, s. 315. 
(3) AKAK, VII s., TL h., S. 548. 
(4) Komple makale koleksiyonu AS Griboedova, cilt.1, SPb, 1889, c 111. 


(5) E. Alekberli. Abbaskulu Bey Şadinski, Bakü, 1996, s. 32. 
(6) V. Potto, anılan eser, s. 336. 
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Karapapaklarla ticari ilişkiler kurmak değildi. Kont Nesselro'ya yazdığı bir mektupta, asıl amacın Göyçe yönünden 30 verstlik ulaşım (Bir verst:1066 metredir. 30 Verst:32 km) " Hasan Han'ın yanında savaşan soydaşları gibi kaçakçılık yapan oradaki, Karapapak atlıları tarafından rahatsız edilmediler." ç V. Potto, Göyçe Karapapakları hakkında şunları yazıyordu: "İranlılar, onları göç etmeye teşvik etmediler. Çünkü biliyorlardı ki, dağlarda kalsalar bile Karapapaklar onlar için gerekli işleri yapacaklardı. Mükemmel at binerler, ama tembel çiftçiler gibi, Ruslara yemek konusunda yardım edemediler, tam tersine Rusların aleyhine dönerek her geçitte, her taraftan Rus birliklerine zarar verebilirdiler.” (2) 

General Paskeviç'in aldığı önlemler olumlu sonuçlar veriyordu. Nitekim A.S Kriboyedovun anılarından ve Potto'nun bu savaş hakkında yazdıkları açıktır. Hasan Han'ın 9 Haziran'da, Naği Han önderliğindeki Karapapaklarla Rus gönderilerine saldırmak, "ateş ve kılıçla Gümrü'den Celaloğlu ve Başgeçid üzerinden Zalka'ya geçme niyetini" Paskeviç'in Eçhmiedzin'e gelişi ve çevredeki Türk kabileleriyle yaptığı acil görüşmeler kesintiye uğradı. 

Ruslar Haziran ayı ortasında Erivan kalesini kuşatıp taarruza geçmelerine rağmen başarılı olamadılar. Paskeviç, General Krasovsky'nin 20. Piyade Tümeni'ne kaleyi kuşatmasına devam etmesi talimatını verdi, kendisi ise ana kuvvetleriyle Germiça'ya doğru yöneldi. Çünkü Abbas Mirza'nın ordusu Araz'ın sağ yakasında yoğunlaşmıştı ve Ruslarla ana muharebeyi kıyıdaki Abbassabad kalesinde yapmayı planlıyordu. "Paskeviç, Germiça'ya hareket etmeden önce Karapapak halkının Göyçe'de yaşayan kesimiyle yeni ilişkiler kurdu. Karapapaklar arasında Naği Han'dan sonra zekası ve cesareti ile daha çok Araz'ın bu tarafında dağlarda kalan Memmed Ağa'nın tanındığını biliyordu. 
Paskevich, Memmed Ağa ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. Bu amaçla Poruçik Korkanov ve üç Gürcü soylusunu dağlara gönderdi. Şadlı Sultanı, kardeşi ve oğlunu kampta rehin alarak güvenliğinden sorumluydu.” (3) Korkanov'un ilk görüşmeleri çok başarılı oluyor. Ruslar, 
Karapapaklarla iyi bir ilişkileri olduğuna inanarak tereddüt etmeden hareket ederek 19 
Haziran'da Gamiça'ya ulaştılar. Bu sırada Rus kampına, beklenmedik bir haber yayıldı Karapapakların yeniden Ruslara karşı ayaklandığı ve Korganov'u ve ona eşlik eden Gürcüleri ele geçirdikleri ve Hasan Han onların daveti üzerine, Alagöz'den Göyçey'e geçtiği, dağları aştığı haberi yayıldı. Esirler kısa sürede serbest bırakıldı ve Karapapaklar sakinleşti. Hasan Han'ın Göyçey'e geldiği haberi doğru değildi. 

"Dokuzyüz aile Rus vatandaşlığını kabul etti ve yüzelli Karapapak atlısı Paskeviç'e tanıtılmak için dağlardan indi. Aralarında Başkomutan'ın Ruslar tarafına çekmeye çalıştığı Memmed Ağa'da vardı. Orada, Paskeviç onu göçerlerin vekili, yani Reisi olarak atadı. Böylece kabilenin yarısı Rusya'nın amansız düşmanı Naği Han'dan ayrıldı. 

21 Haziran'da, bir durgunluğun ardından, Rus ordusunun yolu açıldı ve birlikler nihayet 
Gemiçay'dan Nahçıvan'a hareket etti. 4 A. Kriboyedov, Memmed Ağa ile birlikte, Paskeviç'in huzuruna gelen Karapapaklar arasında Pembekli Hümbet Ağa'nın olduğunuda bahsediyordu. 

21 Haziran 1827'de Hamamlı yakınlarındaki Baş Abaran ovasında, Celaloğlu'ndan 
Eçmiadzin'e giden bir Rus müfrezesi ile çıkan çatışmada Naği Han'ın oğlu öldürüldü. Paskeviç'in ordusu Vediçayı ve Develini geçerek 26 Haziran'da Nahçıvan'a girdi. Kanlı muharebelerden sonra Ruslar, 7 Temmuz'da Abbasabad kalesini ele geçirdiler. Bu yenilginin sonucunda Abbas Mirza, Ruslara barış görüşmeleri yapma teklifinde bulundu. Bu teklif Paskeviç tarafından kabul edildi ve bu 
amaçla A. Kriboyedov'u Şehzade'nin Karaziyeddin'deki kampına gönderdi. Kaynaklara göre, 21 
Temmuz'da başlayan görüşmelere, Abbas Mirza ile birlikte başlıca ayanları Allahyar Han, Alinaği Mirza, Karapapakların başı Naği Han ve Ruslarla herhangi bir yakınlaşmaya karşı sıkı bir muhalif olan Hasan Han Sarı Aslan'da hazır bulundu. Abbas Mirza Kriboyedov'un Erivan ve Nahçıvan Hanlıklarını Rusya'ya devretme ve İran'a tazminat ödeme 
() AKAK, VEN e ll h., 8.548. 

(2) Potto, gösterilen çalışma, s. 337. 


(3)Yini orada, s. 338-339. 
(4) Potto, gösterilen eseri, s.339-340 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teklifini reddetti. Birkaç gün süren barış görüşmeleri başarısız oldu. Kriboyedov 25 Temmuz'da Paskeviç'in yanına döndü. 

Askeri operasyonlar yeniden alevlendi. Abbas Mirza Ağrı dağı, Sürmeli yönünden Erivan'a doğru hareket etmeye başladı. O Gürcü Söhrab Hanı, iki tabur asker ve iki topla taarruz için Eçmiyedzin'e gönderdi. Kendi ise ana kuvvetleriyle birlikte, Avaran'ın karşısındaki dağda bir pozisyon aldı. Söhrab Han Eçmiedzin'i kuşattı. 

Eçmiedzin'deki 500 askerden oluşan Rus gamizonu, Alagöz dağı'nın eteğinde General Krasovsky'den 4.000 asker ve dört top kurtarmaya koştu. Bunu duyan Abbas Mirza, tüm 
süvarilerini Eçmiyedzine giden yolun kenarına yerleştirdi. General Kont Krasovski'nin 10 
Ağustos 1827 tarihli günlüğündeki nottan: "Bugün Karababadan General Suhteli tarafından 2 
Ağustos'ta yazılıp gönderilen aşağıdaki bildiriyi aldım: 

1) Erivan Reisi Hüseynkulu Han, İran hükümetine sırtını dönerek ailesini ve servetini Erivan ve Maku kalelerinden alarak birkaç yüz Karapapak ailesiyle Köroğlu kalesine gidiyor. 

2) Abbas Mirza bu bilgiyi alır almaz Allahyar Han komutasında 3.000 asker ve Naği Han komutasında 2.000 süvariyi gönderdi, ona Erivan kalesini ele geçirmesi için Hasan Han'ın ikametgahını vaat etti. 

3) Hasan Han'ın Çarçı'da Abbas Mirza'nın sıkı koruması altında olduğu söyleniyor. Bu tür bilgiler her anlamda gerçeklerden uzak olsa da, Abbas Mirza ve ordu karargâhındaki ana kuvvetlerinin onun Erivan vilayetinde karşımda olduğunu bilmediklerinin açık bir kanıtıydı. ” « 

17 Ağustos'ta Eçmiyedzin ve Uşakan Yolu üzerinde Krasovsky'nin müfrezesi ile İranlılar 
arasında korkunç bir savaş yaşandı ve General Krasovsky yaralandı. Abbas Mirza esirleri Şah'a göndererek Hoy şehrine gitti. 

19. yüzyıl vakanüvislerinden Mirza Yusif Nersesov Karabaği, Farsça yazdığı "Tarihisafi" adlı kitabında Krasovsky'nin müfrezesindeki Abbasov Mirza süvarileri ile Karapapak süvarileri arasındaki savaşı anlatmıştır: "Kazak, Borçalı ve Karapapak süvarilerinden oluşan kuşatılmış Kızılbaşlar savaşmaya başladılar. O gün şiddetli bir savaş ve çatışma yaşandı. 
Öğleden sonra saat ikiden gün batımına kadar her yerde top ve tüfek ateşi vardı ve çekişme ve savaş alevleri yanıyordu. Her iki taraf da kurban vermekden çekinmiyordu. 

Ruslar (Rus ordusundaki Karapapaklar - F.V.) etraflarındaki Kızılbaş süvarilerinin gücünü hissedince savaş arabalarını mahud ve diğer şeylerle doldurup orada bırakarak kendileri ilerlediler. Kızılbaş ordusu Arabalarda hazine veya kumaş olduğunu düşündüler ve onları soydular. Bu sırada Ruslar topları seçerek doldurdu ve onlara attılar. Böylece kızılbaşların çoğu telef oldu.” ©) 

Bu savaşta, Kaçar Türkleri ile olan savaşta gösterdikleri cesaret için birkaç Borçalı Karapapağı, madalya ile ödüllendirildi. Onların arasında Bolus-Kepenekçi'den Memmed Ağa Abdulla Ağa oğlu'da vardı. (3) 

Eylül başında Paskeviç'in ordusu Eçmiyedzin'e ulaştı ve 20 Eylül'de Serdarabad'ı ele geçirdi, 24 Eylül'de kırk top ile Erivan'a saldırdı. Erivan'ın savunmasına Hasan Han, öncülük ediyordu. Bir haftalık şiddetli çarpışmalardan sonra, I Ekim 1827'de Rus birlikleri Erivan kalesini işgal etti. General Paskeviç, Erivan'ı ele geçirdiği için "Kont Erivanski" unvanına layık görüldü. 

(1) M. Kotsebu, gösterilen eseri, s. 10-11. 


(2) Karabağ Mektupları, II. Kitap, Bakü, 1991, s. 88. 
(3) V. Hacılar. Büyük dede kimdi?, I kiiab, Bolus-Kepenekçi köyü - XIX yüzyıl, Tiflis, 2005, s. 56. 
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1827 yılı sonu ve 1828 yılı başında Rusların birbiri ardınca Tebriz, Hoy, Urmiye, Selmas 
ve Erdebil şehirlerini işgal ederek Tahran'a yönelmesi Abbas Mirza'yı barış yapmaya zorladı. 10 
Şubat 1828'de Tebriz-Tahran yolu üzerindeki Türkmençay köyünde Erivan ve Nahçıvan Hanlıklarının topraklarının Rusya'ya verilmesi, İran'ın 20 milyon ruble tazminat ödemesi ve İran'daki Ermenilerin Karabağ ve Erivan'a yeniden yerleştirilmesiyle sonuçlanan bir barış anlaşması imzalandı. 

Türkmençay anlaşmasından sonra, Araz Nehri İran ile Rusya arasında sınır haline geldikten sonra, savaş arifesinde Erivan Hanlığı ve Karabağ'a göçen ve Abbas Mirza'nın ordusunda bulunan Karapapakların çoğu Güney Azerbaycan'a yerleşmek zorunda kaldılar. Abbas Mirza'ya yılda 12.000 tümen ve gerekirse dörtyüz atlı süvari verilmesi şartıyla, Arpalı, Saral, Terkavun, Canahmedli, Çaharlı ve Ulaşlı gibi altı aşiretten oluşan sekizyüz Karapapak ailesi, Naği Han'ın büyük oğlu Mehdi Han'ın önderliğinde Urmiye Gölü'nün güney kıyılarında, Sulduz ilçesine yerleşmişlerdir. "Bu aşiretlerin en güçlüsü ve en itibarlısı Terkavünlerdi. Han hanedanı esas olarak bu aileden geliyordu. Naği ve Mehdi Handan başka Terkavün boyundaki Ağa ailesinin de saygın bir yeri vardı ve Araz Ağa'nın sekizyüz atlısı vardı. Kazakların Şemseddinli aşireti, Reisleri Masum Bey önderliğinde Sulduz'un güneydoğusuna sığındılar. a) Yeni ülkeyi Kulu Han Borçalı yönetiyordu. 

2.3. 1828-1829 YILLARINDA RUSYA - OSMANLI SAVAŞINDA KARAPAPAKLAR 

Türklerin karada ve denizde en tutarsız olduğu bir zamanda (İngiliz, Fransız ve Rus savaş gemilerinin Navarin limanında Osmanlı donanmasını yok etmek için) en tutarsız olduğu bir zamanda, 26 Nisan 1828'de Rusya, Türkiye'ye savaş ilan etti. Her iki taraf da savaşa hazırlanıyor. Kafkasya'da Rus İmparatorluğu sınırlarından Osmanlı köylerine giden tüm yollar Türk süvarilerinin kontrolündedir. Sınırdaki Türk köylerinden gönüllü gruplar toplanıyor. 
Gümrü yakınlarındaki Arpaçayı kıyısında, ana yolların kesiştiği yerde Magazberd köyünün sahibi, «cesaretli karapapak reisi» Şerif Ağa'nın önderliğinde yaklaşık bin süvari müfrezesi mevzi aldı. (2) askeri belgelerden açıkça anlaşılmaktadır ki, Kars Paşası Emin Paşa Rusların sınırı geçmesi durumunda ilave Türk askerleri gelinceye kadar her şekilde sınıra gitmek üzere “Cesur Karapapak köylüsü” Şerif Ağanın komutası altında 4.000 süvari göndermeyi düşünüyormuş. (3) 

Ruslar ayrıca savaş sırasında iç barışı ve iletişimi korumak için her yıl Osmanlı Kürtleri ve Karapapaklar tarafından saldırıya uğrayan Somhetiya'ya, Gürcüler ve Borçalı Karapapaklarından oluşan zemski milisleri gönderiyor. 4) Kars kalesine Saldırıya hazırlanan Rus ordusu, 23 Mayıs 1828'de Tiflis'teki Gence kalesi ile aynı zamanda, yani "yaklaşık 1600'yılında Türkler tarafından erişilemeyen kayalar üzerine inşa edilmiş “Narinkale'nin ele geçirilmesi ile sonuçlanan askeri manevralar yapıyorlar. (5) 

Balkanlar'da Moldova ve Eflak'ı işgal edip Tuna'yı geçen Ruslar, Kafkas cephesinde de peş peşe zaferler kazandılar. 14 Temmuz 1828'de Kont Paskeviç Erivansky komutasındaki birlikleri Gümrü'yü geçerek Kars'a doğru ilerlemeye başladılar. 20 Haziran'da Kars kuşatma altındadır. 
Muravyev, Osten Saken, Rayevski, Reut gibi tanınmış komutanların önderliğinde düşmanın saldırılarına dayanamayan Türk ordusu, 23 Haziran'da Kars'tan ayrılmak zorunda kalıyor. İşgal sırasında Ruslar tarafından ele geçirilen Kars Paşalığının resmi belgelerinden, kuşatma altındaki Kars garnizonunda Magazberdli Şerif Ağanın komutasındaki 300 Karapapak atlısının bulunduğu tespit edildi. (6 
(1) O. Yeni aras, gösterilen eser, s. 52. 

(2) Ushakov. 1828-1829 yıllarında Asya Türkiye'sindeki askeri operasyonların tarihi yıl, SPb, bölüm I, s. 150. 
(3) Yine orada, s. 197. 
(4) Yine orada, s 1 6 0 ,165. 


(5) Yine orada, s.188. 
(6) Yine orada, s. 208. 
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“Tiflisskiye Vedomosti” gazetesinin 11 Temmuz 1828 tarihli, ikinci sayısında Kars'taki Türk garnizonunda Karapapak süvarilerinin bulunduğu bildirilmişti. Aynı gazetenin başka bir sayısında şu bilgileri yayınlamıştır: “Savaşın başlangıcında Erivan Karapapaklarından oluşan müfreze Abaran çayını geçerek Kars'a gidiyordu. Yolda resmi belgeler taşıyan Don Kazaklarına rastladılar ve bazılarına saldırıp öldürdüler ve ikisini de ele geçirdiler... “ (1) 

Paskeviç, Kont Dibiç'e yazdığı mektupta, Eçmiyedzin'de ikamet eden Ermeni Başpiskoposu Nerses'in kendilerine her zaman sadık olmamasına rağmen, yabancı ülke temsilcileriyle yasağı ihlal eden gizli yazışmalar yaptığını bildirdi. Bunun kanıtı olarak Kars'ın işgali sırasında ele geçirilen belgelerde bulunan bir talep mektubunu gösterdi. Nersesin"Kars ilinin başlıca yetkililerinden ve toprak sahiplerinden" Magazberdli Şerif Ağa'ya hitaben yazılan ve Kars Paşası'nın Mastara köyünün sakinlerinin elinden alınan tahıl ürünlerini geri vermesine yardım etmesini isteyen mektup şu cümlelerle başlıyordu: "Öncelikle sizi selamlıyorum. Şimdiye kadar dostane ilişkilerimiz olmamasına rağmen sizin Rus hükümetine itaat eden herkese düşman olduğunuzu duymuş olmama rağmen, yakın komşu olduğumuz için, yani nehrin bir tarafında biz diğer tarafında siz yaşadığınız için aramızdaki husumet ne kadar büyük olursa olsun size hitap etme ihtiyacı hissettim...” () 

Rus kaynakları, kendileri için çalışan Ermeni casuslarının "geleneksel olarak korkak ve çok sınırlı fikirli" oldukları için yararlı olamayacaklarını vurguladılar. (3 Rusların Kars'tan sonraki hedefi 40.000 civarında nüfusa sahip Ahıska (Ahalsıh) Paşalığı idi. O zamanlar Ahıska Paşalığı 24 sancağa bölünmüştü ve Kars Paşalığından yaklaşık beş kat daha büyüktü. Bu nedenle Rusların askeri harekâtı sürdürmek için ek kuvvetlere ihtiyacı vardı. Bu nedenle Mengilis, Parmaksız, Başgeçit ve Gümrü'deki askeri yedek birliklerin gelip ana birliklere katılmaları 
istendi. Başgeçit'te bulunan yedek kuvvetler arasında Borçalı mesafesinden toplanan 200 
Karapapak süvarisi vardı. (4) 

16 Temmuz'da Ruslar Kars'tan Ahılkelek'e doğru hareket ediyor. General Paskeviç'in 24 
Temmuz 1828 tarihli raporundan, düşmanın onları yolda rahatsız ettiği ve 400 Karapapak atlısının sadece 22 Temmuz'da ortaya çıkıp ortadan kaybolduğu açıktır. «sy Bunlar, ailelerini savaş alanından uzaklaştırıp ve kendileri Rus işgalcilerine karşı savaşmak için seferber edilen çevre köylerin Karapapaklarıydı. (6) 

1836'da Sant Petersburk'da yayınlanan ve 1843'te Varşova'da yeniden basılan "Asya'daki askeri operasyonların tarihi, 1828-1829'da Türkiye" kitabından: “Uzun zamandır cesaretleri ve ata binmeleriyle tanınan Ahalsıh Paşalığı'nın Karapapakları, en hafif süvari müfrezelerini oluşturur ve sınırda yaşarlar." Onlar küçük gerilla savaşları için çok yetenekliydiler." «oy Bu yüzden Kont Paskeviç onları kendi tarafına çekmek istiyordu. O, Rus vatandaşlığını kabul etmeleri için önce "Haylaz Karapapak aşiretlerine" bildiriler gönderiyor. Ancak, bazı nedenlerden dolayı Karapapaklar Rus vatandaşlığını kabul etmeyi reddediyorlar. Paskeviç daha sonra onların yanına Kapitan Şemir-Beklyarov'u gönderiyor. "Tehlikeli bir yolculuktan" dönen Kaptan General Paskeviç kararlılıkla bildiriyordu ki, Karapapakların yardımına güvenmek imkansızdır. 

(1) Tiflis Gazetesi, 21 Kasım 1828, No. 21. 

(2) AKAK, Vİl e. 5. 256. 

(3) Uşakov, gösterilen eseri, I bölüm, s. 196. 

(4) Uşakov, gösterilen eseri, I bölüm, s. 250. 

(5) AKAK, VI cild, TI kısım, Tiflis, 1875, s. 245. 


(6) Uşakov, gösterilen eseri, 1 h. s. 255. 
(7) Yine orada, s. 61-62. 
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O dönemde Ahıska Paşalığın'da iki kuşak Karapapak yaşıyordu. Bunlardan birinin adı Emirhasan-İmirhasan-İmrehasan Karapapakları veya Terekemeleri, diğerine ise sadece Karapapak adı veriliyordu. Sonuncuları buraya 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Borçalı, Kazak ve Şemşeddil bölgelerinden gelip yerleştiler. Vergiden tamamen muaf tutuldular. Paşanın ilk çağrısında silaha sarılmaya hazır olmaları gerekiyordu. Bu Karapapaklar yavaş yavaş göçebe bir yaşam tarzından yerleşik hayata çok daha önce göç ettiler. Emirhasanlılar, isimlerini yukarıda belirttiğimiz bölgelerden Ahıska Paşalığına, ikinci nesil Karapapaklara nisbeten çok daha önce göç etmişlerdir, çoğunlukla göçebeydiler ve paşaya az miktarda vergi ödüyorlardı. (1) 

Önce Ruslar, Ahıska Paşalığı'nın en önemli surlarından biri olan Ahılkelek kalesini kuşatır. 

Ruslar'ın kaleyi savaşmadan terk etme teklifi kale muhafızları tarafından reddedilir ve şu şekilde cevap veriyorlar: "Biz Erivanlılar, Kars'lı değiliz. Bizim ne ailemiz nede malımız var. 
Hepimiz, bin kişi, tek yürek olarak kalemizin surlarında şehit olmaya karar verdik.” 24 Haziran'da şiddetli savaştan sonra Ahılkelek O işgal edildi. Ahılkelek'e yapılan taarruzda Türk birliklerinin inanılmaz direnişiyle karşılaşan Ruslar şaşkınlıklarını gizleyemediler: "Kalenin reisi, eski Ahalsıh (Ahıska) Paşa'sı Selim Paşa'nın oğlu oğlu Ferhad Paşa öldürüldü. Ahılkelek'in cesur savunması, düşmanın azmine dair eşsiz bir imaj yarattı. Kendilerini gönüllü olarak ölüme mahkum eden bir avuç insan kesinlikle adil bir sürprizi hak ediyor. Ölenlerin hepsi beyaz gömlekliydiler. Bu, müslüman geleneğine göre en büyük kararlılığın bir işaretidir.” (2) Ahılkelek sancağının reisi Muti Bey esir alınır ve daha sonraki harekâtlarda Ruslara çok yardım etmiştir. (Bu arada XIX yüzyılın ilk yarısında Ahılkelek'teki en büyük topraklara Muti Bey'in oğlu Dede Bey sahip olmuştur.) Bundan sonra Ruslar, Hertvis (Hırtız) kalesine zorlanmadan girdiler. Bu arada ikiyüz Borçalı Karapapak atlısı, Ahılkelek yakınlarında saldırganların ana güşlerine katılıyorlar. 

10 Ağustos 1828'de Ahıska kalesi kuşatılır. Paskeviç'in (yerli Türkler ona Başkovuç 
diyorlardı) savaşmadan teslim olma çağrısına Ahıska garnizonunun komutanı "Ayı gökten indiremeyeceğiniz gibi, Ahıska mescidinden de hilali indiremiyeceksiniz" diye cevap verdi. Birkaç gün süren kuşatmanın ardından Ruslar, 15 Ağustos'ta kesin bir saldırı başlattılar. Türkler şiddetle direnirler. 13 saatlik amansız ve kanlı bir savaşın ardından Ahıska çöker. Rus askeri tarihçisi Uşakov'un notlarından: "Ahalsıh'ın ele geçirilmesinden sonra, başkomutan bir Karapapak çavuşuna (köy şefine) sordu: "Süvarilerimiz şimdi nasıl hareket ediyor?" sonuncu cevap verdi: "Kazakları lahana gibi doğrardık, ama şimdi yüne benzer bir şey giyiyorlar (elbise ve uzun bir cübbe), korkusuzca ileri itiliyorlar ve onlara karşı durmak imkansızdır." Karapapak çavuşu saflığından dolayı süvarilerimizin sadece Kazaklardan oluştuğunu düşündü ve takım elbise (yazlık ceket) giyen ejderhalar (dragonlar) (elit atlılar) aynı birlikler olarak düşünülürdü.” (3, Paskeviç, General B. 
Beybutyan'ı Ahıska bölgesinin başına ve buradaki Rus gamizonunun başına atadı. 30.000 
nüfuslu Ahıska şehri işgalden sonra küçük bir yerleşim yeri haline geldi. 

22 Ağustos'ta Ruslar herhangi bir direnişle karşılaşmadan Ardahan'a girdi ve Eylül'de 
Toprakkale'yi (Eleşkirt'i) ele geçirdiler. 9 Eylül'de, Toprakkale'den 15 verst (1 verst:1066 metredir) uzaklıkta bulunan Ermeni Çilkan köyü saldırıya uğradı. General Paskeviç 23 Eylül 
1828 tarihli raporunda Çilkan'a saldıranların başında Karapapak Kazı Han'ın olduğunu ve 
onların Rus çeteleri ile girdikleri çatışma sonucunda iki Kürt öldürülmüş ve bir Kürt ve bir Ermeni yaralanmış, yirmi Ermeni esir alınmıştır. (4 Bir başka kaynak ise Çilkan'ı basanın 1826- 
28 Rus-İran savaşının katılımcısı Karapapak Naği Han olduğunu yazıyor ve onun 10 Eylül'de 
Yepifenov'un liderliğinde, altmış Kazak, altmış Erivan gönüllüsü ve seksen Kürtle girdiğim savaşta Kürtlerden birisinin mızrağıyla yaralandığımı bildirdi. (5) 

(1) Uşakov, gösterilen eseri, I h., s. 61-62. 
(2) Yine orada, s. 263. 
(3) Uşakov, gösterilen çalışma, I h., P. 281. 


(4) AKAK, Cilt VII, Kısım Il, s. 769. 
(5) Uşakov, belirtilen eser, I h., P. 361. 
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Savaşın başında Osmanlı devletini parçalamak isteyen ve dolayısıyla Ruslara yardım eden İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri, daha sonra Rusya'nın etkisinin güçlenmesi konusundaki endişelerini dile getirip, ayrıca İran'ı kendisine karşı savaşa dahil etmek için, Türkiye ve Rusya'ya karşı yeni bir blokta birleştirmeyi amaçlıyordu. Rusya'nın İran Büyükelçisi A.S Kriboyedov'un 30 Ocak 1829'da Tahran'da öldürülmesi, Rusya ile İran arasındaki durumu gerginleştiirdi. Tümgeneral Pankratyev 19 Şubat 1829'da Beyazid'den şunları söyledi: "Abbas Mirza'nın güvendiği adamları Hudadat Han ve Naği Han gizli talimatlarla komutanla görüşmek üzere birbiri ardına Tebriz'den Erzurum'a gönderildiler." (0 

Kış aylarında yavaşlayan askeri operasyonlar, 1829 baharında yeniden başladı. 
Başkomutan Paskeviç, Tatar mesafelerinden ve müslüman illerin sakinlerinden üç süvari müslüman alayının toplanmasını emretti. 19 Mayıs'ta N. Muravyev'in Ahılkelek yakınlarındaki Gendere köyündeki kampa gelen Genelkurmay Subayları, burada diğer askerlerle birlikte Kazak, Borçalı, Şemşeddil uzaklıklarından toplanmış beşyüz süvariden oluşan üçüncü müslüman süvari alayını da görüyorlar. Bunun hakkında Uşakov şunları yazıyordu: "Yeni toplanmış süvariler ulusal kostümleri içindeydiler, iyi silahlanmışlardı, iyi atları vardı ve gerçekten onayladıkları dağ coşkusundan gerçekten ilham aldılar. üçüncü müslüman süvari alayının süvarileri, sivriuçlu milli şapkalarının (papaklarının) önüne tutturulmuş parlak bir yıldızla ayırt ediliyorlardı. Atlılar, vekil ve Beyler'in tarafından yönetilen yüzlerce gruba ayrıldılar.” (2) 

I Haziran 1829'da Türkler, Posof Nehri yakınlarındaki Dikur köyünde Rus birliklerine saldırdı, ancak Rus ordusunun öncüsünü oluşturan üçüncü süvari müslüman alayı tarafından yardım edildi. Geri çekilmek zorunda kaldılar. 2 Temmuz'da Ruslar, Dikur'dan Türk kampına karşı bir karşı saldırı başlattı. Savaşta Türklerin üstünlüğü ele geçirdiğini gören Başkomutan, hemen üçüncü Süvari müslüman Alayı'na piyadenin önüne geçmesini emretti. Türkler, Acara tarafında Rusların sağ kanadını kuşatıyorlar. 

Kont Paskeviç'in keskin nişancısı Türk süvarileri tarafından saldırıya uğradı. "Bu sırada hareket eden müslüman alayı (üçüncü atlı müslüman Süvari Alayı - F.V) saldırıya üğradı. Düşman süvari ve piyadeleri savaş alanında kamptan çıkardıkları iki topu savaş alanına bırakıp kaçıyorlar.” (5) 

10 Haziran'da Kars çevresinde Rus birlikleri (12340 piyade, 5770 süvari) Kotanlı köyü 
yakınlarındaki geniş bir ovada toplandılar. Buradaki düzensiz süvariler arasında dört atlı müslüman alayı ve Nahçıvan ilçesinin Kengerli adlı özel bir atlı grubu vardır. Birinci atlı süvari- müslüman alayı Karabağ halkından, ikinci atlı süvari müslüman alayı Şirvan ve Şeki kazası sakinlerinden, üçüncü Atlı müslüman alayı "Tatar mesafesinin” sakinlerinden, dördüncü atlı müslüman alayı ise "Ermeni eyaletinin" Müslümanları ve Kürtlerinden oluşuyordu. Hepsi iyi silahlanmıştı. Bu alaylarda komutan olarak Rus süvari subayları, yardımcıları olarak da bu vilayetlerden nüfuzlu Beyler tayin edildi. Her alay beşyüz süvariden oluşuyordu ve beş sotnya'ya bölündü. Sotnyaların her birinin iki vekili vardı, yani Uryadnik, Sotnyaların başcısı ve yardımcısı 
(naibi) olan iki Bey var idi. Alay komutanının aylık maaşı, yemek yardımı dahil 37 ruble 50 
kepik, sotnya şefinin 25 ruble, yardımcısının 20 ruble, vekilin ve sıradan bir süvarinin 3 ruble gümüşten oluşuyordu. Ayrıca hepsine günlük erzak olarak 4 kilo un ve | kilo et (alay komutan yardımcısı için 2 kilo et) veriliyordu. Dini ayinleri gerçekleştirmek için müslüman alaylarının her biri için bir Molla, yazışmalar için bir katip, levazım (gıda tedarikçisi), emir subayı vazifesini icra etmek için bir süvari subayı ve Nijniy Novkorod Ejderha (dragon) Alayı'ndan onbeş düşük rütbeli subay gönderildi. Bu alaylarda savaş arabası yoktu ama onların yerine her üç kişiden birinin bir yük atı, her iki yük atından birine bir çadır düşüyordu. 

(0) AKAK, Vİ c., 11 h., 5. 676. 


(2) Uşakov, alıntı yapılan çalışma, bölüm, Il hisse, s. 61-62. 
(3)Yine orada, s. 69,71 
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Uşakov müslüman süvarileri hakkında şunları yazıyordu: "Bu insanlar üç yıl önce İran'la yapılan ani savaştan istifade ederek silahlarını bize karşı çevirdiler, hatta Yelizavetpol davasında İranlıların yanında savaştılar. İtiraf etmeliyim ki, Başkomutan'ın daveti üzerine Rus ordusunda görev yapmaya karar veren müslüman gönüllülerin silahlandırılması, o zamanın hükümetinin 
bize düşman olan insanların zihinleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu kanıtlıyor.” o 13 
Haziran'da Yarbay Fomin Don Kazakları ve üçüncü süvari müslüman alayı'na bağlı yüzelli askerle birlikte Türk kampında panik yapmak üzere Millidüz'e göndermiştir. Gecenin karanlığından yararlanan gurup, ormanın içinden hızlı ve engelsiz bir şekilde ilerleyerek, Türklerin önündeki nöbet noktalarını geçerek, sabahın erken saatlerinde Millidüz'e yanaştı ve Hakkı Paşa'nın kampında büyük bir kargaşaya neden oldu. Görevi başarıyla tamamlayan grup, Türklerle çatışmadan kaçınır ve geri çekilir. "Küçük ordunun beklenmedik cesaretine öfkelenen Türkler, Kazakları ve Tatarları hararetle takip ediyordular, ancak geri çekilmelerine soğukkanlılık ve cesaret eşlik etti... Onun (Fominin-F.V) küçük bir grup birkaç kez bataklığa itildi, ancak Kazaklar ve Tatarlar onları asla kuşatmadılar.” (2) 

Tümgeneral Muravyev komutasındaki ordunun ön birlikleri 19 Haziran'da Soğanlı Dağları'nın Çakırbaba yamacındaydı. (Soğanlı dağları 2847 metre yüksekliğinde, Sarıkamış'ın Güneyini ve batısını oluşturan, çevresi çam ve az miktarda meşe ormanlarıyla örülü dağlara denir. Çakırbaba dağıda Soğanlı dağının birleşimindedir.) Onun sağ kanadını, Yarbay Fominin komutasındaki Don-Kazak alayı'ndan (322 kişi), sol kanadını ise üçüncü süvari müslüman alayı'nın, üçyüzyirmibeş süvarisinden oluşuyordu. Aynı gün Kayınlı (Yeniköy) köyü yakınlarında Türk atlıları görünüyorlar. Şiddetli bir savaş oluyor. Türkler cesaret ve korkusuzluk örnekleri gösteriyordular. Başkomutan Paskeviç, Tümgeneral Rayevskiye iki dragon (ejderha) tümeni, Karpov'un Kazakları, üçüncü süvari müslüman alayı, iki yüzüncü (sotnya) seçici düzenli alayı (doğrusal alay) ve altı top ile Türk kuvvetlerinin merkez hattını yok etmesi talimatını veriyor. Rayevski görevi başarıyla tamamlamıştır. Türkler ormanlık tepelere itiliyorlar. 

27 Haziran'da Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük şehri olan Erzurum, savaşmadan 
Ruslara teslim edildi. Erzurum'u işgal eden Paskeviç'in ordusunda büyük Rus şairi A.S Puşkin de var idi. Gezi izlenimlerini "Erzurum'a Yolculuk" eserinde anlatmıştır. Erzurum'u Pekeriç'ten korumak için Albay Miklaşevski önderliğinde, üç atlı müslüman süvari alayının dört yüzdesi (sotnya), kırkikinci yeger (özel nişancı) alayının altı tümeni ve sekiz toptan oluşan muhafızı Aşkale'de gözaltına alındı. Erzurum'dan sonra Hınıs, Tercan, Oltu ve Bayburt işgal edildi. 
Bayburt'ta Ruslara karşı çıkan ayaklanmayı bastırmak için 24 Eylül'de Bayburt'a ikinci kez saldıran Rus birlikleri arasında üçüncü müslüman Süvari Alayı'ndan bir sotnyası da vardı. 

Rus ordusunun Balkan cephesinde İstanbul'un dış mahallelerine yaklaşması, Osmanlı padişahı TI. Mahmud'u 2 Eylül 1829'da Edirne Barış Antlaşması'nı imzalamaya zorladı. 
Anlaşmaya göre, Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıdı ve Moldova, Valahiya ve Sırbistan'a özerklik verildi, Ahıska, Ahılkelek, Hırtız, Espince, Azkur, Abbastuman kaleleri ve Sukumkale (Suhum), Redutkale (Anakliya), Sucukkale (Soğucak, Novorossiysk), Gelincik, Mamaykale (Soçi) dahil olmak üzere Kuban-Kuman nehrinden Çürüksu'ya (Kobuleta) kadar Karadeniz'in doğu kıyısı Rus İmparatorluğu'nun eline geçiyor, Türkiye Ermenilerine, 18 ay içerisinde taş mülküyetiyle birlikte Rusya'nın koruması altına girme hakkı veriliyor. 

1829-30 yıllarında Erzurum, Kars ve Bayazid'den 90.000'den fazla Ermeni Güney Kafkasya'ya göç ediyor. Bunlardan Erzurum Ermenileri ağırlıklı olarak, Meshet-Cavakhet (7300 aile), Kars Ermenileri (2500 aile) Gümrü ve Talın bölgelerinde, Beyazidliler (4215 aile), Göyçe gölü kıyısında, geri kalanlar ise Sürmeli, Dereçiçek, Abaran ve Pembek ilçelerine yerleştirilirler. 


(1) Yine orada, s. 97. 
(2) Yine orada, s. 83-84. 
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Erzurum Ermenileri ile birlikte göç eden Urumlar (Rumlar-Yunanlılar) ise Gümrü ve Barmaksız (Zalka)'ya yerleşmiştirler. 

Ermenilerin Cavavakhet'e yerleştiği yerleşim yerlerinden biri de ünlü Karapapak aşığı (halk ozanı) Heste Hasan'ın yerlisi olduğu ünlü Dırkına köyüdür. Heste Hasan, Türk Ermenilerinin onlarla iyi komşu olacaklarını düşünerek Dırkına'ya yerleştirildiği haberini memnuniyetle karşılıyor. Ancak bir sabah yeni komşularının aşıktan habersiz tarlasını biçtiklerini gören Hasan, nedenini sorunca onlar: "sana ne?" diyerek Hasanı tehdit ederler. Aşık buna şaşırmıştı: 


Ona diyorlar Tigren (kaplan), 
Yüzündeki etten iğren, 
Elindeki demir dirgen, 
Fırtınada çırpındı, 

Çayırları düz gördüler, 
Kendilerini yüz yüze gördüler, 
Hastayı yalnız görmüşler, 
Skandal alevlendi 


diyerek birkaç gün sonra ailesiyle birlikte Lebis'e taşınıyor. a» Rus Başkomutanının 16 Mart 
1830 tarihli emriyle, 1828-29 tarihli Rus-Türk savaşındaki cesaretlerine ve mertliklerine göre 
üçüncü süvari-müslüman alayının savaşçılarından Sultan teğmen Abdül Ağa Kelbeli Bey oğluna teğmen yardımcısı, Ali Ağa Abdul Ağa oğluna teğmen yardımcısı, Usub Ağa Müsseli oğluna teğmen yardımcısı, Mehrali Ağa Tehmezkulu oğluna, Ali Ağa Baba Bey oğluna, Esedulla Bey Lel Vali Ağa oğluna ve bu alaya gönderilmiş gönüllü asteğmen Memmedoğlu'na üzerinde 2.4. KIRIM MUHAREBESİ VE KARAPAPAKLAR 

19.yüzyılın ortalarında, Rus İmparatorluğu Balkanlar'daki konumunu güçlendirmeye, İstanbul (Boğaziçi) ve Çanakkale (Dardanel) boğazlarını kontrol altına almayı ve böylece Akdeniz'e serbest çıkış yolu kazanıp ve orta doğu'da yeni arazilere sahip olmak istiyordu. 
İngiltere, Fransa ve Türkiye (Osmanlılar) ise Rusya'yı Karadeniz kıyılarından uzaklaştırmaya ve Kırım ile Kafkasya'yı ayırmaya çalışıyordular. Filistin'deki "Kutsal Topraklar" konusunda Ortodoks ve Katolik din adamları arasındaki anlaşmazlık, tarihe "Kırım Savaşı" veya "Doğu Savaşı" olarak bilinen 1853-1856 Türk-Rus Savaşı'nın patlak vermesine neden oldu. 

26 Haziran 1853'te Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Boğdan ve Eflak'ı 
işgal etmeye başladı. Buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu 4 Ekim 1853”de Rusya'ya savaş ilan etti. Kafkas cephesinde Abdi Paşa komutasındaki Türk birlikleri Kars'tan Dedeağaç'a (Gümrü) hareket etti. 2 Kasım'da Bayandur köyünde ilk savaş gerçekleşti ve Ruslar için ağır kayıplarla sonuçlandı. Bu muharebede özellikle 1852 yılında Rus Ordusunun Kafkas müslüman Süvari Alayı komutanlığına atanan Tiflisli Albay Hasan Bey Ağalarov'un askerleri özellikle seçkindi. (3) 
31 Kasım'da Başgedik'te Osmanlılar yenildi. Doğu Savaşı'nın dört ciltlik tarihini yazan 
Korgeneral M. Bogdanoviç, Başgedikler savaşı'nın sonuçlarının Güney Kafkasya bölgesi için büyük önem taşıdığını kaydetti. Ona göre bölgenin Rusların bozguna uğratılacağı anı bekleyen, müslüman nüfusu, her yerde isyan etmeye ve Rus vilayetlerine saldırmaya hazırdılar. (4) 

(1) Valeh Hacılar. Gürcistan'da Türk Halk Edebiyatı Gelenekleri, Bakü, 2005, s. 167-168. 
(2) “Tifliskiye vedomosti” gaz. 1830,10 Nisan, Sayı 29. 


(3) Ş. Nezirli. Azerbaycani generalleri, Bakü, 1991, s. 47. 
(4) M.I. Doğu savaşı 1853-1856, cilt 1, SPb, 1877, s. 252. 
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"Kaçakçılık hikayeleriyle yetiştirilen Kafkas Tatarlarının bu savaştaki konumlarını, önde gelen Rus tarihçisi, bu savaşın Novorossiysk Ejderha (Dragun) Alayı'nın yüksek rütbeli bir subayı katılımcısı olan V. Potto şöyle açıklıyordu: "Şu veya bu alandaki küçük başarısızlığımız sadece ordumuz için değil, tüm Güney Kafkasya için korkunç bir şekilde yansıtılabilirdi." Biz biliyorduk ki, Savaştaki zaferden sonra Arpaçay'ın sağ kıyısında Türk bayraklarının görülmesi, Güney Kafkasya'nın hemen hemen tüm halkının silahlarını bize çevirmesi için yeterlidir." 
Başgedikler savaşından sonra, cephedeki şiddetli kış nedeniyle, askeri operasyonlar 6 ay süreyle askıya alındı. Rus komutanları bu molayı etkili bir şekilde kullanmaya çalıştı. Kafkas Türklerini kendi taraflarına çekmek için her türlü çabayı gösterdiler ve kısmen amaçlarına ulaştılar. 

1854 başlarında Kafkas Özel Ordusu Komutanı Korgeneral Vasily İosefoviç Bebutov 
(1791-1858), Türkiye'ye sığınan mültecileri Rus ordusunda hizmet etmeleri şartıyla affediyordu. 
Bundan sonra Borçalı ilçesinin kaçak sakinlerinden Ali Süleyman oğlu Lembeli (1843'te kaçak düşmüştür.) (©) ve Babacan Tanrıverdi oğlu, Bebutov'un kişisel müfrezesine katıldı ve savaşın sonuna kadar sadakatle hizmet etti. Tam aksine Borçalılı Haşimoğlu ve Kazak-Karapapaklı Deli Ağa gibi ünlü kaçaklar ise öz kan kardeşlerinin yanında yani Türk ordusunun saflarında savaşmaya karar veriyorlar. 

Mayıs 1854'ün sonunda, Albay M.T Loris-Melikov komutasında Rus ordusuna katılan gönüllülerden oluşan üçyüz kişilik bir milis Gümrü'ye gönderildi. Bu milislerin ulusal bileşimi Karapapak, Ermeni, Urum (Türkçe konuşan Yunan) ve Rus müslümanlarından oluşuyordu. Rus General Bogdanoviç'in yazdığına göre, bunların arasında düzeni sağlamak zor bir görevdi. 

İstedikleri zaman gruptan ayrılırlar, istedikleri zaman geri dönerler ve çoğu zaman aralarındaki yanlış anlaşılmalar ölümle sonuçlanırdı. Tüm bunlara rağmen, savaşın gerçekleştiği coğrafi bölgeyi bildikleri için rehber ve izci olarak hizmetleri paha biçilmezdi. «44 Bu milis müfrezesinde Karapapak gönüllülerinin lideri Loris Melikov'un yardımcısı, gayretli Borçalı Ağası Daşdemir Ağa Mehemmed Ağa oğlu ve yardımcısı amcası Kasım Ağa'nın oğlu Osman Ağa idi. 

Daşdemir Ağa, 19 Temmuz'da Osmanlı süvarileriyle Garayal dağları çevresinde yapılan çatışmaya olağanüstü katkılarından dolayı ödüle layık görülür. Bunun hakkında "Kafkas" gazetesinde okuyoruz: “9 Aralık 1854 tarihli emriyle, General Aleksandropol'un ikiyüz kişilik müfrezesinin komutan yardımcısı Daşdemir Ağa Kasım Ağa oğluydu (Kasim Ağa, Daşdemir Ağa'nın dedesinin adıdır. F.V) 19 Temmuz 1854'te Karayal dağları yakınlarında, Türk süvarilerine karşı gösterdiği cesaret ve yiğitlikten dolayı, bandlı üç dereceli “Mükeddes Anna-Aziz Anne” nişanı ile ödüllendirildiler. «5 

24 Temmuz'da Erzurum Valisi Zarif Mustafa Paşa'nın ordusu ile Ruslar arasında Kars'ın 
Kürekdere köyü çevresinde şiddetli bir muharebe yaşandı. 5-8 km'lik bir yarıçap içinde gerçekleşen bu savaşın tanıklarından biri "Kafkas" gazetesinin 1854 yılındaki 60. sayısında şunları yazmıştı: "Osmanlılar, eski askerlerin onların hiç görmediği ölçüde direnç gösterdiler." 
Savaş sırasında L.Melikov'un gönüllü sotnyaları ve Şüregel Sancağının Karapapakların?'dan oluşan milisleri, Hacıveli yakınlarındaki Osmanlı kampını ele geçirdiler. Şiddetli direniş ve cesaret göstermelerine rağmen Türkler Kars'a çekildiler. 


(1) "Askeri Koleksiyon" dergisi, XI cilt, Ocak, 1860, s. 180-181. 

(2) V. Hacılar. X IX yüzyılda Borçalı'da kaçakçılık hareketi, s. 13. 

(3) AKAK, XI cild, Tiflis, 1888, s. 635. 

(4) M.İ. Bogdanoviç. 1853-1856 Doğu Savaşı, Cilt II, SPb, 1876, s. 238 (Rusca).1 
(5) "Kafkas" gazetesi, 20 Nisan 1855, Sayı 30. 
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Kürekdere muharebesindeki cesaretinden dolayı Süvari müslüman Tugayının Komutan Yardımcısı, Borçalılı Yarbay İsrafil Bey Yadigarov, albaylığa terfi etti. Ruslar 1854 yılında en büyük zaferleri sayılan bu muharebeden sonra savaşa devam edememiş ve Gümrü'ye dönmüştürler. Kafkas cephesinde uzun süreli bir sakinlik hüküm sürer. O zamanın basınından, gayri resmi birliklere ait olan 4 Aralık 1854 tarihli Rus komutanlığının emriyle Nahçıvan milislerinin komutanı, Erivan askeri Valiliği'nde özel işlerden sorumlu baş memur teğmen Kelbalayi Han İhsan Han oğlu Kengerli ve Ahılkelek süvari milislerinden teğmen Ferhat Bey Muti Bey oğlu'na Poruçik (Yüzbaşı) rütbesi verildi. a) 

1854 başlarında cepheye gönderilen Novorossiysk odragun (ejderha) alayı, Mart ayı 
ortalarında Başgeçit'e ulaştı ve orada yaklaşık bir ay kalmak zorunda kaldı. Bu alayın subayı Vasily 
Potto'nun Başgeçit'de yaşayan Karapapak, Ermeniler ve Duhoborların (Duhobor: Rusyada 1785 
yılında Ortodoks kilisesinden ayrılmış mezheptir. Kilise ve sivil otoriteyi tanımaz. Manevi sesin yüce otoritesine inanırlar.) yaşam tarzını ve zihniyetini tanımamızı sağlar. "Tatar" yani Karapapaklar ve Ermenilerin ahlaki olarak birbirlerine zıt olduklarını ve kendi evlerinde bile bunun bariz olduğunu fark eden Potto, bu konudaki düşüncelerini 1860'yılında yayınlanmış "Voyennı sbomik" mecmuasının dokuzuncu cildinde (s.170-171) “Güney Kafkas Marşı Anıları" başlıklı bir makale paylaşıyor. Karapapakların servetinin az sayıdaki sığırlardan, özelliklede koyun sürüsünden ve atlardan oluştuğunu, onların bu hayvanları beslemek için her yaz evlerini terk edip meralara göç ettiklerini ve açık havada kışla kurduklarını, köylerinin boşaldığını not ediyor ve çok nadir Karapapağın uygun koşullar ve güzel bir yaşam uğruna göçebe bir yaşam sürdürebileceğini vurguluyordu. Ermenilere gelince, Potto onların pis ve kirli olduklarını, çok az Ermeninin sermayesi ve parası olmadığı halde hepsinin kendilerini fakir göstermeye çalıştığını yazıyor ve onları Rusya'nın batı illerinde yaşayan Yahudilerle karşılaştırıyor: "Ermeniler ve Yahudiler aynı karaktere sahiptir. Bir Ermeni, bir Yahudi gibi bir haindir, bir korkaktır ve Kafkas adet, geleneklerine göre silahla gezse de, o silahı sevmekten çok ondan korkuyor. Ermeniler kendisine ihtiyacı olanlar karşısında övünür, kibirlidir, güç ve altın karşısında bir hizmetkar kadar sadıktır. O birlikte yaltaklanmayı, yapay bir şekilde kendini, yoksul “Baykuş” gibi taşımayı becerir. 

Kaynaklara göre, söyleyebiliriz ki savaş sırasında sınırı geçip ani saldırıları ile Rusları en çok rahatsız eden Borçalılı Haşimoğlu ve onun liderliğindeki müfreze olmuştur. Onların saldırıları önlemek için Cavakhet'inin sınır köylerinde özel koruma karakolları kuruluyor. V. 
Potton'un anılarından:Bildirildiğine göre, Duhoboriya'ya (Cavakhet'inin Rus-Duhobor köylerinin bulunduğu bölgeye- F.V) bir saldırı bekleniyor. Unutulmamalıdır ki, sınıra ve Türk gölü Çıldır'a çok da uzak olmayan Duhobor köyleri düşman saldırısına tamamen açıktır. Duhoboriya'nın her tarafına kurulan birkaç Don Kazak karakolu, militan grubu caydırmak için yeterli değildi. 
Mevcut savaşın ilk darbeleri gerçekten Duhoboriya'ya düştü. Bu 1853yılının kışında oldu. 
Duhoboriya'nın köyleri yakıldı, evleri yıkıldı. 

Nisan 1855 yılında Türkler saldırıyı tekrarlamaya karar verdiler. Tanınmış "kaçak" Haşimoğlu? da onlarla birlikteydi. Haşimoğlu ile eylemsiz (tembel) ve uykulu Türk doğası değil, ateş ve suyu bizim Kafkas okulumuzdan geçmiş deneyimli ve korkunç bir kaçakla şaka olmazdı. Onun gurubunda (müfrezesinde) Laz, Kürt, Karapapak çoğu da müslüman illerimizden gelen kaçaklar-mülteciler bulunuyordu. 

Müfrezenin toplanmasıyla ilgili söylentiler, baharın başlarında sakinleri endişelendirmeye başlamıştı. Duhoborlar köylerini yıkıma mahküm ettiler, Ermeniler silahlı olmalarına rağmen servetlerini yerin altına sakladılar. Sadece Tatarlar bu heyecan verici habere kayıtsız kaldılar, daha da sevindiler ve mümin kardeşleriyle birleşmek için onları bekliyorlardı. Neyse ki, Türklerin niyeti çabucak biliniyordu ve daha sonra Duhoboriya'da karar veren Novorossiysk alayına Şestopamla ve Ahılkelek arasındaki tüm alanı koruma emri verildi. 


(1) "Kafkas" gazetesi, 19 Ocak 1855. 
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Dikkatimizi ikiye katladık, muhafızları gündüz ve özellikle geceleri güçlendirdik. Hava ışıyana yakın ise filolar alarmın çalmasını bekliyorlardı. Çünkü düşman ani saldırılarını sabahın erken saatlerinde yapmayı seviyordu. Avanpostlarda (ileri karakol) tecrübeli oldukları için Kazakları tutuyorduk. Bilinen noktalara bir Astsubay ve altı sıradan oluşan büyük süvari karakolları kuruldu. Bu adamlardan biri her zaman ata binerdi, diğerleri dinlenirdi. Geceleri, görevdeki kişi sayısı ikiye katlanırdı. Bu karakollar, düşman hududu tarafındaki köylerin tepelerinde birbirinden o kadar uzak bir mesafede kurulmuştu ki tüfek ateşi sadece köyde değil, komşu karakollarda da duyulsun, böylece ikincisi, birbirlerine geleneksel işaretler vererek tüm savunma hattı boyunca tehlike sinyalini (işaretini) yayıyorlardı. 

Bölge sakinleri merakla baskınların hangi yönden gelebileceği konusunda geniş bilgiler veriyorlardı. Böylece çevremizde sürekli bir gözcüler zinciri oluşturduk. Haşimoğlu sağolsun ki yarı unutulmuş Avanpost (ileri karakol) hizmetini yeniden bize hatırlatmak zorunda kaldı. 

“Zaman geçti ve aynı zamanda Haşimoğlu sınırlarımıza yaklaşıyordu. Bu "kaçak" cesurca dokunulmaz sınırımızı geçti durdu. Aniden karakollarımızın kokusu onu etkiledi. 
Haşimoğlu, yaramazlarına (emrindekilere) dedi: "Bizim burada yapacak hiçbir şeyimiz yok" ve Ardahan dağlarına döndü.» m 

Karapapakların savaşın eşiğinde, hemde savaşın ilk günlerinde Duhobor ve Ermenilerin yaşadığı Cavakhet'i ve genel olarak, sınırdaki Ermeni kontrol noktalarına yapılan saldırılar iki ana faktörden kaynaklanıyordu. Birincisi, Karapapaklar, 1828-29 Rus-Türk savaşından sonra tarihsel olarak Cavakhet'ideki mera ve av sahalarına iskân edilen Ermeniler ile 1840'larda yerleşen Duhoborların hakimiyetini kabul edemediler. İkinci faktörse önceki Rus-Türk savaşının acı sonuçlarından kaynaklanıyordu. Bu savaşta Rus birliklerinin ana rehberleri ve gıda tedarikçileri yerli Ermenilerdi ve Karapapaklar eminidiler ki, bu savaşta Ermeniler Rusların bir kolu olan Duhoborlarla ile birlikte aynı pozisyonu alacaklar ve önceki savaşta Türklerin düşmanına bağlılıklarını tekrarlayacaklar. Albay S.O Kişmişov şunu yazıyordu: “1853'te, savaştan üç ay önce, topraklarımızda Karapapakların yağmalaması önemli ölçüde yoğunlaştı. 
Geçmişte en çok zararı Ahılkelek bölgesinin güneydoğu kısmı yaşadı. 1940'larda Duhobor mezhebine ait altı Rus köyü taşındı. Bölgenin bu bölümünün rakımı (deniz seviyesinden 6.000 fit yüksekliğe kadar) yerinden edilmiş kişilerin tarımla uğraşmasına izin vermiyordu. Bununla birlikte, zengin meralar, Duhoborların çok sayıda sığır ve römork atları tutmasına izin veriyor. 

1853 savaşından önce düşman birliklerinde topçu atlarına büyük ihtiyaç vardı. Türkler, 
Küçük Asya'daki İlhıların pahasına bu boşluğu dolduramadılar çünkü yerel atlar düşük cinsiyetteydi.  Duhobor köylerinin mahallesindeki Çıldır sancağında, Rus göçmenlerin mükemmel römorklu atları olduğu iyi biliniyordu. En çok Karapapakları kendisine çeken bu atlardı. 

Orlovka köyü Karapapaklar tarafından ilk vurulan köy oldu. Haziran ayının sonunda, elli kişilik bir Karapapak grubu, Orlovka köyüne girmek için kordon (sınır koruma hattı) üzerindeki Kazakların kafa karıştırmalarından yararlanarak Orlovka köyüne girdiler ve bütün atları aldılar... 
Orlovka'daki soyguncular yakındaki karakollarda Kazakları ayağı kaldırdılar. Onlar geri çekilirken, o gün atlı Karapapakları seyrederken başka bir grup Troitskoye köyüne saldırdı. Ağustos ayında, Ahılkelek ilçesine bağlı Duhobor'un tüm köyleri yıkıldı. Hayatta kalanlar Pervane Gölü kıyılarına kaçtılar ve Rodionovka ve Tambovka köylerinde geçici barınak buldular. 

Ahılkelek sınırları içinde işlenen yağma Alexandropol'de tekrarlandı. Burada ağırlıklı olarak Arpaçay kıyısındaki Ermeni köyleri hasar gördü. Karapapaklar Kürt atlılarıyla Ağustos ayı boyunca neredeyse her gün saldırıp birliklerimiz kullanmasın diye sığırları alıp ekmek ve diğer tahıl ürünleri stoklarını yok ediyorlardı. 


(1) Askeri Koleksiyon, Cilt XVII, Mart 1864, s. 209-211. 
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Aleksandropol ve Ahalsıh (Ahıska) kordonlarında birliklerimizin güçlendirilmesi burada yağmaya son verse de Erivan kordonu açık kaldı. Karapapakların saldırıları burada diğer bölgelerden daha az şiddetle gözlemlendi Ermenilerin en çok yaşadığı Sürmeli ilçesi, Erivan sınırında en çok zarar gören bölge oldu.” « Sürmeli (Iğdır) ilçesine ilk saldırı, 21 Ağustos'ta Beyazıt Paşası tarafından cezaevinden serbest bırakılan ünlü kaçak Bağır Han'ın liderliğindeki ikiyüz Karapapak ve Kürtten oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildi. Sınır muhafızlarının dikkatini başka yöne çekmek için İran üzerinden hareket edip, Araz nehri'ni geçtiler ve önce sınır yakınında otlayan Kazak atlarından oluşan bir taburu ele geçirir, daha sonra Sürmeli'nin Ermeni köyü Karahanlı'ya saldırdılar ve Türkiye'ye döndüler. Yakında Bağır Han'ın müfrezesinin sayısı birkaç kat arttı.Onun esas hizmetçisi aslen Sürmelili olan ve Türkiyede saklanan Kaçak Cafer Han idi. 

2 Mart 1855'te Kırım cephesinde Gözleve'de (Yevpatoriya), Ruslar, Osmanlı 
İmparatorluğu'na, Sardiniya Krallığı'na ve tam bir yıl öncede, 1854 yılında Rusya'ya savaş ilan eden Büyük Britanya ve Fransa'nın müttefik orduları karşısında yenilgiye uğradılar. Bu arada Çar I. Nikola intihar etti ve yerine I1. Aleksandr geçti. Bundan sonra, mayıs ayında, Özel Kafkas Kolordusu komutanlığı görevine deneyimli general, 1826-1828 Rus-İran savaşı sırasında 1. F. 
Paskeviç'in ordusunun Genelkurmay Başkanı, 1828-29 Rus-Türk savaşı sırasında, bombacı (elit asker) tugayının başına yeni Kafkas vekili Nikolay Nikolayeviç Muravyev (1794-1866) atandı. 
Bu savaşla ilgili anılarını 1877 yılında Sankt Petersburg'da yayınlandı, iki cildlik "1855'te Kafkasya'nın Arkasındaki Savaş" kitabında belirtilmiştir. Osmanlılarda da komutan değiştiriliyor. Zarif Paşa'nın yerine Şükrü Paşa atanmıştır. 

Çoktan 1855 askeri kampanyasının başında, Rus ordusunun Kafkasya cephesinde savaşan üç birimin, Aleksandropol, Erivan ve Ahalsıh birimlerin, askeri olmayan süvari alaylarını ve Azerbaycan Türklerinin Ağalar-Beyler ve hizmetkarlarından oluşan askeri olmayan süvari alayları gönüllü müfrezelerini içeriyordu. 

I. Karabağ süvari müslüman alayı (500 süvari), Şamahı ilinin üç ilçesinin sakinlerinden oluşturulmuş Albay İsrafil Bey Yadigarov komutasındaki ikinci Şirvan süvari müslüman alayı 
(500 süvari) ve Daşdemir Ağa liderliğinde Borçalı mesafesinden toplanmış üçyüz atlı Aleksandropol (Gümrü) bölümünün; 

Kazak, Borçalı, Şemşeddil mesafelerinin ve kısmen de Yelizavetpol (Gence) eyaleti sakinlerinden oluşan Albay Prens Vahtank Orbelianin başkanlığındaki üçüncü süvari müslüman alayı (500 süvari) ve Türklerinde olduğu, Ahılkelek milis müfrezesi ordunun sağ kanadını oluşturdu. Ahalsıh biriminin; 

Erivan eyaleti sakinlerinden oluşan dördüncü Süvari müslüman Alayı (500 süvari), ordunun sol kanadını oluşturan Erivan birliğinin bir parçasıydılar. 

Ayrıca Türk sınır sakinlerinden oluşan ikiyüz kişilik Karapapak süvari milisi, Muravyev ve Bogdanoviç'in bu savaşla ilgili çalışmalarından iyi bilindiği gibi, Rus birliklerinin öncü müfrezelerini oluşturmuştu ve Kars ilinin karakolllarını koruyordu. Potto onlar hakkında şunları yazıyordu: "Karapapaklardan oluşan milisler özel ilgiyi hak ediyordu. Bu milisler, Aleksandropol müfrezesinde görmeye alışık olduğumuz milislerden çok farklıydı. Karapapaklar temiz ve iyi giyinmişler, iyi silahlanmışlardı, ön kovalamaca için güvenilir, şişman ve hızlı atlara süvari olmuşlardı. Bizim Tatarların Karapapaklara ulaşacağı çok şey var, birden bire, bu savaşcılığı nereden bulmuş olabilirler? Karapapaklar Türkiyenin sınır bölgesinde uslu durmayan, özgürlüğüne düşkün insanlardır ve hepsi tepeden tırnağa binicidirler.” (2) 


(1) C. O. Kişmişev. Türk Ermenistanında Savaş 1877-1878, St. Petersburg, 1884, s. 54-55. 
(2)Askeri Koleksiyon, Cilt XXV, Ocak 1863, s. 182-183. 
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Bu arada, V. Potto'nun yazıları da dahil olmak üzere bazı Rus kaynaklarında Karapapaklar, yalnızca Rusya İmparatorluğu'nun Türkiye ile sınırında yaşayan Karapapak Türklerini kastetmiştir. Kazak-Borçalı Türkleri ile, yani Rus vatandaşlığına sahip Karapapaklarla akrabalıkları vurgulansa da, bu ya bilerek yada bilmeyerek eski Rus "bölmek ve yönetmek" ilkesine uygun olarak yapılıyordu. 

1855 Mayıs ayının sonunda Ardahan kalesi Rus ordusuna teslim oldu. Bundan sonra 
Kafkas cephesindeki muharebeler ağırlıklı olarak, Kars üzerinden olmuştur. Stratejik Kars kalesi, Rusların Erzurum yönüne giden yolunu engelledi ve Türk ordusunun yolunu Tiflis'e ( açtı. 
Türkler, Rus birliklerinin asıl amacının Kars'ı işgal etmek olduğunun çok iyi farkındaydılar ve bu nedenle, kalenin savunmasını mükemmel bir şekilde organize ettiler. Kaledeki surları güçlendirmek için yabancı mühendisler de işe alındılar. Çıldır Sancağının komutanı (reisi) Aslan Paşa'nın toplayıp kendi liderliğinde, çoğunluğu Çıldır sancağı ve etraf nahiyelerin Karapapaklarından oluşan gönüllülerde o zaman Karsta idiler. 

General M. Bogdanoviç, Kars'ı koruyan Türk birliklerinin düzensiz birliklerinin komutanları hakkında şunları yazıyordu: "Türk ordusunun komutanlarına (reisleri) gelince, onlar eğitimi olmayan, ancak savaşlarda denenmiş-test edilmiş ve kendisine baba Kerim diyenlerin gözdesi, kendini eski bir Türk diyen Arabistan tümeni komutanı (eski komutanı- F.V) Kerim Paşa, olağanüstü cesur ve her şeye ilgi duyan, aslen Çerkezlerin Ubıh kabilesinden Hüseyin Paşa ve ani saldırıları, yırtıcılığı ve bölgeyi tanımasıyla sınır illerimiz için son derece tehlikeli olan Türkiye'ye kaçan Borçalı'nın eski bir sakini olan Haşimoğlu, içlerinde en iyisiydi. ” m Kafkasya'daki Rus ordusunun başı N. Muravyev eserinin "Türk birliklerinin komutanları" bölümünde Kars'taki Türk garnizonunun gönüllü birliklerinin en iyi komutanları arasında Kerim paşa ve Çerkez Hüseyin paşa ile birlikte, aslen Malatya-Diyarbakır'lı olan “Lüksü seven” Hacı Teymur Ağa ve Laz gönüllülerin başı Ali Bey'inde olduğunu vurgulayarak ilave ediyordu: “ Bir zamanlar Türkler-Türkiye tarafına kaçmış ve mevcut savaşta onlardan kurmay subay rütbesi almış bizim Borçalı mesafesinin eski sakini Haşimoğlu'da Kars garnizonunun en ünlülerinden biri olarak kabul ediliyordu. Cesareti, yeteneği ve bölgeye dair bilgisi ve tanımasıyla ile tanınan kaçaklardan biriydi. Güney Kafkasya'mız uzun süredir sınırda yaşayan nüfusunun (Kaynakların ve gerçeklerin gösterdiği gibi, Türk olmayanların-F.V) varisi/mirascısı olmuştur. Çevik baskınlarıyla bizim sınırda ve ordunun arkasında çıkıp soygun yapmasına ve esirler almasına rağmen hakkında herhangi bir cezai işlem yapılamıyordu. Kaçakçılık cesareti kavramları, eski zamanların iyi savaşçıları hakkında halk türkülerinde söylenen söze ve arkadaşlığa sadakat, Gürcistan'ın her yerinde bilinen adıyla ilişkilendirildi. Haşimoğlu Tatarlarımızla akrabalığı ve diğer bağlantıları nedeniyle Türkler için değerliydi.” (2) 

Haziran 1855'in başlarında Kars, Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Kanıtlar, Şüreğel ve Zarşad Karapapaklarının düşmanın kuşattığı Kars'a yiyecek sağladığını gösteriyordu. Hem Muravyev'un yazılarından, hem de Kafkasya Arkeoloji Komisyonu tarafından toplanan belgelerden açıkca görülüyorki, tanınmış ünlü Haşimoğlu'nun kaçak müfrezesi 20 Haziran'da kuşatılmış Kars kalesinden çıkarak büyük yahni dağı yakınlarındaki bir Rus askeri kampında mallarını satıp, Gümrü'ye dönen tüccarlara ait otuz boş yük arabasını ele geçirmiştir. Bazı arabacılar ve tüccarlar öldürüldü, Geri kalanlar ise Kars'a götürülerek, şehir yönetimine teslim edilmiştir. Bir süre sonra esirler yaralı oldukları için "Türklerin eski adetlerine" uygun olarak Rus kampına iade edildiler. 


Haziran ayının ikinci yarısında, Kafkas Özel Kolordusu komutanı Muravyev ordunun bir kısmına Kars kuşatmasına devam emrini veriyor, kendi ise diğer askeri birliklerle, Türklerin yiyecek rezervlerini yok etmek için Soğanlı dağları'na doğru hareket ediyorlar. 


(0 M.I. Bogdanoviç. Doğu Savaşı 1853-1856. Tl volume, SPb, 1876, s. 246. 
(2) H. H. Karıncalar. 1855'te Kafkasya Savaşı, Cilt I, St. Petersburg, 1877, s. S1. 
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O günlerde, üçüncü süvari müslüman alayının üçyüzelli savaşçısı Çıldır sancağında yerlerini aldılar. Alay Komutanı V. Orbeliani 20 Haziran'da casuslardan öğrendiğine göre, Çıldır Sancağının komutanı reisi Aslan Paşa'nın müfrezesi onlara saldıracak bu nedenle Sancağın bölgesinde kalıp kendini korumak için kendilerinde yeterli gücü görmüyor ve Göydağ tarafından çekilip Ahılkelek, Ardahan yolu üzerindeki oSulda (Suldinsk) Kazak karakolunda tahkim edildiler. 23 Haziran'da Muravyev, Soğanlı dağları'ndaki Engiköy'e yaptığı sefer sırasında, Sulda köyü yakınlarında Aslan Paşa'nın 500 kişilik başıbozuğu, asisi, yani, düzensiz müfrezenin beşyüz üyesi ile üçüncü Süvari müslüman alayı'nın süvarileri arasında kanlı bir savaş meydana geliyor. 
Başıbozuklar, asiler geri çekiliyorlar. Bu savaştaki cesaretleri için Muravyev 13 Eylül'deki emri ile üçüncü süvari müslüman alayına dahil olan Kazak sotnyasının (yüz kişiden oluşan) komutanı, Kaptan Mansur Ağa Vakilova "Cesaret için" yazılı dördüncü dereceli “Mukaddes anna-Aziz anne” nişanı, Kazak Bey'in yarım asırlık döneminden milis sancaktarı Mirza Meşedi Şerifoğluna teğmen rütbesi, Borçalı Bey vekili yarım asırlık Memmedşah Bey Ağasultanova gümüş temlyak kılıç setinde ip takma hakkına sahip yunker (harbiyeli) rütbesi, Kaçağanlı Süleyma Ağa Memmed Hasan oğlu Topçuyeve "Cesaret için" yazılı bir gümüş madalya veriliyor, yanı sıra vekiller İbrahim Halil Ağa İlyas Ağa oğlu “Kazak Bey yüzlüğü,” Mustafa Ağa Mirzali Ağa oğlu Vekilov “Kazak yüzlüğü,” Ağacan Bey Celil Bey oğlu Altukov “Yelizavetpol yüzlüğü” ve Ali Kerim oğlu “Kazak yüzlüğü” ödüllerine layık görülmüşlerdir. «) Aslan Paşa'nın gönüllüleri kendi topraklarını, Çıldır'ı Rus kuvvetlerinden temizlemek maksadıyla saldırıları püskürtmenin Ruslar için büyük önemini, General Muravyev şu şekilde açıklıyordu: "Duhobor köyleri yağmadan kurtarıldı ... Ayrıca, zorla ve tereddütle toplanan üçüncü Alayın müslüman süvariler bu savaşta aralarındaki akrabalık ve her türlü başka temas halinde bulundukları soydaşları Karapapakların da olduğu dindaşlarının kanını döküp o zamandan itibaren eşsiz bir bağlılıkla onlara hizmet ettiler. (2) 

Haziran sonunda Albay İ. Yadigarov komutasındaki ikinci Şirvan süvari müslüman alayı Kolordu komutanının kampının bulunduğu Kanlıköy ile Gümrü arasındaki yolu güvence altına almak için Oğuzlu köyünde duruyordu. O sırada eski Şirvan Hanı Mustafa Han'ın yakın akrabası olan Yadigarov'un vekili Yarbay Ömer Ağa otuzbir kişiyle Kars'a kaçarak Türklere katıldılar. 
Bunlardan ondokuzu geri dönmüş olsa da, bu olay Rusların müslüman milislere zaten düşük olan güvenini daha da azalttı. V. Potton'un notlarından alıntı: “Bizim milislerimizin özel bir mücadele ruhu vardı. Birkaç gün önce, gecenin karanlığında küçük bir grup, Türk süvarilerinin nöbetçi gözcülerini geçerek kamplarından iki çadır aldılar. Hatta gizlice Kars'a girdiklerini ve barut deposunu havaya uçurmak için izin istediklerini söylüyorlar. Ancak red cevabı alıyorlar. Onların bu arzularında başka bir niyet yok muydu? Onlara karşı dikkatli olmalısın. Albay Ömer Bey ve oniki milis askerinin bugünlerde Kars'a gidecek olması, aynı hizmette bulunanları şüpheye düşürüyordu.” (4 Bu savaşta yer alan Rus subaylar arasında Erivan müfrezesinin kurmay başkanı, Albay (1861'den beri, Tümgeneral) M. Lihutin ayrıca Rus ordusundaki müslüman milislerin din kardeşlerine kayıtsız olmadığını vurguluyordu. 

"Askerler (Rus askerleri) ve Kazaklar, gözlemlere ve gerçeklere dayanarak, şu sonuca varmışlardır ki, müslüman milisler Türklere merhamet gösteriyor ve savaş sırasında bazen gökyüzüne ateş açıyor bazen de boş mermiler atıyorlardı. Asi bir Kazak veya bir asker elinden yakasını kurtardığında giyimi ve dış görünüşüyle Ermenilerden ayırt edilebilen müslüman milislerin koruması altına kaçıyordular. Ermeniler, müslümanları öldürmek için büyük arzu ve istek duysalarda, onların ruhları açıkca ölüme gitmeye yetmiyordu.” (4) 

(1) "Caucasus"' gazetesi, 24 Eylül 1855, No. 75 ve "Transcaucasian Herald" gazetesi, 1 Eylül 8, 55, 29, No. 39. 
(2) N.N Muravyev, belirtilen eseri, I cilt, s. 119. 


(3) "Askeri koleksiyon" dergisi, 1863, Ocak, XXIX c. 
(4) M.D. Lihutin. 1854 ve 1855 yıllarında Asya Türkiye'sinde Ruslar, St. Petersburg, 1865, s. 110-111. 
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Muravyev; 30 Haziran'da kampını Gamköy'den Kars nehri'nin solundaki Dikme köyüne geçiriyor. Ona Güney Kafkasya, Doğu Anadolu sınırındaki Rus ordusunun tüm düzensiz süvarilerinin şefi Tümgeneral Baklanov katılıyor. Bu arada Erzurum'a giden ana yollar kesilmişdi. Kars halkı Erzurum ile ancak dolambaçlı yollardan ve patikalardan haberleşebiliyordu. Ardahan tarafı, Kars savunucularına yiyecek ve insan gücü sağlayan tek yoldu. Muravyev bunu kesmek için aktif önlemler alıyordu. O Albay Ungem-Stemberg liderliğinde yeni bir çevik müfreze yaratıyor ve bu müfrezeyi, Kars ve Adahanı bağlayan yollara Ahılkelek tarafından hücum etmesi için görevlendirdi. Aynı zamanda Erzurum, Kars karayolunda keşif yapmak üzere Albay Kamkov önderliğinde başka bir çevik müfreze oluşturuldu. Soğanlı dağlarının eteğinde dolaşan kaçak müfrezeleriyle savaşmakla General Baklanov görevlendirildi. İşgalcilere başkaldıran bölgenin sivil nüfusunu yatıştırmak da Rus ekibinin omuzlarına düşen zor görevlerden biriydi. Yeni kurulan özel seyyar birliklerin askeri faaliyetlerinden bazı noktalar; 

- Baklanov'un müfrezesinde bulunan Karapapakları savaş alanında bilerek çaresiz koyması ve Haşimoğlu'nu yok etmek için gerçekleştirdiği operasyonlardan biri, Kamkov'un masum insanların ölümüyle sonuçlanan vahşi eylemi, Ungem-Ştembergin, Yadigarovun ve Baklanovun Göle ve Ardahan'dan Kars'a giden yolları kontrol edebilmek için Melikköy'deki birleşmeleri Potto'nun anılarına şu şekilde yansıyor: "2 Temmuz akşamıydı .... Ön sıralarda seyahat için tasarlanmış müfreze (Dragunlardan-ejderhalardan oluşan - F. V.) toplanıyordu. Kamptan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, süvari bataryasıyla düzenli bir Kazak alayı, Karapapaklar, Kürtler ve Başkeçid bölgesindeki Rumlar da yeni kurulan drujina yaklaştılar. Baklanov geldi ve Subaylara etrafında toplanmalarını ve ellerinden geldiğince dikkatli gitmelerini emretti. Sigara içmek ve konuşmak yasaktı, hatta emirler böyle fısıltılarla verilmek zorundaydı. Gece yarısı atlarımıza bindik ve generali takip ettik. Her taraf karanlıktı. İleride giden rehber Tatar atının beyaz sütünü zorla seçiyorduk. Çok geçmeden o da bizi saran karanlıkta kayboldu ... Yol nehrinçayın kenarından geçiyordu. Bazıları Kars çayı olduğunu söylediler. Diğerleri ise Kars çayının en sağda kaldığını savundular. Bu çayın sağ kıyısındaki ovada asiler ata biniyorlardı. Bizi takip etmeleri için Kars'tan mı gönderildiler yoksa yakındaki dağlarda saklanan bir gurup silahlı enkaz yığını mı bilemiyorum. General çayı geçmeyi ve onlara ateş etmeyi kesinlikle yasakladı. Yasağa dayanamayan grubun arkasındaki Karapapaklar Berdik çayını geçerek isyancılara saldırdılar, ama çok çabuk geri döndüler. İsyancıların ikna edici bir cevap verdiği açıktır. Bunu gören milisler nehri geçmeye çalıştı ama Baklanov'un tehditkar sesi onları durmaya zorladı. Grup Karapapaklara aldırmadan yoluna devam etti. 

Cezalarını çekmek için kendi güçleriyle yalnız kalan Karapapaklar kötü bir duruma düştüler. Berdik çayının sarp kıyılarına itildiler. Çayı geçemediler, bu yüzden atlarından indiler ve kayaların arkasına yere yattılar. Bu onları kurtardı. Dikkatsiz isyancılar ateş yağmuru ile karşılandılar ve meydanda birkaç ölü bırakarak geri döndüler. Yiğit, cesur adamlarımız nehri sağ salim geçtiler ve kurtarmaya geldiler. Baklanov, cehaletlerinden dolayı yeterince cezalandırıldıklarını düşündü ve tek kelime etmedi ... 

Biz hızlı hareket ettik ve çok geçmeden Türklerin bir vadide birleştiğini gördük. 
Baklanov tüm düzensiz süvarileri saldırıya geçirdi... Sağanak yağmura rağmen Karapapakaların çakmaklı tüfekleri hedeften kaçmadı Kadın eteğine benzeyen beyaz yünler giyen Yunanlılar ateş açmadılar, kılıçlarla koştular. Kürtler, attıkları sert bağırışlarla uğraşmaktan çok ata binmekle ilgileniyorlardı... 
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Hava kararınca geniş bir çayırda durduk. Az sonra Kars-Ardahan ve Kars-Oltu yolu üzerinde bulunan Susuz köyü göründü. Güvenli bir yer değildi. Çevredeki dağlarda, ünlü, meşhur kaçak Haşimoğlu'nun müfrezesi saklanıyordu. Bu Haşimoğlu şaşırtıcı, benzeri olmayan, çok değişik acayip bir insandır. Birkaç yıl boyunca neredeyse her şekilde kaçakçılık yaptığı bizim müslüman vilayetlerimizin Tatarıdır. Geçen yıl neredeyse onu yakalayacaklardı. Ancak Türkiye'ye kaçtı ve burada yeni bir grubu topladı ve Duhobor'ların kışın sınır köylerine cesurca saldırdı. Doğrudur, kışı orada geçiren Novorossiysk alayı, görevini yapmasına izin vermese de, bize sadık Türk Ermenilerinin birkaç köyü yakıldı ve yağmalandı. şimdi (Haşimoğlu?'nun-F.V) asıl amacı sivilleri ayaklandırmaktı. Gerçekten de, onların (nüfusun-F.V) bazıları eşyalarını atıp ve memnuniyetle onun müfrezesine katılıyorlardı. Kars Paşalığının tüm kuzeybatısı ayaklandı. 
Aktif önlemler almak gerekiyordu. Destemize sakinleşmemizi ve mümkünse Haşimoğlu'nu öldürme talimatı verildi. 


Gece karanlık ve soğuktu, kovadan dökülür gibi yağmur yağıyordu .... Tan yeri ağarınca Ardahan'dan Kars ovasını kaplayan dağlara gittik. Haşimoğlu burada duruyordu. Nizami Kazaklar tarafından gönderilen güçlü süvari keşif, istihbarat birimlerinin sorgulamasında, kötü şöhretli kaçak müfrezenin üyesi olduklarını iddia eden birkaç silahlı adam yakalandı. Ama onlar Haşimoğlu'nun yuvasının, barınağının yerini bilmiyorlardı, yada söylemek istemiyorlardı. Bütün gün yürüdük ve akşam İncesu çayı tarafına çekildik. Sabah erkenden tekrar dağlara tırmandık ve Ardahan istikametine gittik. Gözcülerimiz süvariler geçilmez vadileri aştı ve birkaç evsiz insan daha yakaladılar ve burada saklanan sakinlerin sığırlarını ellerinden aldılar. Çevre köylerden birkaç yaşlı kampa gelip, önceki evlerine taşınmak istediklerini dile getirdiler. Yaşlılar ülkenin sükunetine uydular ve buna inandılar, Haşimoğlu, dağların derinliklerine taşındı ve Ardahan, Oltu yolu arasındaki tüm bölge onun silahlı suçlularından temizlendi. Onları şımarttılar, koruma kartları verdiler ve hatta Haşimoğlu ile savaşmak için konuştular... 

Kars'a giden yolları aramak için, Albay Kamkov, ikiyüz normal Kazak ile akşam üzeri (15 temmuz-F.V) göle sancağına gönderildi... ileride görünen ışıklar onları durmaya zorladı. Keşfe gönderilen gönüllüler, ışığın yanan bir köyden geldiğini ve harabelerde çok sayıda silahlı bulunduğu haberini getirdiler. Kazaklar onların, Haşimoğlu'nun müfrezelerinden biri olduğunu düşünerek aniden köye saldırdılar ve tüfek ateşiyle karşılaşınca düşmanı öldürmeye başladılar. 
Maalesef daha sonra ölenler arasında kadın ve çocukların olduğu belirlendi. Savaş ancak silahsız esirler karşımızda durduğunda sona erdi ve Türkler sadece aileleriyle birlikte Kars'tan kaçan siviller olduklarını söylediler... 

24 Temmuz şanlı anma günümüzde, Kürekdere Savaşı'nın yıl dönümünde müfrezede 
Haşimoğlu'nun öldürüldüğü söylentileri yayıldı. Ancak söylentiler doğru çıkmadı, çünkü Haşimoğlu hayattaydı, haberin yayılmasının nedeni, Ardahan'ın Ahılkelek müfrezesinin bir parçası ile Albay Baron Ungem-Ştemberg tarafından ikinci defa fethedilmesiydi. Ona göre General Baklanov Ardahan Kalesi ile iletişim kurmak için o gece bir grup düzensiz süvari ile Kars'ın kuzeyinde bulunan Melikköy'ü ele geçirdi. Bir süre önce Albay Yadigarov da oraya girmişti.” a Basın ayrıca Yadigarov'un Kars yakınlarında olmadığını doğruladı ve müfrezesinin 
24 Temmuz'da birkaç Türk atı aldığını bildiriyordu. (2) 

Baklanov'un gerçekleştirdiği bir başka operasyonda Ömer Ağa köyü yakınlarında bir vadide altı kişilik kaçak müfreze mensubu yakalandı. Muravyev:"Her zaman var olan bu tür gruplar, Güney Kafkasya'mızdaki Tatar mesafelerinin sakinlerinden oluşuyordu. Onlar Karapapak nüfusunun bir parçasıydılar ve her zaman, hatta barış zamanında bile, baskınları ve 


yağmalarıyla, sınırımızda yaşayanları rahatsız ediyorlardı.” (3) 
(1) "Askeri koleksiyon" koleksiyonu, XIX cilt, 1863, Şubat, s. 476-483. 

(2) " Kafkasya" gazetesi, 13.10.1855; ''Transcaucasian Herald" gazetesi, 18.08.1855. 
(3) N. Muravyev, belirtilen eser, I cilt, s. 136. 
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Temmuz 1855'te Kars kalesi çevresinde ciddi bir silahlı çatışma olmamasına rağmen, ülkeyi saran isyan dalgası zirveye ulaşıyordu. V. Potto: "Komşu Karapapak köyleri artık yem stoklarını bizimle paylaşmak istemediler ve buda genellikle bir tarafta askerlerimiz ile bu köylerin sakinleri arasındaki aktif yumruklaşmalara, diğer yandan, hançer tehdidiyle sonuçlanan bir çatışmaya yol açıyordu. 

Bir zamanlar subaylarımızdan birine hizmet eden bir asker (denşik) bir keresinde böyle bir yem tedariki için yola çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gece kampa sadece koşum takımı ve arabası olmayan bir at geldi, hepsi ciddi bu sorun ertesi gün bu konu beni endişelendiriyor bir olayın olup olmadığını öğrenmek için iki subayı ve iki Dragunu-Ejderhayı Karapapak köylerine gizli bir gezi yapmaya zorladı. Dayanılmaz derecede sıcak bir gündü. Sık ve hasat edilmiş tahıl tarlalarında yürüyorduk. Dragunlar-Ejderhalar alçak sesle şarkı söylediler: "baştan başaTürk tarlası, biz seni ne zaman geçeceğiz?" dokunma sesleri geliyordu. İki Kazak bize karşı koşuyordu. 

- Bekleyin! nereden böyle kardeşler? 

- Köylerden, benim efendim! diyerek atlarını tutarak yanıtladılar. 

- orada ne oldu? 

-Tatar ateş açıyor, benim efendim, lordum 

-Nasıl ateş açıyor? 

-Ateş açıyor benim efendim, lordum! 

- Kazak'a ikna edici bir cevap verdi. 

- Neden yoksa isyancılarmı onlara saldırdı? 

- Kesinlikle hayır efendim, lordum. Biz onların çimlerini kestik. Onlar için üzüldüler ve tüfeklerle atladılar. 

-Neden, kardeşler oradaki çimleri siz mi biçtiniz? 

- Peki hocam karargahtan bize talimat verdiler, biz de yüzbaşıya yani muhtara söyledik. 

- Yüzbaşı ne dedi? 

- Bir şey olmaz Efendim, lordum, Tatar olduğu biliniyor, ne dediğini anlamıyor, bildiğini söylüyor. Yolumuza devam ettik. Köye yaklaşıyoruz. Her şey sessiz. Tarlalarda kimse yok .... 
Köye girdiğimizde bir sokağın köşesinde bir şey hakkında konuşan bir Tatar kalabalığına rastladık. Bizi ilgiyele, şüphe ile ve şaşkınlık içinde tepeden tırnağa süzdüler. Tatarlara baktım ve sordum: 

- Yüzbaşı nerede? Kalabalık sessizdi. Atımı öne çektim ve daha yüksekten sordum. 

- Yüzbaşı nerede? Sessizlik. Bu benim yol arkadaşımı çileden çıkardı. Birden bağırdı: "Yüzbaşıyı bana verin!" .... İtiraf etmeliyim ki Karapapakların savaşçı huysuz olduğu hakkında çok şey duymuştum felaket olacağını bekliyordum. Ama yol arkadaşımın eylemi farklı bir şekilde karşılandı .... küçük, çömlek, eski köyde sanki yerin altından çıkmış gibiydi. Köylüyü sorguya çektik. Ama kararlılıkla bize hiçbir şeyi anlatamadığı veya da açıklamak istemediği için onu otuz yaşında bir baba yaptık ve toplanan kalabalığın çığlıkları ve tehditler eşliğinde yanımıza aldık. 

Kendhudayla o(bir kaç köye rehberlik eden idareci kişi, muhtar) birkaç köyden geçmemize rağmen kayıp askerin izini hiçbir yerde bulamadık. Bu nedenle kendhudayı bırakıp köyden eli boş dönmek zorunda kaldık. Tanıdık köyde Tatarlar yine küçük gruplar halinde toplandılar. Bu sefer bir çocuk bize cesaretle yaklaştı ve Tatarca bir kelime sordu. Tam cevap vermek üzereyken köylünün kendisi gelip ve meşhur "benim evim senin ahırındır" doğu kelimesini kullanarak beni kahvaltıya davet etti. Biz “ekmek ve tuzdan vazgeçemeyiz”diyerek atdan inip ve onun kulübesine gittik. Ev sahibi bizi kapıda karşıladı ve kafkas geleneğinin aksine silahlarımızı almadı. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü bu silahlı kötü adama inanmadık. Kahvaltıyı beklerken ev sahibi şarkıcıların ve müzisyenlerin getirilmesini emretti... Şarkı ve müzik dinlerken Asya yemeklerinden kızarmış koyun eti, beyaz piramit şeklinde pilav, saplı peynir ve 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çeşitli otlardan oluşan bir atıştırmalıkla başladık. Bütün bunlardan sonra kapı açıldı, tahta bir sinide güzel porselen fincanlara süzülmüş bir fincan kokulu sıcak çay getiren yakışıklı bir çocuk odaya girdiğinde, şaşırdığımızı hayal edin. 

- Yüzbaşı Kerimoğlu, Asya mutfağından sonra bu sıcakta sıcak çaydan daha güzel ne olabilir? 
-"Böğürtlen çubuğu"diye önerdi ve emretti, "Oğlum, çubuğu doldur" dedi. Bize bir çubuk tütün getirdiler, yedik, içtik ve ev sahibine gerçek doğu misafirperverliği için teşekkür ettik. Kampa ancak akşam döndük. Burada ilk gördüğümüz şey aradığımız askerdi. Onun geçici olarak ortadan kaybolması, birçok Rus askerimizin kaybolmasının nedeniydi. Yiyecek toplarken hemşehrisiyle tanışmış, fazla bardakla onu ağırlamış ve atını terk etmiştir.” (m 

1855 yazının ortasında Muravyev, Erzurum yolunu açmak için bir kez daha Soğanlı 
dağlarını geçip, Osmanlı komutanı Veli Paşanın, Köprüköy köyündeki kampını ele geçirmeye karar veriyor. Hedefe ulaşmak için her şey çok gizli hazırlanmıştı. Savunma Bakanı General Dolgorukov bile bu ikinci Soğanlı yürüyüşünden haberdar değildi. 

Bu yürüyüşte başkomutanla birlikte olan asker ve sivil kişilerin listesinde, Kafkasya Valiliğinin sivil dairesinin dört tercümanı, Mirze Feteli Ahund Zadenin de dahil adı vardır. (2) Ünlü yazarımızın Kırım Savaşı sırasında cephede olduğu, oğlu Reşid Bey'in kendisine yazdığı mektuplarla da teyit edilmektedir. Reşid Bey, 20 Nisan 1877'de (2 Mayısda) yani XIX. yüzyılda bir sonraki Rus-Türk savaşının en başında babasına Brüksel'den gönderdiği mektupta şunları yazıyordu:"...Bu arada, belki, Kırım savaşı sırasında yaptığınız gibi, savaş bölgelerine gidersiniz. 
Benim için ilginç, hükümet bu konuda ne gibi önlemler aldı? Seni de gönderecekler ya da değil? 
Rusya savaşta olduğu için üzgünüm..” (3) 

23 Temmuz'da Ruslar Köprüköy kampına yerleşiyorlar. Veli Paşa savaşmadan Erzurum'a 
çekiliyor. Muravyev, Veli Paşa'nın böyle bir hareketinin bir manevra olabileceğinden korktu ve Erzurum'a doğru ilerlemekten ve genellikle Köprüköy'de kalmaktan kaçınıyor ve 25 Temmuz'da geri dönüyor. Bu arada Köprüköy yakınlarındaki Petrovas-Bedravas köyünde yaşayan Türkçe konuşan Rumlar (Urumlar) Rus komutanından kendilerinin Güney Kafkasya'ya gönderilmesini istiyorlar ve bu konuda ısrar ediyorlar. Sonuç olarak, bu Yunanlılar Parmaksız (Zalga) bölgesine yerleştiler. (Bazı Türk bilginleri Urumların Ortodoks Türkler olduğunu öne sürdüklerini belirtmek gerekir.) Ruslar'ın Soğanlı'dan dönüşü sırasında Han'ın postanesi ve hem de çıplaklı yol Türklere açık kaldı. Dolayısıyla bu yönden saldırı tehdidi her zaman bekleniyordu. Muravyev bahsi geçen eserinin: "Daşdemir'in başarılı keşfi" ("YY gayHpi İ MOHCK Tanı -Tem ypa") bölümünde yazıyordu: “Bir no'lu (Karabağ) müslüman süvari alayına çıplaklı yolunu ve ayrıca Sol tarafın yani Penek istikametindeki yolun kontrol altında tutulması emredildi. 
Bu ön yazıda bildirildi ki, süvariler uzaktan görünüyor. Bu yüzden ayrıca yetenekli Borçalı binicisi, milis teğmen Daşdemir Kasım oğlu önderliğinde Loris Melikov'un elli gönüllüsünün gönderilmesi emredildi. O (Daşdemir-F.V), olay yerine gidip hemen Soğanlı ormanın Kars çıkışında ki müfrezesinden hemen on kişilik bir gözcü (küçük muhafız grubu) koydu. Ayın 28'i sabahı erken saatlerde, gözcü onbeş atlı bir grup gördü ve bu konuda Daşdemiri bilgilendirdi. O kalan kırk gönüllü yardıma koştu. Ancak oraya vardığında kazığı bulamamış ve Penek yönünde açıkca görülebilen at izleriyle gitti. Bir saatlik aramadan sonra, adamlarımı düşmanı takip ederken gördüm. O sırada Penek ovasından izleyenlere yardım etmek için yüz asi çıktı. Daşdemir cesurca grubun üzerine atladı. Sonuç olarak, ikinci saldırıya dayanamadı ve beş kişi ölü, ondört eyerli at ve onbir adet çeşitli silahları bırakıp kaçtılar. Gönüllüler zulüm tozunda Penek'e vardıklarında bu köyden yüze yakın yaya laz ayrılıyordu. 


(1) "Askeri Bornik" mecmuası, XXXVIII cilt, 1864, Mayıs, s.424-427. 
(2) N. Muravyev, alıntı yapılan eseri, Cilt 1, s. 314. 
(3) Reşid Bey Ahundov (mektuplar, belgeler, çeviriler, makaleler), Bakü, 2003, s. 135-136. 
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Onlar arazinin dağlık olmasından yararlanarak düşman süvarilerinin kaçması için koşullar oluşturdular. Daşdemir kuvvetlerinin eşitsizliği ve kendi atlarının yorgunluğunu dikkate alarak takibi bıraktı. Onun kaybı sadece bir yaralı attan oluşuyordu. Gözcü tarafından görülen onbeş kişilik ilk asi grubun Kars'tan keşif için, yani grubumuzun hangi yöne döneceğini öğrenmek için gönderildiğini söyleyen ölümcül yaralı bir adam yakalandı.” (1) 

Daşdemir Ağanın bu cesareti hakkında General Muravyev'in, Prens Dolgorukova bir Ağustos 1855'te gönderdiği bir mektupta ©) ve 6 Ağustos 1855 tarihli "Kafkas" gazetesinin 61. 
sayısında bildirilmiştir. Cesaretinden dolayı teğmen rütbesi, Gruptaki gönüllülerden birine "Cesaret İçin" yazılı gümüş madalya verilir. 4) Kısa süre sonra Teğmen Daşdemir Ağa başarılı bir operasyona daha imza atıyor. 13-14 Ağustos gecesi, o ve diğer otuz kişiyle Şorah Tepeleri yakınlarında pusuya düşürüldü. Sabah erkenden gizlendiği taşların arkasından çıkıp mevzilerini aşan asi gruba saldırıyor. Güçlü çatışma başlar. Bunun üzerine Daşdemir Ağa karşı tarafı geri çekilmeye zorladı ve üç asi ile bir katibi tutsak alır. (Bakınız: Muravyev, anılan eser, I c., S. 316; “Kafkasya gazatesi 1855, No:67; “Transcaucasian Herald” Göle Sancağını kontrol altında tutmak için, Temmuz sonundan itibaren Nijny Novgorod Alayı'ndan Albay Şultsa atanır. 

19 Ağustos akşamı, üç nolu müslüman süvari alayının bir askeri keşiften dönerken 
Samavat vadisinde Kars'tan çıkmış onbeş silahlı piyade Acar ile karşı karşıya gelirler. Süvarileri gören Acar'lar taş mağaraya sığınır, Don Kazakları, süvarilerin yardımına gelene kadar teslim olmazlar. Aynı gün Ruslar, Albay Ömer Bey ile birlikte Türkler tarafına geçen dört milis kuvvetinin yerini tespit ediyorlar. V. Potto: "Onlar silahlarını teslim etmeyi reddettiler, kendileri gönüllü olarak Albay Şults'un yanına geldiler. Onlara silahlarını bırakmaları teklif edildi, ancak uzun süre anlaşamadılar. Tatarlar üzgün bir şekilde yanıtladılar: 

- Size silahlarımızı verirdik, ama üzgünüz. Onlara söylediler ki, Başkomutan onları affederse, silahlar sahiplerine iade edilecektir. Sonra Tatarlar sordular ki, onları vurmayın. 

- Ama komutanınız bizi affetmek istemeyip bizi Sibirya'ya sürgün ederse, kurşunlarla ölmek bizim için daha iyi olur diye gururla eklediler. Albay Şults pişmanlıklarından dolayı affedilmelerini isteyen özel bir raporla Genelkurmay'a gönderdi. Genel Kurmay'dan kendilerine şu sorular soruldu: 

- Ömer Bey nerede? 

- Ömer Bey uzun zaman önce Kars'tan ayrıldı ve şimdi ya Erzurum'da Veli Paşa'nın yanında, ya da, Penek'te Ali Paşa'nın yanındadır. 

- Eski milisler cevap verdi 

- Ömer Bey neden Kars'a kaçtı? 

- "Allah bilir." 

- Neden kaçtın? 

- Neden kaçtınız? 

- Reis kaçtı, biz de onunla kaçtık. Ömer Bey büyük bir liderdi. Tatarlar bundan başka hiçbir şey bilmiyorlardı. Ne yazık ki!... İhanetin gerçek nedenini bilmek çok ilginçti. Onlara göre Ömer Bey'in eski milislerinden hiçbiri onunla kalmayıp, Türkiye'nin her yerine dağılmışlar, bunların çoğu Haşimoğlu'nun müfrezesinde saklanıyorlardı.” (4) 

22 Ağustos günü gece yarısı saat 02:00'da Albay Şultz, Çıhrıgan köyü yakınlarında 
silahlı Osmanlıların görüldüğünü bildirdi. Hemen üç numaralı müslüman süvari alayının bir sotnyasını aldı kestirme, kısa yoldan Çıhrıgan'a doğru yola çıkıyor ve Kars'tan yola çıkmış silahlı gurupla karşılaşıyorlar. Bir savaş çıkıyor. 

(1) N. Muravyev, alıntı yapılan çalışma, Cilt 1, s. 189. 
(2) AKAK, XI e ,,5. 377 ve 382. 


(3) Transcaucasian Herald, 1855, 15 Ağustos, Sayı 32, s. 3. 
(4) "Askeri koleksiyon" dergisi, 1863, Mart, XV c., P. 132-133. 
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Bu savaşta, üçüncü. süvari-müslüman alayının gönüllüleri büyük miktarda kadife, mahud, ipek, değerli giysiler, mutfak eşyaları, gümüş eşyaları ve bunları taşıyan atları ele geçirerek hemen muharebe meydanını terk ettiler. Bu mallar, Kars'taki durumun daha da kötüleşmesinden korkarak, servetlerini ve değerli eşyalarını orduyla birlikte, şehirden ayrılan Kars tüccarlarına aiti. Muravyev: "Birkaç gün sonra onların (üçüncü Süvari-müslüman Alayının askerlerinin-F.V) ele geçirilen eşyaların bir kısmını gizlice evlerine gönderdiklerini, bir kısmını Ahılkelek'deki tanıdıklarına verildiğini, bir kısmını da vadilerde kayaların, taşların altına gizlendiğini öğrendik. Bundan sonra her zaman olduğu gibi kamplarına, subayların her türlü malı alabilecekleri bir pazar geldi," « Muravyev'e göre müslüman süvarilerin savaş alanını terk etmesi Osmanlıların çoğunluğunun esaretten kaçması Kars, Ardahan ve Oltu'ya geri çekilmesi için koşullar yarattı. 

Başkomutan General Adyutant, Muravyev'un 21 Eylül 1855 tarihli emriyle 22-23 Ağustos gecesi Kars'tan ayrılan süvarilerin yok edilmesinde özel farklılıkları nedeniyle üçüncü Süvari-müslüman alayı milisleri: Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Mustafa Ağa Hasan Ağa oğluna, ikinci derece "Aziz Anna" nişanı; Şemşeddil Bey sotnya komutanı, asteğmen Memmed Bey Zulgadarova teğmen rütbesi, Borçalı Bey Sotnyasının başkan vekili Mansur Ağa Alibeyoğlu'na ve bu sotyanm vekili Ali İskender Ağa Hicazoğluna, gümüş temlak taşıma hakkı bulunan yunker rütbesi, Borçalı Bey sotnyas'ın sıradan süvarisi Ali Gayıboğluna, müslümanlar için belirlenmiş askeri düzenin 992 numaralı ayrım nişanı; Şemşeddil Bey sotnyasının Başkan yardımcısı Nasib Bey Mehdihan Bey oğlu Sultanov ve Cafer Ağa Kasım Beyoğlu'na üzerinde "cesaret için" yazısı olan altın madalya, Hüseyin Parazaman oğluna üzerinde "Cesaret İçin" yazılı gümüş madalya, Kazak sotnyasının komutan yardımcısı Mustafa Ağa Ali Ağa oğlu Şıhlinskiye, o sotnyan'ın yardımcısı Hacı Rahim Ağa Hasan Ağa oğluna ve Şemşeddil sotyasının komutan yardımcısı Şahnezer Han Sultanova üzerinde "Cesaret İçin" yazılı altın madalya verilmiştir. (2) 

30 Ağustos'ta Penek yakınlarında Rus kuvvetleri ile Ali Paşa liderliğindeki bir Osmanlı 
grubu arasında bir çatışma yaşandı. Bu savaşta Ali Paşa esir düşüyor. 30 Ağustosdaki savaşta gösterdikleri cesaretlerinden dolayı ödüllendirilenler arasında, Daşdemir Ağa gönüllülerinin üç sotnyasının süvarisi Memmed Ağa Minasazov da vardı. Kendisine üzerinde "Cesaret İçin" yazısı olan gümüş madalya veriliyor. (3) 

İki Eylül'de Kars kalesindeki süvariler, atlarını beslemek için Azat köyü yönüne doğru ovaya gittiler. Bunu gören Ruslar onların yanına asker gönderdiler. Süvariler, düşman yaklaşmadan geri çekildiler. Daşdemir Ağa'nın gönüllüleri ve Karapapak milisleri onları takip ediyorlar. Aralarında savaş çıkıyor. Kars süvarileri birkaç kişi kaybediyorlar. onyedi esir ve kırk at ele geçiren Karapapakların kaybı ise yaralı bir attan ibarettir. 4 Eylül'de Daşdemir Ağa'nın müfrezesi ile Osmanlı süvarileri arasında yeni bir çatışma yaşandı. Başkomutanın Çivtligaya kampında 7 Eylül'de imzaladığı ve "Transkafkasya Habercisi" gazetesinin 1855 tarihli 38. 
sayının birinci sayfasında yayınlanan emrinden okuyoruz: 2 Eylül'de düşman kaçaklarıyla yapılan çatışmada gösterdikleri mükemmel mertlik ve cesaretleri için özel kolordu'nun ana birliklerindeki gönüllülerin üç sotnyası ve Karapapak milislerinin adları aşağıda belirtilen rütbelilerine bana verilen üstün yetkiyi kullanarak bu ödülleri belirledim. 


(1) Muravyev, belirtilen eser, Ic., P. 235. 

(2) "Kafkas" gazetesi, 1855, 8 Ekim, Sayı 79 ve "Transcaucasian Herald" gazetesi, 1855, 13 Ekim, Sayı 4 1. 
y g y 

(3) "Kafkas" gazetesi, 8.10.1855, Sayı 79. 
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Gönüllülerin üçüncü sotnya'sının (dört bölükten oluşur) Başkan Yardımcısı, milis teğmen Osmanağa Kasımağa oğluna üsteğmen rütbesi, Vekil Ağa Bey Şahğulu Ağaoğluna gümüş temlyak taşıma hakkı için sağdaki yunker rütbesi; Karapapak milislerinin rütbesi olmayan sotnya komutanlarından, birinci Sotnya'nın komutanı Hasan Ağa Aziz Beyoğluna, ikinci sotnya'nın komutanı Kerim Ağa Musa Beyoğluna, üçüncü sotnya'nın komutanı Ali Ağa Kurbanağa oğluna yakalarına takmak üzere "cesaret için" ibaresi bulunan gümüş madalya ile ödüllendirileceklerdir. 
18 Eylül'de Başkomutan tarafından imzalanan bir başka emirde, 4 Eylül'de Kars yakınlarında 
yapılan silahlı saldırıda dikkat çeken, Daşdemir Ağa müfrezesinin bir üyesi olan Dünyamalı Abdulla oğluna, yakasına asması için "cesaret için" ibaresi yazılı gümüş madalya ile ödüllendirildi. a) Karapapakların kendisi üzerinde kalıcı bir sahip tanımayan insanlar olduğunu vurgulayan general Muravyev, Karapapak milislerini ciddi çabalarla zorla elde tutabildiklerini ve onların sık sık dağılarak evlerine gittiklerini, yeniden toplandıklarını belirterek, son savaştaki cesaretlerinden dolayı kendilerine verilen birkaç gümüş madalyayı memnuniyetle kabul ettiklerini yazıyordu. 


1855 sonbaharının başlarında yardımcı Türk kuvvetlerinin Trabzon'a getirilmesi 
Erzurum'da olduğu gibi, uzun süredir kuşatma altında olan Kars halkı ve Kars'taki Türk askerleri için de büyük bir coşkuya neden oluyor. Bu konuda General Muravyev, Savaş Bakanı Prens Dolgorukov'a 13 Eylül'de Çivtligaya köyünden gönderdiği resmi mektubunda yazıyordu:”Bu haber Kars'ta 11 Eylül'de süvarilerimizden kaçmayı başarmış cesur ve tanınmış kaçak, uzun zaman önce ilimizden kaçan Haşimoğlu tarafından yayılmıştır. 


13 Eylülde 349 gün süren kuşatmadan sonra müttefik kuvvetleri Sivastopol şehrini ele 
geçirmeyi başarıyorlar. O zamanlar Kars'ta bulunan İngiliz yazarı doktor Sandvit, Sivastopol'un fethi haberini Kars'a çok iyi derecede Rusça bilmesinden yararlanarak Kazaklara Rus ordusunda Albay olduğunu söyleyerek, onların kıyafetleriyle şehre girebilen Arslan Ağa adlı bir Güney Kafkas Türkünün ulaştırdığını bildirirdi. Belki de Dr. Sandvit'in bahsettiği Arslan Ağa ile Haşimoğlu aynı kişidirler. Yani Haşimoğlu'nun adı Arslan Ağadır. 

Kırım yarımadasındaki başarısızlıkları telafi etmek için, 17 Eylül'de (Jülyen takvimi ile; 
17 Eylül, Gregoryen takvimi ile 29 Eylül?e tekabül ediyor.) 50.000 kişilik bir Rus ordusu Muravyev'in 
komutasında haziran ayının başından beri kuşatma altında olan Kars kalesine kararlı bir saldırı yapıyorlar. yedi buçuk saatten fazla süren amansız ve kanlı bir savaş başlar. Ruslar ağır kayıplar vererek (2278 ölü, 3823 yaralı, 961 hasta, 164 kayıp, toplam 7226 kişi) geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu muharebede Ruslar, Kafkas cephesinde savaşın başlangıcından bu yana karşılaştıkları en büyük yenilgiyi aldılar. 17 Haziran'da Şorak tahkimatları tarafında yaralanan yüksek rütbeli Rus komutanları arasında özel kafkas ordusu Ahılkelek birliği komutanı, önceki Osmanlı-Rus ve Rus-İran savaşlarına katılan, bu savaşlarda Aslandüz, Lenkeran ve Ahılkelek'i fetheden General Peter Petroviç Kovalevski (dört gün sonra, aldığı yaradan dolayı ölür) ve general Meydel de vardı. 

Türklerin Kars Savaşı'ndaki parlak zaferinden sonra Osmanlı Padişahı Mecid, Kars şehrine "Gazi" ünvanı verdi ve Karslıları üç yıl süreyle askerlik hizmetinden ve vergilerden muaf tutuyor. 17 Eylül (Pazartesi) gecesi (Jülyen takvimi ile 17 Eylül, Gregoryen takvimi ile 29 Eylül'e tekabül ediyor.) Kars'ın kahramanca savunulmasında şehit olan Osmanlı subaylarına gelince, onlar arasında göğsünden mızrak/süngü ile vurulmuş yiğit, mert Karapapak Türk olan Borçalılı Haşimoğlu da vardı. ) "Kurmay subay rütbesinde olan, Borçalı Topraklarının Hâkimi, Türkiye sınırlarındaki köylerin, kasabaların koruyucusu kaçak (Kaçak: Çarlık devrinde hükümetin zulmüne ve adaletsizliğine tahammül edemeyerek hapisten veya sürgünden kaçan kişidir.) 


(1) "Kafkas" gazetesi, 1855, 8 Ekim (No79), s.I 
(2) Muravyev, anılan eser, Il c., 5. 32. 
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Haşimoğlu 'nun katledilmesini Rus kuvvetleri başkomutanı Genel Kurmay Başkanı Muravyev şu şekilde ifade etmişti. O Kars'ın girişinde öldürülmüştür. Bu haber bizim (Rus)vatandaşlarımızın mutluluk ve sevincine neden olacaktır. (0) 

Bu başarısız saldırının ardından Muravyev, deneyimli generaller Baklanov ve Kovalevsky'nin en başından beri önerdiği gibi, Kars'ı savaşmadan, yani abluka yoluyla işgal etmeye karar verdi. Kars çevresindeki askeri operasyonlar askıya alındı ve şehrin kuşatması güçlendirildi. 

General Lihutin, Rusların Kars'taki yenilgisinin ana nedenlerinden biri olarak Ermenileri görüyordü. Rus birliklerinin Beyazıt'ta konuşlandığı günleri hatırlatarak şunları yazıyordu: "Ermenilerden sık sık duydum: 'Saldırın, saldırın! Türkleri hemen yok edeceksiniz, Beyazid sizin olacak! Ama bu sözleri peygamberin dediği gibi kabul edilmeyecek; ayrıca 1855'te Kars'a yapılan saldırının başarılı olacağını umuyorlardı. Ama...” (2) 

17 Eylül'de aldığı ağır kayıplar Rus ordusunda hüsrana bunalıma neden oldu. Ekim 
başında kafkas dağları'ndaki gönüllü süvari müfrezeleri (albay Musa Kunduhov başkanlığında) General Baklanov aracılığıyla başkomutana ordudan serbest bırakılıp anavatanlarına dönmek istediklerini ifade ediyorlardı. Baklanov'a onları savaş bölgesinde tutmaları talimatı verilmişse de bu mümkün olmuyordu. Dağlıların sadece kazandıkları ganimetler için savaştığını yazan Muravyev, onların sayılarının kıştan sonra, yani 1856 baharında, hazırladıkları askeri harekette iki katına çıkacağını umarak, tuz ve ekmekle yurtlarına gitmek zorunda kaldılar. 

Dağlılardan sonra Gürcü soylularından aynı istekte bulunan bir grup gönüllü, başvuruda bulunurlar ve evlerine gitmelerine izin veriliyor. Onları Osetlerden oluşan atlı sotnya ve iki nolu Kürt alayı ordudan terhis edildiler. Loris-Melikov'un muhafızlarından çok sayıda süvari evlerine dönmüştü. Süvari-müslüman alayları da anavatanlarına dönmek istemelerine rağmen üç nolu alay dışında serbest bırakılmadılar. Çünkü bu durumda, karakolları korumak ve istihbaratla meşgul olmak sadece Kazaklara düşüyordu. Karapapak milislerinin bileşimi zayıflasa da faaliyetlerine devam ediyordular. (3) 


20 Ekim 1855'te Osmanlı ordusunun Beyazıd birliğinin komutanı Veli Paşa'ya bildirildi 
ki Ruslar, Erzurum'a saldırmak için Kars çevresinden büyük bir grup göndermişler. Bu nedenle hemen Erzurum'a çekildi. Muravyev: "Veli Paşa'ya ulaşan haber ve onu Erzurum'a çekilmeye zorlayan grup, Loris Melikov'un Zivin ve ötesine keşif için gönderilen yirmi gönüllüsünden oluşuyordu. Bu uzun keşif görevine gönderilen gönüllüler, Borçalı ve Kazak bölgelerinden en iyi biniciler ve en acımasız haydutlar arasında yer alan Tatarlardı. Onlar geri dönerlerken güvenliklerini sağlamak için yollarındaki Türk köylerinde Veli Paşa'nın Erzurum'a geri çekilmesini önlemek için Kars'tan bir ordu geldiğine dair söylentileri yayıyorlardı. 

Bu gönüllüler Zivin'i geçerek Ardost'a geldiler. Burada düşmanın geri çekildiğini duyup Engiköy köyüne geri döndüler. Oradan da kendilerine verilen emre göre Oltu'dan Erzurum'a giden Narman yoluna çıktılar. Bardusu'yu Narman sancağından ayıran ihsal geçidini geçerken Trabzon ve Gümüşhane lazlarından oluşan bir grup silahlı kömür maden işçisiyle karşılaştılar. Grubu dağıttılar ve iki üyesini öldürdüler ve gurubun lideri dahil üç kişiyi ele geçirdiler. Ayrıca taşıyıcı hayvanlarla birlikte, yüzyetmişaltı ton kömür ve altı at elde ettiler. 

Bu cesur insanların birkaç gün önce Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye hızlı bir saldırısı, Oltu'nun arkasındaki soygunlar ve yakınlaşmamızla ilgili söylentiler Erzurum'da korku yarattı. Burada halka savunmaya hazırlanmaları emredildi. Ayrıca Tatarlar kampa ses çıkarmayan arabalar getirdiler. Bu arabalarla birliklere kışla yapılması için yerel yönetimin talimatıyla Erzurum'a orman malzemeleri gönderildi.” (4) 

(1) Muravyev, gösterilen eser, Ic., s. 51. 
(2) M. Lihutin. 1854 ve 1855'te Asya Türkiye'sinde Ruslar, s. 76. 


(3) Bogdanoviç, gösterilen eseri, TI c., s. 377; Muravyev, belirtilen eseri, TI c. 5.130. 
(4) Muravyev, gösterilen eser, TI c., s. 156. 
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Bu başarılı operasyon Soğanlı dağı'nın arkasına ve genellikle daha uzun mesafelere silahlı keşif ekipleri gönderme olasılığını ortaya çıkardı. Bu nedenle Loris-Melikov'un müfrezesinden altmışbeş cesur süvari seçilir ve 27 Ekim'de Çiftlikaya'dan Osmanlı birliklerinin mevzilerine doğru gönderiliyor. Onlara Zivi'ni pas geçebildiğiniz kadar Köprüköy köyüne yaklaşmaları ve karşı tarafta tam olarak neler olduğunu öğrenmek için canlı bir esir getirmeleri emredildi. Ayın 29'u ile 30'u arasındaki gecede, gönüllüler Aras nehrinin diğer tarafındaki Komasor köyüne yaklaşıyorlar, burada öğreniyorlar ki Köprüköy yakınlarındaki Emrekom köyünde üçyüzelli asi insan var. Onlar sayıları daha az olmasına rağmen, aniden Emrekom'a saldırmaya karar veriyorlar. Beklenmedik bir saldırıda kendilerini kaybeden asiler, bir kaç kişiyi ölü olarak kaybediyorlar. Altı isyancıyı yakalayan ve çok sayıda atı ve çeşitli silahları ele geçiren izciler (keşifçiler) bu muharebede hiçbir kayıp vermiyorlar. (4) 

Özel kolordunun bir parçası olan Karapapak gönüllülerinin bir biri ardına gerçekleştirdikleri başarılı operasyonları Rus Başkomutanlığının dikkatinden kaçmadı. Böylece, General Muravyev, Çivtlikaya köyündeki kampta imzaladığı emirlerle Erzurum'a gönderilen orman ürünlerini yakalamadaki cesaretlerinden dolayı, Kazak ilçesinin Kırak Kesemen köyü sakini Esadulla Bey Kahraman Ağa oğluna ve Borçalım ilçesine bağlı Kızılhacılı köyü sakini Ali Ağa Aligulu Ağa oğluna (iki Eylül'deki muharebedeki cesaretinden dolayı ödüllendirilen Ağa Bey'in babası asteğmen Hacı Şahgulu Ağa'nın kardeşine) Asteğmen rütbesi, Oruç Ağa Kerbelayı oğluna (Kazak, Kırak Kesemen) ve Hasan Ağa Baytal Ağa oğluna (Pembek ilçesi, Kızılveren köyü) gümüş temlyak taşımak sağdaki Yunker rütbesi, Ali Ağa Molla Mustafa oğluna (Kazak, Eksipara) üzerinde "cesaret için" yazılı altın, Karin-Cura Mehmed oğluna (Zarşad Nahiyesi, Koçköy köyü) ve Ali Meşedi Ali Asker oğluna (Kazak, Kırak Kesemen) üzerinde “cesaret için” yazılı gümüş madalyalar veriliyor. o) 29 Ekim'deki göstermiş oldukları cesaretleri için Mehmet Ağa Minasazova gümüş temlyak taşımak için sağdaki Yunker rütbesi, Muhtar Bey Ağası Bey oğlu ve Zeynal Hudadat oğlu'na üzerinde “cesaret için” yazısı bulunan altın, Mehmet Ağa Yahya oğlu, Kasım Ağa İbrahim Ağa oğlu'na üzerinde “cesaret için” yazısı bulunan gümüş madalya ile ödüllendirilirler. (3) 

9 Kasım'da yem toplamak için göle sancağına gönderilen Loris-Melikov'un yirmi iki 
milisi Aslan Paşa'nın saldırısına uğradılar. Muravyev eserinin "Milislerimizin Başarısızlığı" bölümünde bu milislerden bazılarının öldürüldüğünü, bazılarının esir alındığını ve sadece bir kişinin kaçtığını yazıyordu. (Gösterilen eser, Il c. S. 223-224) Ekim 1855'te Rus Çar'ını tahta çıkışından dolayı tebrik etmek için St. Petersburg'a giden olan İran Büyükelçisi Abbasgulu Han, Tiflis'te durdu. Bu ziyarette kendisine eşlik eden Kasım Han, Rus çarının yardımcısı General Muravyev'a İran Şahı'nın özel mektubunu teslim etmesi gerekiyordu. Bunun için ön cepheye gidiyor. V. Pottonun yazdığına göre burada, Hacıveli köyünde Kasım Han, iki nolu süvari- müslüman alayının komutanı Albay İsrafil Bey Yadigarov'u ziyaret ediyor. İsrafil Bey konuğu onuruna bir sofra hazırlar ve Kurmay Yüzbaşı Nabel'i davet ediyor. (4) 

Savaş sırasında Kafkas dağları'nın lideri Şeyh Şamil, Rusları sürekli korku altında tutuyordu. Basın, Şamil'in mektuplarını Türkiye'ye ulaştıran, Gencebasar ilçesi Acalı köyü sakinleri 24 yaşındaki Zeynalkar Allahverdi oğlunun ve 35 yaşındaki Allahverdi Mehmet oğlunun arandığını duyuruyordu. (5) 

(1) Muravyev, gösterilen eser, TI c., s. 157. 
(2) "Transcaucasian Herald" gazetesi. 1855, 17 Kasım, Sayı 46; "Kafkasya" gazetesi. 1855, 21 Temmuz, Sayı 89. 
(3) "Kafkasya" gazetesi. 1855, Sayı 91. 


(4) "Askeri Koleksiyon", 1863, Nisan, XV c., S. 435. 
(5) "Transcaucasian Herald" gazetesi, 20 Ekim 1855, No 42. 
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Uzun süren kuşatma sonucunda Kars halkı sadece açlıktan değil, soğuktan ve veba hastalığından muzdaripti. Bu nedenle 16 Kasım 1855'te Kars savaşmadan düşmana teslim edildi. 
Bundan sonra büyük çaplı askeri operasyonlar fiilen durduruluyor. 

1855 kışında Başkomutan N. Muravyev, Albay L. Melikov'u Kars Paşalığı ve Erzurum 
Paşalığının bir bölümünün başına getiriyor ve ona göre Oltu ve Göle sancaklarını kontrol altında tutulması talimatını veriyor. Verilen görevi yerine getirmek için L. Melikov bu sancaklara Rus hizmetinde ki üçyüz Karapapak süvarisini gönderiyor. (1) 

Kaynaklardan anlaşılıyor ki göle sancağında hakim olan göreceli sakinlik, 1856 
başlarında Aslan Paşa tarafından bozulmuştur. O ve kardeşi İzzet Bey ve dörtyüz kişilik Karapapak gurubu ile sancağın Saynat, Horoveng ve Çul-Penek köylerini ele geçiriyor. ©) 

Muravyev'in “Kafkas gazetesinde” (1 Mart 1856, Sayı:18) yayınlanan 21 Şubat emriyle Rus işgali altındaki Şuregel sancağının onursal sakinleri, Karapapak milislerinin birinci yüzlüğünün komutan yardımcısı Mehdi Ağa Mehmet Han oğlu (Molla Musa köyü), ikinci yüzlüğünün komutan yardımcısı Abdullah Taşdemiroğlu (Okçuoğlu köyü) ve Kars şehrinin fahri sakini Emin Ağa Ali Ağa oğluna üzerinde “gayrete göre” yazısı olan gümüş madalyalarla ödüllendirilirler. Okçuoğlu köyünün fahri kendhudasına (köy idarecisi) gümüş temlyak taşıma hakkı olan yunker rütbesi veriliyor. 

Savaşın devam etmesine, yani resmi olarak sona ermemesine rağmen Tiflis'te kültürel yaşam akmaya devam ediyordu. 22 Mart 1856'da Nevruz bayramında Tiflis tiyatrosu'nda büyük bir konser programı düzenlendi.Bunun hakkında “Kafkas gazetesi” 29 Mart 1856 tarihli sayısında şunları yazıyordu: "Konser, sevilen ve tanınmış şarkıcı Settar Ağa'nın seslendirdiği çeşitli oryantal şarkılarla sona erdi." 

Savaş sırasında Kafkas cephesi ikinci derecede önemliydi. Rusların buradaki göreceli bir hakimiyeti olmasına rağmen, ana cephede, Kırım'da müttefikler büyük bir avantaja sahiptiler. Bu nedenle, Rusya savaşı kaybetti. 30 Mart 1856'da imzalanan Paris Barış Antlaşması'na göre, Kafkasya'nın güneyinde Rusların işgal ettiği tüm topraklar Türkiye'ye iade edildi, müttefikler ise sırasıyla 1855'te ele geçirdikleri Sivastopol şehrini (Akyar-Akdiyar) Rusya'ya iade ettiler. 

Göğüs göğüse savaşta “tatar” milislerin İyi dövüştüğünü ve dragunların-ejderhaların onlara özel bir sempati duymadıklarını söyleyen, Potto savaştan bir veya iki yıl sonra "Madalyalar ve hatta haçlarla süslenmiş" bu milis süvarilerinin ceza mahkemesinde yollardaki soygunculuk ve hırsızlık yaptıkları için mahkumiyetlerine birçok kez tanık olduğunu yazıyordu. 
Onun anılarından: 

"Alayımızın Kafkasya'nın arkasında olduğu üç yılın son günlerinde bakın ne oldu. 
1856 yılında sonbahar donları eylül ayında düştü. Hava durumu tatarları her zamankinin aksine 
daha erken yaylalarını terk etmek zorunda bıraktı. Bu arada alaydan bir subay, devlet parasıyla Aleksandropole/Dedeağaç'a gönderilmek zorunda kaldı. Çekiliş yapıldı ve sonuç olarak üsteğmen Ş. ayrılmak için hazırlanmak zorundaydı. 


Belirtilmelidir ki, Kamptan Alexandropol'a iki yol vardı: biri postane, diğeri kısayoldu, doğrudan ıslak dağlardan (Mokrıye Korıdan) geçiyordu. Bu yol yakın olduğundan Ş. 
25 Eylül sabahı astsubay Vasyuçenkonun eşliğinde üsteğmen Ş. yola çıktı. Yan yana koşulmuş 
üç attan oluşan askeri savaş arabası (Furştadt troykası) yavaş yavaş hareket ediyordu. Kamp artık görünmüyordu. Dağ yamaçlarına yaklaştığımızda ıssız ve vahşi bir manzara gördük. Bir kaç verst gittikten sonra, troyka vadiye- dereye girdi ve dağdan dağa inmeye başladı. Şimdiye kadar yol tamamen boştu, dağlarda ara sıra yalnız hareket eden atlılar-biniciler görünüyordu. 
Buralarda Tatar atlılarına pek sık rastlanmadığı için Ş. onlara dikkat etmedi (umursamadı). 


(1) "Transcaucasian Herald" gazetesi, Aralık 1855, 22 Aralık, Sayı S1. 
(2) "Kafkasya" gazetesi, 1856, 12 Ocak, Sayı 4 ve AKAK, XI c.,S.214. 


76 


Ancak bu süvarilerden birinin arabadan yakın mesafeden yürüyen üç Ermeniye saldırması ve hızla silahsızlandırılmasıyla her şey değişti. Olay, dört tarafı dağlarla çevrili sığ bir vadide meydana geldi. Uzaktan Çubuklu vadisi görünüyordu. 


Heyecanlı yolcular silaha sarılmıştı ki arkadan korkunç bir çığlık geldi ve Çubuklu yönünden kendilerine doğru gelen bir grup atlı gördüler. Zaman kaybetmek imkansızdı, Ş. atlara "git" emrini verdi. Troyka götürüldü, ancak Tatarlar gittikçe yaklaşıyorlardı. İşte geliyorlar, tüfeklerini siperlerinden çıkarıp yayılım ateşi açıyorlar, mermiler (gülleler) bir gıcırtı ile uçuyor ve troyka duruyor. Kenardan koşulan at olay yerinde ölüyor, ortadaki at ise burnundan yaralanıyor. Ş. ve Vasyuçenko arabadan yan yatarak atladılar ve savunma için hazırlanmaya başladılar.Tatarlarda durdu. Avlanamayacaklarını bildikleri için, hayatlarını tehlikeye atmadan düşmanlarının mermilerini harcatmak için uzaktan tüfekle ateş etmeye başladılar. Tatarlar iki saat ateş açtılar, yani iki saat boyunca bizimkiler onların sarsılmaz hedefi idiler. Ş. Şiddetli sarsıntılar geçirmesine rağmen vazgeçmeyip savunmayı sürdürüyordu. Sonunda Tatarların kendileride bundan bıktılar. İçlerinden bir cesur çıktı, astsubayın üzerine atlayıp ateş etti, ancak mermi kaçtı (isabet etmedi). Bir an utanan binici atını geri çevirdi, o anda Vasyuçenko tüfeğinin tetiğini çekerek ateşledi ve Tatar yere düştü. Diğer tatarlar yoldaşlarını kurtarana kadar, Vasyuçenko tüfeğini yeniden mermilerle doldurdu. 


Buna ek olarak, Ş. Kazandıklarını düşünerek iki el ateş etti. Onu bekleyen tüm Tatarlar bir yerden onun üzerine atladılar. Az önce kılıcını (şaşkasını) çekmişti ki, terkedilmiş durumda ki silahlar Tatarların eline geçti. Vasyuçenko, tüfeğinin kabzasıyla yolu açarak subayına yardım etmek istese de kısa süre sonra göğüs göğüse çarpışmada yere düştü ve esir alındı. Geniş yürekli Tatar ona hançerle vurmaya çalıştı, ama neyse ki bu darbeden önce yakasında Gürcü kurdelesi asılmış gri saçlı, görünüşe göre müfrezenin lideri milisler tarafından alındı. 

Tatarlar esirleri bir arabaya oturturup onlarla birlikte aşılmaz bir uçuruma indiler ve orada bulduklarını paylaşmaya başladılar .... Onlar Ermenileri evlerine bıraktılar, Ruslar ise öldürmeye karar verdiler. (Yalnızca Tatarlar arabacıya hiçbir şey yapmadılar, üzerinde 5 sent (kepik) gümüş paradan başka bir şey bulamadılar. Tatarlar ona “Baykuş kardeş” (fakir kardeş anlamında- F.V.) dediler ve bu hadisenin sonuna kadar atları tutmaları talimatı verildi). ... Onları dizlerinin üstüne çöktürdüler ve üzerlerine şilte serdiler. Bu Tatar "âdetine" göre, ölüm cezasının duyurulması anlamına geliyordu. Yüzüne şilte ile kaplı Ş. dedi ki: 

- Vasyuçenko! Tatarların ne yaptığını görüyor musunuz? 

- Allah'a dua edin efendim, tüfeklerini dolduruyorlar! dedi 

Vasyuçenko cevap verdi ve fısıltıyla dua okumaya başladı. Ölümlerini bekleyen hükümlüler için dakikalar zor geçiyordu. Böylece dört saat geçti ve Vasyuçenko üstüne örtülmüş bezden başını çıkarıp baktığında gördü ki, uçurumda kimse yoktu. Uzaktaki dağlarda Tatarlar görünüyorlardı, ancak onlarda çok geçmeden gözden kayboldular. Ş. ve Vasyuçenko özgür olduklarına zorla inanarak ayağa kalktılar ve aceleyle yola çıktılar.” (4) 

Esaretten serbest bırakılan Rus subayları, Ermenilerin yaşadığı Kaygulu-Düzkend köyüne geliyorlar. 26 Eylül akşamı bu hikaye, Rus kampında duyuluyor. Aslen Kafkasyalı olan eski ve tecrübeli alay komutanı dördüncü Filoyu alarak hemen olayın meydana geldiği bölgeye hareket ediyor. Bunların arasında V.Potto bulunuyordu. Dağlara ulaştıklarında kar yağışı ve tipi fırtınasına tutuluyorlar. V. Potto: "Filo çok yavaş hareket ediyordu ve Gaygulu-Düzkend köyüne ancak sabah ulaştı. Gece yarısı olmasına rağmen kimse köyde yatmıyordu, her yerde korkmuş insanların oraya buraya yığıldığı dikkat çekiyordu. 


(1) "Askeri koleksiyon" mecmuası, 1864, XXXVITI c.s.437-439. 
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Burada bilgi toplamaya başladık. Muhtemelen soyguncular köylerine geri dönmemişler yakın vadilerde idiler. Vakit kaybetmeden Albay Ş. Filo ile birlikte dereleri- vadileri gezmeye başladı. Onlar dereleri zincir vari kuşatmaya alıp tatarları silahsızlandırdı ve dereler arandı, ancak çalınan eşyaların hiçbirini bulamadılar. 

Son olarak, derelerden birinde, kısa, geniş omuzlu, beyaz önlüklü, yakasında Gürcü kurdeleli bir Tatar dikkat çekti. Gri gözleri, kaşlarının üzerindeki şapkanın altından kasvetli bir şekilde bakıyordu. Vasyuçenko onu o anda tanıdı. "Öyleydi efendim, gri bir pelerin giyiyordu," diye albaya bilgi verdi. Pelerini aramaya başladılar. 

-Pelerini (çuhayı) aramaya değmez, çünkü ben farklı bir insanım, dedi huysuz Tatar. 
- Ozaman bizi oraya götür. 
- “İyi!” 

Yola çıktık. Bir saat, iki saat, tatar, bizi çok dolaştırdıktan sonra yolunu kaybettiğini söyledi. Dağlarda, ovalarda, denizdeki gibi, yolu yıldızlarla belirlersin. Ama hava kötü olduğunda, sonbaharda yağmur yağdığında ne yapmalı? Her durumda bir çıkış yolu bulundu. 
Tatara nagayka (deri kamçı) gösterildi ve o sessizce yoluna devam etti. Her iki yanında da Dragunlar-ejderhalar yürüyordu. Onların biri elinde nagayka (deri kamçı) tutuyordu .... Sonunda Tatarlar bizi herhengi bir derenin yanına getirdi. 

- Bu senin çadırın mı? 

- Benimdir. 

- Senin adın nedir? 

- Ömer Ağa! 

Albay Ş. Onu konvoyun yanında durdurup çadıra yaklaştı...Biz ilk karşılaştığımız Türk'e (Tatara) sorduk; 

-Bunlar kimin çadırlarıdır? (Alaçık, alacık: derme çatma kulübe baraka, çadır) 

-Filan kişinin 

- Ömer Ağa'yı tanıyor musun? 

- Ömer Ağa'yı kim tanımaz? Onun çadırı buradan kırk verst (yaklaşık Ikm.1060 metre uzunluk birimi) uzakta, yaş dağlar tarafındadır. Kırk verstlik (Km'lik) yolu geri dönmeye ihtiyaç yoktu. . 
Ona göre bizi konaklama yerimize götürmesini emrettik bir gün için de hiçbir yerde durmadan, atları beslemeden ve sulamadan 120 verst (120 km) yol kat ettik ve gecenin bir yarısı yorgun bir şekilde kampa döndük. Buna rağmen artık biliyorduk ki, elimizde işlenen cinayetin çözülmesine yardım edecek birisi vardı. 

Soruşturmaya başlandı. Ömer Ağa ile birlikte Ali adında bir çocuk da tutuklandı. O, af edileceklerini umarak soyguna karışan yirmibeş kişinin isimlerini açıkladı. Ali dedi ki, Tatarlar, yüklü miktarda parayla bir subayın karşıdan karşıya geçtiğini duyunca hemen bir gurup oluşturdular. Dağlarda Tatar grubuna liderlik eden Ahmed Sultan (Demircihasanlı-F. V) bu riskli etkinliğe katılmayı reddetti. O zaman milislerimizde görev yaptı ve Türk asilerine- isyancılarına karşı verilen mücadelede cesaret için altın madalya ve Gürcü kurdelesine layık görülen Ömer Ağa bu grubun lideri seçildi. Ali çobandı. Tatarlar saldırıya giderken onun otardığı sürüsünden birkaç koyun kesip yediler, kendisini ise yanlarına alarak soygun sırasında atları yakalamaya zorladılar. Ali, ganimetlerin dağıtımında kendisine hiçbir şey vermediklerini onlara şikayet etti. 
O dedi ki ele geçirilen eşyaların Borçalı ilçesine bağlı Koşalı köyüne götürüldü. ... Ali sözlerinin kanıtı olarak, Saldırı sırasında yaşananları detaylı bir şekilde anlattı ve dağlarda öldürülen bir atın gömüldüğü yeri işaret etti. Bütün bunları, ne olduğunu bilmediğini söylemeye devam eden Ömer Ağa'nın yüzüne söyledi. 

Soruşturma tam altı yıl sürdü. Alayımız Rusya'ya döndü, Ş. öldü, saldırıya karışan tüm Tatarlar yurt dışına kaçtılar ve Ömer Ağa, olan her şeyin tek sorumlusu oldu. Şunu da söyleyelim 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ki, Ömer Ağa, çalınan parayı devlet hazinesine iade edecek kadar paraya sahipti. Ama ona ne oldu? 
"Allah bilir" - Allah bilir! Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yoktur.” «0 1854 yılında Türklerin yanında savaşa katılan Kazak ilçesine bağlı Karapapak köyü sakini, tanınmış bir kaçak Deli Ağa Ali Ağa oğlu savaştaki cesareti ve yiğitliği için yüzbaşı rütbesini alır ve madalya verilerek ödüllendirili yor. 
Savaştan sonra Türk ordusunda hizmetine devam eden Deli Ağa, 1858 yılında ordudan beş ay izin almış ve boş zamanlarını değerlendirerek yirmi kişilik bir grup toplayarak kaçakçılıkla uğraşıyor. 
Mayıs 1858'de dokuz silahlı adamıyla birlikte Kazak ilçesine geliyor ve 5 Haziran'da, gece saat 12'de Kemerli köyünde İsmail Ağa Yusuf Ağa oğlu'nun bir hizmetçisini öldürüp, diğerini de yaralayarak, kızını Türkiye'ye kaçırıyor. Bir süre sonra yirmi silahlı arkadaşıyla memleketine dönen Deli Ağa, 12- 
13 Temmuz gecesi, Ahıstafa ve Uzuntala istasyonları arasında, Yarbay A.P. Kulgaçov'u soyarak ve 
bir süre Borçalı'da saklanıyor, sonra Türkiye'ye geçiyor. (Not edelim ki, Don Kazaklarından olan Kulgaçov, Kırım savaşı sırasında, Rus Kafkas Kolordusu'ndaki yedi nolu Don süvari-topçu bataryasının tümeninin komutanlığını yapmış, Kürekdere Muharebesi'ndeki üstün hizmetlerinden dolayı dört dereceli “Mukaddes Gürcü” nişanıyla ödüllendirilmiş, 1870 yılında Tümgeneral rütbesi almıştır). Rus hükümetinin Türk hükümetine yaptığı resmi başvurunun ardından Deli Ağa, Kars'ta tutuklanıyor. Bunu duyan İsmail Ağa, kızının peşinden Kars'a kadar gitti ve onu geri getirdi. 

1859 yılında Deli Ağa Erzincan hapishanesinden kaçar ve sınırı geçerek İsmail Ağanın 
evini yağmalar, kızını ise yeniden kaçırıyor. (2) 

O zamandan beri kaçakçılık yapan Deli Ağa'nın en yakın arkadaşlarından ve silah arkadaşlarından biri olan cesur Borçalı Kaçağı-firarisi Abdallı Kör İsmaildir. Kaynaklar, Deli Ağa'nın; Kör İsmail ve savaşta karşı cephede yer alan Daşdemir Ağa'nın oğlu Samed Ağayla birlikte, 1875'te Gümrü yakınlarında kaçakçılık yapıp yapmadıklarını sorguluyor. (3) 

2.5. 1877-78 TÜRK-RUS SAVAŞI VE MEHRALİ BEY HAKKINDA YENİ BİLGİLER 

Ruslar, hem Balkanlar'da hem de Ortadoğu'da hegemonya kazanmak amacıyla 12 (24) Nisan'da 1877'de çeşitli bahanelerle Türkiye'ye savaş açtılar. Balkanlar ve Kafkaslar olmak üzere iki cephede askeri operasyonlar gerçekleştirildi. Savaşın başlangıcında, Kafkas cephesindeki yaklaşık Rus askeri sayısı 70.000, Türk askeri sayısı ise 55.000 idi. Rus Kafkas ordusunun başkomutanı çarın kardeşi, yardımcısı Mihail Nikolayeviç, Türk ordusunun Doğu Anadolu'daki başkomutanı ise, Bursalı Mareşal Ahmed Muhtar Paşa (1839- 1919) tarafından icra edilmiştir. 

Rusların General Adyutant Mihail Tarieloviç Loris-Melikov (1834-1878) komutasındaki öel kafkas kolordusu 52.000 kişiden oluşuyordu. Bu birliğin ana kuvvetleri (yirmiyedi bin kişi) Aleksendropol-Dedeağaç (Gümrü), Kars yönünde, General Ter-Gukasov liderliğindeki Erivan müfrezesi (13.000 kişi), Iğdır-Bayazid yönünde, yani sol kanatta bulunan ve General Devel'in komutasındaki birlik (12.000 kişi), Ahıska-Ardahan yönünde, yani sağ kanatta pozisyon almış, Batum yönünde Oklobjio'nun askeri birlikleri konuşlandırıldı. Ana güçlere, cesur Borçalı Ağası, 1853-56 Rus-Türk savaşının kahramanı Kasımlı Daşdemir Ağa'nın oğlu olan Samed Ağanın (1850- 1885) topladığı ve işe aldığı ve yönettiği otuz gönüllü avcıdan oluşan küçük bir grupdu. 
Unutulmamalıdır ki, önceki savaşlardan farklı olarak, bu savaşta Rus İmparatorluğu'nun müslüman toprak sahiplerinden oluşan ayrı bir süvari alayı yoktu. Rus kampının bulunduğu Mezra köyünde savaşın seyrini aşağıdaki dört muhabiri aydınlattı: 

"St. Petersburg " gazetesi - NA Potexin; 

"Yeni Zaman" gazetesi - NV Simborskiy; 

"Tiflis Herald" gazetesi - N. Nikoladze; 

"Ses" gazetesi - GK Gradovski. Daha sonra Paris gazetesi “The Temps” in muhabiri Kutuli de onlara katıldı. 


(1) "Askeri koleksiyon" mecmuası, 1864, XXXVII c, s.440-442 
(2) AKAK, VII c. 5. 568-572. 
(3) Kafkasya hakkında bilgi derlemesi, IV cilt, Tiflis, 1878, s. 253. 
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Ruslar savaş sırasında en çok çekindikleri ve korktukları güç, savaş bölgesinin merkez üssünde, Osmanlı-Rus sınırında yaşayan savaşçı bir millet olan Karapapaklardı. Daha önceki Türk-Rus savaşlarının tecrübesi onlara bunu yapmaları için her türlü nedeni veriyordu. I Aralık 1877'de Tümgeneral rütbesini alan Rus ordusunun bir subayı olan Stepan Osepoviç Kişmişov, Türk Karapapakları hakkında şunları yazıyordu: "Asya Türkiye'sinde 'Karapapaklar' adı altında, yerel halkın başörtüsünden farklı olarak, siyah koyun postundan papak- şapka giyen Güney kafkasya'dan göç edenler anlaşılıyor. Karapapaklar esas olarak Tatar mesafelerimizin Borçalı, Kazak ve Şemşeddil'in sakinleriydiler. Sınırlarımızda işledikleri suçlardan yargılanmasınlar diye sınırda Türk Sancaklarına yerleştiler. Sibirya'dan kaçan soydaşları da onlara katıldılar. Yüzyılımızın (19. yüzyıl-F.V) ortalarında Kars ilinde yaklaşık dokuzyüz hane Karapapak yaşıyordu. 

Osmanlılar bu gelişleri memnuniyetle karşıladılar. Çünkü sınırlarımızın yakınında bize düşman unsurlarının bulunması oOonlara çok yardımcı oluyordu. Bu nedenle Karapapaklara Aleksandropol- Dedeağaç, ilçesine bağlı Ağbaba ve Şüregel Sancaklarından arazi tahsis edildi. bu sancakların dağlık alanlarda olması, Mültecilerin (Kaçkın) en sevdikleri meslek olan kaçakçılıkta daha başarılı olmalarını sağladı. 

Karapapaklar bölgeyi ve Kars ili ile bizim Kazaları bağlayan yolların hepsini iyi tanımalarından yararlanarak bütün guruplarla bizim tarafımıza geçtiler. ... Zulüm görmemek için kazançlarının bir kısmını Türk memurlarına hediye ediyorlardı. Böylece sınır nüfusumuzun ekonomik gelişimini sürekli olarak baltalayan Karapapaklar Osmanlı ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerginleşme ihtimalini duyunca daha büyük çapta soygunlarını gerçekleştirdiler.” «0 

Kişmişov şunu da not ediyordu ki, 1853-1856'da Rusya'nın güney bölgelerindeki Karapapak süvarileriyle başa çıkmak kolay değildi. 1853 yılının sonbaharında, birkaç milyon gümüş sikke miktarında Rusya'nın sınır noktalarına zarar verdiler. Sonuç olarak, Kafkas Kolordusu Başkomutanı Prens Voronsov, Albay Prens Tarhan-Mouravo'vu Erzuruma Türk Mareşaline göndererek Rus topraklarını işgal eden Karapapakların ve Kürtlerin durdurulması için bier talepleri vardı. 

1853-1856 Rus-Türk savaşı'na aktif olarak katılan bir Ermeni olan General Loris-Melikov, önceki savaştan ders alan komutanlardan biriydi. General bunu çok iyi biliyordu ki, sınır bölgelerini sadece askeri rezervler nedeniyle cesur Karapapaklardan koruyamayacaklardı. 
Daha uygun önlemler aldı; Karapapaklar arasında en etkili kişiler aracılığıyla onları etkilemeye karar verdi. Bazıları savaştan önce Rus tarafında yer aldılar. Rus askerleri Türkiye topraklarına girdikten sonra sayıları daha da arttı. Rusların kendi tarafına çektiği tanınmış Karapapaklar ödül ve ayrıcalık vaatleriyle baştan çıkarıldılar. Onların güvenlerini daha da artırmak için Rus imparatorunun 17 Nisan'da Karapapaklardan oluşan dörtyüz kişilik Şüregel atlı düzensiz süvari alayı oluşturuldu. bir, iki ve üç yüzlüyün her birinin başında eski kaçak müfrezelerin liderleri vardı. Bunlardan biride, geçmişte Rus hükümeti tarafından aranan tanınmış bir kaçak, savaş rüzgarları estiği dönemde Türklere karşı savaşmak şartıyla Ruslar tarafından affedilen kişi Dalaverli Mansur'du. 4. yüzyılda Şüregele, Erivan vilayetinden göç eden ve Karapapaklar arasında adı geçen Tağı Bey tarafından yönetiliyordu. 


Şüregel alayındaki Karapapak atlıların her birine Rus hükümeti ayda 30-35 ruble (Rusya para birimi) ödüyordu. Onların liderleri ise 120-150 ruble maaş alıyordu. Savaşın ilk yedi ayını Rus ordusunda geçiren ve Aralık 1877'de dağıtılan Şüregel alayının bakımı, devlet hazinesine 150.000 rubleye mal olmuştur. Bununla birlikte, Rus liderler tedbirlerden memnun idiler. Beşyüz Karapapak Ruslar için büyük bir güçtü. Bazıları gerçekten gönülden hizmet ediyor, çünkü savaş bölgelerinde yolları iyi biliyorlar ve çok sayıda tanıdıkları nedeniyle, rakip hakkında kolayca bilgi toplayabiliyor ve mektupları ve ödevleri gerekli adreslere hızlı bir şekilde teslim edebiliyordular. xx) Kaynaklardan bilindiği üzere, Rus düzensiz birliklerinin askerlerinin 


(1) C. O. Kişmişev. Türk Ermenistanında Savaş 1877-1878, IN, SPb, 1884. s. 53-54. 
(2) Kişmişov, belirtilen eser, s. 57. 
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üniformalarının Türk ordusundaki düzensiz grupların savaşçılarının üniformalarına benzerliği, bazen birbirlerini karıştırmaları ve bu nedenle Rus ordusunun düzenli birimleri, kendi taraflarındaki düzensiz birliklere bilmeyerek/yanlışlıkla ateş ediyorlardı. a) Unutulmamalıdır ki, Kasım Samed Ağa'nın kıyafetleri, Dağıstan alayı savaşçılarının kıyafetlerine benzediğinden bazı Rus kaynakları onu Dağıstanlı Samed Ağa olarak sunuyordular. 

Sınır şeridinde yaşayan Karapapakların bir kısmı kendilerine sunulan para için, Rus ordusunun saflarında savaşsalar da, çoğusu dil, din ve kan kardeşleriyle kayıtsız şartsız omuz omuza savaşmışlar ve Osmanlı Türkiyesi'nde yeri doldurulamaz bir şekilde hizmet etmişler, şanlı Türk tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. "Hükümet, sınır boyunca Şüregel, Zarşad (Arpaçay) ve diğer ilçelerden gönüllü asker toplamak için Kurt İsmail Paşa'yı Erzurum'a Vali olarak atadı, O da o bölgelerin Beylerini ve Ağalarını toplantıya davet ederek meseleyi kendilerine izah etti. Nüfusu ağırlıklı olarak Karapapaklardan oluşan bu bölgelerin Beyleri ve Ağaları ise kısa bir zaman içinde on'dan fazla gönüllü savaşçı gurubu çıkaracaklarına söz verdiler ve bunu devlete karşı bir görev olarak görmüşlerdir. Karapapaklar hem Kurt İsmail Paşa'ya hem de onun soyundan gelenlere büyük saygı ve hürmet duyarlardı. Çünkü Kurt İsmail Paşa'nın babası Şerif Ağa, bir zamanlar Şüregel ilçesine bağlı Hacıveli köyünde yaşıyordu ve Karapapaklara sözünü ve emrini geçiren bir kişiydi. (1828-1829 Rus-Türk savaşında Türk ordusunun saflarında savaşan Karapapak süvarilerinin başı Şerif Ağa'dan bahsediyor olabilir. - F.V.) Kurt İsmail Paşa'nın kardeşinin oğlu Meded Beyzade Yusuf Bey'de, 1877 yılında o köyün saygın sakinlerinden biriydi. O, Karapapaklardan beş grup topladı ve askerlerin listesini amcasına gönderdi... Ardahan ve Çıldır Karapapaklarından gönüllü grupları düzenleme konusu ise Ardahanlı Hacı Hüseyin Paşa'ya emanet edilmiştir.” « Bazı Rus kaynakları, Osmanlı ordusunun düzensiz birliklerinde 12.000 Karapapak bulunduğunu bildiriyordu. (3) 

Bu Karapapakların bir kısmı, beşyüz-altıyüz kişisi savaşın başından sonuna kadar Borçalı ilçesine bağlı Darvaz köyünün sakini, yakalanamayan ünlü bir kaçak, Rusların savaş zamanında kendi saflarına çekmek için ciddi çaba ve ısrarlarına rağmen, Türklerin yanında savaşmak isteğinde bulunmuş ve bu amaçla Osmanlı yetkililerine başvurmuş, sonuç olarak binbaşı rütbesi ile Türk ordusunun saflarına kabul edilmiş ve ömrünün sonuna kadar Osmanlı Türk devletine şerefle hizmet eden Mehrali Memioğlu'nun (1844-1906) topladığı ve yönettiği gönüllü süvari grubunda savaştılar. 

Türk Başkomutanı, 1911'de Osmanlı hükümetinde ayan meclisinin başkanı, bir yıl sonra ise Sadrazam olan Mareşal Ahmed Muhtar Paşanın, 1912'de İstanbulda, "Mektebi Harbiye" matbaasında yayınlanan, savaş anılarını yansıtan "Macera - hayatımın ikincisi" eserinde Mehrali hakkında yazdıklarından alıntı: "Karapapak aşiretinden, aslen Rusya uyruğundan Mehrali adında birisi, bazı nedenlerden dolayı Rus hükümetine karşı üç beş kişiyi yanına alarak Osmanlı sınırındaki dağlara sığındı, fırsat buldukça Rus sınırını geçerek oratalığı kasıp kavurarak intikam almayı adet etmiş ve Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arkasından adamlar ve pislik komutanlar göndermiş ve bir kaç sefer Osmanlı Rus tarafında sıkıştırılmış ancak ele geçirilememiş ve Rus büyükelçiliğinin Babıaliye (Osmanlı hükümeti) baskı yapması üzerine, Erzurum ili bu konuda çok sayıda emirler almıştır. Benim zamanımda yine Kars Sancağında bir yerde sıkıştırılmış ve yaralanarak kaçması imkansız hale gelmişse de, korkusuz, cesur, nişancı olduğundan, hiçbir Osmanlı vatandaşını öldürmek istememesine rağmen, kendini kurtarmak için ona da cesaret edip, bunun sonucunda yakalanarak Kars'ta hapsedildi. Hapishane gayet sağlam olmasına rağmen birkaç hafta sonra mahkumlar kaçmıştır. Onların bazıları diri ve ölü olarak ele geçirilmişse de Mehrali?'nin yakalanamadığı Kars Sancak yönetimince bildirilmiş ve bir daha bulunamamışdı. 

(0) "War 1877 and 1878, Volume III, War in Asian Turkey (Ed. Ed. 3 ykova), SPb, 1882, s. 81. 


(2) V. Hacılar. Borçalı Mehrali Bey tarihi gerçekler, s. 71 -72. 
(3) B. Kolyubakin. Rus-Türk savaşı 1877-1878 Kafkasya'da ve küçük Asya'da, bölüm I, SPb, 1906, s. 68. 
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Sonra 1293'deki (Hicri 1877 yılı, miladi 1293 tarihine denk geliyor ve bu nedenle 1877-78 yıllarında, Osmanlı ve Ruslar arasında yapılan savaş, Osmanlı kaynaklarına göre, “93 harbi/savaşı” olarak geçiyor. F.V.) Rus savaşı sırasında başkomutan olduğum zaman Mehrali eğer kendisine teminat/garanti verirsem yanıma geleceğini ve istediğim gibi bir alay Karapapak süvarisi sağlayabileceği şeklinde haber gönderdi. Hemen çağırdım ve organize ettiği dörtyüz kişilik Karapapak süvari alayı ile gayet aktif ve cesurca savaşın başından sonuna kadar bulundular ve eşi benzeri olamayan işler yaptılar. (1) 

Şunu vurgulamak isteriz ki, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid, Başkomutan Ahmed Muhtar Paşa'nın tavsiyesi üzerine, Anadolu cephesinde ilk kez savaştaki cesaretinden dolayı Mehrali Bey'i beşinci rütbeden Mecidiye nişanı ile ödüllendirdi.( Mecidiye nişanının, beş rütbesi vardı. Beşinci rütbe gümüş olup, diğerleri altındandır.) 

Tümgeneral B. Kolyubakin "Kafkasya ve Küçük Asya'da 1877-1878 Rus-Türk Savaşı" kitabının ilk bölümünde, Osmanlı ordusundaki düzensiz birlikler konusuna değinirken, Osmanlı devletinin topraklarında yaşayan topluluklar tarafından organize edilen gönüllü gruplardan Sivas, Canik (Samsun sancağı) ve Aziziye'de yaşayan Kuzey Kafkasya göçmenlerinin, Şeyh Şamil'in İstanbul'da yaşayan oğlu Gazi-Muhammed (Gazi-Magoma) Paşa'nın ve 1860 yılında Osmanlı'nın Sivas iline göç etmiş eski Rus ordusu subayı, Aslen Osetlerin Tagaur kabilesinden General Musa Paşa Alhas oğlu Kunduhov'un (1818-1889) liderliğindeki süvari müfrezeleri, Kürt, Laz ve Acar gönüllülerinin yanı sıra, Karapapak süvari müfrezelerinden, o sırada "ünlü kaçak Mehrali" nin müfrezesi dahil olmak üzere bahsediyordu. (2) 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa'nın özel katibi Mehmet Arif Bey'in (1845-1897) yazdığı "Başımıza gelenler" adlı eserinde, savaşın başlangıcında Türklerin çevik süvarilere olan büyük ihtiyacının olduğunu altını vurguluyordu. 
Bu bakımda Karapapakların ove Osmanlıda Çerkezler diye adlandırılan kuzey kafkasya dağlarının savaşçıları ve çeviklikleri ile öne çıkan süvari müfrezeleri Türk ordusu için çok önemliydi. Rus tarihi kaynakları o zaman ki Türk elçilerinin kafkasyanın kuzeyinde bildiriler dağıttığını ve halkı isyana teşvik ettiğini gösteriyor. (6) Arşiv belgelerinden savaş korkusunun duyulduğu bir zaman, Şubat 1877'de Darvazlı (Darvaz köyüdür.) Mehrali'nin sınırı geçerek Karaçöp ilçesine bağlı Yor-Muğanlı köyüne geldiği ve bu köyün uzlaştırma hakimi (küçük hukuk ve ceza davalarından sorumlu hakimi) Ali Ağa Kişioğlu'nun yardımıyla Kafkasya'nın kuzeyine geçtiği bilinmektedir. (4) 

Nisan 1877'de savaşı başlatan Ruslar, Kafkas cephesinde Arpaçay yönünden saldırıya geçtiler Mareşal Ahmed Muhtar Paşa Subatan'da (Subatan köyü) konuşlanmış ön birliklere Arpaçay yakınlarındaki üçtepe'yi ele geçirmelerini emretti. Ancak tüm kıyı boyunca Arpaçay'ın kontrolünü Kars garnizonun emrindeki düzensiz süvarilere devretti. Süvariler, 10 Nisan'da Bendevan'dan Abdurahman yerleşimine kadar olan bölgede şu şekilde konuşlandı: 

a) Bendevan'dan Bayandura'ya 600 kişilik Karapapak süvari müfrezesi; 

b) Bayandur'dan Abdurahman'a aşiret reisleri Maksud Ağa komutasındaki 250 Cemadanlı kürdü. 
Diğer süvariler onlara yedek olarak, Büyük ve Küçük Tihnis, Kızıl Çahçah ve Ergine köylerinde yer aldılar. «s Mehmet Arif Bey yazıyordu ki, Savaşı Ruslar değil de Türkler başlatmış ve önce saldırmış olsaydı, Rus birliklerinde görev yapan Karapapaklar kendi taraflarında olacaktı. 

(0) Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Anılar. Sergüzeşt-i hayatımın cild-i evveli, İstanbul, 1996, s. 102-103. 

(2) Kolyubakin, gösterilen eseri, s. 67-68. 

(3) Daha fazla bilgi için bakınız: MarepHaıbı 414 OnHcAaHHA pyccko- TypeLKoü BOHDPI 1877-1878 r.r. Cilt TL, Tiflis, 1907. 


(4) V. Hacılar. Borçalı Mehralı Bey ..., 5. 59-68. 
(5) Kişmişov, gösterilen eseri, s. 28. 
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Kişmişov ise şunu kaydediyordu, Rus ordusu Arpaçay sınırını geçmeseydi başarısız olabilirdi, çünkü tam tersi durum Ahmet Muhtar Paşa cepheyi bu yönde bölüp, kendisinin daimi müttefikleri olarak gördüğü Borçalı-Kazak Karapapakları ile birleşmenin temelini oluşturacaktı. 

Nisan-Mayıs 1877'de, Rus ordusunun cephenin sol kanadına yerleşen bir müfrezesi yerli Ermenilerin ihanetiyle birbiri ardına Beyazıt, Diyadin, Eleşkirt ve Zeydegan ilçelerini işgal 
ediyor. Rus Korgeneral Komarov önderliğinde Yeniköy'e yerleşen ve 14 tabur, 8 bölük, 34 
sotnya (yüzlük) ve 64 toptan oluşan bölümlerine Ardahan-Gümrü ve Kars-Gümrü yollarını kontrol altında tutmakla görevlendirildi. Bu amaçla bu bölümlerin bir kısmı Kars yolu tarafına, diğer kısmı ise Ardahan yolu istikametine hareket ediyor. Ardahan'a doğru ilerleyen askeri birlikler 28 Nisan da geceyi Cilavus (Susuz) köyünde geçiriyorlar. Kişmişov yazıyordu: "Yeniköy'den Cilavus'a giderken birliklerimiz Kars garnizonu tarafından engellenmedi. Sadece Mehrali liderliğindeki süvari müfrezeleri Aygır gölü'ne kadar geldi ve oradan bizi takip etmeye başladı... Mehrali'nin ara sıra Kars'tan ayrılması sivil halka karşı herhangi bir şiddete neden olmadı. O Borçalıda doğdu, bir suç işledi ve birçokları gibi Türkiye'ye kaçtı. Burada Mehrali Mansur'un müfrezesine katıldı, tüm baskınlarda yer almış ve çoğu zaman cesur bir süvari olarak atamanın (Başkanın) yerini aldı. Savaştan önce Karapapakların çoğu kolordu komutanına gelip af dilediler, ancak sadece o yoldaşlarına katılmadı, Kars'a gitti ve orada yeni bir müfreze kurdu.” a) 

29 Nisan Cilavus'daki ekipler, Ardahan yolunu kontrol etmek için yeniden çalışmalara 
devam ediyorlar. 30 Nisan'da, onlardan bir gün önce keşif için gönderilen Dalaverli Mansur Ağa liderliğindeki Karapapaklar da katıldı. Rus hizmetindeki Karapapaklar, keşif sırasında Çarbaşı köyü yakınlarında bir grup lazla karşılaşır. Lazlar, Batum'dan Kars'a giden iki Türk mühendisinin konvoyunu (güvenlik ekibini) oluşturuyordu. Onları kuşatmaya alan Karapapaklara teslim olmayan Lazlar, mağaralarda saklanarak gece çökene kadar direndiler, sonra ise Batum'a kaçmayı başarıyorlar. Her iki taraftanda da ölen ve yaralananlar oluyor. () 

Rus kaynakları, onların tarafındaki Kürtleri ve Karapapakları nedense Ruslara sadakat göstermeye çalışan ve bunun için derinin kabuğundan çıkan kargalar olarak adlandırdı. |Bakınız: Gradovski, 1877'de Küçük Asya'da Savaş, St. Petersburg, 1879; War 1877 ve 1878, Cilt INI, War in Asian Turkey (ed. Zykova), 1882, s. 62). Ahmed Muhtar Paşa anılarında şunu yazıyordu: Savaş sırasında «Mehrali komutasındaki Karapapak süvarileri gibi Rusların bir-iki (oeşkiya (kaçak) reisi liderliğindeki Karapapak süvarileri, tıpkı bir devenin yerden alıp gökyüzünde yemesi gibi, bir gecede birçok mesafeyi aşıp aniden bir tarafta belirmek ve onu alt üst edip hemen geri çekilecekmiş gibi hareket göstermekte” idiler. (3) 

5 Mayıs 1877'de Ruslar, İğnazor köyünün hain sakini Hacı Veli Ağa'nın gizli giriş 
yollarını göstermesi sonucu Ardahan kalesini işgal eder ve sonra ana kuvvetlerini Kars yönüne yönlendirirler. 15 Mayıs'tan itibaren General Heyman'ın birlikleri batıdan, General Devel'in birlikleri ise kuzeydoğudan Kars kuşatmasını planlamakla meşguldüler. Son gözlem işleri bizzat General Devel tarafından yönetiliyordu. Bu amaçla 21 Mayıs'ta Bakü ve Derbent alayının üç taburu, Tver bölümünün iki daragon (ejderha) filosu, Şüregel Karapapak alayının bir yüzlüyünden oluşan Rus ordusu Kars çayının sol kıyısı boyunca hareket ediyor. Aynı gün bu birlikler ile Mehrali Bey'in grubu arasında Berdik çayı yakınında çatışma çıktı. Bu savaşa katılan V. Gippius anılarında şunları yazıyordu: "Daha sonra çobanlardan öğrendik ki bizim işimiz savaştan önce Türklerin yanında yer alan ve onların düzensiz süvarilerinin bir kısmına komutanlık eden eski Borçalı kaçağı Mehrali?'yleydi” (4) 

(1) Kişmişov, belirtilen eseri, s. 73-74 


(2) Yine orada, s. 75. 
(3) Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Anılar-2, Sergüzeşt-i hayatımın cild-i sanisi, Ist. 1996, s. 107. 


(4) B. Hippi. 1877'de Kars Kuşatması ve Fırtınası, St. Petersburg, 1885, s. 125. 
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Bu savaşın bir başka tanığı Kişmişov ise gözlemlerini şöyle anlatıyordu:" Berdik çayına varmadan önce, Ordu dinlenmek için durdu. Tam o sırada çalhaur dağları'nın eteğinde bize doğru ilerleyen bir grup atlı gördük. Karapapaklar* grubun önündeki beyaz atlıyı tanıdılar. O, Mehrali idi, ve onu takip edenler onun süvarileriydi. 


Düşmanı gören ordu ayağa kalktı. Ejderha-Dragon tümenine Berdik çayını geçerek topacı tepeleri'ni ele geçirme emri verildi, piyadeler savaşa hazır hale getirildi, Derbent alayının taburuna sağdaki yüksekliği tutması talimatı verildi. Aynı yükseklikte birkaç atlının onlara ateş etmeye hazırlanırken, aniden dikkatimizi başka tarafa dağıtan silah sesleri duyduk. 

Devel'in kişisel konvoyundan Kazaklar ateş etmeye başladı, Dragonları/Ejderhaları geçerek Topacı'nın tepelerine ulaşan onlardı. Ancak Mehrali, Çalgaur dağlarını geçmedi, dağların arkasında kayboldu. Kazaklara ve Dragonlara/Ejderhalara ateşi kesmeleri ve geri çekilmeleri emredildi ... 

Kampa dönüş yolunda casuslardan öğrendik ki Mehrali Kars'tan çevre köylerde bizimle temasa geçenleri cezalandırmak için ayrılmıştı. 

Mehrali, 17 Mayıs'ta İğnazor'a benzer bir yürüyüş yapmıştı, orada halkı etkileme gücüne sahip zengin toprak sahibi Veli Ağa yaşıyordu. 

Veli Ağa aslen Ahılkelek'liydi, 1850'li yıllarda Türkiye'ye taşınmış, işe alınmış, önce müdür, ardından Ağbaba-Zarşad (Arpaçay) ilçesinde kaymak yardımcısı olarak atanmışdı. 
Halkımız sınırı geçer geçmez Veli Ağa fahri vatandaşlarla birlikte kolordu komutanının yanına gelmiş ve Kaymakam yardımcılığı görevi elinden alınmadı, çıkarlarımıza canı gönülden hizmet ettiği için korunmuştu. 

Kars komutanı Veli Ağa'nın bize karşı tavrını çok iyi biliyordu ve el koyduğumuz devlet, tahıl ambarlarının yerinin bize gösterilmesin de onu asıl suçlu olarak görüyordu. Kaymakam yardımcısını cezalandırmak için, Komutan, Mehrali'ye onun İğnazor'daki evini yıkmasını ve Veli Ağa'nın yakalanmasını ve Kars'a getirilmesini emretti. 

16 Mayıs akşamı Mehrali, Kars'tan ayrıldı ve Aygır gölü'nün yanından geçerek o gün 
keşiften dönen General Şeremetyev'in grubuyla görüşmemek için hızlı çevik bir manevra ediyor, Çatah yönüne yol alıyor ve 17 Mayıs sabahı İğnazor'a (Arpaçay gönülalan köyü) geliyor. 


Köyde herkes uyuyordu. Veli Ağa'nın evinin bacasını/çatısını yıkmaya başladılar. Evdeki gürültü ve silah sesleri komşuları uyandırsada, ama kimse yardım için dışarı çıkmaya cesaret edemedi, saldırganlar evi hemen yıktılar, akrabalarını öldürdüler. Veli Ağayı sağ olarak Kars'a getirdiler, onu kayadan çay'a attılar orada öldü. ... 

Unutulmamalıdır ki, bizler de, Veli Ağa'nın bize olan bağlılığına inanmıyorduk ve onun Türklerle gizli bir ilişkisi olabileceğinden şüpheleniyorduk. Bazen savaş sırasında bilgi veren bir kişinin sadakat ve samimiyet derecesini belirlemek zordur, buna ek olarak, bazen bu ve diğer unutulmaz önlemlerin uygulanması üzerinde ciddi bir etkisi vardır.” (Gösterilen eseri, s. 131-132). 

Ruslar 22 Mayıs'ta Kars'ı kuşatmalarına rağmen, bazı şahıslar, hatta küçük gruplar şehre güneyden ve doğudan rahatlıkla girip çıkabiliyorlardı. Tümgeneral Zikov tarafından düzenlenen "1877 ve 1878 Savaşı" kitabının MI. cildinden: "Kars'ta konuşlanmış Türk birliklerinin saflarında olan, Güney Kafkasya'da tanınmış bir kaçak Mehrali'nin, sık sık müfrezesiyle istihkamlardan çıkıp çevredeki köylere yürümesi Kars kuşatmasının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyordu. Bir kez Oo, oniki markitantı (tüccarı/pazarlamacıyı) ele geçirip esir olarak götürdü... 

Mehrali bir kez daha İğnazor köyüne saldırdı ve oranın fahri ve zengin sakini, bize Ardahan'a gidiş yollarını gösterdi ve Ardahan'ın ele geçirilmesinin ardından Ardahan sancağının yeni kazalarından birinin başına atanan Hacı Veli Ağa yakalandı. Mehrali malını ve mülkünü aldı ve kendini Kars'a getirdi. 

* Rus hizmetindeki Şüregel Karapapak alayının üyeleri - F.V 
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Genel olarak, kurnaz ve yetenekli Mehrali, birliklerimizi ve mevzilerimizi sık sık rahatsız ediyordu ve böylece, savaş kampanyamızın başlangıcında, her biri Mehrali'nin meslekdaşı olmaya istekli önemli sayıdaki Karapapak ve Kürdü kendi tarafımıza çekerek ne kadar akıllı olduğumuzun açık bir göstergesiydi.” (1 

Mehrali'nin kuşatma altındaki Kars'tan sık sık çıkıp ve başarılı operasyonlar yapması Karslıları ve şehirdeki Türk birliklerinin savaşçı ruhunu yükseltiyordu. 

Ahmet Muhtar Paşa, düşmanın Kars yönünde ilerlemesini engellemek için 13 (25) -16 
(28) Haziran Halyaz/ Halıyazı ve Zivin köyü yakınlarında General Heyman'ın askeri birliklerine saldırdı ve ağır darbeler vurdu ve sonuç olarak, L.Melikov komutasındaki Rus ordusu bir Temmuz'da Kars kuşatmasını kaldırıp, Gümrü'ye doğru çekilmek zorunda kaldı. Aynı gün Muhtar Paşa Kars'a giriyor. Kuşatma tehdidinden kaçmak için, General Ter-Gukasov liderliğindeki sol kanattaki Rus kuvvetleri geri çekiliyorlar. 3 Temmuz günü öğleden sonra saat 13:00'da Kars çayını geçen Rus ordusu, akşam saat 19.00'da Parket'in doğusundaki ucsuz bucaksız ovada eğleniyor. General Kişmişov'un anılarından: "Kars'tan alınan haberleri bize zamanında ulaştırmaları için ikinci Süvari Tümenini nehrin sol kıyısında tuttuyorduk. Türklerin General Heyman'ın birliklerini takip etme niyetinde olmalarına rağmen süvarilerimizin Çamçavuş'ta olduğunu duyup fikir değiştirdikleri bildirildi. Casus bildirdi ki, sınır kontrol noktalarımıza saldırmak için Kars'tan Bendevana, Mehrali komutasında büyük bir süvari göndermeye hazırlanıyorlar. Böyle bir zamanda süvarilerimizi Kars Çayı'nın sol kıyısında tutmak çok tehlikeliydi. Nitekim o gün Mehrali'yi, Kars'ın komutanı gönderdi. Ancak nedense Mehrali, imkanı olmasına rağmen bizim müfrezeleri durdurmadı. Müfrezelerimiz Parget'in kuzeyinde belirince o Kars'a döndü. Ancak, bazı nedenlerden dolayı, düşman, tüm imkana sahip olmasına rağmen diğer konvoyumuzu elinde tutma riskini göze almadı.” (2) 

Hatta, cephe muhabirleri arasında önyargısı ve taraflı konumuyla bilinen Sankt-Petersburg'da yayınlanan "Golos" gazetesinin muhabiri Gamma Gradovski (daha sonra "Russkoye obozreniye" gazetesinin editörüydü) bile Mehrali'nin savaşçılığını inkar edemiyordu: "Mehrali Karapapak kaçak müfrezeleri arasında büyük bir üne sahiptir. Duyduğumuza göre, savaşın başında Mehrali tarafsız bir rol oynadı ... Mehrali, özellikle ayağına dolaşanları düşman olarak gördü. Onun müfrezesi 50-60 kişiden oluşuyordu, hem Rusya hem de Türkiye hükümetlerine onun hakkında şikayetlerde bulunuluyordu... 

Savaş öncesi sisteme göre, askeri hükümetimiz ülkeyi Mehrali'nin kaçakçılığından kurtarmak için iki yönteme başvurmuştur: 1- Onu yakalamak için çaba sarfetti. 2- Tüm suç ve günahlarının affı ile bizim tarafa geçmiş Karapapakların saflarına katılmaya davet etti. Bütün çabalar boşunaydı. Yeterince hızlı ve cesur olan Mehrali'yi tuzağa düşürmek imkansızdı. 
Gönüllü olarak bize katılması için onu baştan çıkarmak mümkün değildi. Tam tersine, giderek ünlü bir Türk taraftarı ve Kars'ın savunucusu oldu. Mehrali ön cephede süvarilerimizle defalarca çarpıştı ve birkaç kez esaretten ve ölümden kurtuldu. Benim kendimde askerlerimizin düşman kuvvetleriyle ilk savaş ve ilk ateş seslerini, Mehrali'nin müfrezesiyle Tver daragun (ejderha) alayının savaşında gördüm ve duydum. Bu olay 21 Mayıs'da oldu. 

Mehrali, Türk hizmetini tercih etti ve kendisine teşekkürler gönderdiğim bireylerin sözlerini tutmadı, çünkü ailesi Kars'taydı... Şimdi, tabii ki, geri çekildiğimiz zamanda, Mehrali'nin Türk hizmetinden uzak durması için bir neden yoktur. Çünkü onu artık çok büyük bir süvari kuvvetinin komutanı olarak görüyoruz, o artık bir Türk süvari generali gibi, önemli rol oynuyordu. 


(1) Savaş 1877 - 1878, cilt TI, Asya Türkiye'sinde Savaş, St. Petersburg, 1882, s.81. 
(2) Kişmışov, gösterilen eseri, s. 208 
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Bu tür kaçakların birliklerimize katılmaya nasıl bakmaları gerektiği hakkında zaten konuştuk. Ancak Mehrali'nin Türk tarafına bağlılığından şikayet etmiyorum. Ancak, faaliyet alanına odaklanmanın daha uygun olduğunu belirtmek gerekir ki, öyle olsalar bile firariler arasında cesaretleriyle büyük ün kazanabilen, kaderi enerji ve trajedi dolu olan insanlar vardır. «) 

4 Temmuz 1877 tarihinde, yahni dağı'nın güney eteklerinde, dillerini bilmesinden 
yararlanarak ani saldırılarıyla Kars'ın altında Osmanlı'yı birkaç kez rahatsız eden Samed Ağa'nın otuz kişilik grubuyla, Osmanlı birlikleri arasında çatışma çıkıyor. cx) Yahni savaşında akrabasını kaybeden Samed Ağa, bir Osmanlı subayını esir edip götürüyor ve dördüncü dereceli askeri bir rozetle ödüllendirilmiştir. (3) 

Bu arada Çeçenistan, Abhazya ve Dağıstan'da Rus hükümetine karşı ayaklanmalar çıkıyor. Ruslar, Türklerin Karadeniz'deki önemli limanlarından biri olan Şuhum'u işgal ediyor. 
Temmuz ayı başlarında Rus kampında Türk birliklerinin Ardahan'a saldırmaya hazırlandığı bildirildi. "1877 ve 1878 Savaşı" kitabında şunları okuyoruz: "Muhtar Paşa'nın birliklerinin Ardahan'a ilerlediğine dair Temmuz ayı başlarında aldığımız bilgilerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Türkler, Erzurum'u sadece Oltu ve Penek taraflarından korumak için Gürcü Boğazı geçidine küçük bir grup gönderdiler. Ardahan Sancağında Türklerin tüm faaliyeti Kars'ta, önde gelen süvari birliklerimizle çatışmalarda öne çıkan ünlü Karapapak kaçak Mehrali'nin önderliğinde önemli sayıda düzensiz süvari müfrezesinin oluşumuyla sınırlı kaldı, şimdi o (Mehrali-F.V) büyük bir bağımsız müfrezenin lideriydi ve Ardahan müfrezemizin hesaba katmak zorunda kaldığı bir Türk süvari generali rolünü oynuyordu. ”(Cilt TI, s. 235). 

Yaz aylarında yaşanan kanlı silahlı çatışmalarda özellikle Mehrali önderliğindeki Karapapaklar büyük cesaretleriyle öne çıktılar. "Temmuz-Ağustos 1877'de savaş şiddetlendi ve çatışmalar yoğunlaştı. Bu aylarda Mehrali'nin cesareti daha da belirginleşti ve ünü tüm Anadolu'ya yayıldı. Ağustos ayının başlarında, liderliğindeki gönüllü bir süvari alayı, yalnızca Göle taraflarında birkaç kez keşif yaptı ve düşmanla her karşılaştığında, kanlı savaşlar yaptı ve düşmana darbeler indirdi. Bu muharebelerden birinde Mehrali'nin atı göğsünden (kurşunla vuruldu ve yere düştü. Mehrali düşmez, öne atlar ve ayağa kalkar kalkmaz tüfeğini ateşler ve askeri alnından vuruyor. Başka bir asker ona yaklaştı, kılıcıyla onu karından bıçakladı, rakibin atına bindi ve tekrar düşmana saldırdı. Bir süre sonra düşman süvarileri kaçmaya başlıyorlar. 

Mehral'inin savaşlarından birisi hakkında Başkomutan Mareşal Ahmed Muhtar Paşa şöyle yazıyordu: “4 Ağustos 1877'de, Mehrali Bey 500-600 Karapapak süvarisiyle Göle yönünde (Demirkapı civarında)... Rus süvarilerine ulaştığında, genellikle savaştı, Rusları kaçırdı, onları takip etmiş ve daha sonra iki Rus taburuna rastladıklarında geri çekildiler ama ilk başta iyi iş çıkardılar.” Mehrali Bey'in Göle'deki kahramanlıklarından birini M. Arif Bey'de yazmışdır. Onun"Başımıza Gelenler" eserinin ayrı bir bölümü “Mehrali'nin Göle tarafında bir savaşı” adı altında, ilginç bir dilde bu savaşın açıklamasına ayrılmıştır. Yazar şunu not ediyor ki, Ardahan çevresinde konumlanan düşman kuvvetlerinin durumunu öğrenmek, ve o taraflardaki insanlarımıza umut ve güven vermek aynı zamanda örnek, cesur savaşlar göstermek ve düşmanın gözünü korkutmak amacıyla, Mehrali komutasındaki bin milis süvarisiyle yola çıktı. Göle bucağına bağlı Kapıköyü yakınlarında bir alay, düşman süvarisine tesadüf etmesiyle, yapılan savaşın sonunda onları dağılmaya ve kaçmaya zorlamış, fakat kaçan düşman süvarilerinin yeni gelen kuvvetlerle saldırmaya hazırlandığını görünce, güvendiği seksen kadar arkadaşını seçip pusuya yatırmış, sonra sanki geri çekiliyormuş gibi bir manevra ile düşmanı tuzağa düşürerek işini bitirmiştir. Yedi sekiz saat süren bu muharebede düşmanın meydanda bırakıp kaçtığı yüzlerce ölüye karşı, bizim kayıbımız iki şehit ve dört yaralıdır. 


(DT. K. Gradovsky. 1877'de Küçük Asya'da Savaş, St. Petersburg, 1879, s. 190-191. 
(2) Savaş 1877 ve 1878, TI s., S. 230. 
(3) V. Hacılar. XIX yüzyılda Borçalı'da kaçakçılık hareketi, s. 50-51. 
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Mehrali Bey düşmanı perişan edip Göle'den döndükten sonra Rus birliklerinin komutanı tarafından yöredeki Türklere yapıtığı, baskı, zulüm ve işkencelerin sınırı kalmadı. Mehrali'nin geri çekilmesinden sonra, Göle bucağındaki Dedeşin köyünü basan düşman süvarileri köyün camisi ile Göle Bucak müdürü Rıza Bey'in ve diğerlerinin evlerini yakmışlar, Orot köyünde de Arslan Paşazade Hasan Bey'in evini ateşe verdiler, onaltı köylüyü şehit ettiler ve çok sayıda kişiyi de yaralamış, «ırz ve namusa saldırganlık ve akıl almaz işkenceler yapmışlardır.” « 


23 Temmuz'da (4 Ağustos'da) Göle bataklıkları çevresinde gerçekleşen savaş Rus 
kaynaklarında geniş yer buluyor ve yerli halkın açıkça Mehrali tarafında olduğunu bildiriyordu. 
General Kişmişov şunu yazmıştır: "21 Temmuz'da izcilerimiz belirlediler ki, düşmanın Daçhor'un yukarısındaki kura nehri kenarındaki ormanlarında yoğunlaştığını ve saldırmaya hazırlandıklarını, ön karakollardaki süvari müfrezesinin şefi Albay Mirov, düşmanla eşitsiz bir savaştan kaçınmak için süvari birliklerini Heva köyüne çekti. Öğleden sonra saat iki'de Türkler Heva'ya yaklaştılar ve gözcü iki Kazak'ı yakaladılar. Düşmanın saldırdığını duyar duymaz, Alagöz yakınlarında konuşlanmış Vladikafkas Piyade Alayının birinci ve dördüncü taburları süvarilerin yardımına geldiler ve küçük bir çatışmadan sonra Türkler Daçora geri çekilmek zorunda kaldılar. Vladikafkas taburlarıyla birlikte, müfreze başkanı (Ardahan müfrezesi komutanı Komarov - F. V.) da Kheva köyüne geldi ... Albay Komarov Alagöz'den başka bir Vladikafkas taburunu çağırdı ve Yarbay Knyaz Baryatinski'ye Ömer Ağa köyünü terk etmesini, bir ve dördüncü Kafkas atıcı/tüfek taburları ile birlikte Kura'nın yukarı kesimlerine doğru Saaceli köyüne hareket etmesini emretti. 

22-23 Temmuz gecesi, alınan emire göre, Vladikafkas alayının üç taburu, Yeyski Kazak alayının dörtyüzlüğü ve otuzdokuzuncu topçu tugayının altıncı bataryasıyla birlikte kulübeye/yazlığa yaklaştılar ve savaşa hazırlandılar. 

Ayın 23'ü sabahı cepheden haber geldiki, düşmanın her biri üçyüz kişilik iki grup ile Daçora yeniden saldırıya geçmişdir. Albay Komarov bu saldırıya bir saldırı ile karşılık vermek istedi. Bunu yapmak için süvarilere saldıranların kanatlarını ele geçirmelerini ve piyadelerin batarya ile önden hareket etmelerini emretti. Türkler, onları karşılamaya hazır olduğumuzu anlayınca geri çekildiler, müfrezelerden biri, bataklığı geçme fırsatını kaybettiği için Saaceli köyünün evlerinde savaş pozisyonu aldı, ikinci grup bataklığın etrafından dolaşıp atlarına bindiler. Albay Komarov, Saaceli'yi ele geçirmek için evleri tek tek almalıydı, bu ise büyük bir maliyetle elde edilebilirdi. Bunun üzerine Komarov köyün arkasındaki tepeye vurmaya ve oradan Saaceli'ye saldırmaya karar verdi, bunun için köye yaslanmış bataklığı geçmek gerekiyordu. 
Yükseklerde yaşanan yoğun çatışmalar sırasında karşı kanatta bulunan birinci ve dördüncü Kafkas Tüfek/atıcı Ooo taburları Oo zamanında (Oo imdada Oo yetiştiler, (o Türkler o Göle bataklığının arkasına saklandılar. Bu savaşta bizden iki kişi öldürüldü, altı kişi ise yaralandı. 

Saaceli yakınlarındaki bu muharebeler, az kayıp vermemize rağmen bizim için büyük önem taşıyordu. Düşman Göle ovasını terk etti. Bundan sonra Ahalsıh (Ahsıka) ve Ahılkelek ilçelerinde sükunet hakim oldu. Göle bataklıklarında yukarıdaki 


(1) V. Hacılar. Borçalı Mehralı Bey ..., 5. 97-100. 
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1877-78 Türk-Rus savaşından savaş sahneleri 


tüm operasyonları yöneten Türk partizan Mehrali'nin asıl amacı bu ilçeleri yok etmekti.” 
(Gösterilen eseri, s. 260-261) 

V. Gippius: “21 Temmuz'da iki yüz Kazak'ın bulunduğu Poladit köyünden Komarov'a bildiriyor ki, düşman süvarileri Kazak gözcülerini yok etti ve ön karakolumuzu sıkıştırdı ... O gece haber geldi ki, Kazak karakoluna saldıran müfreze, Türk ordusu için Ardahan bölgesinden süvari toplayan Mehrali'nin emri altındadır. edinilen bilgilere göre müfrezesinin sayısı ikibinbeşyüz'e ulaşmıştı. 

Mehrali'nin cesur girişimini cezasız bırakmamak için Albay Komarov, ertesi gün Daçor yakınlarındaki düşmana saldırma emri verdi. Ancak geceleyin Türkler mevzilerini bırakıp göl bataklığının yukarısında bulunan Dedeşen'e geçip sabah olana yakın, Daçora hareket ettiler. 
Ardından Ardahan müfrezesi komutanı, düşman böyle davranırken vurmaya karar verdi. 

Düşman bizim ana guruplarımız göründüğü zaman, Saaceli köyünü ve tepelerini tuttu.” 
a Sakinleri bizim askerlerimize mukavemet edip ve ateş açan Saaceli ve Daçor köyleri savaşla ele geçirildi... "Ardahan müfrezesi, küçük bir kuvvetle Ahalsıh ve Ahılkelek ilçelerimizin sınırlarını bir ay boyunca başarıyla korudu. Özellikle, cesur binici Mehrali komutasındaki bin süvariden oluşan düşman süvarisi, her iki tarafta da savunma hattını geçmedi ve telgraf hatlarımızı da bozmadı”. (2) 

25 Ağustos 1877'de Başgedikler köyü yakınlarındaki “Kızıltepe” için şiddetli bir savaş 
oldu. Bu savaşta Türkler büyük bir zafer kazandı. Başgedikler zaferinden sonra, “Mareşal Ahmed Muhtar Paşa”ya, en yüksek rütbe olan "Gazi" ünvanı verilmiştir. Rus basını, 7-8 Ağustos gecesi, 25 Ağustos ve 9 Eylül'de Samed Ağa'nın başarılı gerilla saldırıları hakkında bilgiler yayınladı. (3) 

Kaynaklar 29 Ağustos'ta Mehrali'nin Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın talimatı üzerine yaklaşık 200 atlısıyla birlikte sınırı geçip düşmanın iç bölgelerine - Ağbulak ve Barmaksız (Zalgaya) civarına kadar giderek, Tiflis ve Gümrü'yü birbirine bağlayan telgraf hatlarını kesip, buradaki Türk olmayan nüfusu rahatsız edip, iki Kazak tümenini darmadağın ettikten sekiz gün sonra, yani, 7 Eylül'de Kazakkara ait yaklaşık 600 savaş atı (dahil, Rus devleti çiftliklerinde yetiştirilen 150 cins Rus atı) ve birkaç top telgraf teli ile birlikte Türk ordusunun karargâhına dönüşü hakkında bilgi istedi. «4 


(1) V. Oippius, gösterilen eser, s. 320-321. 

(2) Boma 1877-1878 gg, Mic, s. 235. 

(3) V. Hacılar. XIX yüzyılda Borçalı'da kaçakçılık hareketi, s. 51. 
(4) V. Hacılar. Borçalı Mehrali Bey tarihi gerçekler, s. 101-102. 


89 


Mehrali'nin bu tehlikeli ve riskli operasyonunun sonuçlarını Gürcü gazetesi "Iveria"(Kurucu ve editör - İlya Çavçavadze) O. O ilk muhabiri Trialetden verdiği haberde şunları yazıyordu: 

“Eylül başında, Darvaz köyünde yaşayan kaçak Mehrali, 400 kadar Karapapak grubuyla Trialet'ten Kazaklara ve bazı yabancılara ait 600 savaş atını almışdır. Bu olaydan sonra halk arasında şöyle bir ses yükseldi, Mehrali yakında Alman kolonisi Yekaterinfelde (Ratevana) saldıracak. Korkuya kapılan Almanlar koloniyi güçlendirmeye başladılar. Sokaklara taş-toprak ve ahşap barikatlar kuruldu ve tüm koloninin sakinleri uyarıldı, Zilleri duyar duymaz hemen Furgunları (Araba) çıkarıp sözde yerlerdeki barikatları güçlendirmelisiniz ve bu nedenle 
koloniye erişimi kesmeleri gerekir. Kadınlar ve gençler (yeniyetme) kilisede saklanmalıdırlar. 15 
Eylül'de, gece saat 3'te, tüyleri ürperten çanlar çalındı; Derin bir uykuda olan Ratevan halkı korku ve dehşet içinde yataklarından fırladılar. Kadınlar ve çocuklar kiliseye, erkekler Furgun (dört tekerleki öküz arabası) ve silahlarına koştular. Korkunç furgun/araba sesleri, bebek çığlıkları ve kalabalığın gürültüsü dünyayı ele geçirdi. Herkes tam olarak Şult'sun onlara yapmalarını söylediği şeyi yapmaya çalışıyordu. Bu sıcak karğaşada bir kadının bacağı merdivenlere takıldı ve aşağı yuvarlanarak bacağını kırdı, başka bir kadın furgun'un/araba'nın altında kaldı. Bu gürültünün nedenleri daha sonra belli oldu. Yani, koloni sakinlerinden olan bir Alman'ın evine ateş düşmüş (yangın çıkmış) insanları yardıma çağırmak amacıyla zengi/zil çalmaya başladı. 

Beş veya altı gün sonra, gece yeniden zilin sesi tekrar çaldı, Almanlar hemen furgun'ları/araba'ları çıkarıp girişleri kapattılar. Tüfeklerini alıp sipere girdiler ve bağırdılar: "Mehrali Çatak'tan geliyor." Bir Alman diyordu: "Top-tüfekli kırk adam olduğunu gördüm ve normal askerlere benziyorlardı." Almanlar, süvari komutanı Paşa, Mehrali'nin büyük bir ordusu olup olmadığını öğrenmek için Kepenekçi'ye gönderdiler. Paşa, atını Maşavera'nın çukuruna doğru sürdü, Şeytanlı'nın çıkışında Çatak'ta tepeden aşağı indi ve gördü ki, atlılar çayı geçiyor ve o anda atların korkunç ayak seslerini ve insan seslerini duydu. Kendisini yakalamaya çalıştıklarını düşündü, bu yüzden atının kafasını çevirdi ve korku içinde geri kaçtı. Ancak atlıların ayak sesleri onu takip ediyordu. Paşa'nın yüreği ağzından çıkmış halde kendini Almanlara teslim etti ve bağırdı: Geliyorlar! 

Aslında, iki ya da üç dakikadan kısa bir süre sonra korkunç ayak sesleri duyuldu. 
Almanlar uzun süre beklediler, tüfeklerini ateşlediler. Çok sonra karşı tarafın ateşe karşılık vermediklerini gördüler. Ateşi kestiler, Sabah açıldığında, savaş alanında iki ineğin tüfekle öldürüldüğünü gördüler. 

Hikaye, böyle olmuş. Lök ormanından dönen bir Alman, Kepenekçi yakınlarında birkaç atlı görüyor. Onlar gelini kocasının evine götüren ve ona mağaraya kadar eşlik eden Tatar atlılarıydı. Almanlar bu Tatar atlılarını düzenli askerler olarak biliyorlardı. Paşa'nın tepenin üstünde gördüğü süvari askerler ise develer imiş. Uryadnik Paşa tepeden kaleye kaçıyor. Ne yazık ki, kalede nahır var imiş. Vahşi bir kurttan korkan sığırlar, Paşa'nın atının arkasından koloniye götürülüyor. Paşa, düşmanın kendisini gördüğünü ve peşine düştüğünü düşünüyor. 
Karanlıkta, tüm gücüyle atına biner ve çoban onu bir tappatup ile koloniye kadar takip ediyor. 
Paşa, dehşet, şaşkınlık içinde kendini Almanların üzerine bırakıyor, nahırda onun arkasından geliyor. Korkmuş Almanlar -“Düşman saldırıyor” diyorlar, tüfeklerini ateşliyorlar. Ertesi gün ... 
zafer işareti olarak iki ölü inek buluyorlar ... ” m 


(1) Iveria gazetesi, 27 Ekim 1877, No. 35, s. 4-5; "Ziya" gazetesi, 2003- , Şubat, s. 5 (V. Hacılar tarafından tercüme edilmiş ve sunulmuştur). 
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Türklerin ard arda kazandığı zaferlerle sarsılan Ruslar, yaz sonunda cepheye yeni yardımcı birlikler getirdiler. Rus birlikleri yeni kuvvetler tarafından büyük ölçüde güçlendirildi ve güçlendiklerini gören Mareşal Ahmet Muhtar Paşa Eylül başında İstanbul'a Sultan'a şunları yazdı:"Düşman her geçen gün yeni kuvvetlerle güçleniyor, yakında beş Rus'a, bir Osmanlı sayıca denk (beş Rus askerine bir Osmanlı askeri denk gelecek) gelecek. Kanaatimce, böylesi bir güç eşitsizliği koşullarından dolayı, tüm orduyla Kars'a çekilmek daha uygundur. Orada mevzi alırsak, düşmanın kaleye girmesine izin vermemek mümkündür.) Buna karşılık, Mareşal, tüm Rus saldırılarını önlemek için sultandan son şans tükenene kadar Subatan'da (Subatan köyü) ısrar etme emrini aldı. Emri yerine getirmek için, Ahmet Muhtar Paşa olağanüstü tedbirler almak zorunda kalıyor. Kişmişov şunları yazıyordu: "5 Eylül'de öğrendik ki, Muhtar Paşa'nın Ardahan'a iki grup gönderdiği...Ancak öğrendik ki, Derviş Paşa onunla temasa geçerek, Batum kolordusundan iki taburu ayırıp Ardanuç'tan yardımına gelmesini, aynı zamanda Ardahan yollarında gerilla operasyonları yürütmek için Ahılkelek ilçesine (Obir gurup Laz ekip göndermesini istedi. Mehrali'de süvarileriyle oraya gönderilmişti. 

Sonuç olarak; Derviş Paşa Batum'dan hiçbir şey yapamaz, sadece ikiyüz süvari göndermiştir. Mehrali ise Çıldır gölüne kadar geldi, Ahılkelek sınırında konuşlanmış ejderha/dragun alayının filolarıyla buluşmayarak temkinli bir şekilde geri döndü. Dönüş yolunda Dalaver köyünde eski silah arkadaşı Mansur'un evini bize sadakatinden dolayı yıktı, Mansur'un en büyük oğlunu ve iki akrabasını öldürüp, karısını ise esir alarak Türk kampına götürdü.» () 

21-24 Eylül'de (2-5 Ekim) Türk birlikleri, küçük ve büyük Yahni dağları'nın eteklerinde düşmana bir ezici darbe daha indirdi. Yahniler zaferinden, yeni halyaz, Zivin ve Başgediklerden sonra üst üste kazandıkları dördüncü meydan muharebesinden sonra, 1877 yılı Ekim, Türkler için Zor bir aydı. Ruslar 3 (15) Ekim'de Alacadağ Tepelerinde zafer kazanarak, 6 (18) Ekim'de Kars'ı tekrar kuşattı. Alacadağ savaşı'ndaki yenilgiden sonra Türk askerlerinin bozulup/dağılıp "Kars'a döndükleri sırada Başkomutan Ahmed Muhtar Paşa beklenmedik bir şekilde herkesin arkasındaydı. Düşmanla arasındaki mesafe gitgide kısalıyor ve beş altı yüz adımlık bir mesafe kaldığını, bu da her an Başkomutan Paşa'nın düşmanın eline geçmesi, yakalanması ihtimalini artırıyordu. O gün Ahmed Muhtar Paşa ve kişisel hizmetindeki altı kişiyle büyük bir tehlikeden kurtuluyorlar. Bu kişiler aşağıdakilerdir: Arpaçay'ın sağ tarafında bulunan Aralık köyü sakinleri, Mehrali Bey gönüllü süvari alayının cesur savaşçıları, Karapapak Hasan ve Hüseyin kardeşler, Van sancağının Ağımas köyünden yaver Mustafa Ağa, iki çavuş hizmetçi” lerdir. 6) 

23 Ekim (4 Kasım) Erzurum deveboynu yakınlarında, Gazi Ahmed Muhtar Paşa ve Kurt 
İsmail Paşa'nın birleşmiş kuvvetleri mağlubiyete maruz kalarak, Erzurum'a geri çekilmek 
zorunda kaldılar. Erzurum üzerine yürüyen Ruslar, Türkçe bilen birkaç Ermeni sayesinde, 18 
Ekim'de (9 Kasım) şehrin etrafındaki stratejik Aziziye tepelerini işgal ediyor. Erzurum halkı orduyla birleşerek düşmanı Aziziye tepelerinden geri püskürtüyor. Bu tepeler, Rus ordusu birliklerinin ve onlara yardım eden Ermeni çetelerinin mezarı oluyor. 

Ekim ayı başlarında, Rus Başkomutanı Alexandropol, üçüncü Dağıstan ve Şüregel düzensiz süvari alayı, yanı sıra Tionet sotnyası, Yüzbaşı Yelisoidze ve Teğmen Samed Ağa'nın gönüllü süvariler dışında kalan diğer tüm süvari alaylarını feshetti. (3) Tarihi kaynaklara göre, Alexandropol süvari düzensiz alayının alay komutanı Binbaşı Yenikolopov liderliğinde ki, iki sotnya (dört bölükten oluşur), Yelisoidze ve Samed Ağa'nın gönüllülerinin Kars yakınlarında Osmanlılarla çatıştığına dair haberler var. (4) İkiyüzonsekiz numaralı Rus kolordu komutanının emrine göre, ekim ayının ikinci yarısında Borçalı ve Yelizavetpol sotnya (yüz kişilik müfrezeleri) ana kuvvetlerden çıkarıldı. 


(1) Kişmişov, gösterilen eseri, s. 311-312. 

(2) V. Hacılar. Borçalı Mehralı Bey .... 5. 122. 
(3) Gippius, anılan eseri, s. 373. 

(4) 1877 ve 1878'deki savaş, IlI c., S. 303. 
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1877 sonbaharında Kars şehri bir ay boyunca kuşatma altında kaldı, yani düşman tam bir 
ay boyunca ordunun ve şehir nüfusunun şiddetli direnişini kıramıyor. V. Gippius, Kars çevresindeki "ilk manevralarda" Rusların yaklaşık yüz askeri ve "çok yetenekli" bir generalini kaybettiğini yazıyordu. O General Komarov'un, Prens Çavçavzade ile birlikte Kars'ın kenar mahalleleriyle Karapapak yüzlüyünün korumasında tanıştığından bahsetmiştir. 0) 

5 Kasım 1877'de Rus birlikleri Kars'a kesin bir saldırı başlattı. Güçlü bir direnişle 
karşılaşan Rusların sadece kanlı istihkamları yönünde kayıpları, bin'den fazla ölü ve yaralı askerden oluşuyordu. Bütün gece süren şiddetli bir savaşın ardından, 6-da (Kasım'ın 18 de) Rus Çar'ının kardeşi, Başkomutan Mihail Nikolayeviçin önderliğinde şehre giriyorlar. Rus kaynakları, Kars muharebelerinde 2.500 Türk ve 2.300 Rus'un öldürüldüğünü açıklıyor. 

Bu savaşlarda Türk kadınları erkeklerden geri kalmıyarak, cesaret ve azim örnekleri göstermiştirler. G. Gradovski: "Kars'ta yerli Türk kadınları da inanılmaz bir cesaret ve yiğitlikle ölüm korkusu olmadan şehirlerini savunuyordular." (2 Rus yazar, Kars'lı bir kadının onları kendi diliyle lanetlediğini ve taşladığını bile not etmiştir. Gradovskinin yazdığına göre, Kara Fatma adında, Erzurumlu genç ve zengin bir kadının erkek giyimli beşyüz cesur atlı kadını etrafına toplayıp, savaşa hazır halde Muhtar Paşa'nın huzuruna geliyor. (3) Kars Sancağı düşman tarafından tamamen ele geçirildikten sonra, 82.000 Türk ata topraklarını terk ederek Anadolu'nun iç bölgelerine göç ediyorlar. 

Kars'ın işgalinden sonra, Rus komutası altındaki Karapapak ve Kürtlerden oluşan Aleksandropol/Dedeağaç düzensiz süvari alayı, dört yüz Kürt filosu ve iki yüz Karapapak Şüregel filosu, altı yüz Alexandropol süvari düzensiz alayı şeklinde yeniden oluşturuluyor. (4) 

Kasım ayı ortalarında Erzurum civarındaki Rus ordusu yiyecek sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bu sorunu çözmek için Rusya'nın Tebriz Başkonsolosu S.S. Krebele'ye Güney Azerbaycan'ın köylerinden elindeki tüm imkanları kullanarak mümkün olduğu kadar çok un tedarik etmesi talimatı verildi ve onun düzgün nakliyesini kontrol için, Kırım Savaşı'na katılan Korgeneral Hasan Bey Ağalarov, Tebriz'e gönderildi. (s Güney Azerbaycan'dan toplanan yiyecekleri özel nakliye araçlarıyla acilen Erzurum yakınlarındaki Hasankale'ye gönderildi. 

Mehmet Arif Bey, Osmanlı ordusundaki Çerkezlerin (Kuzey Kafkasyalıların) askeri disiplinden uzak olduğunu kaydediyordu. Bu nedenle iki büyük Çerkes süvari müfrezesinden birinin komutanı Musa Paşa Kunduhov savaşın ortasında istifa ediyor. Komutası altındaki dağlılar ikiye ayrılıyorlar. Onlardan biri Ethem Paşa, diğeride Mustafa Saffet Paşa tarafından yönetiliyor. 

Aralık 1877'deki şiddetli donların düşmesine bakmayarak, Rus kuvvetleri Erzurum yakınlarında toplanmıştır. Ahmed Muhtar Paşa Erzurum'un kuzey batısında düşmana ani darbeler indirmek için Mehrali'nin komutası altında, Ethem Paşa ve komutası altındaki Çerkezlerin de dahil olduğu büyük bir müfreze gönderiyor. Mehrali Bey, emri yerine getirirken çıkan muharebelerde topuğundan yaralanır ve bundan sonra topallar. Rus subayı A. Maslov bu savaşlardan biri hakkında şunları yazıyordu: “Türkler yapacağımız işleri öğrendiler ve bizim için karartmaya neden olan bir iş yaptılar. Biliyorduk ki Keçk köyü çok büyük bir köydür ve uzun bir yolculuktan sonra, köyde birkaç taburun konuşlandırılması planlandı. Ne yazık ki, küçük bir Kazak grubu 5 Aralık'ta bize verdiği habere göre, ünlü kaçak Borçalılı Mehrali bizden önce altmış atlı ile Keçk köyüne geldiğini, sakinleri tahliye edip ve köyü yakmıştırla.”6) 


(1) Gippius, anılan eseri, s. 74-75. 

(2) Gradovski, gösterilen eseri, s. 182. 

(3) Yine orada, s. 222. 

(4) P. H. Averyanov. Kürtlerin Rusya ile Pers ve Türkiye savaşlarında yaşadığı sıkıntı X IX yüzyıl, Tiflis, 1900, s. 218. 
(5) Kişmişov, AGA, s. 488 

(6) A.H Tereyağı. Küçük Asya'da Savaş Yılı, St. Petersburg, 1879, s. 146. 
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9 Aralık'ta Rus ordusunun bir kısmı 20 verst (bir verst; 1066 metredir.) yolu geride 
bırakarak karasu ovasına ulaştı. Burada General Tsitoviç Derbent Alayının üç Taburunu, dört Kafkas atıcı/tüfek taburunu, üç piyade bölüğü ve Orenburg Kazak müfrezesi ile Keçk köyüne yerleşirler. Bu Ermeni köyü, Hins Vadisi'nin kısa bir geçişinde bulunuyordu. Oradan Erzurum ovasına serbest bir yol açılıyordu. Keçk yolu büyük önem taşıyordu. Keçk'in ele geçirilmesiyle neredeyse, Erzurum demir kuşatma altındaydı. Rusların kalan bütün süvarileri ve cephe karakolları, Derbent alayından bir tabur, üç Orenburg takımı ise, Hınıs (Hins) ve Tufane (Tufanç) köyleri taraflara yönlendirildi. Dönemin Rus askeri tarih yazarları, birlikleri ile Mehrali arasında bu köyler için yapılan savaşları şöyle anlatmışlardır: 

A. Maslov: "10 Aralık'ta General Heyman Keçk'e geldi ve birliklerini batıya, Hins (şimdiki adı:Dumlu) köyün yakınlarına gönderdi. Asilerin komutanı Mehrali ordunun bu hareketini görür görmez, beşyüz Çerkez'le Hins köyünü ele geçirdi ve Derbent taburlarıyla, şiddetli bir çatışmaya girerek birkaç saat boyunca konumunu kaybetmedi. Hins'in/Dumlu'nun geri alınması bize yirmi'den fazla asker kaybetmemize mal oldu. Ancak şunu söylemeliyim ki bu 
savaşta, Mehrali ayağından ciddi şekilde yaralandı ve attan düşerken yaralı bacağını kırdı. 14 
Aralık'ta ölümüyle ilgili doğru bilgileri aldık. Mehrali'nin şahsında Türkler çok dikkatli, yetenekli ve cesur bir partizanını kaybetti. Erzurum çevresindeki köyler arasında Hins rezerv gıda ürünleri açısından ilk sırayı alıyordu. a) 

General S. Kişmişov: "Askerlerimizin Karasu ovasına gelişi Erzurum'da heyecan yarattı. 
10 Aralık'ta Ahmed Muhtar Paşa, bir sonraki hareketlerimizi izlemek için Mehrali komutasında 
kaleden 6.000 (altı bin) kişilik bir süvari müfrezesini bir sonraki hareketimizi izlemek için birliklerimizin yönüne gönderdi. Mehrali hala hangi noktaları ele geçirdiğimizi bilmeden, sabah saat 10'da cesurca Tuvanç köyüne yaklaştı, oradan karakollarımızı sıkıştırıp sürdü ve onları kovup takip etmeye başladı. Bir sonraki süvari müfrezeleri, silah sesine ilk tepki verenler oldu, onların arkasında Derbent alayının taburları ve Alayın üç rotası ve dört Kafkas tüfek/atıcı taburu vardı. 

Askerlerimizin hareketini gören Mehrali geri döndü ve Tuvanç köyünü ele geçirdi ve kulübelerdeki konumunu güçlendirdi. 

Her kulübe için ayrıca savaşmak zorundaydı, köye yapılan saldırı sırasında çok fazla can kaybına yol açmamak için, General Tsıtoviç orduyu top ateşi mesafesinde tuttu ve oradan ateş etmeye başladı, üç saatlik çatışmanın ardından Derbent alayı nihayet köye girebildi. Çatışmada bir askerimiz öldü, onbir askerimiz de yaralandı. Karşı tarafın kaybı bilinmiyor ama Mehrali cesaretinin bedelini bizzat ödemek zorunda kaldı. Bazılarının dediğine göre ayağından yaralandığı, bazılarına göre ise atdan düşerken bacağını kırdığı söyleniyor. 

Her halükarda, birliklerimizi rahatsız etmeye devam etmesi muhtemel olan böyle cesur bir süvarinin kaybı, Erzurum gamizonu için önemli bir olaydı. Tuvanç'daki bu savaş sırasında General Heyman Hins/Dumlu köyündeydi. Bunun hakkında bilgi alır almaz, Deveboynu yakınlarındaki Erivan alayına, Erzurum ovasına doğru ilerlemesini emretti. ” (2) 

Tanınmış Türk tarihçisi Enver Konukcu "Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum" adlı eserinde Mehrali'nin, Aralık 1877'de, Erzurum çevresindeki savaş sırasındaki son savaşı (yaralandığı için) hakkında şunları yazıyor: "Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Dumlu ve Tufanç (Güzelova) tarafına seçilmiş süvarilerini gönderdi. Bunların arasında adı destanlaşan Mehrali de bulunuyordu. Üç-dört alay Rus süvarileriyle çatışma olmuş, ikindiden sonra geri çekilmeye karar verilmiştir.” (3) 

(1) Yine orada, s. 149. 


(2) Kişmişov, gösterilen eseri, s. 491. 
(3) Enver Konukçu. Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara, 1992, s. 567. 


93 


Yukarıda bahsedilen Tufanç köyü savaşı, 1877-78 Türk-Rus savaşının tarihi hakkında en değerli kaynaklardan biridir, Korgeneral Çemyavski'nin düzenlemesi ile, 1907'de basılmış Kafkasya askeri bölgesi karargahının askeri tarih dairesinin bir yayını olan "1877-1878 Rus-Türk savaşının tarifine ilişkin materyaller" kitabının Il cildinde de tam tefarruatıyla anlatılıyor. ( altı ciltlik bu kitabın bir ve ikinci ciltleri San Petersburg'da, kalan ciltleri ise Tiflis'te yayınlandı: "... 
10 Aralık'ta bizi kontrol altında tutmak için Muhtar Paşa kaleden (Erzurum kalesinden- F.V.) 
Tufanç köyü istikametine partizan Mehrali liderliğindeki (oOgüçlü bir süvari müfrezesini gönderir... Türk süvarileri Tufanç köyünü, ayrıca köyden bir verst (bir kilometre) uzaklıkta bulunan ferat çayının akarsularından birinin üzerindeki değirmeni tutup saldırıya geçmeye çalışıyordu. Piyadelerimizin görünmesi Türkleri Tufanç'a çekilmeye mecbur etti. Bu köyde kendilerini tahkim ettiler ve ağır tüfek ateşi açtılar... Bu savaşta kaybımız oniki kişiydi. Yaralı Türkler arasında Mehrali'de vardı. ” 

10 Aralık'ta Tufanç köyünde yaralanan Mehrali Bey'in geleceği hakkında General- 
Leytenant Heyman kolordu komutanını devamlı olarak bilgilendirmeye çalışıyordu. Heyman Tafta köyünde tarafından 10 Aralık 1877'de gece saat 11'de kolordu komutanına hitaben yazdığı, 
41 no'lu resmi mektubunda şunları belirtiyordu: "... Tufanç köyünün sakinleri bildirdiler ki, 
köyden bir araba istendi ve Mehrali götürüldü. Bazıları ciddi şekilde yaralandığını, bazıları ise ayağının kırıldığını söylüyorlar. Ona bir şey olmuş olmalı. ” (2) 

General Heyman 12 Aralık'ta Hasankale'den bir sonraki gönderdiği 42 No'lu mektubunda şunları yazıyordu: "Mehrali'yi Erzurum'a götüren arabacı, Mehrali'nin attan düştüğünde bacağını kırdığını; Mehrali?'yi şehre getirdiklerinde, halk ve askerler hemen etrafını sardı ve bağırdılar: "Keşke Mehrali gibi yetenekli bir kişinin yerine bir Paşa'yı vuraydılar. Ne yapabiliriz, elbette, onlar haklıydılar.” (3) 

Heyman'ın 14 Aralık'ta kolordu komutanına hitaben yazdığı daha büyük 44 sayılı mektubun ilk cümlesi şöyledir: "Erzurum'dan gelen haberlere göre Mehrali öldü." 4 Görünüşe göre Ruslar, Mehrali Bey hakkında kesin bilgilere sahip değildiler. Aralık 1877'de Balkan cephesindeki durum gerginleşti. Ruslar Balkan dağları'nı aşıp İstanbul'u hedef alarak Adime'ye yaklaşıyorlar. "Bu nedenle 24 Aralık 1877'de Başkomutan Ahmed Muhtar Paşa ivedilikle İstanbul'a çağrıldı. Bunu kimse bilmiyordu, yoksa düşman Erzurum'dan çıkan yolları kesebilirdi. 
Kurt İsmail Paşa derhal çağrıldı, ona gerekli yazılı ve sözlü talimat veriliyor ve yol erzağı hazırlanıyor. Mehmet Arif Bey yazıyor: "Mehrali savaştan yaralı olarak döndüğünde, Başkomutan Erzurum'u terk etmek zorunda kalırsa kendisininde birlikte çıkarılmasını rica etmiştir. 

Çünkü, düşmanın zaferini görmek istemiyor, hem de savaştan önce ve sonra Moskova karşı yaptıklarının cezasının çok ağır olacağını bildiğinden, düşmanın eline canlı olarak düşmekten son derece korkuyordu. Mehrali için bir kızak hazırlandı ve akşam hayli ilerlemişti yatağıyla birlikte kızağa yatırılarak yola çıkarıldı. Gece saat sekizde Ahmed Muhtar Paşa da Allah'a tevekkül etti... Erzurum'dan ayrıldı.” 

Ahmed Muhtar Paşa'nın ayrılmasından sonra Kurt İsmail Paşa başkomutan olarak atandı. 
Ahmet Muhtar Paşa İstanbul'a giderken, Mehrali Bey'de kendi kafilesiyle Sivas'a doğru hareket etmiştir. O Sivasın Ulaş ilçesine bağlı bugünkü Acıyurd köyünün bulunduğu araziyi kendisine yaşam yeri olarak seçmiştir. Diğer Karapapaklarda kendisine yakın olan köylere yerleşmiştirler.” (5) 

(1) 1877-1878 Rus-Türk savaşının tarifi için malzemeler, cilt TI, Tiflis, 1907, s. 149-150. 
(2) Yine orada, s. 292-293. 
(3) 1877-1878 Rus-Türk savaşının tarifi için malzemeler, cilt TI, s. 294. 


(4) Yine orada, s. 297. 
(5) V. Hacılar. Borçalı Mehralı Bey ..., 5. 127-128. 


94 


MEHRALİ BEY Rüştü Bey (1877-1932) 


Mihrali Bey'in oğlu 


Mihrali Bey'in Tüfenk ve Kılıcı Kars ilindeki Mehrali Bey İlköğretim Okulu 


Kurt İsmail Paşa Mehmet Arif Bey 
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General-Leytenant Heyman General-Mayor Komarov 


Hatırlayalım ki, Musa Paşa Kunduhov onun emrindeki Çerkezlerin çoğu da, Mehrali Bey'in kendisine yurt (yaşam yeri) olarak seçtiği Sivas ilinde yaşıyorlardı. Hatta Mehrali Bey oğlu Rüşdü Bey'i (1877-1932) Sivas'lı Çerkez Emir Bey'in oğlu Hamit Bey'in kızı Pembe hanımla nişanlamıştı. 

1878 yılı Ocak ayının başlangıcın da Adime çöküşe uğruyor. 19 Ocakta ateşken ilan 
ediliyor. 8 Şubat'ta Başkomutan Kurt İsmail Paşa, kuşatma altındaki şehir halkının veba hastalığına yakalanması nedeniyle Erzurum'u savaşmadan düşmana teslim ediyor. B.N. 
Şelkovnikov Erzurum ilinin askeri valisi olarak atandı. Onun ölümünden sonra bu görevi geçici olarak Tümgeneral S.O Kişmişov tarafından yürütülmüştür. 

3 Mart 1878'de Ayastefanos Antlaşması (Yeşilköy) imzalandı. Antlaşmaya göre Osmanlı 
İmparatorluğunun Balkan yarımadasındaki toprakları, Kuzeydoğu Anadolu'nun Kars, Batum, Ardahan, Artvin bölgeleri yanı sıra Rus egemenliği altına giriyor. 

Savaştan sonra Kars Sancağında yaşayan Karapapakların büyük bir bölümü Beyazıd Sancağına göç edip, orada Antab kazasını (şimdi Tutak ilçesini) oluşturuyorlar. (1) 

Rus basınının 1877-78 savaşından önce ve savaşın gidişatında, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin zulme karşı oluşturduğu, baskı temelinde yarattıkları asılsız ajitasyon, Rusya'da yayınlanan "Obzor" gazetesinin muhabiri N. Ahvlediani, savaşın zirvesinde, Kars düşman tarafından işgal edilmeden önce cepheye gidip durumu yakından detaylı bir şekilde öğrenerek “Kars Sancağında Ermeniler” adlı büyük bir makaleyle tutarlı/inandırıcı cevap vermişdir. (2) 

N. Ahvlediani Makalesinde, Kars sancağının Ermenilerinin nüfusun müslümanlardan oluşan bölümünden daha iyi yaşadığını, güzel ev, eşya sahibi olduklarını, Türklerden razı olduklarının canlı şahidi olduğunu söylüyor ve Rus basını bu konuda bilmeden yalan asılsız haberler yayınlaması yanlış anlaşılmayla karşılaştı.  (Örneğin:Ermenilerin kurnazlığını vurgulayan bir diğer Rus tarihçi T. Gryaznov ise Konstantinopol (İstanbul) Ermeni Patrikhanesinin 1880 yılı istatistiklerinde; Van, Bitlis, Harput (Elazığ), Diyarbakır, Sivas ve Halep illerinde Türklerin sayısının gerçekte olduğundan dört kat daha az olduğunu kaydediyordu). (3) 


(1) Gryaznov, Asya Türkiye'sinde Cephe Tiyatrosunun Askeri İncelemesi, cilt. TI, SPb, 1897, s. 3 0, 4 9, 50. 
(2) «İnceleme» gazetesi, 1878,12 Şubat, s. 3. 
(3) Gryaznov, alıntı yapılan çalışması, s. 22. 
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Rus tarihçisi N. Dubrovin"Kafkasya'da Rus savaşı ve hakimiyetinin tarihi" (Kafkasya'da Savaş Tarihi ve Rus Yönetimi) kitabında yazıyordu ki, Ermeniler olmasaydı, Ruslar "Tatarlara" karşı nazik olurdu ve Ruslar "kulağa güzel gelen Tatar dilini" hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebil irlerdi, “dile uymayan kaba” Ermeni dilini ise tam aksine, öğrenememeleri gerçeği söylediklerinin kanıtıydı. 

Türk askerlerinin savaşlarda gösterdikleri yiğitlik ve cesaret özellikle Rus yazarlar 
tarafından vurgulanıyordu. Örneğin, Gryaznov, 19. yüzyılın son Türk-Rus savaşı olan, 1877- 78 
savaşı hakkındaki eserinde şunları yazmıştır: "Türkiye ile savaş tarihimiz, Türk askerinin cesareti ve sezgisi ve önemli derecede disiplin duygusuna sahip olduğuna dair birçok kanıtlar veriyor.” (1) 


İLAVELER 


ia 
Kisşii> ama 


MEHRALİ BEY DESTANI 
Evet, gününüz güzel, Başınız örtülü olsun benim canlarım! Nerelisin, kime söyleyeyim, haber size gökte kartalı gözünden vuran, yabancıların anasını ağlatan, gavurlara mezar kazan, 


Alosmanda (Osmanlı), Kafkasya'da meşhur olup, paşalar-sultanlarla Anadolu ağzında sofra açıp meclis kuran, Borçalının-Karapapakların size aslan yavrusu Darvazlı Mehrali'den bahsedeyim. 


(1) Yine orada, s. 53. 
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Mehrali Bey'in babası Memli,* Borçalı soyluları (o içerisinde şan şöhret sahibiydi. 
Memli'nin obada sözünü iki eden olmazdı. Bolus'ta (Bolnis ilçesi) toplantılar çok güzel idi. 
Allahverdi oğlu Memili'nin oğlu-kızı yavruları açısından şanslıydı. Memli'nin; Mehrali, İsa, Muhammed Ali, Ali isimlerinde dört oğlu, Huri, Tükezban adında iki kızı vardı. Memli, Bolusda aslı, nesli, şanı ile sayılan dost canlısı, nazik, oldukça cesur, vuran kıran ve düşmana karşı düşman bir kişiydi. 

Üstad diyorki, Borçalı halkının yaylalarında gül, gülü ve bülbül, bülbülü çağıran, Borçalı'ların dağlarında çadır kurduğu yayla zamanıydı. O zaman, Kazak Şemseddin Sultanlığı, Borçalı, artık Uruset'in (Rus) toprağına dahil olmuştu. Her yerde Ağalar, Beyler, Tavatlar, Naibler halkı ağır vergiler ödemeye zorluyordu. Arazi vergileri insanları iflas ettirdi. 
"Vazgeçme" vergisi insanlar için bir hayal kırıklığı kaynağıydı. Öyleydi ki, dağ, bağ, aran, Borçalı'da sürekli köylü ayaklanmaları vardı. 

Bu dönemde Memli'nin en büyük oğlu Mehrali'nin de bıyığı terlemiş, on sekiz yaşlarında, orta boylu, dolgun bedenli, mor bıyıklı, delikanlı, kendini beğenmiş biri olmuştu. Düğünlerde, nişanlarda ve su çeşmelerinde tokalı kemerli ve sultan nigar kızların gözleri ona çevrilmişti. 
Mehrali, akrabaları arasında nezaketiyle, edep ve erkanıyla ayırt ediliyordu. Onun da babası Memli'nin av, şölenlerde attığı kurşun boşa gitmezdi. Mehrali'den söz edildiğinde, yaşlılar tüm kalpleriyle şöyle diyordular: 

-Allah saklasın gerçekten adamın oğlu bir erkektir. Elma dalından düşmediği gibi Allahverdi oğlu Memli, kutsal alanının dışında kalmamıştır. Mehrali?yi gören ak saçlı kadınlar, anneler elinden tutar, ona uzun ömür ve mutluluklar dilerlerdi. Birçok anne ve büyükannenin kızları ve torunları için sıcak, kırılgan, sıcak dilekleri vardı. 


Evet benim canlarım! az önce söylediğime devam ediyorum. Kafkasya'nın her yerinde olduğu gibi, adı her yerde olan, bereketi bol olan Borçalı ilçesinde ve bu ilçenin ormanlık dağları kalbine yerleşen ve dağların güzel havasını taşıyan Darvaz köyünde kargaşa hakimdi. Halk Ruslara karşı sık sık isyan ediyordu. Çarlık Kazaklarının belleri Memli'ninkinden daha güçlü değildi. O yiğidi, her durumda, firsat ortaya çıkar çıkmaz ortadan kaldırmaya karar verdiler. 


Evet böyle bir isyanda Allahverdi'nin oğlu Memli kahramanca öldü. Rus Kazakları Memli'nin ölüsünden korkarak cesedini köy mezarlığında değil, Darvaz'ın yakınlarındaki Örmeşen köyünün Gavur-Malakanları uyuyan Hristiyan mezarlığına gömdüler.* Memli'nin mezarını korumak için iki Kazak askerini nöbetçi koydular. 

Memli'nin bir Hıristiyan mezarlığına defnedilmesi, halkın Ruslara karşı öfkesine sebep oldu. Usta diyor ki, cenaze gecesi Allahverdi oğlu Memili gelip oğlu Mehrali'nin yanına girdi. 
Onu azarlamaya başladı: 

- Utanmıyor musun, dört oğul babası gavur mezarlığında uyurmu/yatarmı? Beni üç gün içinde kabirden çıkarıp müslüman mezarlığına gömmezsen, verdiğim tuz-ekmek sana haram olsun. 

Uykudan öfkeli kalkan Mehrali, annesi Zöhre Hanım'ın yastığının kenarını kestiğini gördü. Elini gözlerinin üzerine koyarak Mehrali annesine dedi ki: “Anneyi-mihriban! Babam beni azarladı ve dedi ki "Oğlum, beni bu gavurların içinden çıkarmazsan, başının başlığı ve yüzünün güzelliği, görkemi sana haram olsun. Bil ve farkında ol! Bu babamın diyişidir ana! 
şimdi rızalık/razı olmak senden, mezarın yerini değiştirmek benden.” Zöhre Hanım yıkıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Mehrali Bey'in yüreği sızladı. Bakalım rüyasında annesine ne dedi, annesi ne cevap verdi, biz dileyelim, size gönül hoşnutluğu. 

*Darvaz köyünün Yaşlılarından Emrah Hacı oğluna göre, Darvaz ormanındaki "Memlioturan kayası" yer adı Mehrali Bey'in babasının 


adıyla bağlantılıdır.-F.V 
*O zamanlar iki Örmeşen köyü vardı, birisinde Karapapaklar, diğerinde ise Duhoborlar yaşıyordu.-F.V 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Aldı Mehrali: 

Canım anam bu gece rüya gördüm, 
Babam neler çekiyor mezar içinde, 
Onun iniltisi beni yakıyor, 
İnan, kalmadı sabır içimde, 

Aldı Zöhre Hanım: 
Canım, ciyerim, gel çıkma sözümden, 
Gitme oğlum, gitme koymuyorum seni, 
Gel, üzgünüm gözümden düşme gözümden, 
Gitme, oğlum, gitme koymuyorum seni, 

Aldı Mehrali: 

Gönlüm yasdan çıkmıyor, kalbim Karadan, 
Yardımcı olsun bana ulu yaradan, 
Babam dedi, çıkar beni buradan, 
Kalmışam gavurla kabir içinde. 

Aldı Zöhre Hanım: 
Oğul bu derdimin çaresi sensin, 
Vuran yüreyimin paresi sensin, 
Gören gözlerimin karası sensin, 
Gitme, oğlum, gitme koymuyorum seni, 


Aldı Mehrali: 

Mehralı?yım, gam deryaya dalarım, 
Pervane tek özümü oda salarım, 
Gavurlardan intikamı mı alırım, 
Perişan kalmışam onur içinde. 

Aldı Zöhre Hanım: 
Gel, yazık Zöhreni salma acıya, 
Tutulsan sineme vurursan yara, 
Yaradan derdine eylesin çare, 
Gitme, oğlum, gitme, koymuyorum seni. 


Söz bitti. Birçok ricadan sonra, Zöhre hanım Mehrali'ye müsade etti. Mehrali'nin de buna ihtiyacı vardı. O alttan girip üstden, üstden girip alttan kilitlendi, o yasağını aldı ve gecenin çocuğu olarak kendini Hıristiyan mezarlığına getirdi. Her iki Kazak muhafızını da kırbaçladı, çıkardı Memli'nin naaşını, getirip uyuyan müslümanlar mezarlığına defin etti. 

Anlatıcıların dili akıcıdır. Tan yeri kızarınca söylentiler yayıldı Darvaz'a, dağlara giden yolları, bentleri kestiler. Darvaz'ın etrafındaki tüm köylerin kontrolünü ele geçirdiler. Bu hali, durumu gören Mehrali, annesi ve kardeşleriyle elele verip-helalleşip, epeydir Karakötük adında bir at üzerinde uyumuştu. Ya meded (İmdat, yardım) senden diyip bıraktı kendini tapınak ormanlarına, Başgeçid dağlarına, bir süre dağlarda ve ormanlarda dolaştı ve tanınmış kaçak oldu. 
Bir gün Allah'ın hoş zamanında yayladan soğuk pınara indi, baktı ki keyifli bir anda, uzun boylu, geyik gözlü, korkak yürüyüşlü bir kızın pınara geldiğini gördü. Kız ne kız?! Güneş yüzünü utançla, ay ise utançla kapladı. Yıldızların gözleri yanıp sönüyor. Mehrali'nin gözleri parladı, kızın gözünde, kalbi söz alıp konuştu. 

Mehrali'nin sabrı tükendi. Kızın dikkatini çekmesinden sararmış sapa, incelip ipe döndü. Öğrendi babası Memli'nin dar gününün yakın dostu olduğunu, Keçeli köyünden, sade ekmekli göçebe, yaşlı Ahmed Ağa'nın evinin yeri, amcası Ahmed Ağa'nın evine döndü 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Usta diyor ki, Ahmet Ağa dostu Memli'nin oğlu Mehrali?yi bastı bağrına, başladı tuz gibi yalamaya. Ahmet Ağa baktı ki dilsiz yeğeni kendinde değil, ilk başta zannettiki Mehrali aç ve susuzdur. Açlığı ortadan kaldırmak için, kesti beyaz kuzuyu dizdi şişlere, Ahmed Ağa adına yakışır bir sofra açtı ve kebabın kokusundan yemeyeninde onu yemesi geldi. Ancak Mehrali'nin durumu düzelmedi. Ahmet Bey Mehrali'den neden keyifsiz olduğunu sorunca kaçak Mehrali öfkeliydi haline rağmen, Ahmet Ağa'ya utana utana bakalım ne demiş: 


İstiyorum sırrımı sana söyleyeyim, 
Benim bu derdimi biliyorsan, amca! 
Bir güzelin sevdasına düşmüşem, 
Bu derdime ilaç yapasan, amca! 
Ahmet Bey, "Oğlum, kabul edelim, bu bir sır değil, acı değil, açıkca söyle göreyim" Aldı Mehrali: 


Sevdiyim güzelin ismi Bahardı, 
Öyle bil açılmış yeni sabahdı, 

Gel kıyma çektirme bana bu derdi, 
Acıma bir derman olasan, amca! 


Mehrali'yem, ben çekiyorum kahrı, 
Yatamıyorum ne gece, ne sabah, 

Canı gönülden ben seviyorum Bahar'ı, 
O sevgiliyi bana alırmısın amca! 


Ahmed Bey, yeğeninin acısının farklı olduğunu gördü. O çok gezmiş görmüş ve bu tür işleri çok yoluna koymuştur. Sorup öğrendi ki, yeğeninin gönül verdiği Bahar Hanım köyün saygın bir büyüğü olan Osman Katda'nın kızıdır. Dedi ki: 


-Kardeşimin oğlu bil ve farkında ol! bir ölüme çare yoktur. Diğer dertlerin çaresi vardır. Takma kafana! yaşlı amcan bu gece büyüklerle birlikte, Katta Osman'ın evine gider, inşallah her şey olur gönlüne göre. 

Hava kararınca, Ahmed Ağa sözleri geçen köyün ileri gelenleriyle Osman Katda'nın kapısını kesti. Varış noktasını açtı. Çaylar içildi, sohbet uzayıp gitti. Uzun bir sohbetten sonra, rıza işareti olarak iki renkli çay geldi, Mehralıyla Bahar Hanım'ın tatlı şeker şerbetini içtiler. 


Gelecek baharda düğün tedariklerinin görülmesi tavsiye edildi. Ruslar, kaçak Mehrali'nin Ahmed Ağa'nın konuğu olduğunu o zaman öğrendiler. Ahmed Ağa'nın evinden ayrıldılar. Mehrali işinin çok zor olduğunu gördü, dedi ki, benim atımı ahırda eyerleyin. Ahmed Ağa fırsatı değerlendirmedi ve evin arka tarafına gitti. Ahırda Mehrali'nin atını eyerledi. Aynalı tüfeğini de geçirdi eyerin kaşına bağlanan kancaya, yol tedariki için üç günlük yiyeceğini de heybesine koydu.Çekti atını evin arka tarafından çıktı yola, Kaçak Mehrali şimdi şahin gibi kondu karakötüyün eyerinin kaşına, yatdı uzandı bir nara çekti (kükredi) görelim ne dedi: 


Yağlı düşman, ne düşüyorsun peşime, 
Bu kavgadan dönersem bana ar olsun! 
Düşmanımdan intikamımı almasam, 
Koy, bu geniş dünya bana dar olsun! 
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Düşmanın kanından içsem doymuyom, 
Kısasımı kıyamete koymuyorum, 

On beş askerden beşini saymıyorum, 
Taki, yaradanım bana yar olsun! 


Mehralı?yam, her savaşa katlanıram, 
Kartal gibi zirvelerde süzülürem, 

Tanrım benimle olsa, safları bozarım, 
Koy, arkamda yaratan benimle var olsun! 


Mehrali konuşmasını bitirip, atın karnının altından çıkıp ve sırt üste kalkan gibi yapıp birkaç askeri öldürüp oradan ayrıldı. Ya meded senden diyip ( Allah'tan yardım diledi) bıraktı kendini kaçakların, cesurların zorluklarda sığındığı dağlara, çok geçmeden yerel yetkililerin, Ağa, Beylerin, Kazakların çilesinden kaçan; Dalaverli Mansur, Davşankulu oğlu Hüseyin, Kele oğlu Hüseyin Başı adamlarıyla birlikte Mehrali'nin müfrezesine katıldılar. Uzun süre dağlarda birlikte yürüdüler. Bir gün Mehrali, kaçak arkadaşlarına yüzünü döndü ve dedi ki: 


- Benim aziz dostlarım! Bilin ve farkında olun, kaçakçılık kolay değil. Kaçak kendini, silah arkadaşlarını ve kutsal topraklarını yabancılardan korumalıdır. 


Atalar iyi söylemiş: “Kaçaktan ne nacak, ne de korkak olmaz”. Bu yüzden bir an için gözlerinizin içine bakın. Göz düşmanını daha iyi biliyor ... 


Sevgili arkadaşlar! Mehrali kaçaklar hakkında bu konuşmayı laf olsun diye söylemedi. 
Mehrali herkesin yüzüne bir defa baktığında kalbini ve arzularını gözlerinden okuyabiliyordu. O, Davşankulu oğlu Hüseyin, Dalaverli Mansurun alçak, korkak adamlar olduklarını yüzlerinden dürüstçe okumuştu. Mehrali sadece Darvaz Sunurun köyünün yerlisi Kele'nin oğlu Hüseyin kendisine inanıyordu. Mehrali Kele oğlu Hüseyini dinledi. Kele'nin oğlu da Mehrali'nin fikrini benimsedi. Kele'nin oğlu sohbetin güzel yerinde Mehralı?ya dedi: 


| -Kardeş anlaşılan uzun sefere hazırlanıyorsun. Seferin mübarek (bereketli, verimli), 
İzin verirsen uğur kabağa gidip ailemle görüşürdüm. Annem babamdan helallik alırdım. Başarılı 


olursam o zaman düşmem. 


Kele'nin oğlunun sözleri kara diken olup yapıştı, Mehrali Bey'in yüreyinin başına. 
Getirdi annnesini-bacılarını, kardeşlerini, sevgilisi Baharı gözlerinin önüne, O verdi Kele'nin 


oğluna izin. Kardeşler! Söz var diyorlar: 


- Sen saydığını say, gör felek ne sayıyor?! Kargalar yatmamıştı. Kele'nin oğlu eve yeni gelmişti ki, onun gelişini Kazaklara ilettiler. Daha önce Kazaklar, Kele'nin oğlu Hüseyin'in evini kuşatmıştı. İşin kötü sonuç vereceğini duyan Kele'nin oğlu efsane verdi evin arkasındaki ot tayasında kendine bir sığınacak yer yaptı. Kazaklar evi ateşe vermeye başladılar. 
Otluğa/taya'ya ateş ettiler. İşin kötüleştiğini gören Kele'nin oğlu ot tayasından çıkarak bir çok Kazağı serdi yere, kendisi de Kazakların kurşunuyla öldü. 


En sadık dostu Kele oğlu Hüseyin'in yiğitçe ölüm haberi sarstı Mehrali'yi, Her zaman sadık bir arkadaş bulamazsın, Hüseyin güvenim tek sana vardı, sende böyle oldun dedi çok üzüldü, ağladı. Bakalım bu vesileyle neler söyledi, hizmetinize sunalım: 


Zalım ecel seni tez yakaladı 

Alıb kemendine saldı Hüseyin! 
O muhannet sitemkarın mermisi, 
Azrail cengine saldı Hüseyin! 
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Diyordum, dağda koşar gezerdik, 
E| yolunda her cefaya düşerdik, 
Zalım kazakların başını ezerdik, 
Hazan vurdu, gülün soldu Hüseyin! 


Muhtemelen hak yolunda işlemişem günah, 
Sen ol bana dayak, ey yaradan şah. 
Ümidim sen idin, koruyucum Allah, 
Mehrali?de sensiz kaldı Hüseyin! 


Evet canlarım! Artık gavurlara karşı, Kafkas'ın her yerinde, Şemşeddin'de, Kazak'da, Loru'da, Karaçöp'de, Karayazı'da, Başgeçid'de, Ağbaba'da Deli Ağa'nın, Kör İsmayil'in, Mehrali”nin, İskender'in, Deli Yusuf'un kaçak müfrezeleri hükümete karşı çıkan gruplardır. Çar yönetiminden canı sıtkın fakirlerin sayısı gün geçtikçe arttı. Mehrali'nin ünü artık sadece Borçalı'nın değil, Kars, Ardahan, Çıldır, Şüregel, Ağbaba, Ahıska, Ahılkelek, Kazak, Gencebasar, Açıkbaş, Pembek ilçelerini de kapsamıştı. Tiflis'de, İstanbul?da, Moskova'da, Peterburk'da, Erzurum'da çıkan gazetelerr her gün Kaçak Mehrali'nin en korkulu düşman olduğunu yazdılar ve yaydılar. 


Hükümet askerleri kaçaklarla baş edemediler. Ruslar bu yüzden hileye başvurdular, kendilerine karşı suçları nispeten küçük olan kaçakları affettiler, Mehrali'yi yakalayanları ve onlara esir verenleri pek çok hediye ve rütbe ile ödüllendireceklerine söz verdiler. 


Mansur ve Davşankulu oğlu konuyu duyunca gizli bir görüşmeye girerek hükümete teslim oldular ve Ruslara, Mehrali'yi yakalamak boynumuzun borcudur dediler. Mehrali'nin, arkadaşları alçak, kalleş çıktı. Bu nedenle Borçalı'da durmayıp gitti Alosmana, Çıldır ilçesindeki karapapak dostlarının yanına sığındı. Bunu bilen ve Mehrali'nin cesaretinden titreyen Rus hükümeti, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'e bir mektup yazarak ondan, Mehrali'yi hemen Ruslara vermelerini, Abdülaziz Paşa Başbakana talimat verdi, o da Erzurum valisine talimat verdi, Paşa'nın emri yerine getirilsin, Mehrali Bey'i derhal yakalayıp Rusya'ya teslim ediniz. 

Bunu duyan Mehrali, Rusların elindeki topraklara geri döndü. Ailesiyle görüşme fırsatını kaçırmadı Darvaz'a gitti. 


Mehrali'nin Rus sınırlarını (o geçtiğini duyan Dalaverli Mansur, Davşankulu oğlu Hüseyin, Musa Çavuş, Karib Ağa her yerde Mehrali'yi takip etmeye başladılar. 


Bir gün Musa Çavuş Mehrali ile karşı karşıya geldi. Ancak Mehrali savaştan kaçınmak istedi ve Musa çavuşa defalarca bunu yapmamasını söyledi. Elimi kana bulaştırmak istemiyorum: Biliyorum bu Rusların sana para verdiğini, gel açgözlülüğü bırak, benden sana hayır gelmez: Musa Çavuş ay kanlı ha, durumun kötü olduğunu gören Mehrali dedi ki,buna birkaç kelime söyleyelim, bir daha kanmazsa ya Allah ona verir ya da bana, bakalım Mehrali ne dedi: 

Musa Çavuş, gel elini çek kavgadan, 
Keserler bileğini, elden olursun! 
Atıp kaynanana tutarım seni, 

Cennet tekir oradan olursun! 


Kartalın zirvede olur yuvası, 
Tilkinin aslanla olmaz davası. 
Gel benimle savaşmayı, bırak, 
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Vururam kılıncı, belden olursan! 


Mehralıyam, şimdi giriyorum meydana, 
Köroğlu tek kılınç vururam her yana. 
Bir nara çekerem Rüstemzalyana, 
Tutulur kulağın dilden olursun. 

Söz biter bitmez Musa Çavuş durmayıp tekrar saldırınca Mehrali atının başını geri çekip döndü ve döndüğünde ise ilk saldırısında Musa Çavuş 'u kılıcıyla yaraladı. Ama yine merhameti geldi, tekrar vurup öldürmek istemedi, atına binip hızla uzaklaştı. Musa çavuş yaralanıp atından yere düştüğünde, müfrezesindeki askerlerin yarısı atından indi ve liderlerinin teleşına düştüler.Yarısı Mehrali'yi takip etti ve onu yakalamak istediler. Mehrali ileride bir vadi olduğunu gördü, atına acı bir darbe indirdi. At öyle bir sıçradı ki, vadiye düştü. Onu takip eden askerlerin çoğu nefeslerini tutamadı ve vadiden aşağı uçtu ve öldü. Mehrali o uçurumun dibinden sağ kalan atlılara dedi ki: " Benim Sizinle hiçbir işim yok, o yüzden beni izlemeyi bırakın.Suç Musa çavuş'un kendisindeydi, onu vurmak istemiyordum. Allahtan dileğim odurki, ona bir şey olmasın.” Atına bindi ve gözden kayboldu. Bu süvariler körü körüne dönerek yaralı Musa çavuşu köyüne götürdüler. Yolda çok kan kaybettiği için babası ve kardeşlerinin yanında hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra Mehrali?yi daha çok izlediler, hükümet onu her yerde arıyordu. 
Günlerden bir gün Rus'un parasına susayıp korkaklık/kalleşlik eden baba dostu Garip Ağa'nın müfrezesiyle Mehrali karşı karşıya geldiler. Mehrali sade/düz olduğu için gözden kaçamazdı.Tekrar kavga etmek istemedi ve kavga/savaş etmeden anlaşmak istedi. Ama Garib Ağa ondan vazgeçmedi. Öyle oldu ki Mehrali'nin atı Garip Ağa'nın atıyla yan yana koştu. Bunu gören Mehrali kendi kendine dedi ki, "Bunun hakkında birkaç söz söyleyelim, o bakmazsa ben bakarım" diye düşündü. Garip Ağa'ya döndü: 


Garip Ağa! İşit benim sözümü, 
Gel el götür, bu davadan, geri dön. 
Senin ile çok tuz-çörek kesmiştik, 
Gel el götür, bu davadan, geri dön. 


Ezelinden böyle diyor babalar: 
Örek basan el gözünde har olur, 
Sene yaraşmaz böyle ses-sedalar, 
Gel el götür, bu davadan, geri dön. 


Gel düşmeyesin Mehrali'nin peşine, 
Dayanamazsın alevine, közüne, 

Bir kılıç vururam senin dizine, 

Gel el götür, bu davadan, geri dön. 


Söz cavabını tamamladı. Garip Ağa şöyle dedi: 
- Ya sen, ya da ben! Başka türlü olamaz. 
Mehrali Bey dedi ki: 


- Garip Ağa! Sen paranın el kiri olduğunu iyi biliyorsun. Rusların fitnesine gelme. Ne kadar istiyorsan para vereyim sana. Babamla tuz-ekmek yedin. Aramızdaki barışa and olsun, ben kan dökmek istemiyorum. Bu benim sözümdür. Garip Ağa'ya hiç bir şey kar etmedi, yine dedi: - Yok, Mehrali! Dağ, Bağ, Aran Borçalı'da, Karapapak ellerinde iki koçun başı bir kazanda kaynamaz. Ya sen, ya da ben. Mehrali yok dedi, Garip Ağa az işitdi. Garip Ağa ne kadar hücum 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ettiyse, Mehrali el kaldırmak istemeyip hepsinden kaçtı. Sonunda imkansız olduğunu gören Mehrali, bunun gözlerini kan kaplamış/bürümüş, dedi: 


- Garip Ağa, bir olan Allah aramızda şahit olsun ki, ben elimi senin kanına bulamak istemiyorum, o ki sen anlamadıysan, kendinden küs. Seni öyle edeyim ki, ne ölesin ne de sağ kalasın, yaşadığına pişman olasın. Sonra da ya rabbim! sen şahit ol diyerek, az önce kılıcını biledi, Garip Ağa'nın sağ bacağı dizinden kesti. Garip Ağa kan kaybediyordu, evine getirdiler, ayılınca dedi ki: 

- Bu olayda Mehrali'nin bir suçu yoktur. Suç benimdir. Nalet olsun şeytana, o beni yoldan çıkardı. Evet Mehrali öyle ki, Garip Ağa'yı kana bulayıp, evinden yüz çevirdi. Annesi ve kardeşleriyle buluştu. Annesine nişanlısı Bahar'ı kaçırmak istediğini söyledi. Anası da cavabında dedi ki, 

- Oğlum, bırak bu işi senin başın hele beladadır. Kaçaksın, İşler düzeldiğinde Bahar orada olacak ve size öyle bir düğün yapacağım ki, sesi Alosmandan, Eresey'den gelecek. 

Annesi ve köyün yaşlıları çok şey söyledi ama Mehrali sözlerini dinlemedi. Gitti nişanlısı Bahar'ın yanına. Her iki sevgili birbirini görünce çok sevindiler, Allahta hepinizi sevindirsin. Bu kadar sohbetten sonra Mehrali'nin göğsü demirci topu gibi alev aldı, kalbi çoşkuya gelerek Baharı'na ne dediğini görelim ve buna karşılık Bahar cevabında ne söylüyor, her ikisi tarafından arz ediyoruz, sizler sağ olun. 


Aldı Mehrali: 
Sevgilim gel bu dağları, 
Birlikte gezek koşak senile, 
Kartal gibi zirvelere 
Çıkalım dağa-taşa seninle 


Bahar Hanım ipek saçından üç tel ayırdı. Göğsünü göğsüne bastırdı: 


Sevgilim, benden incinme, 
Gide bilmiyorum hele seninle. 
İşin hele karma karışıktı, 

Çıka bilmiyorum yola seninle 


Aldı Mehrali: 


Gel verek beraber el ele, 
Sanki, haklıyız hele. 
Düşmana kurarık tuzak, 
Ta dolunca yaşa seninle, 
Aldı Bahar Hanım: 
Deme, bu yoldan bezerim, 
Leyli tek sahra gezerim, 
Her cefana ben katlanırım, 
Düşsem çölden-çöle seninle, 
Aldı Mehrali: 
Mehrali'nin sadıkı, 
Unutmam etdi-ilan, 
Bir dolaşak bu dağları, 
Alak ömrümüzü başa seninle, 
Aldı Bahar Hanım: 
Bahar derde düşmek ister, 
Zirvelerde gezmek ister, 
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Suna gibi yüzmek ister, 
Eğer düşse göle seninle, 


Evet, ikisinin de sözü bitti. Bahar da anasının dediklerini dedi, ama Mehrali, Ağayı Allah saklasın diyip, Bahar hanımı atı kara kütüğün terkisine/arkasına alıp Alosman'a gitmek için ayrıldı. Bunu duyan düşmanlar Mehrali'yi şimdi yakalamanın kolay olacağına sevindiler. 
Aramaya başladılar. Bir gün Davşankulu oğlu Hüseyin Mehrali'nin Karahaç yaylasında olduğunu öğrendi. Arkadaşları ile gelip yolun kenarında bulunan büyük taşların arkasına saklandılar. 
gördüler ki Mehrali'yle Bahar geliyorlar. Taşların arkasından gizlice dışarı çıktı ve kılıcını Mehrali'ye indirdi. Bunu gören Bahar, elini kılıcın önüne tuttu. Kılıç Baharın üç parmağını kesti. 
Mehrali hızla arkasını döndü ve Hüseyin'i vurmaya çalıştı. Ama at kaçtı. Kılıç Hüseyin'in atının kuyruğunu dibinden kesti. Mehrali Davşankulu oğlunun arkadaşlarının bir kaçını öldürdü. 
Peşinden gitmesine rağmen onu öldüremedi. Bahar bir engeldi. Mehrali'nin eli ayağına dolaştı. 


Mehrali bu savaşta yaralandı. Bu nedenle Baharı alıp Çıldır'daki bir arkadaşının evine götürdü ve yarasını sarıp sakladı. Kendisi de ağır yaralandığı için bir tarafa hareket edemiyordu. 
Babalar diyor: “çulluk ne öldü nede ölecek”. Gidip hükümete haber verdiler. Mehrali, yaralandığı ve kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediği için Kars cezaevine götürüldü. 
Mehrali hapiste, elleri bağlı olduğu halde kendisine geldi. Burada yarasını iyileştirmek istediler. 
Ama Mehrali izin vermedi. Korktu daha da zehirli ilaçlar koyup öldürürler. Bu yüzden kendisi yarasını sardı. 


Kalede bulunan hapishanede ki esirler arasında Ahmed adında bir aşık da vardı. Onun Karısı sık sık onlara yemek getiriyordu. Mehrali bu kadından bir eğe getirmesi için rica etti. 
Kadın eğeyi ekmeğin içine koyarak getirdi. Mehrali eğe ile başladı kapıyı bir tarafından kesmeye, Başka bir yerden de yere bir çukur kazdı kendine bir delik açtı. Kapıyı kestikten sonra mahkümlara gardiyana saldırmalarını ve kaçmalarını söyledi. Mahkumlar Mehrali'nin dediğini yapınca, Mehrali de kazdığı delikten kaçtı ve kaleden beş ile on adım ötedeki tayada/otlukta saklandı. Mehrali'nin kaçtığını öğrendiklerinde onu uzaklarda aramaya başladılar. Nereden bilebilirlerdi ki, dört bir yanda aradıkları kişi kalenin yan tarafındaki ot tayası/otluk'tadır. Size haber vereyim Mehrali?'den; Mehralı üç gün iki gece ot tayası/otluk'ta kaldı. Sonra çok geç olacağını düşündü. Saklandığı yerden çıkarak, ot tayası'nın yanında en iyi cins atların tutulduğu bir ahır vardı. Oradan iyi bir at seçti ve binip uzaklaştı. Ancak gece olduğu için nereye gittiğini bilmiyordu. Yarası tam olarak iyileşmemişti. Üzerinde silah yoktu. Her an yakalayabilirlerdi. 
kendide biliyordu ki, bu sefer yakalanırsa kalede isyan çıkarıp ve kaçtığı için idam edilecekti. 


Atını bir pınarın yanında durdurdu, aşağı indi, elini yüzünü yıkadı, sonra son günlerde başına gelen tüm olaylar gözlerinin önünden geçti. Bahar, ailesi, akrabaları, memleketi Borçalı, köyü Darvaz'ı hatırladı. Kalbi sızladı. Kendi kendine dedi ki, diyorlar insan zora/dara düştüğünde erenleri pirleri çağırır, onunda tadı var, gel sen de çağır, bel ki sanada bir yol açılır. Yüzünü gökyüzüne çevirip görelim ne dedi: 


Çağırdım adını ya şahı-merdan, 

Dar günü imdadıma yetiş sen benim. 
Sensin, halk eyleyen alemi-cihanı, 
Bu darda imdadıma yetiş sen benim. 


Hayana gidiyorum, el çekmiyor bela, (Hayan:Biçilmiş tarla) 
Gençken Ömrümü vermişem sana, 
Yetiş imdadıma ya sırlı hüda, 
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Bu darda imdadıma yetiş sen benim. 


Çağırıram imdadıma kadir-sübhanı, 
O hıdır ellezi sahib-zamanı, 

Dağıldı atamın ol hanımı, 

Bu darda imdadıma yetiş sen benim. 


Mehrali'nın bahtı niye şanssız, 

Ben görüyorum kader beni fırlattı 
Yoksa civan ömrüm başa ulaştı, 

Bu darda imdadıma yetiş sen benim. 


Mehrali konuşmasını bitirdi ve yoluna devam etti. Kısa bir mesafe yürümüştü ve önünde geniş bir yol belirdi. Bu yolu tuttup ve biraz gitmişti ki, önüne bir köy çıktı. O köyde ilk karşısına çıkan kapıyı çaldı. Feleğin işine bakın ki, Mehrali'nin geldiği bu köy Miraslı köyüydü. 
Kapısını çaldığı ev de yaralayıp öldürdüğü Musa Çavuş'un babasının eviydi. Baktı ki bir yaşlı nur yüzlü kişi kapıyı açmak için dışarı çıktı. Mehrali bu adamdan kendisini bir günlüğüne Allah misafiri yapmasını istedi. Adam onu çok nazikçe karşıladı, evine davet etti ve çabucak sofrayı kurdu. Mehrali üç gündür yemek yememişti. Doyuncaya kadar yiyip açlığını öldürdü. Sonra adı Mustafa olan bu kişi Mehrali?yi yaptıklarından dolayı sorular sormaya başladı. Baktı ki bu kişi oğlu Musayı öldüren kaçak Mehralidir. Ama henüz bir şey söylemedi. Su getirip ısıttı, Mehrali'yi yakaladı ve yaralarına merhem sürdü. Sonra yatağını sarıp misafirini rahatlattı. 
Mustafa'nın Musa Çavuş dışında altı oğlu vardı. Mehrali yattıktan sonra bütün oğullarını etrafına toplayarak misafirinin kim olduğunu söyledi ve kendisine ihanet etmemelerini söyledi. 
Çünkü Musa Çavuşu yaralı halde evlerine getirenler suçun Mehrali'de olmadığını, Musa Çavuş'da olduğunu babasına ve kardeşlerine söylemişlerdi. 


Şafak söktü, üzerinize hayırlı sabahlar olsun, Mehrali uyandı ki yarası ferahlamıştı. Çok geçmeden Mustafa altı oğluyla birlikte Mehrali'nin yanına geldiler ve kendilerini tanıttılar. 
Mehrali'nin kafası karışmış ve üzülmüştü. Durumu böyle gören Mustafa bakalım ona ne dedi: 

Tanrı saklayana zafer dokunmaz, 
Yaşıyor her zaman ölmez, ey oğul! 
Hakkın öfkesinden kaçmak olmaz, 
Bunları her cahil bilmez, ey oğlum! 


İnanç bağla erenlerin pirine, 

Korku gelmesin koy senin içine, 
Seni koyduk Musa Çavuş yerine, 
Bizden sana hata gelmez, ey oğlum! 


Mustafayam, artık geçti yaşım, 
Kaza işidir, ağırıyor başım, 
Oğlanlarım olsun senin kardeşin, 
Merdlere hiç zaval olmaz, ey oğlum! 

Mustafa konuşmasını bitirdi ve diliyle dedi ki, oğlum, hiç kalbine karartı gelmesin, biz biliyoruz ki suç benim oğlumdadır. Ona göre seni Musa Çavuş'un yerine koyuyoruz, bundan sonra sen benim oğlum sayılırsan, bu oğullarım da senin kardeşlerindir. Mehrali'nin binip geldiği at damğalıydı, Mehrali'yi çabucak ele verebilirlerdi. Bunun üzerine Mustafa oğullarına atı 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salmalarını söyledi. Bir ay boyunca Mehrali'ye baktılar. Sonra Mehrali burada daha fazla kalamadı, vatan tatlıdır, vatanı hatırladı. Mustafa'dan ayrılmak için izin istedi. Mustafa dedi ki: 


- Oğlum seni anlıyorum, biliyorum ki darlanmışsın. Ama sana bir tavsiyem var. Ben duydum ki, Ruslar senin hakkında ferman/emir çıkarmışlar, gönüllü olarak teslim olursan sana birçok hediye verecekler ve seni prens yapacaklar. Oğlum Musa çavuş gibi böyle şey yapmayasın. İnsanın onuru her şeyden üstündür. Bu güne kadar gayretli bir hayat yaşıyasın, bundan sonra da böyle devam edesin. Kimseye boyun eğme. Sadece dikkatli ol. Dikkat cesurun güzelliğidir. 

Sonra Mehrali'ye güzel bir at, bir de Musa çavuş 'un kılıcını verdi, hayır duasını esirgemedi ve Borçalı'ya gönderdi. Altı kardeşide Mehrali'yi yalnız bırakmadı. Ona katıldılar, Arpaçay'ı geçtiler, Ağbaba'ya gittiler, oradan dağları ve vadileri geçtiler ve bir gece Darvaz'a geldiler. Köylüler onları bir düğün ziyafeti ile karşıladılar. Herkes misafirleri karşılamak için sıraya girdi. Mehrali Bey'in gelişine en çok sevinenlerden biri, yakalandıktan sonra Darvaz'a evlerine gelen sadık atı karakötük oldu. 


Bu zaman, Rus-Osmanlı çatışmasının yeni başladığı zamandı. Ruslar kaçakları kendi taraflarına çekmek için ellerinden geleni yapıyordular. Bu amaçla Mehrali'ye birçok mektup göndermişlerdi. Ama Mehrali onların teklifini kabul etmedi, din ve dil kardeşlerine kılıç çekmek, kurşun sıkmak istemiyordu. Bu nedenle Osmanlı ordusunun komutanı Mareşal Muhtar Paşa'ya bir mektup yazıp gizlice gönderdi. Bakalım Mehrali bu mektupta ne yazmış, diyelim ki duyanlar sevinsin: 


Muhtar Paşa, bir arzım var sizlere, 
Kabul edersen bir arkadaş bilecem. 


İstemiyorum gavurlara karışam, 
İzin versen, sizin ele gelecem. 


Ta ölünce vicdanımı satmıyorum, 
Muhannetin gölgesinde yatmıyorum. 
Gavurlarla size kurşun atmıyorum, 
Verdim kendimi sele geliyorum. 


Felek kattı Mehrali'nin sırrını, 

Gizli sakla, bilmesinler sırrını, 

Çağırmışam, erenlerin pirini, 

Ölsem de, müslüman-Türk olarak öleceğim. 


Muhtar Paşa mektubu okudu ve şu cevabı yazdı, Osmanlı ordusunun sizin gibi yiğitlere çok ihtiyacı var ama önce size Osmanlı Padişahından bir emir gönderiyorum, bunu, kafkasların kuzeyinde yaşayan müslüman dağlılara teslim etmelisin. Bu görevi yaparsan, bizden biri olduğunu bileceğim ve o zaman gözümüzün üstünde bir yerin olacaktır. Mehrali, Muhtar Paşa'nın emrini yerine getirmek için Karaçöp ilçesine bağlı Yormuğanlı köyüne geldi. Bir kaç gün orada babasının dostu olan ilçenin saygın ve cesur Ağalarından Ali Ağakişi oğlunun evinde misafir oldu. Sonra da onun yardımıyla Dağıstan ve Çeçenistan dağlarına tırmandı ve Osmanlı hükümdarının mektubunu oradaki idarecilere teslim etti. 


Bundan sonra Mehrali köyüne dönerek, Alosman'a geçmek için hazırlıklara başladı. 
Darvaz geçidinde, karar vericilerden; oniki pare köyün din adamı Hacı Molla Muhammed, köy 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Ağalarından Rafi Ağa, Bayram Ağa, İdris Ağa ve Cafer Ağa, Darvaz köyünün muhtarı Eyyub oğlu Ali, Mehrali'ye Ruslar işkence yapmasınlar diye en yakın akrabasını yanında götürmesini tavsiye ettiler. Mehrali bu büyüklerle hem fikirdi. Toplantıdan sonra Mehrali'nin kafilesi Darvaz'da aniden Herşenin ocağını ve Boyalı pirini ziyaret etdi, adak adadı ve gökyüzü kararırken köyden Şindiler dağına doğru yola çıktı. Biraz gittikten sonra Kuyubulak?”da durdular. 


Mehrali belki de son kez diyerek Kuyubalağın suyundan doyucaya kadar içti ve avuç avuç alıp yüzünü yıkadı, buradaki ağaçları ve taşları öptü. Mehrali'ni Bahar Hanım'dan bir oğlu olmuştu, adını da Rüştü koymuştu, o halen çocuktu. Mehrali düşündü ki, çocuk yolda ağlayabilir ve onları çok rahatsız edebilir, çocuğun sesini duyarak kendilerine zarar verebilirlerdi. Hanımı Bahar'a dedi ki, Rüştü'yü götürmek uygun olmaz, belki de çocuğun boynuna bir sürü altın ve para koyup bu yaşlı ağacın dibine koyalım, bulan kişiler, çocuğa para nedeniyle dokunmazlar. Seni Arpaçay'ın diğer tarafına götürüp ve sonra geri dönüp Rüşdü'yü almayı umuyorum. Bunu duyan Bahar içini çekerek görelim Mehrali?'ye ne dedi: 


Ay Mehrali, and veriyorum Allaha, 
Yalvarıyorum, gel ayırma yavrumu, 
Alemi yaratan o güzel şaha! 

Yalvarıyorum, gel ayırma yavrumu, 


Alemin tabibi, adalat şahı, 

Küllü alemde islamın sığınağı, 
Temennim budur ki, çekdirme eziyet, 
Yalvarıyorum, gel ayırma yavrumu. 


Azizdir vatanın toprağı-taşı, 

Yunusu denizden kurtaran kişi, 
Çocuğum çok küçüktür, bebektir yaşı, 
Yalvarıyorum, gel ayırma yavrumu. 


Baharın bulut gibi tek gözü doldu, 
İniltisi göğe bülent/yüce oldu, 

Bu belalar bize hakdan geldi, 
Yalvarıyorum, gel ayırma yavrumu. 


Mehrali dedi ki, şimdi bir çocuk yüzünden bu kadar kişiyi yelemi verelim? Bahar, Mehrali'nin kardeşi İsa, kız kardeşi Huri ne kadar yalvardılarsa Mehrali her zamanki gibi geri adım atmadı. Çocuğu daha sonra almak ümidiyle veles ağacının dibine koyarak yakınlarıyla Alosman'a doğru yola çıktı. Kafile biraz ileri gidip şindiler dağı'nın eteğindeki sınık Köprü'ye ulaştığında, Bahar çocuğun ayrılığına dayanamadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Bunu gören görümcesi, Huri gizlice atının başını geriye çevirdi ve koydukları yerden kundağı (çocuğun sarılı olduğu bez) alarak çocuğun dil ve dudaklarına bal sürdü, çocuk hıçkıra hıçkıra uyudu. Daha sonra Huri, kundağıyla (çocuğun sarılı olduğu bez) birlikte Mehrali'nin gözüne görünmedi ve göçü izlemeye başladı. Kafile Osmanlı topraklarına girdi, biraz dinlenmek için durdular. O sırada Huri çocuğu getirdi ve Mehrali'nin kollarına koydu. Mehrali ablasına sarıldı. Yüzünden öptü ve sanki bana dünyayı verdin dedi. Şimdi annenin nasıl olduğunu görün. Bahar, Huri'nin ayaklarında uzanıyordu. Çocuğunu bağrına bastı, sevinci çok büyüktü, biraz dinlendikten sonra tekrar yola çıktılar. 
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Evet canlarım! Böylece Mehrali'nin göç kafilesi Çıldır ilçesine gelip, üstadlar üstadı Aşık Şenliğin köyü Suhara'ya ulaştı. Bunları gören Aşık Şenlik hızla dışarı çıktı ve onu evine 


davet etti. Usta diyor ki: 


-Suhara'da aşık Şenlik Karapapak kahramanı kaçak Mehrali'nin şerefine öyle bir ziyafet hazırladı ki Alosman daha önce hiç böyle bir ziyafet görmemişti. 


Âşık Şenlik, Mehrali'nin Osmanlılara yardım etmeye geldiğini öğrenmiş ve efendim aklıma bir kaç söz geldi, izin verin size arz eyleyeyim diyerek, bastı göğsüne imrandilli bulgurlu sazını aldı, görelim “Mehrali Bey atlıları” türküsünde ne dedi: 


Ehli-islam olan işitsin, bilsin, 

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. 
İster ki, Uruset ne var ki, gelsin, 

Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. 


Kuşanın kılıcı, giyinin donu, 

Kavga bulutları sardı her yanı, 
Doğdu koç yiğidin şan almak günü, 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 


Asker olan bölük bölük bölünür, 
Sandız mı ki Kars kalesi alınır! 

Boz atlar üstünde kılnç çalınır, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 


Kavga günü namert sapa yer arar, 

Er olan göğsünü düşmana gerer, 
Cemi ervah bizle meydana girer, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 


Hele Al-Osman'ın görmemiş zorun, 
Din gayreti olan tedarik görün, 

At tepin, baş kesin, Kazağ'ı kırın, 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 


Ben-Esferdir bilin Urs'un aslı, 

Orman yabanisi, balıkçı nesli, 

Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 


Şenlik, ne durursuz, atları binin, 
Sıyra-kılıç düşman üstüne dönün, 
Artacahdır şanı bu Âl-Osman'ın 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 


Şenlik bundan sonra ah çekip şöyle dedi: 
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Aşık der, amanım var, 
Canım var, imanım var. 
Ahdim var, yeminim var, 
Dileğim var, kurbanım var, 
Bu ah Rusa kalmaz, 
Kurtulmaya gümanım var, 
Şanlı Alosman'ım var! 


Üstad diyor ki, söz biter bitmez, Mehrali hemen şiiri yazdı, götürüp askerlerime marş gibi ezberletip okutacağım onlara ruh getirsin dedi, öyle de yaptı Mehrali; Ağbaba, Çıldır, Şüregel ilçelerinden üç yüz Karapapak cesur yiğiti topladı. Borçalı'dan aynı sayıda atlı da onlara gelip katıldı. Sonra da başı börklü (kürklü başlık), sözü yüzü güzel eli kılıç, silah tutan, çevik güzel atlarının yanlarında Suhara'da yattılar. Güne bir menzil kıldılar yolun damarına, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi karanlıkken geldiler çevik atların başını (en iyisini) Muhtar Paşa'nın makamına çektiler 

Mehrali?nin altı yüz atlıyla gelişini Muhtar Paşa'ya haber verdiler. Üstad diyor ki, Muhtar Paşa büyük bir hürmet-izzetle karşıladı Mehrali Beyi ve Sordu: -Efendim! Nasıl oldu ki, Kafkas gibi cennet mekan bir gülistanı koyup da Alosmana (Aliosman-Osmanlı) geldiniz? Mehrali arif adam idi okudu paşanın yüreğini. 
-Paşam! İzin verirseniz yüreğime bir kaç tane söz geldi, arz eyleyeyim mübarek hizmetinize. 
Muhtar paşa dedi ki: 

-Söyleyebilirsiniz efendim! Bakalım Mehrali Muhtar Paşa'ya ne dedi: 


Canımız bir, kanımız bir biliyorum, 
Ol sebebden size geldim, efendim! 
Rusu, Ermeniyi kabul etmedim, 
Sizi bize arka bildim, efendim. 


Gavurlar çok susadılar kanıma, 

İnan, kan kusturdum ben düşmanıma, 
Türk'e mermi atmayı vicdanıma, 
Namus gayret ar bildim, efendim! 


Din yolunda esirgemem canımı, 
Dökse de, koy Türkler döksün kanımı, 
Kan kardeşim okusun kur'anımı, 

Koy desinler şehid oldum, efendim! 


Çok şükür, hüdanın hakkı-sayına, 
Ol keremin kısmetine, payına, 
Aşık Şenlik konak etdi evine, 
Lütf eyleyip, ülfet kıldı, efendim! 


Hakkın dergahına şükür etmişem, 
Allahımın eteyinden tutmuşam. 
Mehralı'yam, öz arzuma çatmışam, 
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Kısmetime kani oldum, efendim! 


Söz bitti. Muhtar Paşa dedi ki: 


-Efendi, çok cesur konuşuyorsun, bu saat Kars kuşatma altındadır. Anadolu Karapapaklarının secdegahı Kars'ı Ermeni general Loris-Melkon gece-gündüz korku altında tutuyor. Şehrin insanları bir tedirginlik içindedir. Gavurları şaşırtmak için ona aniden arkadan saldırmak gerekir. 
Gidebilir misin? Mehrali, "Canla-başla hazırım efendim" dedi. Muhtar Paşa dedi: "Hadi bakalım ne kadar cesursun görelim. Seni Kars'taki milis kuvvetlerinin komutanı olarak atadım. 
Kars'ı kuşatmadan kurtarmayı sana emanet ediyorum." Mehrali, böyle zor bir günde Muhtar Paşa'nın Kars'ın kaderini kendisine emanet etmesine çok sevindi. Coşkuyla yüzünü silah arkadaşlarına çevirdi: 


Hay vurun her yandan koç yiğitlerim, 


Dağıdın düşmanı, diri kalmasın. 
Kırın gavurları, yağmalayın varın, 
Viran olsun, eli-yurdu kalmasın. 


Meydana girende aslan olun, 
Düşmanın üstünü kurt gibi alın, 

Ele geçenleri atından salın, 
Koymayın, yüzünden dördü kalmasın. 


Görmiyorlar Mehrali'nin tadını, 
Çekdirecem cehennemin odunu, 
Gavurlar duysunlar türkün adını, 
Şad olsun Osmanlı, derdi kalmasın. 


Söz sona erdi. Sonra Mehrali bir nara atıp ve arkadaşlarına saldırmalarını emretti. Rusları darmadağın ettiler, kanatlarının çoğunu kırdılar, hayatta kalanlar da zorla kurtardı canını. Bundan sonra Muhtar Paşa'nın Mehrali'ye olan güveni beş kat arttı. Ona binbaşı, kardeşi Ali'yede yüzbaşı rütbesi verdi. Onu en zor görevlere gönderdi. Çünkü her savaşı kazanacağını biliyordu. 
Böyle azizlerim! Üstad diyorki bir yandan Mehrali, müfrezesindeki Karapapaklarla ile diğer yandan General Musa Paşa Kunduhov ve elli yıl Dağistan'da-Çeçenistan'da Ruslara kan kusturmuş Şeyh Şamil'in oğlu Gazi Muhammet müfrezesindeki dağ halklarıyla Kurt İsmail Paşa ve Muhtar Paşa nizami brliklerle Kars çevresinde sayıları ve silahları kendilerinden kat kat fazla olan düşmanı yakalayamazdım. Mehrali onların tüm işlerini önceden öğrendi. Çatışmanın zirvesinde, Tiflis'in eteklerine ulaştı, Ruslara saldı yaygarayı. Telgraf tellerini keserek, en iyi cins savaş atlarını Türk tarafına geçirdi ve ne kadar kuşatılırsa kuşatılsın düşman yenip sağ salim geri döndü. Mehrali, ihanet edip, Ruslara gizli yollları gösteren Hacı Veli, Tülü Musa, Latif Bey gibi müslümanlara yakalayıp Muhtar Paşa'ya teslim etti. İhanet eden Rusların yanında savaşan Dalaverli Mansur'ada divan tuttu. Rusların komutanı Ertmeni asıllı Loris-Melkon Mehrali'nin elinden ümitsiz, çaresiz hale geldi, Mehrali'nin korkusundan gece gündüz yatamıyordu. Öyle zannediyordu ki bu dakika yanından çıkacak. 


Yerel halk Mehrali'nin tehlikesini çok istiyordu. Üstad diyor ki, Sanki elleriyle ve dilleriyle konuşan aşıklar, Mehrali'yi övmek için bahise girmişdiler. Kars'lı Aşık Sadık'da, Kars çatışmasında kendinden geçmiş bir halde sazını aldı, bakalım Mehrali için neler dedi: 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Ey Ağalar, Beyler, bizim ellerde, 
Koçaklıkdan yana birdi, Mehrali. 
Cahillik eyleyip dağlarda gezdi 
Epey zaman kaçak durdu Mehrali. 


İlk başta gözünden düşdü devletin, 
Sonu göze girdi buldu rağbetin, 
Cihana tanıtdı şanın, şevketin, 

Bir eşsiz namıdar, erdi Mehrali. 


Kan-kavğa kopanda Karsın başına, 
Doksanüçde bakdı yurdun işine, 
Dörd-beş yüz atlıyı aldı peşine, 
Moskovun cengine girdi Mehrali. 


Muhtar Paşa kıydı ona nişanı, 
Başladı dökmeye hain düşmanı, 
Şanı tutdu bütün Kafkazistanı, 
Koçaklardan düzdü ordu Mehrali. 


Orduya-İslama rehber oldu, 

Tanrı Arslanı şad, memnun oldu, 

Düşman güzergahı hep pürhun oldu, «ürhun:kan içinde) 
Leşlerini yere serdi Mehrali. 


Komutan, kazağı hep bidar etdi, «Bidar:Uyanık olmak) 
Rahat yatamadı, can-bezar etdi, (Bezar:Bezgin) 
Loris de elinden el-hezar etdi, (Hezar:Bülbül.Bin) 
Gece karargahlar yardı Mehrali. 


Moskov ordusuna çok dehşet saldı, 
Her hareketlerin keşif edip bildi, 
Osmanlı askeri tedbir aldı, 
Düşmana tuzağı kurdu Mehrali. 


Adını dünyada Rusun saldatı, «Saldat: Asker) 
Koparırdı «Mama» deyin feryadı, oMama:Anne) 
Moskova korku saldı merdane adı, 
Gözlerin kurdunu kırdı Mehrali. 


Rusu Şüregelde pişman eyledi, 
Yollarını kesip hüspan eyledi, oHüspan:koca) 
Taburlarını yerle-yeksan eyledi, 
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En dilaverlerin yordu Mehrali. 


Melun Hacı Veli gör ne iş tutdu, 
Beş kuruşa dinini, namusunu satdı, 
Karsın teslimine çok gayret etdi, 
Onu, sağ, Paşaya verdi Mehrali. 


Mehrali'nin savaştaki kahramanlığı Sultan II. Abdülhamid'in kulaklarına ulaştı. O cephede ilk kez Mehrali'ye orden/nişan verdi ve onu İstanbul'da kişisel bir görüşmeye davet etti. 
Mehrali, Sultan'la görüşmek için iki haftalığına Kars'tan İstanbul'a gönderildi. Dolmabahçe sarayında, Sultan II. Abdülhamid Mehrali Bey'i büyük hürmet ve izzetle karşıladı. Onu bağrına 


bastı. Mehrali orta boylu bir kişiydi. Bunun için sultan şöyle dedi: 

- Ey Mehrali! Ey Borçalı Karapapak kartalı! Ben öyle düşünmüştüm senin boyun yaptığın kahramanlıklar kadar uzun sanıyordum. Gözlerime inanamıyorum oğlum, bu boyunla Alosman'da nasıl bu kadar şeref kazandın? Mehrali arif bir kişiydi. Sözün altında kalacak 

değildi, dediki: 

- Sultanım! Sineme bir bir kaç söz geldi, izin verirseniz söyleyeyim. 

Sultan 1 Abdülhamid dedi: 

- İzinlisin. 

Aldı görek Mehrali halına binayen ne dedi: 


Boyum kısayısa, kolum uzundur, 
Kılıcım her zaman kesiyor efendim! 
Düşmanın üstüne yürüdüğüm zaman, 
İnan, yaprak gibi esiyor efendim! 


Hayana yüz tutdum, açıldı yolum, 
Erenler piridir kanadım-kolum, 

Kadir mevlam koymadı ki, ben öleyim, 
O, eyledi beni cesur efendim! 


Mehraliyam, hak yoluna kalandım, «Kalama:Sobaya, odun koyup yakmak) 
Türk oğluyam, türk adına dolandım, 

Her zaman düşmanı bigane sandım, (Bigane:Düşman) 

Çoklarını etdim esir, efendim! 


Evet, Sultan TI. Abdülhamid Mehrali'nin sözlerinden memnun kaldı. Onu yeniden bağrına bastı. Mehrali'nin şerefine Dolmabahçe sarayında bir ziyafet verdi ki, Alosman'da rüzgarın gözleri hiç böyle neşe görmemişti. Bu görüşmeden sonra Mehrali daha da cesaretlendi ve cepheye döndü, Türk düşmanını yeniden yok etmeye başladı. Ancak Ruslar birliklerinin ve topçularının sayısını bire beş artırdılar. Sonra Kars'a dört taraftan saldırdılar. Türkler ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar onların karşısında direnemediler ve Erzurum'a doğru geri çekildiler. 
Ruslar bir taraftan yardım almaya devam ediyordu. Bu nedenle pes etmediler ve Erzurum'u işgal ettiler. Erzurum muharebelerinde Mehrali büyük yiğitlikler göstermiş olsada ayak tabanından mermiyle yaralandı. Bundan sonra topallamaya başladı. Mehrali yaralandığında, Ruslar onun öldüğünü düşündüler, bu yüzden sevinçleri sınır tanımıyordu. 
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Üstad diyor ki, Savaş sona erdiğinde Sultan Mehrali'ye söylediki, kendi Karapapaklarınla Alosmanın neresini istiyorsan oraya yerleşebilirsin. Mehrali yurt kurmak için, aşıklar/ozanlar yurdu Sivas vilayetini seçti. Çünkü buradaki hava ve su doğup büyüdüğü yerin havası ve suyuna benziyordu. Hem de savaş dostu General Musa Paşa Kunduhov? da burada yaşıyordu. Zor bir günde birbirlerine yardımcı olacaklarını düşündü. Sivas'ın Kangal ilçesinde Mehrali'ye uçsuz bucaksız araziler verildi. Burada altmış köye Ağalık etmeye başladı. Mehrali Bey, kendisi ve beraberinde gelen en yakın adamlarından dolayı buraya bir köy kurdu ve adını da Acıyurt koydu. Çünkü önce Borçalı'dan sonra da Kars'tan acı içinde geldiler. Mehrali, Anadolu'nun en saygın, ünlü ve etkili insanlarından biri olarak kabul edildi. Herkes ona Mehrali Paşa diyordu. Mehrali Bey gibi yiğit bir adamın obalarında yaşadığını gören Sivas'lılar çok sevindiler. Aşık Püryani, Mehrali Bey'in gelişi vesilesiyle bakalım ne dedi: 

Nasıl meth etmeyim Mehrali Beyi 
Sivas ülkesinin Beyi geldi. 

O zalım düşmanın elinde kalmaz, 
Sivas ülkesinin Beyi geldi. 


Herkes kaderine boynunu eye, 
Sesi yayılmışdı şehire, köye, 
Zarar-ziyan gelmez Mehrali Bey'e, 
Sivas ülkesinin Beyi geldi. 


Acem yiğididir, iyidir, iyi, 
Gösterir kendini kamalı, şahsı, 
Ahbabı, yaranı giderler karşı, 
Sivas ülkesinin Bey'i geldi. 


Püryanı bu anda söyler, biter, 
Hakkın birliğine şükür yeter , 
Yurdun şerefini Beyler artırır, 
Sivas ülkesinin Beyi geldi. 


Evet canlarım! Üstad diyor ki, Karapapak komutanı Sivas'ta öyle bir mülk inşa etti ki, göz istiyordu seyretmeyi, bu köşkün inşaatında Sivaslılar hiç tereddüt etmeden cani gönülden çalıştılar. Zavallı usta aşık Ruhsati de bu inşaatta çalışıyordu. Tanınmış aşık Ruhsati'nin asıl adı Mustafa idi. Sivas ili, Ulaş ilçesi Acıyurt köyünün komşu köyü olan Deliktaş”'dandı. On iki yaşında yetim kalmıştı. O, sazı sözü ile İnşaatta çalışanların el ayağını yaldızlıyordu. İnşaatta çalışanlar Mehrali Bey'e, Aşık Ruhsati'nin onları rahatsız ettiğini, bu yüzden de işin yavaş ilerlediğini şikayet ettiler. Söylentileri duyan Mehrali Bey Ruhsati?yi işten çıkardı. Bu duruma Ruhsati üzüllerek, Mehrali Bey'e şu dörtlüyü söyler: 


Adanada duydum: sıtmasıyla derdi var, 
Akdağa gittim: tilkisi var, kurdu var, 
Avşara gitdim: Çerkezi var, Kürdü var, 
Burada da, Beyim, müezzinin dördü var. 


İşten kovulmasına rağmen Aşık Ruhsati inşaattan ayrılmıyor, böylece, şiirler söyleyerek, şarkılar okuyarak, gününü böyle geçirdi. Günün birinde Mehrali Bey, Ruhsati'den uzakta 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ustalara talimat veriyordu. Ruhsati düşündü ki, daha fazla böyle devam edemez, ömrü yoksulluk, açlık, sefalet içinde geçmişti, şimdi burada da işten kovuldu, düşündü ki, Mehrali Bey'e durumumu anlatayım belki üzülür. Bakalım ne söyledi: 


Vakıf ol halime, benim efendim, 

Bir açlıkdan başka diyeceğim yok. 
Yoksulluk ateşine yandım, alışdım, 
Akşamdan sabaha yiyeceyim yok. 


Ah etmekden bağrımın başı sızlar, 
Lokman diye geldim, beyler, kazılar! 
Evde meleşirler körpe kuzular! 
Kazana bir avuç koyacağım yok... 


Ne hayele daldığımı bilmiyorum, 

Her gece ağlıyorum, bir saniye gülemem, 
Yol üstüne durub kervan vuramam, 
Benim senden başka umacağım yok. 


Bütün ahvalımı yazdım kağıda, 
Atma, Ruhsati'ni gözden uzağa, 
Bir top bez isterim, biraz nafaka, 
Ölürsem, kabirde giyeceyim yok. 


Evet, Aşık Ruhsati Mehrali Bey'e yazacağını yazdı ve söyleyeceğini söyledi. Ruhsati'nin sözlerini Mehrali Bey dinledi, sonuncu parağraf onu derinden etkiledi, hatırladı ki, aşığa bir at vermeyi söz vermişti, Sadece dediğini yapmamakla kalmamıştı, zavallıyı kovmuştu da. Sanki Mehrali Bey'in düşüncesi Ruhsati'ye ulaştı, Beyin acısını hisseden aşık aldı ve bakalım yüksek sesle ne dedi: 


Kendi içerimde neşterim benim , 

Her kazada vardır işlerim benim, 
Sivas'dan da çokdur müşterim benim, 
Bir kebap yedirip ete, kıyamaz. 


Yaz geldi ortalık güllük, gülistan, 
Yine benim başım kurtulmaz yasdan, 
Mehrali Bey'e de yazdım bir destan, 
İkrar verir, amma ata kıyamaz... 


Ciddi bir adam olan Mehrali Bey burada kendini tutamadı, yüksek sesle güldü, Aşığı yanına çağırdı ve gönlünü aldı. 

Aşık, biliyorsun ben saza söze vurgun adamım, bende senin gönlünü almayı çok istyorum, hava güzel gidiyor, yağmur falan başlamadan inşaatı tamamlayıp evin çatısını bitirmek gerekiyor. Her zaman bu sarayın en çok beklenen ve en sevgili konuğu sen olacaksın, 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sensiz, aşık olmadan, bu ihtişamın tadı kaybolur. Şimdi bana gerçekten sevdiğim o destanı anlat dedi. 


Mehrali Bey'in söylediklerini duyan Ruhsati'nin gözleri güldü ve gönlü açıldı. Garip bir rüyayı anlatan on iki mısralık bir destan okumaya başladı. Bu destanın son dizesini arz eyleyelim, dinleyenler var olsun: 


Ruhsati'yem, kendi kendimden geçdim, 
Bu gece uykumda çok yerden uçdum, 
Bir de, rüya imiş, gözümü açdım 
Beyim, heves etme bu rezil kula. 


Mehrali Bey'in gönlü açıldı, mutlu oldu. "Ahsen, ey vallah!" diyerek Ruhsati'ye bir öküz verdi, ne istediğini tekrar sordu. Ruhsati söylemekten çekinmedi: 


- Beyim, sizin cesur ve sözünüze sadık olduğunuzu herkes biliyor. Deliktaş'a gidip gelmem için söz verdiğin atı istiyorum, bacaklarım ağrıyor, yola dayanamıyorum. Bir de ailemin açlığını gidermek için bana bir sağılan inek verirsen, ömrüm boyunca sana dua edeceğim. 


Mehrali Bey aşığa eyerli bir at, çok miktarda el harçlığı, sağılan inek, ayrıca çok miktarda yiyecek, ekmesi için buğday tohumu verdi. Dedi: 


- Aşık, şimdilik bunları al, Deliktaş'da ki ailene ver. Aksi takdirde, durumun gelecekte inşallah daha iyi olacağını umuyorum. Seni hiçbir şeyden mahrum bırakmayacağım. Bu günden itibaren seni en yakın dostlarımdan biri olarak görüyorum ve sarayın yapımında çalışan ustalara gözetmen tayin ediyorum. 


Üstadlar diyor ki, o günden sonra Aşık Ruhsati ile Mehrali Bey arasında tatlı ve sadık bir dostluk kuruldu. Ruhsati, Mehrali Beyin sarayının hayrında şerrinde meclisinin başında oturdu. 

Mehrali Bey'in oğlu Rüşdü Bey'de babasına layık yiğit, uzun boylu, yakışıklı bir gençti. 
Mehrali Bey oğlunu Sivas'ta yaşayan Çerkez Hamit Bey'in kızı Pembe hanımla nişanlamıştı. 
Düğün için hazırlıklar yapıldı. Düğün tarihi de belirlendi. Alosman'ın en saygın paşalarına ve Beylerine davetiyeler dağıtıldı. Ancak Rüşdü Bey'in on beş yaşındaki nişanlısı aniden öldü. 
Düğün tedarikleri yas tedariklerine dönüştü. Düğüne davet edilen Âşık Ruhsati, haber karşısında şoke oldu. Düğünde söylemeye hazırladığı duvak kapama yerine, yas merasiminde bakalım hangi ağıtı söyledi: 

Mehralinin bir tanesi 
Uyan, nazlı hanım, uyan, 
Rüşdü Bey'in pervanesi 
Uyan, nazlı hanım, uyan. 


Çehizini sarıb denkle, 
Beş yüz atlı gelir cenkle, 
Bahar anan geldi, bekle, 
Uyan, nazlı hanım, uyan. 


Kalk, dur salını-salını, 

Rüşdü Bey'in gör halini, 

Mehrali Bey'in gelini, 
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Uyan, nazlı hanım, uyan. 


Cümle Beyler yasa geldi, 
Kara giydi, tasa geldi, 
Nişanlın Sivas'a geldi, 
Uyan, Pembe hanım, uyan. 


Ne inişin dibindesin, 

Ne yokuşun başındasın, 
Hele on beş yaşındasın, 
Uyan, güzel hanım, uyan. 


Donatdılar, bezetdiler, 


Bir tahtaya uzatdılar, 
Ahirete gelin etdiler, 
Uyan, güzel hanım, uyan. 


Mezarına dikdiler taş, 
Götürdüler yavaş-yavaş, 
Rüştü Bey başında göz yaş, 
Uyan, Nazlı hanım, uyan. 


Ruhsat da bu derde şaşdı, 
Kasevet kazanı coşdu, 
Eller geldi helalleşti 
Uyan, Nazlı hanım, uyan. 


Mehrali Bey, sarayında aşıklarla birlikte, pehlivanlar bulundurur, sık sık at yarışı ve güreş müsabakaları düzenlerdi. Sarayında yaşayan Sicimoğlu isimli bir pehlivanın kimse sırtını yere getiremiyordu. Sivas'ta geniş topraklara, servete ve üne sahip olmasına rağmen, Mehrali Bey'in anavatanı Borçalı'da doğduğu köy Darvaz burnunun ucunda kaynıyordu, tütüyordu. Ama oraya gidemezdi. Çünkü Ruslara (divan tutmuştu) olmaz şeyler yapmıştı. Ama zaman zaman Acuyurt'a Darvaz'dan gelenler oluyordu. Mehrali Bey onları büyük bir saygıyla karşılayıp, Borçalı'da neler olup bittiğini soruyordu, tüm Darvaz'lıların keyifleri, halleriyle tek tek ilgileniyordu ve yine de onlara mümkün olduğunca maddi yardımda bulunuyordu. 


Evet canlarım, Böylece Mehrali Bey Sivas'ta iyi vakit geçirdi. Ancak ününe ağız buranlar çekemeyenler vardı. Bir gün ilçe merkezinde bir ziyafet vardı. Mehrali Bey de bu ziyafetdeydi. Az sonra Kangal'ın reisi geldi. Herkes saygı ifadesi olarak ayağa kalktı ama Mehrali Bey ayağa kalkmadı. Reis şaşırmıştı. 


Başladı Mehrali Bey'e ağır artık söylemeye, Mehrali Bey, Kangal reisinin aşının/yemeyinin suyunu verdi ve dedi ki: 

- Ben gavurlarla bir ölüm kalım savaşındayken, sen bir kalaycının yanında şairdin. Bu cevaptan sonra reis meclisten başı alevli/kızgın halde yüz çevirerek, Vali Reşit Paşa'nın yanına gidip ve şöyle dedi: 

- Mehrali Bey, Sivas Valisi siz Reşid Paşa'ya mecliste kalaycı dedi ve benide sizin şairiniz olarak adlandırdı. 
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O, Reşit Paşa hikayenin üzerine artık-eksik koyarak anlattı Sultan Abdulhamit Paşa'ya, Reşit Paşa'nın hırsını- hıçkırıklarını gören Abdulhamit Paşa dedi ki: 


- Paşa, biliyorsun ki Mehrali Bey Alosmanın yenilmez, büyük bir kahramanıdır. O Alosmanın en hürmetli Karapapağıdır. Ülkemizin Karapapakları, Sivas ilinde, Doğu Anadolu'da yaşayan müslümanlar onu çok istiyor, seviyor. Bende seviyorum, Mehrali benim serbest, özgür aslanımdır. Dostum, başı börklü/tüylü başlıklı, yüzü-kendi görklü/güzel yiğidi bana çokmu görüyorsun! 

Evet, Sultan Abdulhamit'ten ağzı yanan Reşit Paşa pişman bir halde Sivas'a dönüyor. 
Bu hikayeden sonra Mehrali Bey'in Anadolu'da bir sözü iki olmaz, ancak, Reşit Paşa kinini unutmaz. Hikayeyi işiten aşık Püryani'nin Mehrali Bey'in şanına ne dediğine bakalım: 


Nasıl meth etmeyim Mehrali Beyi, 
Her yerde şerefi, ünü söylenir. 
Yapdığı yiğitlik aklıma düşdü, 
Üzerinden geçen günü söylenir. 


Beyin çokdu anladırsak davası, 
Titretdi elinde koca Sivas'ı, 
Sürüyü sakladı Kanğal Ağası, 
Her yerde şerefi, şanı söylenir. 


Mehrali Bey ata binip, yürürdü, 
Düşman görse, korkusundan erirdi, 
Doksan üçde gelenleri korurdu, 
Asaleti, cinsi, dini söylenir. 


Mehrali Beyimi bilenler bilir, 

Güçlü idi bir orduya baş gelir, 

Onun her yerde kahramanlığı söylenir, 
Böyle kahramanın halı söylenir. 


Mehrali Bey seni nasıl duyuram, 
Yiğitlerden seni seçem, ayıram, 
Yaradandır seni böyle yaradan, 
Püryani bu gün de bunu söyliyor. 


Sivas'ta sık sık at yarışları yapılırdı. Bu yarışmalarda Mehrali Bey'in atı Karakötük birinciliği alırdı. Ama bu atın da tam tersi bir huyu vardı, mermi atmasan iyi koşmuyordu. 
Karakötük'ün bu hassasiyetini Reşit Paşa öğrenir ve ayrıca at yarışı sırasında atış yapılmamasını da şart koşar, yarışa katılan herkes kabul eder. Yarışta karakötük geride kalır. Yarışı izleyen Çopur Ahmed isimli bir Karapapak buna dayanamaz. Kendi kendine düşünür ki evet bu geride kalan at Mehrali Bey'in atıdır diyerek tabancasını çıkarıp havaya bir mermi sıkar. Karakötük mermi sesini duyunca rüzgar gibi hızlanarak ilk sırayı alır. Bu hikayeden sonra Mehrali Bey'le Reşit Paşa'nın ilişkisi çok daha kötüleşir. 

Üstad böyle söylüyor, Mehrali Bey Alosmanda şahsına söylenen mübarek sözlerden heyecanlanır memnun olurdu. Sivas'ta Alosman'a yakışır şanlı bir süvari ordusu kuruluyor. Bu 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orduya Karapapak Hamidiye Alayları adı verildi. Hangi ilde devlete karşı isyan çıkınca, onu bastırmak için Mehrali Bey'in bu alayını gönderdiler. 


Araplar Bağdat'ta Alosman'a karşı ayaklandı. İsyanın başında Cafer adında acımasız bir eşkiya vardı. Ona göre de Mareşal Kurt İsmail Paşa, Padişah'ın emriyle yardım istemek için Acıyurt'daki Mehrali Bey'e geldi. Mehrali Bey, Kurt İsmail Paşa'yı görünce çok sevindi. Üstad diyor ki, Sivas'ın, Kayseri'nin, Erzincan'ın ve Tokat'ın en saygın Paşalarını, Beylerini ve Ağalarını toplayarak onun şerefine yedi gün yedi gece ziyafet verdi. Sonra birlikte Bağdat'a gittiler. Bağdat Valisi onları hürmet-izzetle karşıladı. Mehrali Bey, Eşkiya Cafer'e teslim olması için üç gün süre verdi. Cafer, Mehrali Bey hakkında çok şey duymuştu. Bu nedenle Mehrali Bey'e beni cezalandırmazsan hayatımın sonuna kadar sadık hizmetkarın olacağım mesajını gönderdi. Mehrali Bey onu öldürmeyeceğine söz verdi. Ondan sonra eşkiya Cafer Mehrali'nin yanına geldi ve ona en iyi cins Arap atları hediye etti. 


O zamanlarda bütün Arabistan Alosmanın (Osmanlı imparatorluğu) elinde idi. 
İngilizler Türklerin korkusuyla Yemen'de karışıklık çıkardı. Orada yaşayan Araplar Türklere karşı ayaklandılar. Kalbinde uzun zamandır kin besleyen Reşit Paşa, Mehrali Bey'den kurtulmak için Padişaha yazdı ki bu isyanı bastırırsa sadece Mehrali Bey bastırabilir. Sultan, Reşit Paşa'nın yazısını okuduktan sonra Mehrali Bey'i ikinci kez görüşmek üzere İstanbul'a davet etti. Altmış yaşını doldurmuş olan Mehrali Bey, askeri üniformasını giyip kılıcını bağladı ve alayından üç dört kişiyi alarak yedi tepe üzerine kurulu İstanbul'a gitti. Mehrali Bey, Padişah sarayının mermer basamaklarını çıkarken, topalladığı için onun kılıcında ki gümüş uç basamaklara çarpıp şöyle ses çıkarıyordu: "tık", "tık", "tık", "tık"... Bu tıklama sesini sultan Abdulhamit duyunca, gördü ki gelen kişi beklediği Mehrali Bey'dir. Hızla ayağa kalktı ve onu karşılamaya hazırlandı. Mehrali'yle görüşüp, uzun süre konuştuktan sonra Padişah şöyle dedi: -Aslanım, düşmanlarımız Alosmanı parçalamak istiyorlar. Yemen'de, Araplar'ı ayaklandırdılar. 
Herkes bu isyanı bastırırsa Mehrali Bey'in bastıracağını söylüyor. Bu yüzden seni çağırdım ki bu meseleyi konuşalım. Ülkemiz için çok değerli işler yaptığınızı biliyorum. Şimdi yaşının sırası değil. Yemen çok sıcak bir yer. Böyle bir sıcaklığa alışkın değilsin. Bu konuda özgürsünüz. 
Gitmek istiyorsan git, istemiyorsan gitme. Karar senindir. 


Mehrali Bey, Yemen'e gitmek için "hayır" deme şerefine sahip değildi. Sivas'a dönerek alayını topladı. Hazırlıklara başladı. Mehrali bu yolculuğun zor olduğunu biliyordu. Herkes Yemen'deki sıcağın dayanılmaz olduğunu ve oraya gidenin en başından ölmüş olduğunu söylediler. Bu yüzden uzun bir yolculuk, ne olur, ne olmaz, gelip akrabalarınımla vedalaşmamda fayda var dedi. Bakalım Mehrali Bey yakınlarına ne dedi: 


Gelin helallaşak, akrabam-kardeşim, 


Uzak yere bir zamana gidiyorum, 
Ya kısmet sağ gelirim, ya da gelmem, 
İlahi deyip amana giderim. 


Ben ölsem de vicdanımı atmıyorum, 

Namerdlerin gölgesinde yatmıyorum, 
Milletimi Araplara satmıyorum, 

Eğer düşersem sise-dumana gedirim. 


Mehrali?yam artık geçti yaşım, 
Niçe-niçe kavğalar çekti başım, 
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Benim ile gidiyor yiğit kardeşim, 
Arap eli o Yemen'e gidiyorum. 


Mehrali Bey konuşmasını bitirince, bütün akrabalarıyla görüşerek helallik aldı. Sonra 

yüzünü oğlu Rüştü Bey'e çevirdi ve dedi ki: 

- Oğlum, biliyorsun ki Yemen'e gidenlerin çoğu geri dönmüyor. Kötü demedikçe iyilik gelmez. 
Gelmezsem çalış, toplumda saygılı ol. Bu taraftaki Karapapaklara sahip ol. O zaman benim ruhum mutlu olacaktır. Amcan Ali Bey'de benimle geliyor. Bu nedenle bundan böyle bu topraklarda benim yerime geçmelisin. Mehrali Bey Rüşdü Bey'e öğüt verdikten sonra atlayıp atına bindi. Ordusuna nizami şekilde sıraya girmesini emretti. Mehrali Bey kendisi de üniformalı olarak alayın önünde duruyordu. Mehrali Bey hareket etmek istediğinde eşi Bahar Hanım gözlerinin yaşını bir sel gibi döktü ve önünü kesti. Öyle bil Bahara dediler ki, Mehrali bu yolculuktan dönmeyecek, bu yüzden siyah zülfünden/saçından üç tel ayırda görelim Mehrali?ye ne diyor ve Mehrali ne cevap veriyor. 


Bahar Hanım: 


Sen gediyorsun hüdam üzerinde gitsin, 

Git, Mehralim, sağlık ile gelesin, 

Yaradanım başarı versin işine, 

Git, Mehralim, sağlık ile gelesin. 

Mehrali Bey: 

Allahı çağırıb düşüyorum yola, 

Korkma, yarım, sağlık ile geleceğim, 

Talihimi felek benimle verirse, 

Korkma, yarım, sağlık ile geleceğim. 
Bahar Hanım: 

Sen gelince gözüm yolda olacak, 

Rengim-ruhum saralacak-solacak, 

Rüşdü Beyim sensiz yalnız kalacak, 

Git, Mehralim, sağlık ile gelesin. 

Mehrali Bey: 

Yapışmışam eteyinden Allahın, 

İslamın penahı o güzel şahın, 

Din yolunda götürmüşem silahı, 

Korkma, yarım, sağlık ile geleceğim. 
Bahar Hanım: 

Zorda koydun Baharın işini, 

Akıtdın gözünden kanlı yaşını, 

Alırsan özünle kardeşini, 

Git, Mehralim, sağlık ile gelesin. 


Mehrali Bey: 
Kırk beş ildi ne ki kavğa etmişem, 
Allahımın eteyinden tutmuşam, 
Mehraliyem, artık yaşa dolmuşam, 
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Korkma, yarım, sağlık ile geleceğim. 


Her ikisinin sözü tamam olmuşdu ki, Mehrali Bey'in gözü arkaya bakıp gözleri yaşla dolmuş oğlu Rüşdü Bey'e dedi ki, 


Ben gidiyorum Rüşdü Bey'im ağlama, 
Köz koyup da ciyerimi dağlama, 

Alay gitdi beni burda eyleme 

Oğul köz, düşdüyü yeri yakar, kime ne? 


Oğul, derd benim deyil mi, vallah kime ne? 
Ta ezelden yaslıyam, yaslı, 

Çifte al kılıcın uçtan paslı, 

Mehrali?yi sorarsan, ezelden yaslı 


Oğul köz, düşdüyü yeri yakar, kime ne? 
Oğul, dert benim deyil mi, vallah kime ne? 
Ben gidiyorum, Rüşdü Bey'im sana bir nişan, 
Susuzlukdan alaylar perişan, 


Hiç iflah olurmu Yemen'e düşen? 

Oğul köz, düşdüyü yeri yakar, kime ne? 
Oğul, dert benim deyil mi, vallah kime ne? 
Yemen çölünde tabur kurayım, 


Zalim düşmanlara hesab sorayım, 

Ferman Padişahdan orda öleyim, 

Oğul köz, düşdüyü yeri yakar, kime ne? 
Oğul, dert benim deyil mi, vallah kime ne? 


Yemen çölü viran olsun, dağ olsun, 

Bizim eller yeşersin de bağ olsun, 

Ben ölürsem, Rüşdü Bey'im sağ olsun, 
Oğul köz, düşdüyü yeri yakar, kime ne? 
Oğul, dert benim deyil mi, vallah kime ne? 


Mehrali Bey sarayda kimseye zarar vermemiştir. Bütün işçiler, hizmetçiler, mehterler, cariyeler ondan memnundular. Mehrali Bey'in Yemen'e gitmesini hiç biri istemiyordu. Bu nedenle Bahar Hanım, yatakta yatarken Mehrali Bey'e yalvarıp yakarıp gitmemesini istediğinde, hizmetçiler ve mehterler de alayın Yemen'e gitmesini engellemek istiyordular. Baş mehter Ali Bey kardeşini Yemen'e gitmekten vazgeçirmeye çalıştı. Diyelim ki ne dedi duyanlar şad olsun: 


Mehrali Bey Hamidiyye alayı, 
Düşmanlar çıkardı türlü belayı, 
Nedir, Ali Bey'im, bunun kolayı? 
Yemene de, benim Ağam, Yemene, 
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İndimola Mehrali Bey Yemen'e, 
Kurdumola çadırları çimene. 


Mehrali?yi sokaklarda tutdular, 
Ağamı da bir kurşuna satdılar, 
Mehrali?yi Yemene de atdılar 
Yemene de, benim Ağam, Yemene, 
İndimola Mehrali Bey Yemene, 
Kurdumola çadırları çimene. 


Devlete bağlıdır onun bu başı, 
Cihanda arasan bulunmaz eşi, 

Zira altmışı geçti yaşı 

Yemene de, Benim Ağam, Yemene, 
İndimola Mehrali Bey Yemene, 
Kurdumola çadırları çimene. 


Arap atlar geldi bağlanmak ister, 
Camışların geldi yağlanmak ister, 
Rüşdü Bey büyüdü, evlenmek ister 
Yemene de, benim Ağam, Yemene, 
İndimola Mehrali Bey Yemene, 
Kurdumola çadırları çimene. 


Kum tepesi oldu görünmez otlar, 
Aclıkdan ölürler küheylan atlar, 
Kardeş şehid düşdü nice yiğitler 
Yemene de, benim Ağam, Yemene, 
İndimola Mehrali Bey Yemene, 
Kurdumola çadırları çimene. 


Evet, canlarım! Alay yemen'e yola çıktı. Nereden geçerlerse geçsinler, herkes Mehrali Bey'in geçişini izlemek için yol kenarına dizilmişti. Bir süre sonra Yemen'e ulaştılar, burada da cesaret gösterip düşmanı yendiler. Ancak Karapapaklar sıcak yerin havasına alışık değildiler. Bu nedenle de Mehrali Bey Arabistan'ın sıcağına ve susuzluğuna dayanamadı ve hastalandı. İşi çok zor ve ağırdı. Bir gün tuvalate gittiğinde gördü ki, İki yırtıcı kuş gelip önüne kondu ve kendi dillerinde ötmeye başladılar. Mehrali Bey kendi kendine dedi ki, ey dili gafil! Diyorlar bazı durumlarda melekler güvercin, bir de ahu olup bu halde insanın gözüne görünürler. Olmasın bunlar da melek, Sivas'a bir mektup yazıp atayım bunlara, eğer melek iseler bu mektubu alıp götürüp teslim ederler. Eğer onlar sıradan kuşlar iseler, o zaman mektubumu götürmezler kalır 


dedi. Bakalım Mehrali Bey neler yazmış: 


Murğu kuşu, bir Allahın aşkına, Murğu:Yırtıcı) 


Benim halimi Sivas'a yetirin, 
Akraba, kardeşe, dosta, yarene, 
Yol gözleyen vefadara yetirin. 
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Şimdi gider olsan bizim ellere, 
De ki, gözünü dikmesin yollara, 
Hasretin çekdiyim şirin dillere, 
Vefadarım o Bahara yetirin. 


Halkımın yolunda çekmişim cefa, 
Din-islam zamınkarı kıl şifa, (zaminkar:garanti) 
Dada yetiş Muhammed el Mustafa, dada:imdat) 
Ali yollu alemdara yetirin. 


Özün melek isen murğu donunda, (Murğu:Yırtıcı kuş) 
Belki sözün geçer hakkın yanında, 

Yardım istiyorum mahşer gününde, 

Etme beni günü kara, yetirin. 


Mehrali çekdiyi tad ile ahdı, 

Her şeyi halk eden kadir Allah'dı, 

Benim dönmem hakka penahdı, «penah:sığınma) 
Acıyurd'daki dostlara söyleyin. 


Mehrali Bey konuşmasını bitirdi, lisanına cevaben birkaç kelime yazdı, mektubu katlayıp o kuşlara fırlattı, döndü ve geri gitti. Kuşaların birisi mektubu gagasına aldı havalandı ve uçmaya başladı. Geceyi gündüze katıp Sivas'a geldi. Mektubu Bahar Hanım'ın oturduğu binanın tam önüne bıraktı, kendisi de bir ağaca kondu ve izledi. Mektup Bahar Hanım'a götürüldü ve bir kuş tarafından getirildiği söylendi. Bahar Hanım mektubu alır okur sonra da başına ve dizlerine vura vura bakalım kuşa ne dedi: 


Murğu kuşu, bu nameyi getirdin, 
Söyle göreyim Mehrali'mi neyledin? 
Getirmek arzusuna yetirdin, 

Söyle göreyim Mehrali'mi neyledin? 
Bir de görüm bu ne sual-sorğudur, 
Bu yazılar hakdan gelen kurğudur, 
Kendin melek, donun murğudur, 
Söyle göreyim Mehrali'mi neyledin? 


Yitirdinmi sen ağzını, dilini, 

Söyle, ne vasiyet etdi eline, 

Ben yazığı niye saldı zulüme, 

Söyle göreyim Mehrali'mi neyledin? 


İşitmedim vasiyetini, SÖZÜNÜ, 


Ağlar koydu bu Baharın gözünü, 
Çokmu solgun gördün onun yüzünü, 
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Söyle göreyim Mehrali'mi neyledin? 


Bahar sözünü bitirdi ve ağlamaya başladı. Hizmetçiler onun etrafına toplandılar ve onu sakinleştirmeye başladılar. Dediler ki henüz bir şey yok, neden ağlıyorsun? Bahar Hanım dedi ki ben o mektubu okur okumaz anladım ki, Mehrali'nin başında bir sıkıntı var. 


Şimdi size haber vereyim Mehrali Bey'den, Mehrali Bey sıcağa dayanamadı ve oğlu için canını verdi. Yemen'de tcenazesini defin ettiler. Mehrali Bey'in alayındaki yiğitlerin çoğu sıcağa dayanamayarak vefat ettiler. Sadece Yüzbaşı Ahmed, Çavuş Mahmud, Çavuş Göyçe, 


Çavuş Muhammed, Yetim İsmail, Turan Ağca ve Kuşkayası köyünden Hüseyin, sağ salim geri dönmüştürler. 


Mehrali Bey'in ölüm haberi yıldırım gibi her tarafa yayıldı. Anadolu illerinde, 

Borçalı köylerinde bağışlar yapıldı, dualar okundu. Köyü olan Acıyut'a baş sağlığına devlet yetkilileri geldi. Aşıklar, şairler yas tutup, ağıtlar söylediler. Mehrali Bey'in yakın dostu, kıymetli konuğu, saraydaki meclislerde her zaman dima başta olan Deliktaş köyünden Âşık Ruhsati bu haberle sarsıldı, göz yaşlarını sel su gibi akıttı ve şu ağıtı söyledi: 

Belli oldu gitdiyin, benim efendim, 

İndelhan olanlar seni arıyor. 

Yıkıldı bir yanı koca Sivas'ın, 

Dervişan olanlar seni arıyor. 


Bozuldu elvanı uca binanın, 
Kamı artdı içindeki çobanın, 
Kesildi kısmeti hane viranın, 
Cennetde gılmanlar seni arıyor. 


Yükledi göçünü can Mehmedali, 
Bir zaman dillerde söylensin halı, 
Mehrali kızının kırıldı kolu, 
Akıtdı al kanlar, seni arıyor. 


Gayri-şahin uçdu, dalda yar kaldı, 
Vefasız dünyanın ömrü az kaldı, 
Bağlar çiçek açmış, güllü yaz geldi, 
Bahçıvan olanlar seni arıyor. 


Ne mühalif deydi feleğin taşı, 

Nasıl yakdı ayrılığın ateşi, 

Yine eşkiyalar kaldırdı başı, 

Bezirgan olanlar seni arıyor. (Bezirgan:Tüccar) 


Hani senin gimi ellerde rehber, 
Senden ziya umar günler, geceler, 
Çarşılarda esnaf, köylerde reçber, 
Dağlarda çobanlar seni arıyor. 


124 


Olanca muradın mahşere kaldı, 
Felek bu belayı bizlere saldı, 
Aşık Ruhsati de meddahın oldu, 
Nice pehlivanlar seni arıyor. 


Evet canlarım! O zamandan beri aylar geçti, yıllar bitti bu sesler eski Türk diyarı Borçalı'da yaşayan Aşık Muhammed Sadaklı'ya ulaştı. Aşık Muhammed Sadaklı'da biraz gamlanıp, kederlenip akademisyen kardeşi Valeh Hacılar'ın "Tarihi Gerçeklerde Borçalı Mehrali Bey" kitabını okudu ve buna dayanarak bildiğiniz "Mehrali Bey" destanını besteledi, Sonunda Mehrali Bey'in önce cesaretini, sonra ölümünü şiirleştirip bir duvakkapma ile söyledi. 
Bakalım neler söylemiş: 


İstiyorum saz alıp, 

Böyle bir destanı diyeyim! 
Söyleyin mahallara, 
İşitsin her yana diyeyim! 


Öz mahalı Borçalı”dır 
Darvaz'dı mekanı diyeyim! 
Asıl adı Mehralı?dır, 
Lakabı Bey, size diyeyim! 


Dört bir yana seda saldı, 
Bir yan, Alosmanı diyeyim! 
Borçalı'nın yiğit oğlu, 

Bir can koydu bu cihana, 
Çoklarına divan tutdu, 


Profesör Valeh HACILAR ve Aşık Muhammed SADAKLI 
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KARS KALESİ 


Düşman kaldı yana-yana, 

Dolaşdı İran-Turanı, 

Ordan geçdi Alosmana, 

Dört bir yana tel vurdular, 

Çok aradılar bahane, 

Halık kendi penahında, «Penah:sığınmak) 
Sakladı o canı diyeyim! 


Ar oğlu tek ad kazandı 
Aldı dağın havasını; 

Kartal gibi zirvelerde 
Saldı mesken-yuvasını. 
Ruslarla cenk eyledi 
Kazandı her davasını; 
Böyle kahraman yiğitle, 
Hiç kimse etmesin bahsini; 
Dağıtıp safları bozan, 
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Böyle bir aslanı diyeyim! 


Göç eyledi koç Köroğlu, 

Çamlıbel oylağı kaldı. çoylağ:mesken yer) 
Rüstem öldürdü oğlunu, 

Sinesinde dağı kaldı. 

Ne Nebi, ne kaçak Kerem, 

Ne de kandal Nağı kaldı. çKandal:zincir, Nağı:temiz) 
Dağladın niçe sineler, 

Ne yüreyinin yağı kaldı, 

Niçelerini yola saldın, 

Alosman aslanı diyeyim 


Memli'nin kahraman oğlu, 

Tek gelmişdi bu dünya'ya. 

Gavurlara kan kusdurdu 

Düşman kaldı yana-yana. 

Ya ilahim, nice kıydın 

Böyle yiğit kahramana. 

Mehrali tek yiğit oğlu 

Bir de doğacakmı ana? 

Vakitsiz gitdi bu cihan dan, 

Etmiyordum gümanı diyeyim (Güman:güvenme) 


Ey vefasız fani dünya, 
Söyle, sende mürvet hani? 
Vakitsiz çok yola gittin, 
Nice-nice kahramanı! 
Tarih boyu kim unudur, 
Mehrali tek bir insanı? 
Aliasger yazdı-yaratdı 
Deli Aliye destanı, 
Sadaklı aşık Muhammed 
Koştu bu destanı deyim! 


Borçalı İlçesi, Sadaklı köyü, 2003-Yılı 
Derleyen: Aşık Muhammed SADAKLI 
Yazıyı yazan: Pof. M. Hekimli; 
Yayını hazırlayan: Dr. F. Valehoğlu 


Türkiye Türkçesine Çeviren: A. ARSLAN 


BİZE KALAN GERÇEK BORÇ 


Valeh Hacıların «Borçalı Mehrali Bey tarihi hakikatlerde» adlı çok değerli kitabını sonsuz ilgi, dikkat ve hayretle okudum. Bir adam ömründe nice defalar ölüp-dirilir?! En büyük hayret odur ki, ölüm ayağında olan Osmanlı Türkiyesini ebedi diri saklayanlar olup ve buna göre biz tarihi kahramanlarımıza, o cümleden babamız olan Mehrali Bey'e borçluyuz. Tarihi sahte 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kahramanlardan temizlemek için Mehrali Bey elimizde en muteber açardır. Büyük Türk şairi Necip Fazıl Kısakürek'in bir beytini hatırlamak yerinde olur: 


Bize kalan asıl borç 
Asırlık zamanlardan 
Tarihi temizlemek sahte kahramanlardan. 


“ . * e | 
Zelimhan YAKUB 
Şair, Milletvekili 


“Ziya” gazetesi, 25 temmuz 2002 
CAZİBE MERKEZİ KONAK 


Sivasın Ulaş İlçesine bağlı Acıyurt köyünde bulunan Mihrali Bey Konağı* turizme kazandırılmak üzere Valilik tarafından onarılıyor. Vali Hasan Canpolat yaptığı açıklamada Sivas'ın tarihinde çok önemli yeri bulunan ve çok zengin Sivas tarihinin bir parçası olan konağı Valilik olarak onarıma aldıklarım söyledi. Mihrali Bey'in Kafkasya kökenli bir halk kahramanı olduğunu ve Acıyurt köyünde yaşadığını belirten Canpolat şöyle dedi: «Mihrali Bey Osmanlı döneminde bu bölgenin güvenlik bakımından yetkilisi olmuştur. Daha sonra Yemen savaşına yine Osmanlı ordusunun adına gitmiş ve orada şehit olmuştur. Kafkaslarda Mihrali Bey çok sevilen, sayılan bir kişidir. Dolayısıyla Kafkasyayı anayurda bağlayan etkenlerden birisidir». 
Onarım çalışmalarının bir yılda tamamlanarak, konağın kültür turizmine açılacağını belirten Vali Canpolat «bu konak gezilib görülecek bir müze olacak. Eğer konağın yan tarafı da alına bilirse konaklama amaçlı kullanılacak. Mihrali Bey Konağı önemli bir cazibe merkezi olacak», diye 
konuştu. İl Özel İdare Müdürlüğünden kaynak aktarılan konağın proje keşif bedelinin 271 
milyar lira olduğu, konağın yapımı için yaklaşık 150 milyar lira harcama yapılacağı öğrenildi. 

Anadoluda ender görülen ahşap tavan işçiliği ve ahşap boyamasına sahib konak Mihrali Bey tarafından 1892 yılında yaptırıldı. Adına türküler söylenen, destanlar yazılan Mihrali Bey'in üçüncü kuşak torunu Şemsettin Doymuş tarafından Sivas Valiliğine bağışlanan konak 19-cu yüzyıl sivil mimari örneklerindendir. 


“Yeni ülke” gazetesi, Sivas, 18 Eylül-2004 
* Konak - Mehrali Beyin malikanesi - F. V. 
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MEHRALİ BEYİN 


Aslan yatağını görmeye geldim , 
Kaldığı yerlerdir Mehrali Bey'in. 
Konağı görünce düşlere daldım, 
Olduğu yerlerdir Mehrali Bey'in. 


Satkınları almaz imiş araya, 

Ağ dememiş hatır için karaya, 
Seksen birde göçüp işde buraya, 
Geldiği yerlerdir Mehrali Bey'in. 


Her ana doğurmaz böylesi eri, 
Hayatında adım atmamış geri, 
Arayıp gönlünce kalacak yeri, 
Bulduğu yerlerdir Mehrali Bey'in. 


Dağların çökmüşdür duman üstüne, 
Şiirler yazmışam zaman üstüne, 
Beş yüz atlısını Yemen üstüne, 
Saldığı yerlerdir Mehrali Bey'in. 


İsmeti der cihat etdi yılmadı, 
Hürriyet demişti hayatın tadı, 
Tarihde şanına yakışan adı, 
Aldığı yerlerdir Mehrali Bey'in. 


FAHRİ VALEHOĞLU 

Karapapaklar ve onların X IX asır harp tarihi 

Bakü, “Seda” neşriyatı, 2005 
Dr. FAHRİ VALEHOĞLU 

Karapapalar ve onların XIX yüzyıl harp tarihi 

Bakü, “Seda” yayınevi, 2005 
(Azerbaycan Türkçesinden, Türkiye Türkçesine Çevrildi.) 
Çeviren: A. ARSLAN 


Komputer/Bilgisayar tertipcisi ve teknik redaktörü: 
Namık HACIYEV 


Kağıt formatı:60/84 16 / | 
Matba kağıtı: No:1 
Hacmi: 17 ç/v 
Kıymeti mukavele ile. 
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HAŞİMOĞLU “ARSLAN BEY”: Gürcistanın Kvemo kartlı ve Kahati bölgelerinin ismi Mameuli ve Borçalı olarak geçmektedir. Böylece Kvemo Kartlı Bölgesi Gürcüler'ce; Gardabani Türklerce de Karayazı denilen ilçeye bağlı Karacalar köyünde (Tiflis'e 7 km mesafede) doğmuştur. 1830 yılında Kars ili Arpaçay ilçesi Vanaza/Tomarlı köyüne göç etmiştir. 
Teşkilatı Mahsusa mensubu Yüzbaşı Haşimoğlu İdris Beyin amcasıdır. 


Oblast: Askeri valilik idaresidir. 


Soğanlı Dağları: 2847 metre yüksekliktedir. Sarıkamış'ın güneyini ve batısını kuşatan, çevresi geniş çam ve az miktarda meşe ormanlarıyla örtülü bulunan dağlara Soğanlı dağları denir. Bu dağın en yüksek noktası “Çamurlu Dağı”dır. 


Allahuekber Dağları: Soğanlı dağlarının kuzeye uzanan kolunu 3133 metre yükseklikteki Allahuekber dağları oluşturmaktadır. Allahuekber dağının en yüksek noktası, “ziyaret tepe” dir. 


Çakırbaba Dağı: 2405 metre yüksekliğindedir. e Soğanlı dağı ile birleşir. Şenkaya ilçesi sınırlarındadır. 


Top yolu: Dördüncü Murat döneminde; Tiflis, Şirvan ve Dağistan'a götürülen koca toplar için dere, bataklık ve suya uğramadan dağ bellerinden götürdükleri topların götürüldüğü güzergah top yolu olarak anılır. Bu yol Sarıkamıştan Allahuekber dağından geçer. 


Dördüncü Murat Revan seferine giderken 1635 yılı Temmuz ayı başında; Erzurum, Soğanlı dağları ve kars yolu ile gitmiştir. 


Aşağı Pasin:Çobandede köprüsünden Sarıkamış ilçesi oMicingert/İnkaya köyüne kadar olan bölgedir. 

Yukarı Pasin: Çobandede köprüsünün güney batısındaki bölgedir. Merkezi önceleri Avnik/Güzelhisar köyü iken, sonradan Hasankale olmuştur. 


NOT: Türkler 1677-1918 yılları arasında Rusya ile 13 defa savaşmışlardır. 1677?*den 1918'e kadar süren 
241 senenin 57 yılı savaşla geçmiştir. Yani ortalama 18 yılda bir Rusya Türkiye”ye savaş açmıştır. 
1) 1676 - 1681 

2) 1686 - 1699; 

3) 1111; 

4) 1712; 

5)1713; 

6) 1736 - 1739; 

7) 1768 - 17745. 

8) 1787 - 1792; 

9) 1807 - 1812; 

10) 1828 - 1829; 

11) 1853 - 1856; Kırım Savaşı 

12) 1877 - 1878; 

13)1914 - 1918 
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